Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, Eerste Kerstdag 20 04, 9.15 uur
Lezingen: Genesis 1: 1-3 (aanvangstekst) en Johannes 1: 1-18 (kerntekst: vers 14)

1.
*

*

‘Het Woord is vlees geworden...’

Als je je ogen dichtdoet, kun je je gezichten voorstellen van mensen, die voor jezelf toonbeelden zijn van
vrolijkheid, of van verdriet, of van hoop, o.i.d. Een vaag, abstract begrip krijgt dan opeens een gezicht.

‘Het Woord is vlees geworden’, dat wil zeggen: Gods Woord heeft ook een gezicht gekregen! Wat is ‘Gods
Woord'? dat is: ‘Alles wat God ons te zeggen heeft’. Daarom noemen we de Bijbel vaak ‘Gods Woord’, de Heilige
Geest heeft mensen ertoe aangezet om de woorden op te schrijven. Maar binnen de Bijbel ontvouwt Gods Woord
zich als een bloem. Het begint met de eerste uitspraak die ons van God bekend is: ‘Er zij licht!” En als God iets
zegt, doet Hij het ook.

Als God gaat spreken, Wie blijkt Hij dan te zijn? Hij blijkt te zijn: een God van trouw, goedheid, rechtvaardigheid,
heiligheid, liefde, genade, barmhartigheid, volstrekte volmaaktheid. Hij heeft gesproken tot Israél, via Zijn profeten
(zie Hebreeén 1: 1). Maar toch, Hij bleef ver weg, in de hemel, terwijl wij op de aarde wonen.

Maar nu, op het Kerstfeest, wordt het Woord viees! Alles wat God te zeggen heeft, Zijn goedheid, heiligheid, Zijn
liefde en trouw - krijgt een gezicht!

Dit Woord was er al, voor alle eeuwen. Jezus is niet ontstaan negen maanden voor Kerst. Hij is ‘God uit God,
Licht uit Licht’ (Geloofsbelijdenis van Nicea), en ‘van eeuwigheid’. Alles wat God in Zijn Vaderhart draagt, vindt
Zijn uitdrukking in de Zoon.

‘... en het heeft onder ons gewoond...’

Die Zoon is neergedaald op aarde. Wat een ongelooflijke stap! Hij heeft onder ons (letterlijk vertaald)
‘getabernakeld’, Zijn ‘tent opgeslagen’. Zoals God temidden van Zijn volk Israél woonde, toen het volk door de
woestijn trok naar het beloofde land (Exodus 26). Op Kerst gaat God nog verder. Hij kruipt, in Jezus, in onze huid!
Zo weet Hij precies wat het is om mens te zijn, wat wij meemaken!

Het Woord heeft onder ons gewddnd, niet gelogeerd. De Zoon koos ervoor om Mens te worden. Hij koos voor
een stal, Hij koos voor deze donkere wereld. Wij kiezen liever voor de betere landen en de betere wijken. Maar
Jezus verliet de hemel om onder ons te komen wonen. Waarom?!

Omdat Hij van ons houdt! Dr. Paul Ruskin vroeg zijn studenten wie er de zorg op zich wilde nemen voor een
patiénte die niet kon praten, zichzelf verwaarloosde, alles liet lopen enzovoorts. Niemand wilde. ‘Maar zij is juist
mijn favoriete patiénte!’ zei hij. Het was zijn dochtertje, een half jaar oud! Hij keek niet naar haar eigenschappen,
maar naar wie zij zelf was!

Jezus wist van onze ruzies, oorlogen, ons egoisme, onze oneerlijkheid, begeerte enzovoorts. Téch kwam Hij.
Waarom? Uit liefde!!!

‘... en wij hebben Zzijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid a Is van de eniggeborene van de Vader...’
God vulde de tabernakel in de woestijn met Zijn heerlijkheid, zie Exodus 40: 34 en 35. Dat was z6
indrukwekkend, niemand kon de tent in. En de weerglans van Gods heerlijkheid deed Mozes stralen (Exodus 34:
29-35).

Als we de Evangelién lezen, komen we onder de indruk van de heerlijkheid, de glorie die van Jezus afstraalden:
Hij genas blinden (Johannes 9) en verlamden (Johannes 5), Hij zette mensen die in het nauw waren gebracht, in
de ruimte (Johannes 8), en wekte doden op (Johannes 11), en Zijn heerlijkheid straalde op de berg (Lukas 9: 28-
36). Hij is z6 uniek, Hij is werkelijk de eniggeboren Zoon van God!

‘... vol van genade en waarheid.’

Wat kwam Jezus doen op deze wereld? Hij kwam om ons te redden! Hij kwam, ‘vol van genade en waarheid'. In
het boek Laatste wagon van B. Nijenhuis is de heer Hovenius een tiran van een ondernemer, totdat juffrouw
Burgerheem voor hem gaat werken. Nog nooit heeft hij meegemaakt dat iemand écht om hem geeft, écht
betrokken is bij hem. Door haar verandert hij, en komt er ruimte voor de waarheid: zij durft te zeggen wat anderen
niet durven.

Als iemand in je leven écht genadig is, dan kun je waarheid ook onder ogen zien, zelfs als die pijnlijk is. Jezus
daalde neer op deze aarde. Zijn genade ging voorop. En in de veilige haven van Zijn genade komt de waarheid
over ons leven bloot te liggen. Dat is pijnlijk, we moeten er niet te gering over denken. Maar Jezus sluit ons in Zijn
armen, en spreekt ons vol liefde aan: ‘Mijn kind, voor al die zonden ging Ik naar het kruis. Ik heb ervoor betaald!
Vertrouw op Mij, Ik geef je een nieuw begin: eeuwig leven!

We mogen Zijn gezicht voor ogen houden: het gezicht van het Kind in de kribbe, van de Man aan het kruis, van
de opgestane Heer! Hij kwam om ons de vrijheid te geven. Hoe zouden we dan anders kunnen en willen, dan
Hem dienen, Hem volgen? Totdat we Hem ontmoeten!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.

3.

‘Alles wat God ons te zeggen heeft’: wat zou uw korte samenvatting daarvan zijn?

Jezus heeft een heerlijkheid ‘als van de eniggeboren Zoon van God'. Wat heeft u dit te zeggen over andere
religies?

‘Vol van genade en waarheid’: wat zou waarheid zijn zonder genade? Wat zou genade zijn zonder waarheid? Op
welke manier combineert Jezus deze twee?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



