Overdenking in de dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar, 26 maart 2006, 16.00 uur
Thema: De donder — teken van Gods majesteit. Lezingen: Psalm 29 en Johannes 12: 23-33

1. Van de donder — Gods stem — raak je diep onder de indruk
De donder heeft altijd iets vreeswekkends. Als mens kun je er diep van onder de indruk raken. En je kunt er
ook flink bang van worden. Hoe je het ook wendt of keert: de donder laat je niet onberoerd.

In Psalm 29 wordt heel treffend beschreven, hoe de donder indruk op je kan maken. En je merkt dan: ook al zit
er 3000 jaar tussen de tijd van David en die van ons, wij kunnen nu op een zelfde manier als hij toen stil
worden onder dat machtige natuurgeweld.

Opvallend is wel, dat de donder voor David zo ongeveer gelijk staat aan de stem van God. Zo wordt de donder
hier aangeduid: als de stem van de HEER. In onze tijd zullen we dat lang niet allemaal zo beleven. De
wetenschap vertelt ons dat donderslagen ontstaan doordat de lucht bij een bliksemschicht door de plotselinge
hitte heel snel uitzet. Donder is een natuurverschijnsel. Maar dat is de verstandelijke kant van het geheel.
Gevoelsmatig kunnen we ons dat misschien wel veel méér voorstellen, dat David die donderslagen aanhoorde
als de stem van de Almachtige, van de Koning van het heelal.

Prachtig wordt in Psalm 29 beschreven wat de uitwerking van die donder is in verschillende situaties.
Bijvoorbeeld: boven het water. Het water geleidt het geluid, daarmee wordt de donder nog overweldigender.
Vers 3 en 4: ‘De stem van de HERE boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de HERE
boven de wijde wateren, de stem van de HERE vol kracht, de stem van de HERE vol glorie”’

En in de volgende verzen gaat het over het effect van het onweer in de wouden op de berghellingen van de
Libanon. Heeft u weleens een heftig onweer in de bergen meegemaakt? Dan rolt de donder, tussen al die
berghellingen, voor je gevoel nog wel tien keer zo hard. En zelfs die machtige ceders van de Libanon, die wel
veertig meter hoog konden worden, en van onderen meters dik waren, zelfs die woudreuzen moeten er dan
soms aan geloven, en ze splijten als luciferhoutjes.

Ook in de woestijn is de donder ongelooflijk indrukwekkend, zo beschrijft David ons in vers 8. Ik moet u zeggen
dat ik dat nooit heb meegemaakt, maar ik neem het zonder meer aan.

En tenslotte beschrijft David in vers 9 ook de uitwerking in de dierenwereld: hinden en geiten werpen van schrik
te vroeg hun jongen, als de donder over de aarde rolt.

Kortom: de donder is één grote manifestatie van de macht van God. Daarom begint de Psalm met een oproep
om te buigen voor Hem. ‘Erken de HERE, o goden (eigenlijk staat er: ‘godenzonen’, en waarschijnlijk is
daarmee bedoeld: ‘bewoners van de hemel’, dus eigenlijk de engelen), buig u voor de HERE in Zijn heilige
glorie.’

2, Als de God die z6 majesteitelijk spreekt, jouw God is, wat heb je dan een vrede!

Tot zover is alles in deze Psalm eigenlijk heel logisch. Ook al is dit een oud, Israélisch gedicht, met andere
voorbeelden dan wij misschien zouden gebruiken, toch is de sfeer die dit lied ademt wel heel herkenbaar.
Toch? Als je denkt aan zo’n machtig onweer, zoals we vooral 's zomers weleens meemaken?

De donder maakt indruk. En meestal is dat toch in negatieve zin. Zo is dat ook in onze taal. lets dat ons
overkomt ‘als een donderslag bij heldere hemel’, dat is meestal niet iets waar we blij van worden. En een
donderpreek, daar zit niemand echt op te wachten.

Maar het vreemde is, dat dat negatieve nu juist niét bepalend is voor deze Psalm. Integendeel, Psalm 29 heeft
een heel verrassend slot: ‘De HERE zal macht aan Zijn volk verlenen, de HERE zal Zijn volk zegenen met
vrede.’ Dit lied, over één van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen die er bestaan, dit lied eindigt met
de vrede, waarmee God Zijn volk zegent. Hoezo dan? Hoe kan dat? Het lied eindigt niet met angst, of met
huiver, of met onderdanigheid, nee, dit lied eindigt met vrede! ‘De HERE zal Zijn volk zegenen met vrede.’

Weet u hoe dat komt? Het geheim zit in dat één woordje ‘Zijn’. ‘De HERE zal Zijn volk zegenen met vrede.’
Die grote machtige God, die heeft mensen, die Hij als Zjjn mensen beschouwt, Zijjn volk. Een volk dat Hij
koestert, en dat Hij beschermt als een leeuw. En daarom geldt: hoe indrukwekkender Gods stem klinkt in de
donder, hoe veiliger je je mag voelen, als die God j6uw God is. Hoe machtiger de donderslagen over de wereld
rollen, hoe groter je vrede mag zijn, als je weet dat de machtige God die de donder heeft voortgebracht, jouw
Vader wil Zijn, jouw schuilplaats, jouw vluchtheuvel, jouw toeverlaat. Temidden van alles wat er gebeurt in je
leven. Alles wat je bang kan maken. Alles wat je in beslag kan nemen. Alles wat je met je meesjouwt.

‘De HERE zal Zijjn volk zegenen met vrede.’

3. Hoe toont die God Zijn grootheid?

En weet u, als we dit zo op ons laten inwerken, Psalm 29, Gods majesteit in het onweer, en Hij, de machtige
God, die Zijn volk koestert en beschermt en vrede geeft, dan krijgt Johannes 12 opeens een enorme diepte.
Want daar is iemand in nood. In doodsnood! Het is Jezus. Bij uitstek, zou je zeggen, is Hij toch degene die
hoort bij het volk van God. Jezus, Gods eigen Zoon!

Johannes beschrijft hoe het Jezus opeens verschrikkelijk aanvliegt, het vooruitzicht om te moeten lijden en
sterven. ‘Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar



hiervoor ben ik juist gekomen! Jezus beseft het heel goed: Hij zou maar wat graag Zijn lilden uit de weg gaan,
maar Hij weet dat het moet, dat het nodig is. Juist om voor mensen te lijden en te sterven, juist om voor
mensen de straf voor de zonde te dragen, juist daarvoor is Hij op aarde gekomen. Hij méét verder. Maar Hij
kan haast niet! En dan, in Zijn doodsnood, roept Hij het uit: ‘Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader!
Verheerlijk Uw naam! Doe het, Vader, doe het nu!

En wat gebeurt er dan? Precies dan, op dat moment, klinkt er een donderslag. Een donderslag bij heldere
hemel. Althans, dat is wat veel mensen denken. Dat het een donderslag is. Maar op dit moment is het werkelijk
de stem van God. God spreekt, en inderdaad, het lijkt sprekend op een donderslag. Je zou zeggen: ‘Inderdaad,
z6 maakt God Zijn naam groot, door met een indrukwekkende kracht Zijn donder te laten rollen. Z6 maakt Hij
indruk, door Zijn macht te laten klinken in een donderslag.’

4. Hij toont Zijn grootheid in de donder, maar vooral in de liefde van Christus!

Dat zdu je zeggen. Maar Jezus hoort wat God zegt. Wat de inhoud is van Zijn woorden: ‘Ik heb Mijn grootheid
getoond en Ik zal Mijn grootheid weer tonen.” En dan zegt Jezus: ‘Die stem is er geweest voor U, om u duidelijk
te maken wat er nu staat te gebeuren. Nu zal het oordeel over de wereld worden voltrokken, nu zal de heerser
van deze wereld, de duivel, worden uitgebannen. Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik
iedereen naar Mij toe halen.’

‘En’, verklaart Johannes dan, ‘daarmee bedoelde Hij de wijze waarop Hij zou sterven.’ Jezus heeft het hier dus
over Zijn kruisiging. Als Hij gekruisigd wordt, dan voltrekt God Zijn oordeel over deze wereld. Dan laat Hij de
straf voor al die zonden, van al die mensen, neerkomen op Jezus. Alle schuld, die wordt dan gedragen door de
Koning der Joden, de Heiland van de wereld. En als al die schuld door Hem betaald wordt, dan heeft de duivel
geen poot meer om op te staan. Dan kan de duivel niemand meer aanklagen bij God, want alle schuld is
betaald. En dan zal Jezus iedereen, symbolische gesproken, naar Zich toe halen. Dan mag je heel dicht bij
Hem komen, want al je zonden zijn dan wég. Helemaal wég. Verzoend. Bedekt. Voorgoed betaald.

‘Ik heb Mijn grootheid getoond en Ik zal Mijn grootheid weer tonen.’ Dat is de inhoud van wat God zegt, Zijn
woorden die lijken op een donderslag.’ Ja, God heeft Zijn grootheid al laten zien in Jezus. Weet u wanneer je
die ziet, de grootheid van God? Als Jezus een klein kind bij Zich roept, en zegt: ‘Z6 moet je worden! Zo
eenvoudig en afhankelijk als een kind.” Wanneer zie je de grootheid van God? Als Jezus een blinde weer laat
zien, en een verlamde weer laat huppelen. Wanneer zie je de grootheid van God? Als er een overspelige
vrouw bij Jezus wordt gebracht, met allemaal mannen om haar heen, die op het punt staan, rood van woede,
om haar te stenigen, en als Jezus dan heel rustig zegt: ‘Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen.’
Weet u waarin je Gods grootheid ziet? In de liefde van Jezus! In de oneindige liefde die Hij geeft!

‘Ik heb Mijn grootheid getoond en Ik zal Mijn grootheid weer tonen.’ Ja, God zal Zijn grootheid laten zien, als
Jezus sterft voor de mensheid. Als Hij als dienaar lijdt voor Zijn mensen, als de Koning sterft voor Zijn
onderdanen, als de Herder Zich laat slachten om Zijn schapen van de slachtbank te redden. Maar ook zal God
Zijn grootheid laten zien op de Paasmorgen, als het graf leeg is, en Jezus uit de dood is opgestaan! Als de weg
naar het eeuwige leven open ligt. Ook dan toont God Zijn grootheid!

Ja, natuurlijk, de donder kan ons Gods majesteit laten horen. De donder kan ons diep onder de indruk brengen
van Zijn grootheid. Maar nog veel indrukwekkender is de liefde die Hij heeft laten zien in Jezus Christus.
Dienende liefde. Oneindige liefde. Overstelpende liefde.

5. Als je een God hebt die z6 Zijn grootheid laat zien... waarvoor zou je dan nog bang zijn?!

En houdt u dat nou maar allebei vast: die indrukwekkende majesteit, die nog het méést tot uiting komt in de
liefde van Jezus Christus.

Misschien spelen er momenteel dingen in uw leven, of in jouw leven, die je naar de keel vliegen, die je bang
maken, of radeloos. Denk dan maar aan die indrukwekkende grootheid van God, die tot uiting komt in de
Koning, die Knecht werd: Jezus Christus. ‘Hij zal Zijn volk zegenen met vrede.’

En misschien staat u, of sta jij, voor een geweldige taak, een opdracht, een klus, een uitdaging. Je hebt er zin
in, maar je denkt ook: ‘Kan ik dat wel? Lukt het wel?’ Denk dan maar aan die ongelooflijke majesteit en kracht
van God, die je kunt horen in de donder, maar die vooral tot uiting is gekomen, toen Jezus de dood overwon.
En als God nu zelfs de dood kan verbreken als een rietje, zou Hij u, zou Hij jou dan niet de overwinning kunnen
schenken?

Gods majesteit, Zijn kracht. We kunnen er iets van proeven, als we de donder horen rollen. Maar we zien er
nog veel meer van, als we letten op Jezus. In Zijn oneindige liefde ging Hij de dood in, voor ons. En in Zijn
oneindige macht overwon Hij de dood, ook voor ons! Schuil maar bij Hem. Want ‘Hij zal Zijn volk zegenen met
vrede.’

Amen.
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