
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, Witte Donderdag, 13 april 2006, 19.30 uur
Thema: ‘Nooit meer alleen’ naar aanleiding van Mattheüs 27: 33-56 (kerntekst: vers 46)

1. Jezus’ vraag kun je nooit begrijpen, je kunt alleen neerknielen en aanbidden 
* Men zegt dat Maarten Luther drie dagen en drie nachten peinsde over deze tekst, ‘Mijn God, 

Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’, en dat hij vervolgens stamelde: ‘God van God 
verlaten, wie kan dat begrijpen?’ Het is nooit ten volle te begrijpen.

* In het klassieke Avondmaalsformulier staat een heel diepe zin: ‘Hij, de Here Jezus, heeft Zich 
vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het 
hout van het kruis, toen Hij riep met luider stem: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?” opdat wij tot God genomen zouden worden, en nimmermeer door Hem verlaten 
zouden worden.’ 

* De Godverlatenheid was voor Jezus de uiterste consequentie van Zijn offer voor ons. Deze 
put was zó diep, dat de hele schepping erin betrokken was: midden op de dag werd het 
donker. God de Vader die Zich op het cruciale moment afkeert van God de Zoon, van Wie Hij 
zo zielsveel houdt, hoe kan dat? Het blijft een mysterie. Je kunt alleen knielen en aanbidden. 

* Kennelijk is de zonde zó ernstig (immers: mensen gaan eraan kapot, wat we elkaar 
aandoen!), en moet de straf daarom zó zwaar zijn, dat alleen de allerdiepste put diep genoeg 
is. 

2. In Jezus’ waarom-vraag komen alle andere waarom-vragen samen
* De waarom-vraag van Jezus is niet een waarom-vraag van het hoofd, maar van het hart. Daar 

zit een verschil tussen. De Britse schrijver C.S. Lewis schreef een boek over de 
(verstandelijke) waarom-vraag (‘Gods megafoon’), waarin hij liet zien dat het lijden ons er 
steeds aan herinnert dat we God nodig hebben, en dat deze wereld niet Zijn einddoel is. Maar 
toen zijn eigen vrouw overleed, schreef hij weer een boek, ‘Verdriet, dood en geloof’, dat één 
grote schreeuw naar God is. Dan gaat het om de waarom-vraag van het hart. Die vraag is 
geen examenopgave, maar een open wond.

* Al die waarom-vragen van het hart, die komen hier samen in de waarom-vraag van Jezus. 
‘Hoe is het mogelijk, dat de breuk zó diep is?! Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?!’

* Zó diep gaat het dus! In de nood roept de Verlosser het uit, en Hij grijpt als Zoon van Israël 
dan terug op een Psalm: Psalm 22. Als je eigen woorden op zijn, is er alleen nog een lied. 

3. Hij werd door God verlaten, daarom zullen wij nooit meer alleen zijn!
* Wat er precies gebeurde in deze ogenblikken van Godverlatenheid, dat zullen we nooit 

kunnen peilen. Maar we weten wél één ding: omdat Jezus door God werd verlaten, zal God 
óns nooit meer verlaten! Nooit meer alleen!

* Omdat Jezus op Golgotha onze schuld betaalde, hoeven wij nooit meer alleen te zijn. Als we 
geloven in Hem zal Hij altijd bij ons zijn. Zelfs in helse omstandigheden, zoals de Noord-
Koreaanse gevangenkampen, wara christenen vreselijk worden behandeld, gemarteld en 
vermoord (zie: Soon Ok Lee: ‘Zij mogen de hemel niet zien’). Ook al word je getrapt en 
bespot, je bent nooit meer alleen. Ook al woon je in Nederland, en gaat hier je leven door een 
donker dal, je bent nooit meer alleen.
Als de dokter komt met een vreselijk bericht, je bent nooit meer alleen.
Als iemand wegvalt van wie je zoveel hield, als je zonder hem verder moet, zonder haar, je 
bent nooit meer alleen.
Ook als je voor een zware taak staat, een opdracht waar je tegenaan hikt, je bent nooit meer 
alleen.
Of als je je mooie momenten beleeft, je momenten van overwinning, je momenten van succes, 
je bent nooit meer alleen. Er is iemand om naar toe te gaan, ook met je dankbaarheid. 

* Daar, op Golgotha, heeft de kreet van Jezus geklonken, voor eens en voor goed: ‘Mijn God, 
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ En wie gelooft in Hem, wordt nooit meer verlaten. 
Brood en wijn zijn daarvan de tekenen. Jezus komt zó dichtbij, je mag Hem als het ware in je 
opnemen. Met Zijn Heilige Geest wil Hij in je wonen.

* Nooit meer alleen. In leven. En in sterven. Wie dat beseft, aan de voet van het kruis, kan niets 
anders meer dan Jezus aanbidden.

Om (samen?) over na te denken:
1. Worstelt u zelf weleens met waarom-vragen? Zo ja, helpt het u, dat de Here Jezus deze 

waarom-vraag uitriep aan het kruis?
2. Wat betekent het voor u, dat God u nooit verlaat?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 


