Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, Eerste Paasdag, 16 april 2006, 9.15 uur
Thema: ‘Niet bang, maar blij!’ Lezingen: Psalm 21: 1-8 en Matthelis 28: 1-10 (kerntekst: vers 9 en 10a)

1.

*

*

*

‘Niet bang, maar blij!’ Wat zegt dat mensen zénder angst en mensen mét angst?

‘Niet bang, maar blij” Dat thema pakt precies de eerste woorden van de opgestane Heer volgens Mattheus. Vers
9: ‘Weest gegroet’, letterlijk (Grieks: ‘Chairete’): ‘Weest blij” En dan vers 10: ‘Weest niet bevreesd!

Wat zegt het thema ons? Enerzijds zijn er mensen, die niet zoveel angst kennen. Bij hen zal het thema niet z6n
snaar raken. Anderzijds zijn er mensen die juist heel goed weten wat angst is, bijv. vanwege een fobie
(schoolfobie, straatvrees, mensenvrees, smetvrees enz.). Dan vind je zo’n thema misschien snel oppervlakkig.
‘Wel mooi hoor, maar het neemt mijn angst niet weg! Die zit te diep!’

We moeten daarom scherper gaan kijken naar de situatie in Matthelis 28. Wat is er gaande? En wat bedoelt
Jezus?

Wat doet het met je, als je opeens wordt geconfronteerd met de bovennatuurlijke wereld?

Twee groepen mensen zijn vlakbij het graf. Er is een groepje vrouwen. Zij willen Jezus’ lichaam gaan balsemen,
dat kon niet meer voor de sabbat, toen moest Hij snel begraven worden. Ze willen Hem hun laatste eer bewijzen.
En er is een groep bewakers. Zij moeten een Dode bewaken. Bizar! De Joodse leiders hebben Jezus Zijn
opstanding horen aankondigen, en zijn bang dat Zijn leerlingen het lichaam zullen stelen en zullen zeggen dat Hij
leeft. Of zijn ze misschien in hun hart bang dat Hij echt weer tot leven zal komen...? ‘Als dat gebeurt, dan zullen
die soldaten Hem wel het zwijgen opleggen.’

Dan opeens is er een aardbeving, en een engel daalt neer uit de hemel, blinkend als de bliksem en met
sneeuwwitte kleren. De bovennatuurlijke wereld komt de natuurlijke wereld binnen. De bewakers van de Dode die
levend is geworden worden (heilige woordspeling van Matthels) ‘als doden’. Dat is echte angst!

‘Doch’, ‘maar’ tegen de vrouwen zegt de engel: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik weet dat jullie Jezus
zoeken.” De bewakers hebben réden om bang te zijn, de vrouwen niet. En al blijft er heilige huiver, deze wordt
omstraald door grote blijdschap!!!

Het gaat dus in de woorden van Jezus niet zozeer om de vraag, of je een angstig karakter hebt, of last hebt van
fobieén. Het gaat erom, hoe je reageert, als de bovennatuurlijke wereld inbreekt in de natuurlijke wereld. Hoe
reageer je, als er een blinkend witte engel bij je komt? Als je je gaat realiseren dat God écht Koning is, en dat
Jezus écht leeft? Daar gaat het over!

Eens zullen we allemaal God ontmoeten. Wat zullen we dan zijn: bang of blij?

Voor ons allen komt eens de dag waarop wij God zullen ontmoeten, en waarop Zijn engelen ons tegemoet zullen
komen. Dat kan zijn op de dag dat Jezus terugkeert op aarde. En het kan ook zijn op het moment dat wij sterven.
Hoe dan ook, die ontmoeting komt een keer. Wat zal er dan gebeuren?

Het Paasevangelie schalt als een klaroenstoot: ‘Je hoeft daar niet bang voor te zijn! Wees blij!!l’ Zoals de
blijdschap van Psalm 21 af spat: ‘O HEER, de Koning (de Messias) is verheugd! Hij vroeg van U: leven. Gij hebt
het Hem gegeven!’

Dr. W.C. van Dam beschrijft in zijn boekje Doden sterven niet (Kok, Kampen, 1980) veel situaties van mensen die
verkeerden op de grens van dit leven en het hiernamaals. Het getuigenis van Carrie Carmen (pag. 16-17) is
bijvoorbeeld geweldig mooi: zij zag de hemel, en engelen, en Jezus Christus, en allerlei geliefden. Anderzijds had
bijv. Jozef Stalin een heel moeilijk sterfbed. De cardioloog dr. Maurice Rawlings raakte erg onder de indruk van
een patiént, die aangaf in de hel te zijn, en die hem daarom smeekte om hem te blijven reanimeren. Ook vroeg hij
om hulp. Rawlings bad hem een gebed tot Jezus Christus voor. Achteraf kon de man zich de hel niet herinneren,
maar zijn gebed wel. Voor de niet-gelovige Rawlings was het gebeuren aanleiding om de Bijbel te gaan lezen, hij
werd christen en schreef over al zijn ervaringen, ook vele latere ervaringen: Beyond Death’s Door (Thomas
Nelson Inc., Publishers, USA, 1978).

Pasen: ‘De macht van de hel is verslagen! De dood is vernietigd! Wees niet bang, maar blij?’

Wat betekent Pasen? dat de macht van de hel is vernietigd! Dat we niet meer bang hoeven zijn voor de
bovennatuurlijke wereld, voor de heilige engelen, voor de hemelse Koning, voor de levende Christus! Niet bang,
maar blij! Jezus ging Zélf de hel door, op Golgotha, om ons het leven te geven! Met Hem reis je niet naar een
donkere, onbekende bestemming, maar naar een groot Feest!

Als je zo met Jezus mag wandelen in het licht, zijn misschien niet meteen al je problemen opgelost. Ook niet je
angsten en fobieén. God werkt soms wel heel verrassend, onderschat Hem niet! Maar misschien blijft het
levenslang een worsteling, een kruis dat je moet dragen. Téch zal het merkbaar zijn, dat de blijdschap er 66k zal
zijn, als oases in de woestijn. En dat er een diepere rust zal zijn, 6nder de angst.

Vindt u het schokkend, om bij de dubbele realiteit van hemel en hel stil te staan? Jezus zegt: ‘Het is ook
schokkend! Ik heb Mijn leven niet zémaar voor iets gegeven! Ik heb je weggesleurd voor de poorten van de hel.
Nu ben je veilig bij Mij. Daarom: wees bij! Vier het Paasfeest als nooit tevoren! Zing en jubel, want Hij die ver-
hoogd werd aan het kruis, bracht ons in Gods vrijheid thuis! Daar ben je nooit meer bang, alleen maar intens blij!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Bent u weleens bang? Zo ja, waarvoor?
Wat doet het met u, dat God u eeuwig leven aanbiedt, Zijn heerlijke toekomst?
Hoe zou dat vooruitzicht in kunnen werken op onze angsten van nu?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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