Preek in de belijdenisdienst op Pinksteren in de Ontmoetingskerk, Capelle-Schollevaar, 4 juni 2006
Thema: ‘Zeg het voort!’ naar aanleiding van Handelingen 2: 11b

Wat zou u gedaan hebben, als u daar had gelopen, daar
in Jeruzalem, op die ochtend van het Pinksterfeest,
door de Joden het ‘Wekenfeest’ genoemd, en u zag
daar een hele groep mensen in een straatje, bij een
huis, een soort volksoploop... ja, wat doe je dan? Nou,
ik wil in zo’n geval dan een paar dingen weten: (1) wat
gebeurt er? En (2) wat zeggen ze?

1. ‘Wat gebeurt er?’

Eerst die eerste vraag: ‘Wat gebeurt er?’ ‘Meneer, weet u
wat er gebeurt, daar, bij dat huis?’

‘Nou, ik kwam hier net voorbij, en ik hoorde me toch een
lawaai! Daar in dat huis, alsof de storm in dat huis gierde!
Dus ik ben blijven staan, en op een gegeven moment zag ik
mensen dat huis uitkomen, en kijk zelf maar, je kunt het
zien: het is alsof ze een soort vlammen op hun hoofd
hebben, en dat breidt ook uit, zie je dat? Die vlammen, die
vuurtongen, die delen zich, net als wanneer je een stukje
hout in een vlam houdt en dan weer naar een volgende
kaars gaat, met een tweede vlammetje, en zo verder. Kijk,
je kunt het zien: steeds meer mensen worden
aangestoken!’

Ja, en daar sta je dan, te kijken en te luisteren. ‘Volgens mij
hoor ik ze spreken in verschillende talen. Want ziet u die
vrouw daar, met dat rode gewaad? Die spreekt Perzisch,
dat weet ik, want mijn buren spreken ook Perzisch, die
komen daar oorspronkelijk vandaan. Hoe is het mogelijk!
Heeft dat iets met een taalsschool te maken of zo?’

‘Nou, ik dacht het niet, ik hoorde net hier iemand anders
zeggen dat het over Jezus gaat.’

‘Jezus? Die is toch een week of zes geleden gekruisigd?’
‘Ja, dat is zeker. Maar wat ze nu over Hem zeggen...’

1.1 Wie is de Heilige Geest?

Daar, in Jeruzalem, daar gebeuren dus heel bijzondere
dingen. En ik kan me zo voorstellen dat u denkt: ‘Wat
betekent dat nou? Wat moet ik met dit hele verhaal? Wat
moet ik met Pinksteren? Ja, het is een extra vrije dag, in
een mooi deel van het jaar. Maar verder?’

Weet u, Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, en de
Heilige Geest, dat is een andere naam voor God, zoals Hij
in mensen woont en zoals Hij in mensen aan het werk is.
De Heilige Geest: God in mensen, God die leven geeft.
Misschien kan ik het duidelijk maken met een vergelijking.
Het is een gevoelige vergelijking, dat zeg ik er wel even bij.
Een aantal keren ben ik aanwezig geweest bij een sterfbed.
En op het ene moment leeft iemand dan nog. Soms is
iemand ook nog helemaal bij kennis. En even later zie je
hetzelfde lichaam, maar het leven is weg. Het leven, dat is
niet iets dat je kunt pakken, het is onzichtbaar, maar het is
z6 wezenlijk! Wij zeggen weleens, als iemand overleden is:
‘Hij heeft de geest gegeven.’ Het gaat dan over de
natuurlijke geest. Je hebt een lichaam, en dat lichaam heeft
wel of niet die geest in zich, dat natuurlijke leven.

En wat is nu de Heilige Geest? In mensen zoals wij, met
een lichaam, en in dat lichaam een natuurlijke geest (wij
leven), kan ook een bovennatuurlijke Geest komen wonen.
En de Bijbel zegt: ‘Als dat gebeurt, dan betekent dat als het
ware een nieuwe geboorte, dan krijg je een nieuwe kwaliteit
van leven.” God komt in je wonen, en je krijgt contact met
Hem, en dus met de bovennatuurlijke wereld.

Overigens: in die bovennatuurlijke wereld zijn ook kwade
machten, verkeerde geesten, je moet dus nooit zomaar in
het wilde weg geesten gaan oproepen of zo. Nee, je moet
bij God zijn, bij Hem alleen! Maar als je vraagt: ‘Here God,

wilt U alstublieft ook in mijn leven komen met Uw Heilige
Geest,” dan doet Hij dat ook, en dat geeft je leven een
volstrekt nieuwe glans.

1.2 Waarom die wonderlijke verschijnselen?

En wat er gebeurt, daar in Jeruzalem, die bijzondere
verschijnselen, die geven in symbooltaal weer, wat dat
betekent, dat de Heilige Geest komt.

Dat geluid als van een geweldige windvilaag, dat laat zien:
als God komt, dan waait Hij door alles heen. Dan gata er
een frisse wind door je leven. Je gaat met andere ogen
kijken. Er zijn dingen die je eerder belangrijk vond, en die je
opeens niet meer belangrijk vindt. Wat de mensen allemaal
van je vinden. En of je wel een dikke auto hebt. En of je wel
leuk genoeg overkomt. Dat is allemaal buitenkant. Als God
door je leven heenwaait, dan wordt opeens duidelijk waar
het écht om draait: om relaties, om de liefde, om de
dankbaarheid voor alles wat God je geeft, om de momenten
van geluk, en ook om vergeving, om contact met God, om
eeuwig leven. De Heilige Geest betekent een frisse wind
door je leven.

En dat andere verschijnsel, dat lijkt op vuurvlammen, wat
betekent dat dan? Nou, vuur, dat weten we allemaal, vuur
heeft twee kanten: vuur is gevaarlijk, en vuur is heerlijk.
‘Pas op!’ zeggen we, als een kind speelt met lucifers.
Daarom wordt in de Bijbel het symbool van het vuur vaak
met God verbonden. God is een heilige God, Koning van
het heelal! Een God met wie niet te spotten valt,
aanbiddelijk, en groots, en vol majesteit. Over God kun je
alleen maar met het diepste ontzag spreken. De Schepper,
de Heer, vol glorie.

En tegelijk... tegelijk kunnen wij niet zonder vuur. Vuur
hebben we nodig om ons te verwarmen. Vuur geeft licht als
het donker is. En vuur, dat is ook reinigend. Eeuwenlang
hebben mensen operaties uitgevoerd, door een mes eerst
in het vuur te houden, voordat allerlei
desinfecteringsmiddelen waren uitgevonden. Ook op deze
manier zegt het symbool vuur heel veel over de Heilige
Geest: God komt in ons leven en geeft ons warmte, liefde,
Hij geeft ons licht, Hij maakt ons duidelijk welke keuzes we
moeten maken. En Hij reinigt ook: als je gelooft in God, dan
reinigt Hij ook je gedachten. Allerlei ballast gaat overboord,
jaloersheid en ontevredenheid en hebzucht en noem maar
op. En daardoor is er meer ruimte voor al die andere
dingen: blijdschap, en openheid, en vrede, en vriendschap.

Het geluid van de wind, dat zegt alles over wie de Heilige
Geest is. En de vuurvlammen maken nog meer duidelijk.
Die vuurvlammen gaan van de één naar de ander. Zo gaat
ook het geloof van de ene mens naar de andere. Als een
lopend vuurtje. En dat heeft weer te maken met dat derde
wonderlijke verschijnsel: dat allerlei taalgrenzen wegvallen.
Opeens horen die toeschouwers, daar in Jeruzalem,
mensen spreken in hun moedertaal. Kijk, het waren
allemaal Joden, die daar stonden, of Jodengenoten, dat
waren mensen uit andere volken die tot het Joodse geloof
waren overgegaan. Maar die Joden en die Jodengenoten
kwamen uit allerlei landen. Dat is vandaag de dag nog zo.
Toen ik pas in Israél was, heb ik verschillende Joden
gesproken die Nederlands als moedertaal hebben. Ze
spreken allemaal Ivriet, modern Hebreeuws, maar hun
moedertalen verschillen enorm. En in dit talenwonder laat
God eigenlijk zien: ‘Ik wil dat Mijn boodschap mensen ter
ore komt in hun éigen taal.” Je moedertaal, dat is immers de
taal waarin je het beste je diepste zieleroerselen kunt



weergeven. Als de Heilige Geest komt, dan spreekt God tot
het diepst van je hart. En het mooie is: dan ga je ook als
mensen elkaar begrijpen op een manier die je eerst nog niet
kende. Ik heb dat vaak meegemaakt, ook hier in de
gemeente: twee mensen die mij dan vertelden: ‘Wij hebben
elkaar nog nooit eerder ontmoet, maar we hebben zo’'n
mooi gesprek gehad, over de meest diepe en persoonlijke
dingen van het leven.” Zo werkt God. De Heilige Geest
brengt mensen bij elkaar.

‘Meneer, wat gebeurt er?’ kun je zo vragen, als
voorbijganger. Drie wonderen: wind, vuur, en talen. En die
drie wonderen, als je daarover nadenkt, dan maken die al
heel veel duidelijk over wie de Heilige Geest is.

2, ‘Wat zeggen ze?’

Maar er is ook een boodschap. ‘Wat zeggen ze nou? Wat
zeggen ze nou in die vreemde talen? Dat moet ik horen!’
Zo hebben wij dat net gelezen, in vers 11b: ‘Wij horen hen
in onze eigen taal van de grote daden van God spreken.’
Wat zou er nou gezegd zijn, daar op die ochtend, in al die
talen? Nou, weet u, dat staat in de rest van dit
bijbelhoofdstuk. Petrus, één van de leerlingen van Jezus,
die houdt een toespraak, en daarin wordt duidelijk wat die
‘grote daden van God’ zijn. Die grote daden van God, die
hebben alles te maken met Jezus.

21 Waarom is Jezus belangrijk?

Want waarom is Jezus nou belangrijk? Nou, ik weet niet of
u weleens afgesloten bent geweest, van het gas of de
electriciteit, of van de telefoon. Wanneer word je
afgesloten? Als je de rekening niet hebt betaald. Vaak is dat
dan omdat je ‘m niet meer kunt betalen. Maar stel dat er
iemand komt die voor jou de rekening betaalt. Dan wordt je
weer aangesloten.

Daarnet hadden we het over de Heilige Geest. God wil in je
leven komen wonen. Hij wil je als het ware die nieuwe
kwaliteit van leven geven. Hij wil intens met ons verbonden
zijn. Maar het probleem is, er zit iets. Er is een blokkade.
Wij leven z6 vaak buiten God om, we gaan zo vaak onze
eigen weg, en we gaan zo vaak tegen zijn geboden in, of
we negeren God gewoon, dat die rekening steeds maar
weer is opgelopen. Er zit iets tussen God en ons, we
kunnen niet net doen alsof alles koek en ei is. Net als in een
vriendschap: als je de ander negeert, en je zoekt die ander
nooit op, en je houdt op geen enkele manier rekening met
de ander, dan komt er een blokkade, dan is de vriendschap
niet meer vanzelfsprekend.

En nu heeft God gezegd: ‘Ik houd zdveel jullie, mensen, Ik
heb jullie z6 intens lief, dat Ik Zelf wil komen, in de persoon
van Jezus, om die blokkade weg te nemen. Om de rekening
te betalen van jullie fouten, van jullie zonden.’

Dat heeft Jezus gedaan, toen Hij stierf aan het kruis. In
Jezus kwam God Zélf naar de wereld, om voor onze
zonden de nota te voldoen, helemaal!

En toen Hij gestorven was en begraven, toen zei God: ‘Het
is genoeg! De rekening is betaald! Mijn Zoon, Jezus, kom
uit de dood, kom weer tot leven. Alles is nu goed!’

En wat zeggen ze nu, daar op Pinksteren, in al die talen?
Hoor ik het goed? Ik weet niet wat uw moedertaal is?
Nederlands? Of Fries? Of voor sommigen nog een andere
taal: Engels misschien, of Papiamento. De boodschap is
hetzelfde: ‘Geloof in Jezus Christus, vertrouw je leven toe
aan Hem, vraag om vergeving voor al die dingen die
misgegaan zijn, en dan wordt ook jij aangesloten. Dan ligt
de lijn naar God open, en dan kémt de Heilige Geest in je
leven! Zéker weten!” Dat is de boodschap van Pinksteren!
De Heilige Geest wil wonen in ieder van ons! Niemand
uitgezonderd! Hij wil ook in uw, in jouw leven komen.

2.2 Wat betekent Pinksteren voor U of JOU?

‘Ja,” denkt u misschien, ‘maar ik ben hier voor Nancy, of ik
ben hier voor Alex. Het was niet zozeer de bedoeling dat
het over mij ging vanmorgen.” Als u dat denkt, wil ik u een
paar dingen zeggen. Ten eerste: knap, dat u hier bent.
Misschien bent u niet bekend met kerk en geloof, maar dat
u vanmorgen die stap heeft gezet, kwart over negen nog
wel, petje af! En ontzettend leuk voor hen! En dan het
tweede wat ik u zeggen wil, dat is dit: God lijkt voor u
misschien vreemd en ver weg, maar u bent voor God
dichtbij en vertrouwd. Hij kent u helemaal, en weet u: Hij is
een God die u bemint. Misschien kunt u daar eens over
nadenken de komende tijd, die woorden: Hij is een God, die
u bemint.

De Heilige Geest wil wonen in ieder van ons. Het kan 66k
zijn dat u denkt: ‘Ja, Hij woont ook in mij, want ik geloof al
heel lang.” Heeft Pinksteren u dan eigenlijk nog wat te
zeggen? Is er nog iets nieuws? Ja, weet u, die Heilige
Geest wil ons telkens opniéuw vervullen! Helemaal
volmaken! Net als de plant die steeds weer water nodig
heeft, om vrucht te kunnen blijven geven. Laatst kreeg ik
een aardbeienplant. En er werd bij verteld: ‘Water, water,
water! Veel, heel veel water geven, dan krijg je de
prachtigste aardbeien!

Want z6 is het! Als je vol bent van de Heilige Geest, dan
gebéurt er wat met je. Als die relatie met God openligt, dan
wordt je hele leven geactiveerd om te gaan groeien. En hoe
ga je dan groeien? Denk maar aan een plant: je groeit naar
het licht, en je vruchten zijn voor de mensen. Zo groei je
christen naar God toe. En je leven wordt steeds meer
vruchtbaar voor anderen. Je laat je niet meer inpakken door
alles wat de samenleving je op wil dringen: dit is belangrijk
en dat is belangrijk. Alles moet mooier, beter en sneller.
Nee, je leert dankbaar te zijn, en ontvankelijk. Niet
krampachtig grijpen of vasthouden, maar leven met open
handen, en genieten van déze dag. Niet brommerig klagen
dat vroeger alles beter was, en niet hijgerig altijd maar naar
de toekomst hollen, maar God aanbidden om wat Hij nu
geeft.

De Heilige Geest geeft je een nieuwe kwaliteit van leven.
Niet alleen hier. Maar ook: na de dood. Want als je vol bent
van de Heilige Geest, dan heeft de dood geen vat meer op
je. Ja, lichamelijk zul je nog wel sterven, maar je leeft, zoals
Jezus leeft. En je zult leven, tot in eeuwigheid. Dat eeuwige
leven, dat noemt de Bijbel het nieuwe Jeruzalem. En in dat
nieuwe Jeruzalem, daar stromen mensen samen uit alle
volken. En iedereen verstaat elkaar. Er is blijdschap, grote
blijdschap, en vrolijkheid, er wordt gedanst en gezongen,
we zullen er zo van zingen uit Psalm 87.

Dat is Gods toekomst voor ons, voor u en jou en mij, als we
geloven in Jezus Christus, die de rekening betaalde, en ons
laten vullen met de Heilige Geest.

Wat zeggen ze daar, in Jeruzalem? Nou, dit! En zou je die
boodschap niet door willen geven? In alle talen? ZEG HET
VOORT! Zeg het met woorden, als daar ruimte voor is. Zeg
het met daden, daden van liefde. Zeg het met je houding.
Zeg het met het leven, je hele leven. Dan gaan er
bijzondere dingen gebeuren. Want het is niet voor niets
Pinksteren. Vandaag de dag krijgen steeds meer mensen
interesse in het christelijk geloof. Nog nooit is het aantal
christenen, wereldwijd gezien, zo groot geweest als nu. Hier
in Nederland zien we een kentering. Steeds meer kerken
gaan groeien. De Heilige Geest geeft leven. Overal! Leven.
Leven en blijdschap. Nu en tot in eeuwigheid! Amen.
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