
Preek in de gezinsdienst in Capelle-Schollevaar op 18 juni 2006, 9.15 uur
In deze dienst nemen enkele kinderen afscheid van de kindernevendienst en wordt Kimberly Klijnsmit gedoopt
Thema: ‘Jezus maakt je blij!’ naar aanleiding van Handelingen 8: 26-40  
 
Op zoek naar God
Er kan een moment komen in je leven, dat je gaat zoeken 
naar God. Waarom? Nou, dat kan heel verschillend zijn. 
Misschien zit je op de kindernevendienst, en er worden 
verhalen verteld over God, en over Jezus, en op een dag 
vraagt de juffrouw misschien wel: ‘Hou jij ook van de Here 
Jezus?’ En dan denk je: ‘Ja, eigenlijk wel! Ik zou eigenlijk 
nog veel méér over Hem willen weten.’ Dan ga je zoeken: je 
wilt God beter leren kennen. Of bent op de EO-
jongerendag. En je denkt: ‘Wat geweldig, zoveel duizenden 
jongeren die allemaal met God willen leven. Dat wil ik ook! 
Ik wil zélf ook contact met God krijgen!’ Of misschien ben je 
de veertig al gepasseerd, en je gaat misschien wel naar de 
kerk, of je gaat niet naar de kerk, maar eigenlijk houd je je 
verder niet zo bezig met God, tot er dingen gebeuren in je 
leven, die je hele wereld op z’n kop zetten. En dan denk je: 
‘Hoe ga ik nou verder? En... zou er misschien een God zijn, 
met wie ik ook persoonlijk een band kan opbouwen?’
Er kan zo’n moment komen in je leven, dat je op zoek gaat 
naar God. Dat je contact gaat zoeken, heel persoonlijk. 

Dat is wat er ook gebeurt met die minister van financiën uit 
Ethiopië, die man uit het bijbelgedeelte dat we hebben 
gelezen. Hij had interesse gekregen voor de God van Israël. 
Waarom? Dat weten we niet. Maar van binnen was er iets, 
een soort verlangen, om die God beter te leren kennen. En 
hij heeft die stem serieus genomen, en is op pad gegaan. 
Een verre reis, naar Jeruzalem, en daar is hij in de tempel 
gaan bidden. Hij wilde God leren kennen. 
Als je nou dat verlangen voelt, van binnen, om God beter te 
leren kennen, dan doe je er goed aan om dat serieus te 
nemen. Soms lijkt het wel alsof er een stem in je zegt: ‘Zoek 
nou naar God!’ Bij anderen is dat niet zo, maar hoe het ook 
gaat: het is goed om dan ook een stap te zetten. Net als 
deze Afrikaanse minister. 

Als je God zoekt, geeft Hij je de vijf
En dit verhaal laat zien, dat als je zoekt naar God, dat God 
dan ook antwoord geeft. God geeft antwoord! Hoe doet Hij 
dat? Nou, onthoud dit maar: God geeft je de hand! Hij geeft 
je de vijf. Want aan een hand zitten vijf vingers. 
Weet je wat het eerste cadeau is van God, het eerste 
antwoord van God, als die minister in Jeruzalem op zoek 
gaat? 

Eerste cadeau: de Bijbel
Het eerste antwoord, dat is: de Bijbel. Die minister koopt 
een deel van de Bijbel, het boek van de profeet Jesaja. In 
de Bijbel laat God zien wie Hij is. De Bijbel, je zou kunnen 
zeggen: dat is Gods liefdesbrief aan de mensen. Ook aan u! 
En aan jou! God zegt als het ware: ‘Mijn kind, jij mag er zijn! 
Ik hou van jou! Ik heb jou Zelf gemaakt, zoals jij bent! Ik ben 

jouw hemelse Vader, en Ik heb álles over voor jou! De 
Bijbel, zo mag je het best zeggen, is Gods opgestoken duim 
naar ieder van ons. ‘Het is goed, mijn kind! Ik heb het goede 
met jou voor! Kom maar, zoek Mij maar, want bij Mij ben je 
aan het goede adres! Ga door met zoeken, want als je Mij 
zoekt, dan zúl je Mij vinden!’

Gods opgestoken duim, de Bijbel. Gisteren is de 
Jongerenbijbel uitgekomen, minister-president Balkenende 
heeft het eerste exemplaar gekregen, als jonge minister-
president, en als je afscheid neemt van de 
kindernevendienst kun je ook een Bijbel krijgen of een 
Liedboek. En nu gaat het erom, dat je ook echt in die Bijbel 
gaat lezen. Want door die Bijbel kom je dichter bij God. En 
dat geeft je in je leven een heel diepe rust van binnen, en 
een heel heel diep geluk. 
De Bijbel. Dat is Gods eerste cadeau voor die minister. Zijn 
boodschap: ‘Ik weet wie je bent, en Ik heb je lief! Je bent 
van Mij. Blijf maar zoeken en je zult Mij vinden!’

Tweede cadeau: een wegwijzer
Maar het blijft niet bij dat éne. Nee, er komt een tweede 
cadeau. En wat zou dat tweede cadeau nou zijn? 
Weet je, die minister, die zit te lezen, maar hij begrijpt niet 
zo goed wat er bedoeld wordt. De Bijbel is wel een heel 
móói boek, maar ook wel een móéilijk boek. En daarom 
stuurt God iemand naar die minister toe. Iemand die hem 
kan helpen om te begrijpen wat hij leest: Filippus. Filippus is 
eigenlijk een soort wegwijzer, hij lijkt wel even de wijsvinger 
van de Here God. ‘Kijk, zó zit het!’ 

Want die minister, die denkt: ‘Over wie gaat het hier toch? 
Ik lees over iemand die moet lijden en die vernederd wordt 
en gedood wordt. Maar wie is dat dan?’
Wat fijn hè, als er iemand is die je de weg kan wijzen! Want 
Filippus weet het! Hij klimt bij de man in de wagen en dan 
gaat hij uitleggen: ‘Die man, die zo moest lijden en die 
gestorven is, dat is Jezus. Jezus is God Zelf, God die op 
aarde kwam, om ons te redden. Want in ons leven zijn er 
altijd dingen die wij fout doen, dingen waardoor we God 
verdriet hebben gedaan. Jaloersheid, of ruzie, of egoïsme 
(“Ikke, ikke, ikke”), en zo is er nog veel meer. En nu zegt 



God: “Dit kan niet. Zo kan Ik niet met je verder! En tóch wil 
Ik wel met je verder!” Daarom is God mens geworden, in de 
Here Jezus. En Hij zegt: “Jij hebt Mijn straf verdiend, maar 
je hoeft hem niet te dragen. Ik zal Zélf jou straf dragen.” Dat 
heeft Jezus gedaan toen Hij aan het kruis hing. En als je nu 
gelooft in Hem, en je bidt: “Here God, ik wil zo graag bij U 
horen, wilt U ook mijn zonde vergeven”, dan vergeeft God 
ook. Dan is alles weer goed! En dan mag je heel dicht bij 
Hem leven. Ook al zie je Hem niet, je mag toch heel dicht 
bij Hem zijn.’
Ja, zo legt Filippus dat uit aan die minister. En wat is nou 
het mooie? Als je God zoekt, dan stuurt God ook vandaag 
van die mensen op je pad, van die wegwijzers, die je verder 
kunnen helpen. Bijvoorbeeld de leiding van de 
kindernevendienst. Dat zijn van die wegwijzers. En de 
godsdienstjuffrouw op school, of de meester of de juf die 
bijbelverhalen vertelt. En soms is het een goede vriend of 
vriendin, die je helpt om God te vinden. Of het is je vader of 
je moeder, die je heeft laten zien, dat het de moeite wáárd 
is om God te dienen. Of je opa of oma. Wat is het mooi als 
je van die wegwijzers hebt gekregen in je leven. Dankt u 
daar God weleens voor, eigenlijk? Voor die wegwijzers? En 
dank jij er God weleens voor? Ze zijn een geweldig 
geschenk! 
En het is ook weer heerlijk om zo’n wegwijzer te mogen zijn 
voor iemand anders. Voor je vriend of vriendin, of voor 
iemand in de straat, of op je werk, of in de klas. 
God geeft wegwijzers, dat is Zijn tweede cadeau.

Derde cadeau: het geloof
En dan het derde cadeau. Het derde cadeau, dat is de 
middelste en de langste vinger. Dat is het belangrijkste 
cadeau. Weet je wat dat is? 

Dat is het geloof. Geloof, dat is iets, dat krijg je van God. 
God komt dan, door Zijn Heilige Geest, in je leven, en Hij 
laat het geloof groeien in je hart. Zo gebeurt dat ook bij die 
minister. Hij zegt: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van 
God is.’ 
Geloof is een cadeau van God. Daarom kun je dat ook nooit 
aan elkaar opdringen. Je kunt nooit zeggen: ‘Jij móét 
geloven.’ Je mág geloven. God wil het geloof laten 
neerdalen in je leven.
Maar ja... als God je dat dan níét geeft? Hoe zit dat dan? 
Dan kun je er toch niets aan doen dat je niet gelooft? Nou, 
het ligt toch anders. Want Jezus belooft: ‘Als je bidt, dan zúl 
je het geloof ontvangen, dan zúl je de Heilige Geest krijgen. 
Wie zoekt, die zál vinden. En als je aanklopt bij God, dan 
zál de deur opengaan.’
Dat is het derde. Dus we hebben nu al die cadeaus van 
God gezien: de Bijbel, een wegwijzer, en het geloof. 

Vierde cadeau: de doop
En wat is dan het vierde? Dat is de ringvinger. Aan een 
ringvinger kan een trouwring zitten, en een trouwring 

betekent: je hebt tegen iemand anders ‘Ja’ gezegd. Nou, zo 
zegt God ook ‘Ja’ tegen ons, en hoe laat Hij dat zien? Door 
de doop! Die minister, en Filippus, die komen langs water. 
En opeens roept die minister: ‘Kijk eens! Water! Wat is erop 
tegen om mij te dopen?’ 
‘Nou,’ zegt Filippus, ‘als u gelooft in de Here Jezus, is daar 
niets op tegen!’ En zo gaan ze samen het water in. Want 
veel mensen werden toen en nu nog steeds gedoopt door 
helemaal kopje onder te gaan. In andere kerken gaat dat 
weer anders, zoals bij ons ook, maar deze minister gaat 
helemaal het water in. Kijk maar! 

De doop, dat is Gods vierde cadeau. Straks krijgt Kimberly 
dat cadeau, en heel veel mensen en kinderen hier hebben 
dat cadeau ook een keer gehad. God heeft het gezegd: ‘Ja! 
Ik wil jouw God zijn!’ En als u, of jij, nog niet gedoopt bent, 
nou, denk er maar over na. Misschien wilt u daar ook wel 
naartoe gaan groeien, of jij. Bid maar of God Zelf je de weg 
wil wijzen!

Vijfde cadeau: blijdschap!
En dan hebben we nog een vijfde cadeau. Dat is de pink. 
dat grappige kleine pinkje. Dat pinkje, dat maakt iedereen 
vrolijk. Het vijfde cadeau van God, dat is: blijdschap! Kijk 
maar! O, wat is die minister blij! En wat ben ik ontzettend blij 
dat ik God mag kennen! Want ook al ben je dominee, het is 
nóóit gewoon! Jezus maakt je blij! Dat betekent niet dat 
altijd alles goed gaat. Er kunnen verschrikkelijke dingen 
gebeuren in je leven. Maar juist dan heb je die hemelse 
Vriend, die je steunt, die je helpt, tegen Wie je alles altijd 
kunt zeggen. Dat geeft zó’n blijdschap van binnen!

Als die minister weer uit het water komt, dan is Filippus 
weg. Maar hij vindt het niet erg. Want Jezus gaat met hem 
mee. Hij is nooit meer alleen. Nooit! 
En dat is vandaag de dag precies hetzelfde. Ook u, ook jij, 
we mogen verder met Jezus. En Hij geeft je van binnen een 
heel diepe blijdschap.   
De minister ging op zoek naar God. Er kan zó’n moment 
komen, dat je naar God gaat zoeken. Doe het maar! Heel 
veel mensen hier hebben dat al gedaan. U zult er geen spijt 
van hebben. En jij ook niet. Want je wordt er een ander 
mens van! Amen.    

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


