Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 2 juli 2006, 9.15 uur (doopdienst)
Thema: ‘Een ver-reikende belofte’ n.a.v. Handelingen 2 : 22-23 en 32-41 (kerntekst: vers 39)
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Drie vragen rondom beloften
We leven weer toe naar verkiezingen. Als politici beloften doen, vragen we ons vaak drie dingen af: (1) wie zegt
het, (2) wat wordt er beloofd, (3) en aan wie? Petrus noemt ook een belofte, deze vragen zijn ook daarbij actueel.

Wie doet de belofte, waarover Petrus het heeft?

In Handelingen 2 is Simon (of Simeon, zie Handelingen 15: 14 en 2 Petrus 1: 1) aan het woord, die van Jezus de
naam Petrus kreeg. Hij houdt een toespraak op Pinksteren. De mensen zijn samengestroomd rondom het huis
waar de volgelingen van Jezus verblijven. Er zijn vreemde verschijnselen: een geluid van een windvlaag, vurige
tongen op de hoofden van de discipelen, en een talenwonder. Sommigen spotten: ‘Die mensen zijn dronken!
‘Nee mensen!’ zegt Petrus. ‘We zijn niet dronken, maar dit is het werk van de Heilige Geest! Zo heeft de profeet
Joél het al voorspeld.” Dan zegt Petrus: ‘Er ligt een belofte voor u!’

Van wie komt deze belofte? Vers 33: van God Zelf. Hij heeft de belofte van Zijn Heilige Geest gegeven aan
Jezus, de Zoon van wie Hij zoveel houdt. Jezus heeft op aarde geleden en is voor de zonden gestorven. Maar Hij
is ook weer opgestaan, en naar de hemel gevaren. Daar zit Hij aan Gods rechterhand. Hij heeft van de Vader de
taak in handen gekregen, om de belofte van de Heilige Geest waar te maken in de levens van mensen.

De belofte wordt dus uitgedeeld vanuit doorboorde handen, handen met littekens. Jezus is bepaald geen
praatjesmaker, Hij is voor ons door het vuur gegaan! Daarom is het héél belangrijk om te kijken wat Hij belooft!

Wat houdt de belofte in?

In vers 38 staat wat de belofte inhoudt. Petrus heeft verteld over Jezus, en hij zegt: ‘U heeft Hem gekruisigd!’
Natuurlijk niet persoonlijk, maar wij samen als mensheid. Wij dus ook, hier als Nederlanders! Vanwege onze
zonden ging Jezus naar het kruis!

De mensen zijn diep verslagen en vragen: ‘Wat moeten we doen?’ Petrus antwoordt: ‘(1) Bekeert u, keer je om
naar God en zoek contact met Hem; en (2) laat u dopen op de naam van Jezus, bouw je leven op Hem!

Als je dat doet krijg je twee dingen: (a) vergeving en (b) de gave van de Heilige Geest. Dat is de inhoud van de
belofte. Deze twee horen bij elkaar. De Heilige Geest kan niet doorwerken als er zonde in de weg zit. Daarvoor is
eerste vergeving nodig! Daar mogen we om vragen. En als dan de schulden zijn afgelost door Jezus, is het alsof
we nog een enorm kapitaal op onze rekening bijgeschreven zien staan: de Heilige Geest. Hij geeft gaven en
talenten om te gebruiken in dienst van God en van mensen.

De Heilige Geest is God Zelf, die in ons wil wonen. Dan wordt ons leven als het ware doortrild van Zijn kracht.
God wil ons hart tot Zijn woonkamer maken, een plaats naar Zijn hart. Is dat niet intens hartelijk en liefdevol?
Kan Hij Zich thuisvoelen in ons leven? De belofte bestaat uit twee delen: vergeving en de Heilige Geest, ook die
vergeving blijven we steeds nodig hebben. Steeds weer moeten er sommige dingen uit ons leven verwijderd
worden, en andere moeten er juist in. Zelf weten we het beste waar het om gaat!

Voor wie is de belofte bestemd?

Petrus zegt: ‘Voor u is de belofte, én voor uw kinderen.” Dat geeft ons vrijmoedigheid om ook kinderen te dopen.
Want Petrus’ oproep: ‘Bekeert u en laat u dopen’ is gericht tot volwassenen. Met diezelfde boodschap staan we
als kerk nog steeds in de wereld! Maar als mensen dan inderdaad tot bekering zijn gekomen, zelf gemeentelid
zijn geworden en kinderen krijgen, mogen die dan ook gedoopt worden?

Over die vraag denken christenen verschillend, dat is een pijnlijk punt, juist als je elkaar verder zo aanvoelt.
Vandaag hebben we met vreugde een kind gedoopt, omdat de belofte ook de kinderen geldt: vergeving van
zonden, en de gave van de Heilige Geest. Ontroerend: God komt met Zijn vergeving al in ons leven binnen
voordat wij onze eerste zonde begaan hebben! En de Heilige Geest wil al in ons wonen voordat wij iets beseffen.
Is die bekering dan niet nodig? Petrus zegt toch: ‘Bekeert u en laat u dopen’? Jazeker is die bekering nodig! Juist
omdat je al van jongsaf aan mag delen in de vergeving van zonden, juist omdat God van jongsaf aan Zijn Geest
in je hart wil laten wonen, daarom roept Hij ons voortdurend op om ons om te keren naar Hem, . Zonder bekering
zal het niet gaan! Een keer naar God toe, voor het eerst en steeds opnieuw.

Waar komt die bekering in tot uiting? In de openbare geloofsbelijdenis! God heeft ons Zijn ja-woord gegeven als
we gedoopt zijn, maar dan wacht Hij van Zijn kant op ons ja-woord! Dooplid zijn is niet iets om je bij neer te
leggen, omdat dat ook wel genoeg zou zijn. Bent u volwassen en nog dooplid? Bid God om leiding op dit punt!
De belofte is ook voor ‘degenen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal'. Petrus heeft
misschien gedacht aan de Joden die verspreid woonden in vele landen, maar ongetwijfeld ook aan de niet-
Joodse volken (zie ook Jesaja 57: 19). Gods roepstem gaat over de hele aarde, naar alle volken.

Hij is het Zélf, die roept! Wat een trouw van God! En wat is dat een houvast voor ouders, die hun kinderen
moeten loslaten, en van alles met hen kunnen meemaken... Vandaag zegt God, via Petrus: ‘De belofte is voor u
én uw kinderen! God blijft trouw, van generatie tot generatie. Zijn belofte reikt verder dan een mens kan denken.

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.

3.

Door de Heilige Geest wil God in ons wonen. Voelt Hij Zich thuis in uw leven?

Heeft u belijdenis gedaan? Zo ja, wat betekent dat nd voor u? Zo nee, wat heeft u tot nu toe weerhouden? Bidt u
God weleens om Zijn leiding op dit punt?

Wat betekent het voor u, dat God trouw blijft door de generaties heen? Ziet u dat ook?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



