Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 3 september 2006, 9.15 uur
Bijbelgedeelten: 2 Koningen 4: 38-41 (=kerntekst) en Kolossenzen 2: 6-15
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*

*

*

*

Elisa vraagt om een geloofsdaad in een tijd van honger

In Gilgal woonde een groep profeten, waarvan Elisa de leider was. Elisa was de opvolger van Elia, die
leefde in de tijd van koning Achab en koningin Izebel. Dezen hadden geprobeerd alle profeten van de
HERE te doden, maar een aantal profeten was ondergedoken (zie ook 1 Koningen 18: 4). Nu was het
rustiger geworden. Maar er waren weer andere problemen; er was honger in het land, het voedselgebrek
wordt steeds nijpender.

In deze tijd van honger zegt Elisa tegen zijn knecht: ‘Zet de grootste pot op het vuur!’ Terwijl er bijna niets
te eten is! Elisa vraagt om een daad van gréét geloof!

De grootste pot op het vuur zetten in een tijd van honger, dat is net zoiets als met een paraplu naar de kerk
gaan, als er een bidstond is om regen, in een tijd van aanhoudende droogte. Het verhaal gaat, dat er ooit
zo’n situatie was, en dat één meisje haar paraplu meenam. Tijdens de dienst pakten de wolken zich
samen, en zij was de enige die droog thuiskwam.

Het kwaad sluipt binnen om het Koninkrijk van God te verstoren

Eén van de profeten gaat op zoek naar voedsel en vindt wilde kolkwinten, een soort pompoenen. Hij kent
ze niet, plukt zijn kleed vol en neemt ze mee. Ze worden gesneden en gekookt. Maar wat blijkt? Ze zijn
giftig! De profeten merken het al snel en schreeuwen het uit: ‘De dood is in de pot, man Gods!’

Wat Izebel niet was gelukt, dreigt hier alsnog te gebeuren: dat een groot deel van de profeten sterft. Het
kwaad sluipt naar binnen, het vergif, de dood. Satan gebruikt de onwetendheid van deze profeet, om te
proberen dood en verderf te zaaien. Hij zou het Koninkrijk van God zo een grote slag kunnen toebrengen.
Maar Elisa zelf heeft, namens God, die opdracht gegeven om de grootste pot op te zetten. Hier lijkt een
confrontatie plaats te vinden tussen God en Zijn tegenstander. Hoe loopt dit af?

Zélfs het kwaad kan door God ten goede gebruikt worden!

Elisa vraagt om meel, werpt een handje in de pot, en zegt dan: ‘Schep maar op en eet ervan!” Opnieuw
een geloofsopdracht! Nét was het voedsel giftig, zou het ni goed zijn? Vertrouwen deze profeten echt op
de HERE?

Jezeker! Zij ervaren het: god neemt het kwade in Zijn hand, en keert het ten goede. Hij neemt de
doodsvruchten en verandert die in levensvruchten. In een tijd van honger is er een heerlijke maaltijd!

Soms lijken de dingen helemaal mis te lopen, in de wereldpolitiek, in je werk, in je huwelijk, of wat betreft je
gezondheid. Je kunt er moedeloos van worden... Zou uiteindelijk de satan het laatste woord hebben?

God zij dank niet! Zélfs het meest afschuwelijke kwaad kan door God verandert worden in een zegen. Dat
heeft Hij ten volle laten zien in het kruis: de meest gruwelijke misdaad aller tijden, de lafhartige moord op
Zijn onschuldige Zoon, Zijn dood aan het kruis, is door God verandert in de meest glorieuze overwinning op
de duivel en zijn rijk. God heeft die ontwapend, openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd
(Kolossenzen 2: 15). De overwinning op de boze begon niet pas bij de opstanding, maar al aan het kruis!
God nam dat kwaad in Zijn hand en liet er voor miljarden mensen redding uit voortkomen.

Het gaat zelfs nog verder, en het wordt dan heel spannend: het méést zo gaan, God wilde het zo, Hij zette
als het ware op Zijn tijd de kooi van satan open (zie Lukas 22: 53, en vergelijk Job 1: 12 en 2: 6). Het
kwaad komt niet van Hem, Hij heeft het nooit gewild, maar nu het er is, is Hij machtiger. De duivel kan nooit
meer dan Hij toestaat. En God neemt alles in Zijn hand, het goede én het kwade, en Hij laat het
meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben (Romeinen 8: 28).

Als Jezus terugkomt, zal God het kwaad en de duivel definitief overwinnen. Tot die tijd hebben we met de
satan en met het kwaad te maken. Maar God is soeverein en kan zélfs dat kwaad inpassen in Zijn goede
plan met ons. Zoals een goede organist een misgreep weet om te vormen tot een prachtige improvisatie.

Als we geloven in een almachtige, goede God, mogen we stappen zetten in geloof!

Met z6'n God hoeven wij toch niet meer bang te zijn? Wij mogen leven in vertrouwen op Hem, en in geloof
stappen zetten, zoals de knecht van Elisa de grootste pot op het vuur zette, en zoals de profeten inderdaad
opnieuw gingen eten, nadat Elisa het meel had gebruikt.

Stappen zetten in geloof, dat kan van alles zijn: een studie theologie oppakken; of ruimhartig geven voor de
dienst aan Gods Koninkrijk; of blijven bidden voor de bekering van mensen, die niets met God te maken
willen hebben; enzovoorts.

Wat voor geloofsstap zou u kunnen zetten? Zet de grootste pot maar op het vuur! Wees voor de duvel niet
bang! En kijk er maar naar uit, wat God gaat doen. Kijk er maar naar uit, wat de pot schaft!

Om (samen?) over na te denken:

1.

2.
3.

Kent u voorbeelden uit uw eigen leven of dat van anderen, dat het kwaad door God ten goede werd
gebruikt?

Wat zijn in uw leven van die ‘doodsvruchten’? Gelooft u dat God ze kan veranderen in ‘levensvruchten’?
Wat zou voor u in de komende tijd zo’n geloofsstap kunnen zijn?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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