
Overdenking in de dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar, 24 september 2006
Thema: ‘TWEE in Eén. Jezus: God en Mens’, nar aanleiding van Markus 2: 1-11

1. Vergeven, dat kan God alleen!
Stelt u zich eens voor: Bas gaat expres, keihard op 
de tenen van Rob staan. Rob roept: ‘Au, kijk uit, 
man! Waarom doe je dat nou?’ Dan komt Erika 
eraan lopen, en die zegt: ‘Bas, geeft niet hoor! Ik 
vergeef het je!’ Wat denkt u? Ik denk dat Bas en Rob 
allebei naar Erika zullen kijken met een niet-
begrijpende blik in hun ogen. ‘Ik vergeef het je? 
Waar bemoei jij je mee?’
Als Bas Rob iets heeft aangedaan, is Rob de enige 
die Bas kan vergeven. Toch? Die vergeving kan toch 
niet door iemand anders worden gegeven? 
Het is precies dát punt waar het hier om draait, in dit 
bijbelgedeelte. We zijn in Kapernaüm (of: 
Kafarnaüm), en Jezus trekt zóveel publiek aan, dat 
het huis, waar Hij verblijft, helemaal vol is. Tjok- en 
tjokvol. En dan opeens komt er boven zijn hoofd van 
alles naar beneden dwarrelen: zand en stof en vuil, 
het komt allemaal zomaar naar beneden. Op het 
platte dak horen al die mensen een hoop geschuifel, 
en gerommel, en dan opeens zien ze de buitenlucht. 
Het platte dak wordt opengemaakt, een paar 
gezichten loeren naar beneden, en dan... wat 
gebeurt er nou? Aan vier touwen komt een matras 
naar beneden zakken, met een man erop, een 
verlamde man, en die blijft liggen, precies voor de 
voeten van Jezus. 
Jezus kijkt omhoog. Hij ziet vier gezichten. En op die 
gezichten leest Hij heel duidelijk één ding: geloof! 
Deze vier vrienden van die verlamde man hebben er 
alle vertrouwen in: vandaag gaat Jezus hun 
verlamde vriend helpen. Vandaag gebeurt er een 
wonder. 
Daar, in dat huis, kun je nu een speld horen vallen. 
Wat gaat Jezus nú doen? Wat gaat Hij zeggen? 
Dan klinkt Zijn stem: ‘Vriend, uw zonden worden u 
vergeven.’ Als Jezus dát zegt, gaat er een huivering 
door de mensen heen. ‘Wat? Wat zegt Jezus?’
‘Schande!’ sissen de schriftgeleerden die daar 
tussen het publiek staan. ‘Dit is godslastering! Hoe 
kun je nu ooit als méns zonden vergeven?! Zonden 
vergeven, dat kan God alleen!’
Daar hebben we het! Precies dat punt! Als Bas Rob 
iets aandoet, kan Erika hem niet vergeven. Als een 
mens zondigt, dus naar God toe iets fout doet, dan 
kan toch alleen Gód vergeven? Hoe durft Jezus dit 
dan te zeggen: ‘Vriend, uw zonden worden u 
vergeven.’ Hoe dúrft Hij goddelijke autoriteit te 
claimen? Hoe dúrft Hij Zichzelf aan God gelijk te 
stellen? Wat een ongehoorde brutaliteit!
En dan, als al die haren recht overeind staan, zegt 
Jezus: ‘Ik zíé u allemaal wel denken: hoe kan Jezus 
zonden vergeven? Maar Ik zal laten zien dat de 
Mensenzoon inderdaad volmacht heeft om zonden 
te vergeven. Wat denkt u, wat is gemakkelijker, 
zeggen tegen een verlamde: “Uw zonden worden u 
vergeven” of “Sta op, pak uw bed op, en loop”? Ik zal 
u laten zien dat Ik niet zómaar wat zeg.’
En dan komt het bijzondere moment. De woorden 
van Jezus, die macht blijken te hebben. Ongekende 

kracht. ‘Ik zeg u: sta op, pak uw bed op en ga naar 
huis!’ En de verlamde? Die stáát op. Hij pákt zijn bed 
op. Hij kan lopen. Onvoorstelbaar. 

2. Jezus: 100 % God, 100 % mens
Hier, al helemaal in het begin van het optreden van 
Jezus, wordt het duidelijk: Jezus is niet zomaar een 
mens. Nee, Hij is mens én God. Hij is helemaal 
mens, en tegelijkertijd: helemaal God. Eén Persoon, 
met twee naturen, een menselijke natuur en een 
goddelijke natuur. Jezus is niet 50 % mens en 50 % 
God, nee, Hij is 100 % mens en ook 100 % God. Dat 
kan. We zagen dat ook net in die plaatjes. Zo’n 
tekening bevat twee voorstellingen. Twee plaatjes. 
Allebei hélemaal. 

In de eerste eeuwen hadden veel mensen er moeite 
mee om te geloven dat Jezus Christus echt méns 
was. Ze dachten: ‘God is zó groot en zo heilig! Dat is 
toch veel te minderwaardig voor Hem, om mens te 
worden? Nee,’ zeiden ze, ‘Jezus Christus was wel 
God, maar geen mens!’

In onze tijd zien we precies het omgekeerde. 
Mensen die zeggen: ‘Natuurlijk, Jezus Christus was 
echt mens, net zoals wij. Maar Hij was natuurlijk 
geen God.’ Je hoort dat heel veel. Denkt u maar aan 
de Da Vinci Code van Dan Brown. Jezus wordt 
daarin afgeschilderd als een gewoon mens, die een 
relatie had met Maria Magdalena. Pas veel later zou 
de kerk Jezus op een voetstuk geplaatst hebben, en 
gezegd hebben: ‘Jezus is óók God.’ Dat zou dan een 
soort politiek spel zijn geweest, met de keizer die 
allerlei kerkvergaderingen manipuleerde, om zo het 
christelijk geloof nog een beetje belangrijker te 
maken. 

3. Je vindt het overal in de Bijbel terug
Dat zijn natuurlijk heel spannende complottheorieën 
allemaal. Maar weet u wat de feiten zijn? De feiten 
zijn dat in het héle Nieuwe Testament Jezus naar 
voren komt als werkelijk mens en werkelijk God. 
Allebei helemaal, tegelijkertijd. Als u het Nieuwe 
Testament leest, het tweede deel van de Bijbel, komt 
u het voortdurend tegen. Zomaar een paar 
voorbeelden. Op een bepaald moment zegt Jezus 
tegen de Joodse leiders: ‘Abraham heeft zich erop 
verheugd, eeuwen geleden, om te zien dat Ik in de 
wereld zou komen, en hij heeft het gezien en zich 
daarover verheugd.’ De Joodse leiders zeggen dan: 
‘U bent nog geen vijftig jaar, en hebt U Abraham 
gezien?’ En wat geeft Jezus dan voor antwoord? Hij 
zegt: ‘Waarachtig, ik verzeker u, van voordat 
Abraham er was, ben Ik er al.’ Oftewel: ‘Ik was er al, 
eeuwen geleden. Ik leefde al bij Mijn Vader in de 
hemel.’
En later, als Jezus is opgestaan uit de dood, dan kan 
Thomas dat eerst niet geloven. Maar er komt een 
moment, dat ook Thomas Jezus ziet. En Jezus zegt: 
‘Raak Me maar aan, Thomas, Ik ben echt geen 



geestverschijning, Ik ben geen hallucinatie, Ik ben 
echt opgestaan, met lichaam en al.’
Dan valt Thomas op zijn knieën, en hij roept het uit: 
‘Mijn Heer en mijn God!’ En wat zegt Jezus dan? 
Zegt Hij: ‘Nee, Thomas, dat moet je niet zeggen, 
“mijn God”. Nee, Ik ben een mens zoals jij.’ Zegt 
Jezus dat? Nee, Jezus bevestigt wat Thomas zegt: 
‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je, Thomas. 
Gelukkig zijn zij die niet zien, en toch geloven.’

De Bijbel zelf is er glashelder over. Jezus is mens én 
God, helemaal. En die Bijbel is al geschreven láng 
voordat de eerste Romeinse keizer christen werd. 
Het is dus geen gekonkel geweest op allerlei 
kerkvergaderingen. Nee, Jezus Zelf heeft Zich 
aangediend als een mens met goddelijke macht. 
God en mens, één Persoon, twee naturen.

4. Maar waarom is het belangrijk?!
Maar de vraag is: waarom is dat nou zo belangrijk? 
Waarom zou je dat nou geloven? Drie dingen 
daarover.

4.1 In Jezus laat God Zichzelf kennen
Ten eerste: doordat God in Jezus Christus Zélf mens 
werd, mogen wij weten wie God is! Door naar Jezus 
te kijken, kijken wij God in Zijn hart! In Jezus heeft 
Hij Zich helemaal bloot gegeven. Heeft u ook 
weleens die vragen? ‘Wie is God nou eigenlijk? 
Waarom laat Hij al die vreselijke dingen toe, die er 
gebeuren in de wereld? Is Hij echt wel een God van 
liefde?’ Of misschien die andere vragen: ‘Er zijn 
zoveel godsdiensten. Hoe weet je nou wie er gelijk 
heeft? Is er wel één ware godsdient?’ 
God weet wel hoe wij met al die vragen kunnen 
worstelen! Daarom is Hij ons tegemoet gekomen. Hij 
is mens geworden. En Jezus heeft het gezegd: ‘Wie 
Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!’ Wie naar 
Jezus kijkt, ontmoet God Zelf! Vind jij dat nou niet 
fantastisch? En vindt u het niet indrukwekkend? God 
is dichtbij gekomen, Hij is Zelf op aarde gekomen om 
ons te laten zien wie Hij is. Kijk maar naar Jezus, en 
zie uw God: Jezus die blinden weer liet zien, die 
verlamden liet huppelen, die doven weer liet horen, 
die schuldige mensen vergeving gaf. Jezus, die 
overal waar Hij kwma mensen tot bloei bracht, tot 
nieuw leven. Hij laat zien wie God is! 

4.2 Alleen Jezus, God én mens, kan redden
En waarom is het nog meer van belang, dat Jezus 
én God, én mens is? Omdat Jezus degene is die 
naar het kruis ging, om in onze plaats de straf te 
dragen voor onze zonden. Hij betaalde al onze 
rekeningen bij God. En hoe zou Hij dat nu hebben 

kunnen doen, als Hij alleen maar een mens was, een 
mens net als wij? Dan zou Hij toch Zelf ook zondig 
geweest zijn? Ook behept met fouten? Dan zou Hij 
Zelf toch ook een schuld bij God hebben gehad? 
Hoe kun je nu betalen voor iemand anders, als je 
zelf failliet bent? 
Nee, Jezus is werkelijk mens geworden, maar wel 
een volmaakt mens, zonder zonde. Omdat Hij 
tegelijk ook God is. Jezus kón alleen onze schuld op 
Zich nemen, omdat Hij Zelf zonder schuld was, 
volkomen rein. Hij deed het, vrijwillig. Hij, Gods 
Zoon, werd een knecht, en Hij wilde ons dienen. En 
zo maakt Hij ons vrij. Hij heeft de weg naar God 
opengemaakt. En de weg naar het eeuwige leven. 
Wie gelooft in Jezus, dat is het aanbod, ook voor u, 
ook voor jou, krijgt een levend contact met God, en 
krijgt bovendien het eeuwige leven!
Dat is het tweede: juist omdat Jezus mens én God 
was, kon Hij onze schuld overnemen, en ons 
verlossen.

4.3 In Jezus kroop God in onze huid
En dan het derde. Stel je nou voor, dat Jezus géén 
God zou zijn. Dan zouden we een God hebben, 
hoog in de hemel, die niet van binnenuit wist wat het 
betekent om mens te zijn. Een God die toekijkt, van 
veraf, hoe mensen lijden, hoe mensen pijn hebben, 
en verdriet, hoe mensen de dood tegemoet gaan. 
Een afstandelijke God...
Gelukkig is dat niet de God van de Bijbel. Want de 
God van de Bijbel is in Jezus Zélf mens geworden. 
Hij weet wat ons bezighoudt. Hij kent alle 
verleidingen. Jezus heeft al die verleidingen Zelf, 
aan den lijve ondervonden! De verleidingen van de 
macht, en seksuele verleidingen, en de verleiding 
om voor het geld te gaan, en de verleiding van de 
populariteit, noem het maar op. Alleen: Hij bezweek 
er niet voor. Voor geen enkele verleiding. Hij bleef 
zonder zonde. Maar als er Eén is die weet wat wij 
meemaken, als er Eén is die al onze worstelingen 
kent, en onze pijn, en ons verdriet, en als er Eén is 
die onze dankbaarheid van binnenuit kent, en onze 
hoop, en ons verlangen, dan is het wel Jezus! 
Hij is God, in onze menselijke huid gekropen. 
Daarom: bid maar tot Jezus: Hij begrijpt ons 
hélemaal!

Jezus God en mens. Eén Persoon, twee naturen. 
Wat een fantastische boodschap. Ik wens u, en Dan 
Brown en iedereen toe, om die Jezus, die 
schitterende Verlosser, te ontdekken en persoonlijk 
te ontmoeten! 
Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl

 


