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Thema: ‘Beestenboel!’ (De ark van Noach)

Het zal je maar gebeuren, dat je een bóót moet gaan 
bouwen, midden op het land! En dan niet zómaar een 
boot, nee, een gigantisch schip! 135 meter lang, 22,5 
meter breed, en 13,5 meter hoog! Niet te geloven! 
Noach, ja, Noach moet dát gaan doen. Dat is wat de 
Here God tegen hem zegt. 

De mensen vinden het echt onzin. ‘Een ark, zo’n 
grote boot! Noach, man, je bent niet goed snik! Waar 
wil je die ark laten varen? Er zijn helemaal geen 
rivieren in de buurt, en er is geen zee!’

Weet je waarom die mensen zo lachen? Omdat ze 
God helemaal niet belangrijk vinden. Ze denken: 
‘Ach, God, die bestaat helemaal niet. Of misschien 
bestaat Hij wel, maar ik doe toch mijn eigen zin. Wat 
kan mij dat schelen, wat God vindt!’
Maar wat er toen gebeurde, dat was wel heel erg. De 
mensen gingen tegen elkaar liegen, en ze gingen 
elkaars spullen stelen, en elkaar haten, en zelfs 
elkaar vermoorden... 
Maar Noach? Noach luisterde naar God. En God zei: 
‘Noach, zo kan het niet langer. Ik ga hier een eind 
aan maken. Maar voor wie naar Mij luistert, is er 
redding. Bouw die ark maar!’
Ja, als je doet wat God zegt, dan begrijpen de 
mensen je niet altijd. En toch is dat echt het 
allerbeste. God laat ook vandaag weten wat Hij graag 
wil. Weet je hoe Hij dat laat weten? Door de Bijbel. 
‘Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag.’ Als 
je de Bijbel leest, weet je wat God wil. Net als Noach.

Op een dag is de ark klaar. Alle dieren mogen naar 
binnen, een mannetje en een vrouwtje. En als alle 
dieren binnen zijn, gaan Noach en zijn vrouw ook 
naar binnen, met hun drie zonen en de vrouwen van 
hun zonen. 
Zie je dat? De deur staat nog steeds open. Zouden er 
nog andere mensen meegaan met Noach? Zouden 
er nog meer mensen naar God willen luisteren? Of 
niet? 
Eigenlijk vreemd he? De dieren gingen naar binnen, 
maar heel veel mensen bleven buiten. Dat is nou 
toch ook ZONDE!

Want eh... binnen is het veilig. Kijk, daar zie je de 
dieren. Ik zie giraffen en tijgers... Als alle dieren in de 
ark zijn, en Noach ook, en zijn familie, dan doet God 
Zelf de deur dicht. 

En wat gebeurt er dan? Het gaat regenen, 
régenen....! Nee, niet zómaar een beetje, maar het is 
gewoon een stortvloed! En niet éven, nee, 40 dagen 
lang blijft het stortregenen. Er komt een hele 
vloedgolf over de aarde. Het is echt een zondvloed. 
Ja, en nú wordt het duidelijk, waarom Noach een 
boot moest bouwen, midden op het land. God hád 
wel gelijk. God wéét wel wat Hij zegt. 
Het water bleef maar hoger en hoger komen, tot 
boven de bergen. Maar veilig binnenin de ark, daar 
zaten de dieren, met Noach, en zijn vrouw, en zijn 
zonen en schoondochters. 150 dagen lang was alles 
alleen maaar water, zo ver je kon kijken. 
Maar op een dag verandert er iets. Er komt een 
sterke wind, en het water begint te zakken. Noach en 
de anderen in de ark denken: ‘Zou er al weer land 
zijn, boven het water uit? Weet je wat, we zullen eens 
een vogel loslaten, misschien kan die wel wat te eten 
vinden, dan weten we, dat het land al drooggevallen 
is.’
Eerst laat Noach een raaf los, dan een duif, maar nee 
hoor, nog geen land. Noach wacht nog een hele 
week, en dan laat hij de duif weer los. En wat denk 
je? De duif komt terug met een takje in zijn bek. 
Dan, op een dag, gebeurt er iets heel bijzonders. Na 
al die maanden, een half jaar, voelen ze in de ark 
opeens een schok: de ark zit aan de grond. ‘We 
zitten vast op het land!’ roepen de mensen. ‘Ja, 
jongens, eindelijk, er is weer land!!!’ 
En als alle dieren en alle mensen dan de ark weer 
uitgaan, weet je wat ze dan zien? De regenboog!

O, wat zijn ze blij! Wat denk je? Ik denk dat ze wel 
gehuppeld zullen hebben: de herten en de giraffen en 
de leeuwen en de apen. Zou het niet? Ze gingen vast 
niet sjok-sjok die ark uit, nee, ze dansten de wereld 
in! 

En weet je wat God dan zegt tegen Noach? Hij zegt: 
‘Noach, luister goed naar wat Ik ga zeggen. Ik heb nu 
deze zondvloed over de wereld gebracht, maar na 
deze keer zal Ik dat nooit meer opnieuw doen. Want 
Ik hou van de aarde, en Ik hou van de mensen. Kijk, 
Ik geef Mijn regenboog. En altijd als Ik de regenboog 
zie, denk Ik aan jullie, denk Ik aan de mensen. Ik blijf 
jullie altijd trouw!’ 

Weet je waar ik altijd aan moet denken, als ik de 
regenboog zie? Dan moet ik denken aan een 



trouwring. De regenboog, dat is eigenlijk Gods 
trouwring, waarvan je zó een stukje mag zien.

Net zoals je aan een trouwring kunt zien, dat een 
man van een vrouw houdt, of een vrouw van een 
man, zo kun je aan de regenboog zien, dat God 
houdt van jou! En van mij, van ons allemaal. God 
blijft trouw, voor altijd! 

Noach luisterde naar God. En daarom bleef Noach 
veilig, daarom werd Noach gered. 
Bijna twee jaar geleden was er een meisje van tien 
jaar, dat ook goed luisterde. Zij luisterde naar de 
meester op school. Dat meisje heette Tilly Smith, kijk, 
dit is een foto van haar. Een meisje uit Engeland. En 
de meester vertelde: ‘Soms is er een vloedgolf, een 
tsunami.’ Nee, geen zondvloed, want God heeft 
beloofd dat er nooit meer een zondvloed komt. Maar 
wel een vloedgolf. De meester vertelde: ‘Als je ziet 
dat het water van de zee zich terugtrekt van het 
strand, met vreemde draaikolken, en spartelende 
vissen, dan komt er zo’n vloedgolf, zo’n tsunami. Dan 
moet je heel snel wegvluchten, omhoog, de heuvels 
in!’

Een paar weken later was Tilly met haar ouders op 
vakantie in Thailand. Ze zaten heerlijk op het strand. 
Maar weet je wat Tilly zag? Oooh! Het water trok zich 
terug, met vreemde draaikolken en spartelende 
vissen. 
En Tilly, Tilly had goed geluisterd! Daraom ging ze 
roepen: ‘Mensen, er komt een tsunami aan! Snel, we 
moeten vluchten, de heuvels in!’
En weet je, honderd mensen zijn gevlucht! En al die 
mensen zijn gered. Waarom? Omdat ze goed naar 
Tilly luisterden. En omdat Tilly weer goed naar de 
meester had geluisterd. 
Kijk, hie zie je Tilly met een prachtig certificaat, dat 
heeft ze gekregen omdat ze zoveel mensen heeft 
gered. En ze mocht zelfs op bezoek bij Bill Clinton, 
de vorige president van Amerika. 

Tilly luisterde naar de meester, net zoals Noach 
luisterde naar God. En vandaag vraagt God aan jou, 
en aan u, en aan mij: ‘Wil jij ook naar Mij luisteren? Ik 
wil je redden! Ik wil je helpen. Lees mijn Bijbel, en bid 
elke dag, dat je groeien mag in je geloof. Dan zal Ik 
ook jouw God zijn, want, weet je, Ik hou van jou. 
Denk maar aan Mijn trouwring!’ 
Amen. 
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