Samenvatting preek in de jongerendienst in Capelle-Schollevaar, 15 oktober 2006, 9.15 uur
Thema: ‘You Never Walk Alone’, naar aanleiding van 2 Koningen 6: 8-23
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Soms slaat de schrik je om het hart...

Als de knecht van Elisa wakker wordt en buiten komt, merkt hij dat het stadje Dothan omsingeld is door Syrische
troepen, met strijdwagens en al! De schrik slaat hem om het hart!

Zo kunnen ook wij soms het idee hebben dat we met de rug tegen de muur staan. Op school, op ons werk, of bij
vrienden, of in een conflict.

Dan komt het erop aan méér te zien: je bent niet alleen!

Elisa blijft heel rustig. Hij begrijpt de situatie: de koning van Syrié (= Aram) wil Elisa gevangen nemen, omdat God
telkens aan Elisa laat weten waar de Syriérs zullen aanvallen. Elisa geeft dat door aan de koning van Israél, en
die stuurt zijn troepen erop af. Zo mislukken de Syrische aanvallen keer op keer.

Elisa bidt of God de ogen van zijn knecht opent, zodat hij niet alleen de aardse kant van de zaak kan zien, maar
ook de hemelse kant. Dat gebeurt, en het is alsof je een rood transparant weghaalt en pas dan ook de rode
letters ziet: opeens ziet de knecht dat zij omringd zijn door een enorm engelenleger, dat Elisa verdedigt.

Door de geschiedenis heen zijn er heel wat getuigenissen van mensen, die soortgelijke dingen hebben
meegemaakt. Zo werden de Schotse zendeling John Paton en zijn vrouw Mary Ann op een nacht omsingeld,
terwijl ze in hun huis op de Nieuwe Hebriden waren. Een troep mensen wilde het huis in brand steken en hen
doden, maar plotseling dropen de mensen af. Later kwam het stamhoofd tot geloof. Hij vertelde waarom de
mensen waren afgedropen: ze zagen honderden mensen om het huis lopen, met oplichtende kleren en getrokken
zwaarden. Engelen! (Over John Paton, zie bijv. www.wholesomewords.org > Biographies > John G. Paton; of het
kinderboek: Je bent nooit alleen van Nelleke Wander, ISBN 9055513970.)

Dat God Zijn engelen stuurt om ons te helpen en te beschermen, dat hebben wij niet verdiend. Toch doet Hij het!
Waarom? Omdat Hij genadig is, omdat Jezus Zijn leven gaf voor ons. Echte engelen verwijzen altijd naar Jezus!

Het besef dat je niet alleen bent maakt je MOEDIG

Wat doet het met je, als je dat beseft, dat je niet alleen bent? Het maakt je moedig! Zo loopt Elisa rustig de stad
Dothan uit. Hij bidt: ‘Here, sla de Syriérs toch met blindheid.” En vervolgens zegt hij tegen de Syriérs: ‘Jullie zitten
hier helemaal fout, ga maar met mij mee.’ Inderdaad zorgt God ervoor dat ze een soort blackout hebben, ze gaan
als makke schapen achter Elisa aan, die hen rechtstreeks de hoofdstad van Israél (Samaria) binnenvoert. Daar
zitten ze als ratten in de val!

Als je beseft dat je niet alleen bent, word je moedig. Dan kom je uit voor je geloof, ook door bijv. te bidden voor je
eten. Of door een vriend(in) mee te vragen op wegwijzerkamp. Of door een school te gaan bouwen in Afrika (zie
KerkNieuws, pagina 3, de jongeren uit De Gaarde).

Het besef dat je niet alleen bent maakt je MILD

De koning van Israél heeft een kort lontje: hij wil meteen erop slaan en alle Syriérs doden. Maar juist het besef
dat God erbij is, dat God deze uitredding heeft gegeven, maar Elisa mild. Ze moeten niet gedood worden, ze
moeten te eten krijgen! dat gebeurt, en voorlopig houden de Syrische aanvallen op.

Als je beseft dat God bij je is, maakt dat je tot een ander mens. Dan doe je niet mee met het haat zaaien tegen
buitenlanders. Want je kunt nooit iedereen over één kam scheren, ieder mens is uniek! dat geldt voor
buitenlanders én Nederlanders.

Gods aanwezigheid leert ons geduld te hebben. Jezus bad om vergeving voor degenen die Hem aan het kruis
sloegen!

God is dichtbij, en Hij vraagt om een antwoord van ons: willen wij ook dichtbij Hem zijn?

Juist als we beseffen dat God zo dichtbij is, en Zijn engelen zendt om ons te beschermen, kunnen we ons niet op
de vlakte houden. Hij vraagt aan ons om aan Hem ons leven te geven. Doen we dat?

Een Cessna die onderweg was van Sint-Maarten naar Bonaire kwam in een afschuwelijke turbulentie terecht in
de Bermuda Driehoek. Wonder boven wonder stortte het vliegtuig niet neer, maar raakten wel het kompas en alle
navigatie-instrumenten stuk. Uiteindelijk deed de radio het, daardoor kon de piloot de uitzending van het
christelijke station Trans World Radio op Bonaire opvangen. Dat radiosignaal redde het vliegtuig. De piloot kon
erop navigeren en zo Bonaire vinden. In het programma sprak ds. Jan Jonkman: ‘Als je vandaag de roepstem
van God hoort, verwerp die dan niet! Stel het niet langer uit, geef je leven aan Jezus.” (Bron: Briar Whitehead,
Ontmoetingen met TWR-luisteraars, TWR, 1997, pag. 18-25.)

Die oproep geldt ook voor ons! Keer je helemaal naar God toe. Vraag vergeving voor je zonden, vraag of Jezus in
je leven komt en je vervult met de Heilige Geest. Stel het niet uit! Je weet niet wat de dag van morgen brengt!

Om samen over na te denken:

1.

2.
3.

Heb je weleens gemerkt dat er engelen om je heen zijn? Of ken je iemand die dat heeft gemerkt? Zo ja, hoe merk
je dat?

Waar heb jij MOED voor nodig? En op welke punten zou je MILDER willen worden?

Hoe doe je dat, je leven aan de Here Jezus geven? Wat houdt het precies in? Heb jij het al gedaan?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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