Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 26 november 2006 (Eeuwigheidszondag), 9.15 uur
Thema: ‘Denk nooit te klein van God!’ naar aanleiding van 2 Koningen 13: 14-21
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Wat is Gods boodschap, juist als we geconfronteerd worden met ziekte en dood?

‘Elisa lag ziek aan de ziekte, waaraan hij zou sterven’ (vers 14). Ook deze profeet, die zoveel mensen heeft
genezen, wordt ziek en is sterfelijk. Wat zal hij nu gaan zeggen?!

Koning Joas komt op bezoek. Hij heeft veel respect voor de oude Elisa (80 a 90 jaar oud), hoewel hij zelf doet
‘wat kwaad is in de ogen van de HERE’ (vers 11).

Joas is heel verdrietig. ‘Mijn vader! Wagens en ruiters van Israél!’ roept hij uit. Strijdwagens waren machtige
wapens, vaak beslissend in de strijd. Hij bedoelt dus: ‘Steun en toeverlaat van Israél!’ Elisa zei ditzelfde tegen
Elia bij zijn hemelvaart (2 Koningen 2: 12). Maar wat heeft Elisa gemerkt? God ging door, ook toen Elia er niet
meer was. Mensen komen en gaan, God blijft doorgaan.

God gaat door, ook als mensen ons ontvallen

Elisa geeft deze les nu weer aan Joas door. Hij spreekt via symbolen. Joas moet zijn boog spannen, dan legt
Elisa zijn handen op die van de koning. Dat wil zeggen: ‘God Zelf geeft u kracht! Joas moet naar het oosten
schieten, daar wonen de Syriérs (= Arameeérs), die voor Israél echte kwelgeesten zijn. Elisa noemt dit een ‘pijl
van overwinning van de HERE’.

Denk nooit te klein van Hem!

Vervolgens zegt Elisa: ‘Neem de pijlen, en tref de grond’ (dit is een betere vertaling dan ‘sla (op) de grond’, Joas
moet als het ware met enkele genadeschoten Syrié helemaal verslaan). Joas heeft nog een stuk of vijf, zes pijlen,
maar vindt het na drie wel genoeg. Hij doet niet ten volle wat Elisa hem heeft opgedragen. Elisa merkt dat deze
koning, hoewel sympathiek naar Elisa toe, niet ten volle toegewijd is aan God. Zijn hart is niet volkomen op God
gericht. Hij denkt te klein van God! Daraom wordt Elisa boos: ‘U had vijf of zes keer moeten schieten, dan had u
vijf of zes overwinningen geboekt, nu maar drie.’

Elisa’s leven straalt juist deze boodschap uit: ‘God is veel groter dan je denkt!” Hij kan dodelijke vruchten téch tot
goed voedsel maken (4: 38-41), Hij kan een ijzeren bijl laten drijven (6: 1-7), Hij geeft een engelenwacht rondom
Zijn profeet( 6: 16), en ook is Hij veel heiliger dan de jongeren in Bethel denken, die menen God maar te kunnen
bespotten... (2: 23-25). Als er honger is in Samaria, voorspelt Elisa terecht dat er de volgende dag voedsel in
overvloed zal zijn (7: 1-17). Denk dus n6éit te klein van God! En geef je niet halfslachtig aan Hem (zoals Joas),
maar hélémaal!!!

Schieten wij al onze pijlen naar de grond, of maar een deel? Geven wij God echt prioriteit bij al onze keuzes:
beroepskeuze, keuze van een partner, keuzes die het milieu beinvloeden zoals auto/openbaar vervoer? Wat wil
de HERE dat wij doen, op school, op de zaak, thuis, in de slaapkamer? Veel mensen kunnen vertellen hoe God
het zegent, als je trouw blijft aan Hem, ook in het zakenleven! God lost niet al onze problemen op, dikwijls geeft
Hij iets anders dan wij vragen, maar Hij overtreft altijd onze verwachtingen.

God is groter dan wij denken, Hij gaat zelfs over de grens van de dood heen!

De HERE bevestigt de boodschap van Elisa door Joas drie overwinningen op Aram te geven. En Hij doet nog
iets. Als een rouwstoet een keer wordt verrast door een Moabitische roversbende, gooien de mensen de
overledene in het rotsgraf waar Elisa in ligt. Zodra de overledene Elisa’s beenderen raakt, komt hij weer tot leven!
God laat zien: ‘Elisa is gestorven, maar Ik ga door! Ik laat Mijn kinderen niet los, juist ook niet als ze iemand
missen die voor hen zoveel heeft betekend.” God bevestigt postuum nog eens Elisa’s boodschpa: ‘Denk nooit te
klein van God!

Deze geschiedenis verwijst naar het Paasfeest, eeuwen later: de opstanding van Jezus. Niemand kan het
geloven, dat Jezus is opgestaan, maar het gebeurt wél! En zelfs Thomas, die het niet kan geloven, wordt door
Jezus vriendelijk uitgenodigd om Hem aan te raken.

Denk noot te klein van God, én van Zijn heerlijke toekomst. Want Hij komt terug (Markus 14: 62, Handelingen 1:
11), heel concreet. Dan zal de wereld echt goed zijn, helemaal goed. Wij zijn welkom, als we vertrouwen op
Jezus. Alléén door Hem is er toekomst, omdat Hij stierf voor onze zonden. Alleen daarom ligt de weg naar God
open.

Wij mogen ons helemaal aan de HERE overgeven. Volkomen, zonder een deel van ons leven voor God achter te
houden, om op die vlakken onze eigen zin te doen. Denk nooit te klein van Hem! Als we geloven in Jezus
Christus, dan ligt er een ongekende toekomst voor ons.

W.B. Hinson in Portland, Oregon, USA, zei na te hebben gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was: ‘Berg waar ik
altijd zo van geniet: ik zal leven als jij bent vergaan. Rivier die ik zo mooi vind: ik zal leven als jij niet meer
stroomt. Sterren, als jullie vergaan zijn, zal ik leven!’

Laten we veel uitkijken naar de komst van Jezus! We zullen nog versteld staan!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Heeft u de neiging om te klein van God te denken? Zo ja, hoe zou dat komen?
Verlangt u naar de terugkomst van Jezus? Wat voedt uw verlangen? Wat remt het verlangen?
Toewijding aan God, wat houdt dat concreet in?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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