
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 3 december 2006, 9.15 uur (Eerste Adventszondag)
Thema: ‘Wandelen met God’ n.a.v. Genesis 5: 18-24 (met name vers 24) en Hebreeën 11: 1-6

1. Het leven van Henoch: liefde tot God op een hoogtepunt
* Soms kan in één zinnetje precies worden samengevat wat iemands leven kenmerkt. Zo staat er: ‘Henoch 

wandelde met God’ (Genesis 5: 24). 
* Henoch was via Seth de zevende vanaf Adam. Zeven: het getal van de volheid. In Henoch bereikt de liefde tot 

God een hoogtepunt, terwijl in Lamech, óók de zevende vanaf Adam, maar dan via Kaïn, de haat een hoogtepunt 
bereikt (Genesis 4: 23-24). 

* Wat wil dat zeggen, wandelen met God?

2. Wandelen met God: vier aspecten

2.1 Dichtbij God zijn
* Je bent dicht bij elkaar als je samen wandelt. Je deelt je leven met de ander. Zo mag je alles aan God 

voorleggen, met Hem bespreken. Hebreeën 11: 5-6 zegt, dat God vreugde beleefde aan Henoch, omdat Henoch 
geloofde. Want: ‘wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken’. 
Zó kunnen wij dicht bij God komen. Door te geloven dat Hij er is, ook voor ons. En dat Hij royaal is, dat Hij 
genadig is, als wij Hem echt van harte zoeken. Die royaliteit mogen we ook zien in het Heilig Avondmaal. 

* Zien wij God als liefdevolle, royale God? Als wij bitter naar Hem toe zijn, kunnen we niet dichtbij Hem komen. Wij 
mogen juist alles voor Hem openleggen, óók onze vragen en twijfels en noden. 

* Dichtbij God zijn: soms zie je dat heel duidelijk in levens van anderen. Wat goed om levensbeschrijvingen te 
lezen, bijv. van Corrie ten Boom, Nicky Cruz of Augustinus. Steeds weer merk je, hoe diep het gaat, christen-zijn. 
Het is zoveel méér dan alleen bidden voor het eten en (soms) naar de kerk gaan. Wij mogen alles met God 
bespreken, als met een trouwe hemelse Vriend.

2.2 Dezelfde richting uitgaan
* Als wij wandelen met God, gaan we dezelfde kant op als Hij. Waar Hij linksaf gaat, gaan wij linksaf, waar Hij 

rechtsaf gaat, gaan wij rechtsaf. Door steeds weer bezig te zijn met de Bijbel, vult een bijbelse manier van 
denken onze gedachten. Zo krijgen we steeds meer feeling voor de wil van God, welke kant Hij op gaat. De kerk 
is daarbij van groot belang: we geloven dat de Heilige Geest werkt in de diensten. 

2.3 Hetzelfde tempo aanhouden
* Als je samen wandelt, moet je niet voor de ander uithollen. Soms willen wij allerlei dingen metéén, direct! Maar 

God heeft Zijn eigen tempo, Hij leert ons vaak geduld te óéfenen. 
* Anderzijds kunnen wij soms achter God aan komen sjokken. Hij is dan al veel verder dan wij, en we hadden het 

niet in de gaten! Bijvoorbeeld als wij maar steeds niet met iemand over Hem durven praten, en die ander blijkt al 
lang geïnteresseerd te zijn.

2.4 Genieten van elkaar
* Samen wandelen doe je vooral, om samen te genieten, van de omgeving, maar zeker ook van elkaar. Henoch 

vond het heerlijk om dichtbij God te zijn, en Henoch was omgekeerd ook God ‘welgevallig’ (Hebreeën 11: 5). 
* Van harte hoop ik, dat wij steeds meer deze vreugde ontdekken, van het wandelen met God, dat we steeds meer 

genieten van het leven met Hem. Wat is het vaak moeilijk om het vast te houden... En wat zijn wij vaak gebrekkig, 
ook als kerk, kerkleiding, predikant. Wat zijn we vaak zwak in ons geloof. Terwijl er tegelijk ook prachtige, 
wonderlijke dingen gebeuren. Laten we in dit nieuwe kerkelijk jaar echt van harte bidden om een diepere band 
met God. Samen groeien in het wandelen met Hem. De duivel wil altijd dat alles lauwer wordt. Laten wij Hem juist 
ernstig zoeken. Dat beloont Hij! Opeens krijg je soms een antwoord van Hem. Een bemoediging. Een teken.

3. Hoe kun je wandelen, als zondig mens, met de almachtige God?!
* Hoe kun je nu als klein en zondig mens met die grote God wandelen? dat kan alleen dankzij Jezus Christus. Hij 

kwam om de relatie met God te herstellen, door te sterven aan het kruis. Laten wij ons steeds meer uitstrekken 
naar Hem!

* En áls wij dat doen, dan gaat de hemel open! Henoch mocht zómaar de hemel binnenwandelen, zonder te 
sterven. Wie gelooft in Jezus mag het weten: ‘Hij is niet alleen voor mij gestorven, maar ook voor mij opgestaan!’ 
Door Jezus is er toekomst, en mogen we God zien, oog in oog. Dan is er de diepste éénheid! Wat een vreugde!

* Misschien gaat het bij ons, anders dan bij Henoch, wél door de dood heen. Maar ook dan ligt de hemel open, als 
we vertrouwen op de Here Jezus. Zo mogen we vol Adventsverlangen toeleven naar Gods heerlijke toekomst!

Om (samen?) over na te denken:
1. Wandelen met God, doet u dat? Deelt u uw hele leven met de HERE?
2. In welk van de vier aspecten zou u meer willen groeien?
3. Verlangt u ernaar God van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten? Waarom wel of niet?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
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