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‘Kerst, vraagteken of uitroepteken?!’

Toespraak in de Kerstnacht in Schollevaar, 24 december 2006

Kun je wel eerlijk Kerst vieren?
Hoe zit u hier eigenlijk? Is Kerst voor u 
een vraagteken, of een uitroepteken? 
‘Kerst,’ zei iemand tegen me, ‘ik vind 
het schijnheilig! Op Kerst zwijgen de 
kanonnen. Vijandelijke soldaten zingen 
samen Kerstliederen. En één dag later 
schieten ze elkaar dood.’ Wat moet je 
ervan denken? Kun je Kerst vieren, met 
de beelden van Irak op je netvlies? Van Afghanistan? 
En de beelden van Hoogerheide? Er zijn toch zóveel 
vraagtekens? Waar is God? En wie is God eigenlijk? Is 
er wel een God? En als er al een God is, wie moet ik 
dan geloven? De moslims? De christenen? De 
boeddhisten? 

Misschien heeft u wel heel persoonlijke vragen over 
God. Het zou mij niet verbazen als hier, vanavond, 
mensen in de kerk zijn, die dit jaar iets bijzonders 
hebben meegemaakt. Een bijzondere ervaring. Een 
moment dat je bijblijft, en waarvan je denkt: ‘Ik kan het 
niet begrijpen, ik kan het niet verklaren, maar het moet 
iets met God te maken hebben.’ In 1994 gaf ik voor de 
tweede keer een Oriëntatiecursus christelijk geloof, 
ergens in het midden van het land. En in de groep was 
een vrouw, die zei: ‘Ik moest hier naartoe. Want ik heb 
iets meegemaakt, en dat blijft me bij. Jaren hebben we 
getobt om kinderen te krijgen. Ik werd daar helemaal 
wanhopig van, en depressief. En toen, op een nacht, 
heb ik het uitgeschreeuwd, naar de hemel: “God, als U 
er bent, geef dan toch dat ik zwanger word!” En geloof 
het of niet, maar ik wérd zwanger... En daarom ben ik 
hier, op deze cursus.’ Zo vertelde ze dat. En misschien 
zit u zo ook wel hier. Of jij. Je hebt iets meegemaakt. Of 
juist niet. Je bidt en je bidt, maar je krijgt géén kind. Je 
wordt níét beter...
Of het is weer heel anders. Je kent iemand die gelooft. 
En zelf heb je er eigenlijk niks mee, maar toch vind je 
dat fascinerend, het laat je niet los: wat is dat dan, hoe 
komt het dat die ander gelooft? Ook weer zo’n 
vraagteken.
En misschien zit u hier wel, omdat u zichzelf nog één 
kans hebt gegeven. Misschien heb jij wel gezegd: ‘Oké, 
ik probeer het nog één keer vanavond. Maar als het me 
vanavond wéér niks zegt, dan zien ze me niet meer. 
Want voor mij is geloof... misschíén nog een 
vraagteken. Maar het is al bijna een punt. Uit.’

Alleen maar vraagtekens?
Zijn er alleen maar vraagtekens? Of is er ook een 
uitroepteken? Een wegwijzer? Een houvast? 
Al die vragen hebben te maken met vertrouwen, met 
onze zoektocht naar vertrouwen. Hoe kun je er nou op 
vertrouwen dat er een God is? En dat dát ook de God is 
van de Bijbel? En dat die God Zich ook met jou 
bezighoudt? Dat die God ook jou liefheeft?
Vertrouwen win je nooit zomaar. Vertrouwen, dat gáát 
te paard en komt te voet. Je bent het zó kwijt, maar 
bouw het maar weer eens op: vertrouwen. Dat gaat niet 
zomaar. En als u hier zit, als jij hier zit, met állemaal 
vraagtekens over God, en vragen náár God toe, dan is 
dat vertrouwen er niet van het éne moment op het 
andere. Maar deze avond kan wel de beslissende stap 
betekenen. Want temidden van al die vraagtekens laat 

God in het donker een uitroepteken oplichten. Een 
teken van hoop. Een teken van liefde. Een lichtend 
baken. 

We hebben het gelezen. Over de donkere velden bij 
Bethlehem stráált opeens dat geweldige licht! En wat 
gebeurt er met die herders, die daar de wacht houden 
bij hun kudde? Ze schrokken hévig, staat er! Ze krijgen 
de schrik van hun leven! Wat is dit? Wat gebeurt er?’ 

Vraagtekens! Paniek!  

Maar de engel zegt: ‘Wees niet bang! Wees niet bang! 
Want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele 
volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de 
stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de 
Messias, de Heer!’

Jezus: God met ons
De geboorte van Jezus is nu precies dat uitroepteken 
waarnaar wij zo vaak op zoek zijn! Voor de herders in 
het veld is Hij het teken: een Kind, in doeken gewikkeld, 
en liggend in een kribbe. Een kind in een voerbak voor 
dieren, want er is geen plaats in de 
herberg. 
Waarom is Jezus dat uitroepteken van 
God, die zekerheid waar we zo naar 
zoeken? Dat houvast? Dat teken, dat 
signaal van Boven? Jezus is het teken 
van God, omdat God in Jezus Zélf bij ons 
is komen wonen, als mensen. God met 
ons! Als je wilt weten wie God is, kijk dan 
naar Jezus! Kijk hoe Jezus omging met de mensen om 
Hem heen. Hij genas de verlamden, en Hij liet blinden 
weer zien, en doven konden weer horen! 
Schijnheiligheid, daar prikte Jezus radicaal doorheen. 
Maar wie vol berouw bij Hem hulp zocht, die kreeg altijd 
vergeving, altijd, al was je de smerigste prostituee van 
de stad. Jezus gaf mensen een nieuw leven, Hij gaf 
mensen weer eigenwaarde, en een nieuwe identiteit, Hij 
gaf mensen hoop en vreugde en blijdschap. Maar Jezus 
maakte ook onrustig. Hij zei ook: ‘Je moet niet zo 
vastzitten aan je geld. Geef het maar weg! Geef maar 
weg! Da’s veel beter! En kom dan hier, en ga met Mij 
mee.’ 

Jezus kwam om ons te redden!
Jezus liet zien, wie God is. En Hij ging daarmee tot het 
uiterste. Tot de allerlaatste grens, ja tot óver de 
allerlaatste grens. Jezus ging de dood in, bewust, voor 
ons. Hij kwam om u, om jou te redden. Om de 
verbinding met God te herstellen. Want doordat die 
verbinding verbroken is, daardoor is alle ellende in de 
wereld gekomen. Irak. Afghanistan. Hoogerheide.
Hij zei: ‘Ik geef Mijn leven, als een losgeld voor velen. Ik 
geef Mijn leven, om mensen los te kopen. Voor alle 
fouten van de mensen ga Ik, als Plaatsvervanger, de 
dood in. Ik draag de schuld, en Ik draag die schuld ook 
weg. Geloof maar in Mij, geef je leven aan Mij, dan is er 
ook voor jou een nieuw begin met God. Dan wordt de 
verbinding hersteld. Ik neem alle blokkades op Me, alle 
zonden. Je mag Mij als zondebok gebruiken. Ik wil je 
redden! Ik wil ook jou eeuwig leven geven.’
Jezus werd geboren om te gaan sterven. Om Zich op te 
offeren. En toen Hij gestorven was, en voor de derde 



dag in het graf lag, tóén vond God het genoeg. Toen zei 
God: ‘Kom maar weer! Kom maar weer, Mijn Zoon, kom 
uit het graf, in het nieuwe leven, het eeuwige leven.’ 
Jezus is opgestaan. En honderden mensen hebben 
Hem gezien ná die opstanding. Ze hebben Hem zelfs 
aangeraakt. Omdat ze dat volhielden, zijn ze gemarteld, 
voor de leeuwen gegooid, verbrand, noem maar op, 
maar ze wisten het héél zeker: Jezus is opgestaan! Hij 
leeft! En Hij leeft ook nu, in 2006. Vandaag!

Wilt u weten of God bestaat? Wil jij weten wie God is? 
Kijk naar Jezus. Het Kind in de kribbe, en later: de 
Koning aan het kruis. Kijk naar Jezus en ontdek de 
liefde van God. Hij kwam om u, om jou te redden. 

Hij is de grootste Crosser uit de geschiedenis
In het dorp waarin ik ben opgegroeid, Werkendam, in 
Brabant, staat een sporthal met een bijzondere naam. 

Sporthal De Crosser, met een C. Vroeger, als kind, 
gingen we altijd met de klas fietsend naar die sporthal. 
En die naam, de Crosser, begreep ik nooit zo. Ik dacht 
dan aan een crossfiets, om lekker op te crossen. Of aan 
zo’n brommertje, de crosser door Werkendam. Maar 
toen werd het mij uitgelegd. De crossers, dat waren de 
mensen die in 1944 en 1945, in de oorlog, met bootjes 
heen en weer pendelden tussen tussen het deel van 
Brabant dat al bevrijd was, en het deel van Brabant dat 
nog in handen van de Duitsers was. 21 crossers waren 
er. En voortdurend ging dat door. Heen en weer. 
‘Crosser’, dat komt van het Engelse werkwoord ‘to 
cross’, oversteken: ‘Cross the river’. Het was 
levensgevaarlijk. Maar het was ook levensnoodzakelijk. 
Geallieerde piloten, die waren neergestort en het 
overleefden, die werden naar de vrijheid gesmokkeld. 
En allerlei uiterst belangrijke informatie over de Duitse 
bezetters, die werd zo naar Londen doorgegeven. En 
allerlei spionage-apparatuur, die kwam terug. Zo waren 
die crossers bezig om de bevrijding voor te bereiden. 
De bevrijding van de rest van Nederland, geteisterd 
door de hongerwinter. Twee crossers zijn er gepakt, en 
later gefusilleerd: Arie van Driel en Kees van der Sande. 
Twee straten zijn er naar hen vernoemd. Het werk van 
die crossers, als je daarover nadenkt moet daar 
ontzettend veel moed voor nodig geweest zijn. Kijk, en 
als je dan vanuit bezet gebied naar de vrijheid voer, van 
Werkendam naar Drimmelen, dan kan ik me indenken 
dat dat nog een soort opluchting gaf. Maar andersom... 
Daar gingen ze dan toch maar weer, vanuit het bevrijde 
Drimmelen, terug naar het bezette Werkendam.

En weet u wat ik nou zat te denken? De grootste 
Crosser in de wereldgeschiedenis is Jezus Christus. Hij 
koos ervoor om vanuit de hemelse vreugde, de vrijheid, 
naar deze bezette wereld te komen. Om onze bevrijding 
voor te bereiden. En deze Crosser, Jezus Christus, nam 
het ‘cross’, het kruis, op Zijn schouders. En Hij gaf Zijn 
leven. Zijn bloed. Voor u, voor jou! 

Jezus, Gods uitroepteken!
Als u denkt aan God, ja, dan zijn er misschien wel heel 
veel vraagtekens. Maar in de Kerstnacht heeft de 
onzichtbare God een gézicht gekregen. Een menselijk 
gezicht. Wilt u weten wie God is? Kijk dan in de 
liefdevolle ogen van Jezus. Als u dat doet, dan 
vervagen de vraagtekens, één voor één, en dan komt 
daarvoor in de plaats dat éne uitroepteken!
Denk maar aan Jezus. Vanuit de vrijheid van de hemel 
kwam Hij naar deze bezette wereld, vol ellende, vol pijn. 
Voor u! En als u nog nooit uw leven, als jij nog nooit 
jouw leven aan Jezus gegeven hebt, dan is dit de tijd! 
Dit Kerstfeest, 2006. Doe het! Doe het! Geef je leven 
aan Jezus! Want Hij legt de verbinding met de hemel. 
Met God. Hij geeft eeuwig leven. Doe het! Je zult er 
nóóit spijt van hebben! Amen. 

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, 
c.m.van.loon@freeler.nl

Het monument 'De line-crosser' in Werkendam is een bronzen 
sculptuur van de twee verzetshelden Arie 'Aaike' van Driel en 
Kees van de Sande. De sculptuur is geplaatst op een 
natuurstenen voetstuk. Hierop is een plaquette bevestigd.De 
tekst op de plaquette luidt:

'"DE LINE-CROSSER" TER HERINNERING AAN DE 
VERZETSSTRIJDERS DIE VIA DE BIESBOSCH EN 
MERWEDE VAN 6 NOV 1944 TOT 5 MEI 1945 TER
BOOT DE VERBINDING ONDERHIELDEN TUSSEN BEZET 
EN BEVRIJD NEDERLAND.
TWEE VAN HEN GAVEN HUN LEVEN:
A. V. DRIEL
K.P V.D. SANDE
GEFUSILLEERD 30 APRIL 1945
"NIEMAND HEEFT GROTERE LIEFDE DAN DAT HIJ ZIJN 
LEVEN INZET VOOR ZIJN VRIENDEN" JOH. 15:18'.
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