
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 25 december 2006, 9.15 uur
Thema: ‘Toeval?!?’ n.a.v. Micha 5: 1-3 en Lukas 2: 1-20 (kerntekst: vers 6-7a)

0. Waarom legt Lukas zoveel nadruk op tijd en plaats van Jezus’ geboorte?
* Als in een film plaats en een datum verschijnen, besef je als kijker dat die belangrijk zijn (bijv. ‘Den Haag, 9 mei 

1940’). Lukas legt opvallend veel nadruk op plaats en tijd in Lukas 2: vers 1, 2, 4 en 6. Die zijn dus belangrijk!
* Tussen haakjes: ‘voor het eerst’ in vers 2 kan beter vertaald worden met ‘voordat’: ‘Deze inschrijving had plaats 

voordat Quirinius het bewind over Syrië voerde.’ Onder Quirinius is namelijk een heel geruchtmakende 
inschrijving geweest (zie Handelingen 5: 37), maar Quirinius was nog geen stadhouder toen Jezus werd geboren. 
Die geboorte moet vóór 4 voor Christus geweest zijn, toen stierf namelijk koning Herodes. Waarschijnlijk is Jezus 
in 6 of 5 voor Christus geboren. Onze jaartelling, die in de zesde eeuw is bedacht, klopt dus niet helemaal. Lukas 
legt er dus veel nadruk op: ‘Beste lezer, dit was dus een andere volkstelling dan die van Quirinius.’ Hij vindt de 
historie, met vermelding van tijd en plaats, héél belangrijk! Waarom?

1. Tijd en plaats van Jezus’ geboorte zijn géén toeval - de regie van God
* Waarom de nadruk op tijd en plaats? Omdat het dus geen toeval is! God heeft de regie vast in handen! De 

Messias zou geboren worden in Bethlehem (Micha 5: 1), maar hoe komen Jozef en maria dan vanuit het 
noordelijke Galilea in Bethlehem? Het is vanwege Augustus’ bevel tot een volkstelling, juist als Maria 
hoogzwanger is. De hoogmoed van de keizer, die wil weten hoeveel belasting hij kan innen, wordt door God 
ingepast in Zijn plan. De keizer wordt een figurant in de Kerstgeschiedenis.

* God is aan het werk, Hij kiest de ‘tijd die Hem behaagt’ (Gezang 135). Een uniek moment in de geschiedenis! 
Door het Romeinse rijk is er vrede van Brittanië tot India, overal zijn goede wegen en iedereen verstaat Grieks al 
wereldtaal. Juist in deze tijd kan het Evangelie snel verbreid worden. 

* Dat God de regie heeft, wil niet zeggen dat alles wat gebeurt de wil van God is! Een herbergier die een 
hoogzwangere vrouw wegstuurt, dat druist in tegen Gods wil! Maar God voltrekt Zijn plannen dwars dóór alle 
menselijk gedoe en dwars dóór de zonde heen. Als God en de duivel op gelijke voet zouden staan, zou God geen 
macht hebben over het terrein van de duivel. Maar God staat erboven! Hij kan zélfs zonde en kwaad, en ook het 
lijden en de nood in Zijn handen nemen en er zegen uit laten voortkomen. Wij leven in een gebroken wereld, en 
God laat dat toe. Maar intussen is Hij een nieuwe wereld aan het voorbereiden. Hij werkt aan Zijn reddingsplan!

* Over Gods leiding kunnen wij heel veel vragen hebben. Maar laten we zéker ook oog hebben voor de momenten 
dat Zijn leiding duidelijk is! dat je het herkent, als God je bepaalde dingen laat meemaken. Wij zijn niet voor niets 
nu in de kerk. We wonen en werken ergens en dat is niet voor niets. Wat heeft God daarmee voor? Voor Gods 
leiding mogen we bidden, we mogen ervoor danken, en het herkennen van die leiding geeft ons rust en 
vertrouwen. 

2. Jezus’ komst is een geschenk dat ons toe-valt – de genade van God
* Het is dus God Zélf die tijd en plaats van Christus’ geboorte bepaalt. Dit Kind is puur een geschenk van Boven, 

een geschenk dat ons toe-valt! Zie Johannes 6: 51: ‘Ik ben het levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is.’ 
Niet voor niets werd Hij geboren in Bethlehem (wat betekent: ‘Broodhuis’). 

* Wij hebben het er niet naar gemaakt, maar toch is God ons genadig! De komst van Jezus is 100 % Zijn initiatief. 
dat zien we ook in het feit dat Maria zwanger werd zonder gemenschap met een man gehad te hebben. Jezus 
kwam terwijl wij niet op Hem zaten te wachten, en Hij werd door ons als mensen dan ook vermoord...

* In Gods ogen zijn wij zó kostbaar, dat Hij dit er allemaal voor over had. Wat goed om je hierover te verwonderen 
(zie Gezang 146: 4). Wij vinden het vaak zo moeilijk om iets te accepteren dat ons zomaar gegéven wordt, om 
hulp te aanvaarden. Maar ook al weten wij dat wij elke keer weer verliezers zijn in de strijd tegen de zonde, tóch 
is er genade bij God, omwille van Jezus Christus! Een geschenk dat ons toevalt!

3. Lukas’ nadruk op tijd en plaats is ook geen toeval – de menswording van God
* Door zijn plaats- en tijdsaanduidingen laat Lukas ook heel bewust en heel krachtig uitkomen, dat Jezus echt is 

neergedaald in déze wereld, in ónze wereld. Nog steeds staan Bethlehem, Judea, Nazareth en Galilea op de 
plattegronden en de verkeersborden! En je kunt Augustus opzoeken in de encyclopedie of op internet. Jezus 
werd Mens om ons, vlees en bloed, te kunnen redden!

* Vergelijk de boer die merkte dat een zwerm ganzen door een sneeuwstorm bij zijn boerderij geland was, totaal 
verzwakt. Hij probeerde ze op alle mogelijke manieren zijn schuur in te lokken om ze te redden, maar het lukte 
hem niet. De ganzen werden alleen maar bang, want hij was een mens! Het lukte pas toen de boer een tamme 
gans tussen de wilde gans neerzette, en de tamme gans de wilde ganzen meelokte, de schuur in. Voor de 
redding van de ganzen was een gans nodig! Dit inzicht bracht de boer ertoe zijn verzet tegen God en tegen het 
Kerstevangelie op te geven.

* Om ons als mensen te redden was een Mens nodig, één van ons. God is Mens geworden, in Jezus Christus! En 
het is geen toeval dat wij die boodschap mogen horen. Dat is Goddelijke regie, Goddelijke genade. God werd 
Mens! Ook voor mij! Als je dat beseft kniel je neer bij het Kind van Bethlehem, en dan aanbid je Hem!

Om (samen?) over na te denken:
1. Op welke momenten in uw leven heeft u gemerkt dat God ergens de hand in had?
2. Vindt u het gemakkelijk of juist moeilijk om te leven van genade, van gegeven goed? Waarom?
3. God werd Mens. Waarom is die boodschap zo belangrijk?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
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