Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 21 januari 2007, 9.15 uur
Thema: ‘Horen en doen’, naar aanleiding van Markus 6: 14-29 (kerntekst: vers 20) en Matthelis 7: 24-27
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*

*

Waarom vragen naar de bekende weg?

Hoe kan het dat een man van 42 in een krant vraagt aan een deskundige of hij met de vrouw van een bevriend
stel verder zal gaan of trouw zal blijven aan zijn eigen vrouw? Hoe kan iemand z6 vragen naar de bekende weg?
Kennelijk kan het belangrijk zijn, dat je dat téch nog eens hoort, uit de mond van een ander. Zo wil ook Herodes
graag de waarheid horen uit Johannes’ mond (Markus 6: 20), terwijl hij er vervolgens niets mee doet!

Herodes (Antipas, de zoon van Herodes de Grote, van de kindermoord, Matthelis 2: 16) heeft de vrouw van zijn
halfbroer Filippus, Herodias, ingepikt. Herodias was trouwens een nichtje van hem, de dochter van weer een
andere halfbroer, Aristobulus. Om met Herodias te kunnen trouwen stuurde hij zijn eerste vrouw terug naar huis.
Zij was de dochter van koning Aretas van de Nabateeérs, zetelend in Petra. Aretas is daar woedend om! Hij
bereidt een oorlog tegen Herodes voor. Herodes is vorst over Galilea en Perea (het gebied oostelijk van de
Jordaan), hij trekt met zijn hele staf en zijn hele leger naar de burcht Machaerus, net ten noordoosten van de
Dode Zee, bij de grens met het land van Aretas, om zich te kunnen verdedigen tegen zijn aanval. In deze burcht
speelt deze geschiedenis zich af. Johannes zit er gevangen, omdat hij Herodes openlijk heeft bekritiseerd om zijn
huwelijk met Herodias.

Herodes heeft ontzag voor Johannes en hoort hem graag. Niet iedereen zit zo in elkaar, Herodias kan Johannes’
bloed wel drinken. Maar Herodes is anders. De waarheid heeft aantrekkingskracht op hem.

Leven in twee werelden

Zo kan het ook bij ons zijn: graag goede preken horen, goede boeken lezen, heel radicaal, maar zonder dat we
ernaar leven. Zoals de zakenman die zei: ‘Heel mooi, die preek over Jezus volgen. Maar in de praktijk kan het
toch niet, in een bedrijf waarin winst gemaakt moet worden.’ Zo zijn er twee gescheiden werelden: de wereld van
Bijbel en kerk, en de wereld van het gewone leven. Herodes geniet van Johannes, én hij geniet van Herodias.
Zo kunnen wij ons leven opdelen in twee stukken. Veel dingen zijn niet moeilijk te bedenken, maar wél moeilijk te
doen, omdat je dan jezelf moet overwinnnen. Bijvoorbeeld: minder consumeren en meer weggeven. Eerlijke
producten kopen, die duurder zijn dan andere. Milieubewuster leven. Tijd nemen voor gebed en de Bijbel. De
minste willen zijn. Herodes wil best naar Johannes luisteren, maar zijn lievelingszonde opgeven, nee... Wat
koesteren wij als lievelingszonde?

Wie Gods Woord hoort maar niet doet, heeft zijn huis op het zand gebouwd

Opeens stormt het in Herodes’ leven: de beeldschone dochter van Herodias (Salome genaamd) vraagt het hoofd
van Johannes de Doper op een schotel! Herodes’ levenshuis is niet tegen deze storm bestand. Hij geeft opdracht
Johannes te vermoorden. Vanaf dat moment heeft hij een enorm kwaad geweten. Als hij over Jezus hoort, denkt
hij meteen: ‘Dat is Johannes! Hij is opgestaan uit de dood!’

Herodes lijdt een grote nederlaag tegen Aretas, volgens de geschiedschrijver Flavius Josefus ziet het volk hier
een straf van God in voor het doden van Johannes de Doper.

Steeds probeert Herodes Jezus te zien te krijgen. Op een dag gebeurt dat inderdaad. Pilatus stuurt Hem geboeid
naar Herodes: die is toevallig in Jerzalem en Galilea is zijn gebied. Als Herodes Hem ziet, komt hij nég niet tot
inkeer. Hij bespot Jezus (Lukas 23: 8-12).

Door de ambitie van Herodias wil Herodes hogerop komen. Verschillnde mensen gaan over het stel klagen bij de
keizer. Dan worden ze verbannen, naar Lugdunum (Lyon), waar ze eenzaam sterven.

Wie Gods Woord hoort én doet, heeft een huis op rotsvaste grond!

Jezus zegt: ‘Als je Mijn woorden hoort én doet, ben je als een man die zijn huis op de rots had gebouwd. Het was
bestand tegen alle natuurgeweld!” Het gaat erom dat ons héle hart voor God is, dat ons leven een eenheid vormt.
Een andere zakenman vertelde: ‘Onze unit, waar we toevallig met een paar christenen leiding aan geven, maakt
de meeste winst van het hele bedrijf. Hoe dat komt? Wij zetten de mensen op nummer één! Natuurlijk moet je
soms ook mensen ontslaan, maar we gaan altijd eerst eerlijk het gesprek aan, en kijken of er verbetering mogelijk
is, of een andere functie. We zijn open en eerlijk, zo is er een geest van vertrouwen en een grote motivatie. En
als iemand weg moet, kun je hem nog wat meegeven. Bijbelse principes werken overal, ook in het bedrijfsleven.’
Herodes laat zien dat je een dubbelleven kunt leiden. Graag naar Gods Woord luisteren, en vervolgens je eigen
gang gaan. Dat kan een heel ernstig dubbelleven zijn, maar ook een dubbelleven waarvan je je niet eens bewust
bent. Gewoon een leven in twee werelden. God zegt: ‘Ik gaf alles voor jou! Mijn énige Zoon! Voor jouw totale
redding! Ik wil je hele leven, met alles erbij: geld, tijd, talenten, enzovoorts. Dan geef Ik je dat terug, in bruikleen.
Handel ermee in Mijn Geest!’

Als we ons helemaal geven, kan ons dat de kop kosten (bij Johannes zelfs letterlijk). In landen als China worden
ook vandaag mensen gevangen gezet om hun geloof. Téch is dit het allerbeste wat we kunnen bedenken: leven
met God, leven met zin, met een doel, met hoop, met een toekomst. Eeuwig leven!

Vanmorgen hoorden we Gods Woord. Déén we het ook?

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Herkent u dat: dat je de waarheid wilt horen, ook als je die vervolgens niet doet? Zo ja, wat is dat voor iets raars?
Heeft u het gevoel in twee werelden te leven: de wereld van het geloof en de gewone wereld?
Hoe kunnen we leren meer te gehoorzamen aan God, meer tot een ‘eenheid van leven’ te komen?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



mailto:c.m.van.loon@freeler.nl

