
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 4 februari 2007, 9.15 uur
Thema: ‘De goede Herder zorgt verrassend!’ naar aanleiding van Markus 6: 6b-13 en 30-46 (kerntekst: vers 31)

1. Wie Jezus volgt, heeft het druk!
* Wij, in onze tijd en cultuur, zijn niet de enigen die het druk hebben. Jezus had het ook ontzettend druk! Evenals 

Zijn leerlingen. Zie vers 31: ‘En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat (met Mij) alleen naar een eenzame plaats en 
rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te eten.’

* Prof. A. van den Beukel beschrijft in De dingen hebben hun geheim (Ten Have, Baarn, 1990) de drukte van zijn 
vader, die boer was. Altijd aan het werk! Als hij al ‘vrije tijd’ had, besteedde hij die als ouderling in dienst van de 
kerk en van de gemeenteleden, of in dienst van de boeren als bestuurslid van de boerencoöperatie. Een 
slavenbestaan! Toen hij oud was geworden, gaf hij aan ‘van iedere dag genoten’ te hebben! Waarom? Omdat hij 
God kende, met God leefde. Omdat Gods licht door hem heen straalde.

* Drukte heeft te maken met onze ogen en oren en met ons hart: zien en horen we de nood van mensen, voelen 
we mee met Jezus die Zelf Mens werd, Zijn leven gaf om mensen te redden? Waar leven we eigenlijk voor? Wat 
is het wáárd om voor te leven? Wie Jezus volgt, gaat steeds meer ontdekken wat écht telt: dat mensen God leren 
kennen, en de bronnen van eeuwig leven ontdekken! En als je dan ziet hoe ontzettend veel mensen nog buiten 
God om leven, en hoeveel ellende en nood er is, dan heb je het zéker druk: met bidden, met meeleven, met 
dienen, met getuigen. Op je werk, op school, in je straat, in je familie, noem maar op!

2. Als je je laat inschakelen door Jezus, ontdek je wat écht belangrijk is
* Ook de discipelen leren wat écht belangrijk is, als zij erop uit gestuurd worden voor een soort ‘stage’: het is 

belangrijk dat het Evangelie doorklinkt, dat de strijd gestreden wordt tegen de boze machten die mensen tegen 
elkaar opzetten en die mensen wegtrekken van God (vers 7). Het is belangrijk dat mensen zich bekeren (vers 
12). Vriendschap en broederschap zijn belangrijk: ze moeten in tweetallen gaan (vers 7). Maar wat is niet 
belangrijk? Geld, en een voorraad voedsel, en reservekleding (vers 8-9). Allerlei zekerheden dus. Ook mogen de 
leerlingen niet, als ze ergens logeren, naar een ander adres in dezelfde plaats, omdat ze daar bijvoorbeeld een 
mooiere kamer kunnen krijgen: ook luxe is niet van belang. En als mensen hun boodschap afwijzen, moeten de 
leeringen zich niet laten ontmoedigen: het aanbod is gedaan (vers 11)!

* Diezelfde prioriteiten moeten ook wij leren stellen. Je kunt je wel ingraven in al je zekerheden en al je luxe, als in 
een fort. Maar als je dan op een dag voor God staat, wat dan? dan zegt Hij: ‘Wat ben jij arm! Ik heb álles gegeven 
om de wereld te redden! In Christus ben Ik mens geworden, Ik gaf Mijn leven! En jij noemt je christen, volgeling 
van Christus? Waar leefde jij voor?’ Wie heeft ontdekt waar Gods prioriteiten liggen, krijgt het béredruk!

3. Krijg je dan nóóit rust ???!!!
* Als je het zó bekijkt, steven je dan niet af op een burn-out?! Wat moeten we met zó’n boodschap? 
* Jezus zegt: ‘Kom maar hier en rust een beetje uit!’ (vers 31). We hoeven niet te denken dat God ons uitknijpt als 

een citroen! Jezus neemt Zijn leerlingen mee, ze gaan een boot in en varen naar een eenzame plek. Héérlijk, 
even rust, onder elkaar zijn, lekker eten... Maar als ze aankomen... staat er wéér een mensenmassa! ‘Nee hè...’ 
moeten de leerlingen wel gedacht hebben. Maar Jezus ziet de honger naar het Woord van God, Hij is de goede 
Herder die van Zijn schapen houdt (vers 34). En Hij geeft Zijn onderwijs, woorden van genade, van eeuwig leven.

* Als de zon gaat dalen, vinden de leerlingen het écht wel genoeg geweest. Ze zeggen tegen Jezus: ‘Stuur de 
mensen naar huis! Dan kunnen ze eten gaan kopen.’ Nog steeds snakken de discipelen naar rust en eten. 

* Dan geeft Jezus een bizar antwoord: ‘Geven júllie ze maar te eten!’ Hoe kan dat nou! Voedsel kopen voor 
duizenden mensen! Er zijn alleen vijf broden en twee vissen, een jongetje heeft dat bij zich (Johannes 6: 9). 

4. De goede Herder geeft royáál! Rust, eten, vrede, vreugde!
* Dan zegt Jezus dat de mensen in groepen op het groene gras moeten gaan zitten. Hoezo??? Wat gebeurt er? Dit 

is een opstelling om in te eten! Het lijkt op het bouwen van een ark op het droge! 
* Jezus pakt brood en vis, dankt God ervoor en zegent het. En onder Zijn zegenende hand wordt het méér, 

alsmaar méér! De stage van de discipelen loopt niet uit op een avondje voor pampus liggen luieren, maar op een 
ongelooflijk mooi feest! Zó krijgen de leerlingen hun rust, zó krijgen ze hun eten, op deze geweldige manier! 
Jezus is de royale Herder, die hier Zijn leerlingen laat uitrusten in groene weiden (letterlijk!) en aan stille wateren 
(letterlijk!), zie Psalm 23. En er is overvloed! Twaalf manden vol is er over, voor elke leerling één! 

* Als je Jezus volgt, zie je overal mogelijkheden om te bidden, om te helpen, om te luisteren, om te bemiddelen, om 
te geven, noem maar op! Als je hart gaat kloppen sámen met het hart van Jezus, heb je géén rustig leven! Maar 
de goede Herder wéét wat wij nodig hebben: Hij zal óók rust geven, ontspanning, voedsel, vrede en vreugde! Hij 
zal ons ‘versterken met brood en met wijn’ (Gezang 14), juist ook aan het Heilig Avondmaal. En tot je verrassing 
kun je ook tot rust komen in een grote groep, in een gemeenschap, een gemeente! dan merk je dat je van 
bijvoorbeeld een bijbelkring waar je moe heen gaat opknapt! En je ontdekt de waarde van met elkaar meeleven. 

*  De vader van Van de Beukel had het beredruk met al zijn inspanningen, in de voetsporen van Jezus. Maar hij 
genoot van elke dag! We mogen het doen! Beproef de Meester maar! En ontdek het: Hij is echt de góéde Herder!

Om (samen?) over na te denken:
1. Leest u 2 Petrus 3: 9: waarom gaat de geschiedenis nog door? Wat ziet u als het doel van uw eigen leven?
2. Herkent u dat: ‘Als je Jezus volgt, heb je het druk’. Wat vindt u van die uitspraak?
3. Kent u uit uw eigen leven momenten waarop de goede Herder u royaal gaf wat u nodig had?
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