Samenvatting preek belijdenisdienst Capelle-Schollevaar, 1 april 2007, 9.15 uur
Thema: ‘Hulde aan de Koning!’ naar aanleiding van Markus 11: 1-11
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Kennis betekent: kiezen

Toen nog niet bekend was dat roken slecht voor de gezondheid is, werden rokers nog niet zo scherp voor het
blok gezet. Nu dat wel duidelijk geworden is, sta je voor de keuze: neem je bewust een gezondheidsrisico, of
niet? Als je iets wéét, word je verantwoordelijk voor je reactie. Nu we weten dat groente en fruit belangrijk zijn,
staan we voor de verantwoordelijke keuze om gezond te eten of niet.

Bij de intocht in Jeruzalem wordt zonneklaar dat Jezus de Koning is!

In Markus 1 t/m 10 wordt heel veel beschreven van wat Jezus doet en zegt. Hoe Hij mensen helpt, geneest,

onderwijst. Maar het blijft nog onduidelijk wie Hij precies is.

Hier, in hoofdstuk 11, wordt duidelijk dat Hij de beloofde Koning is, zoals Zacharia Hem al honderden jaren eerder

aankondigde: ‘Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, Hij is

rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong’ (Zacharia

9:9). Op zeven manieren wordt het koningschap van Jezus zichtbaar:

2.1 Hij vordert met koninklijk gezag een ezel. Jezus geeft geen opdracht om een ezel te gaan vragen, nee,
de leerlingen moeten de ezel gewoon ophalen: ‘De Heer heeft hem nodig”

2.2 Op deze ezel heeft nog nooit iemand gezeten. Jezus deelt de ezel niet met iemand anders.

2.3 Op de ezel worden kleren gedrapeerd, als een koninklijk kleed.

2.4 Voor deze Koning gaat de rode loper uit. De ezel mag over een pad van kleren lopen.

2.5 Ook met palmtakken en groen wordt de Koning gehuldigd.

2.6 De mensen eren Hem luidkeels als Koning. Zij blijken duidelijk Jezus te zien als degene die het ‘komende
rijk van David’ laat aanbreken.

2.7 Jezus komt in de tempel en ‘overziet’ alles. Hij inspecteert de tempel van God! Wie heeft dat recht?
Alleen God Zelf! Jezus heeft koninklijk, goddelijk gezag!

Jezus laat dit alles gebeuren, Hij zet het Zelf in gang! Dat vraagt dus om een reactie: 6fwel we erkennen Hem als

Koning, dit betekent dat we ons leven onder Zijn heerschappij brengen. Ofwel we weigeren Hem als Koning te

erkennen.

Jezus erkennen als Koning betekent: feest! Blijdschap!

Als je belijdenis doet, erken je Jezus als Koning. Dat is een feestelijk gebeuren! De Palmzondag mag gevierd
worden!

Het is al geweldig dat God een Koning geeft! Maar vooral dat het Jézus is! Hij is geen trotse Koning op een
paard, maar Hij rijdt op een ezel, en laat daarmee zien hoe nederig Hij is. Hij is gekomen om Zichzelf op te
offeren, om ons te komen redden door Zelf naar het kruis te gaan. Hij rijdt naar Jeruzalem om daar de klappen
van Gods oordeel op te vangen, in onze plaats! Een Koning die geen zware lasten oplegt, maar ons bevrijdt! Hem
hulde brengen als Koning, dat is de beste keuze die je als mens ooit kunt maken!

Jezus erkennen als Koning betekent ook: strijd

Jezus’ koningschap is tegelijk omstreden: lang niet iedereen erkent Hem. In Jeruzalem wacht Hem een kille
ontvangst, en een paar dagen later wordt Hij de stad uit gesmeten en gedood. Ook dat is een kant van het volgen
van Jezus: de strijd aangaan.

De duivel wil ons altijd bij Jezus vandaan trekken. Hij kan ons ontmoedigen: ‘Jij? Heb jij nou belijdenis gedaan?!
Je ligt er bij God allang uit! Stop er maar mee!” Wij moeten hem het zwijgen opleggen door ons vast te houden
aan de genade van Christus!

Hij kan ons ook lui maken, zodat we onze eigen lusten gaan volgen, en niet meer trouw zijn in het naar de kerk
gaan, in het gebed, het lezen van de Bijbel, in een christelijke levensstijl. Maar juist door te strijden tegen jezelf,
tegen je luiheid en je lusten, word je méér jezelf! Voorbeeld: als je maar toegeeft aan je lamlendigheid en in bed
blijft luieren, houd je de hele dag een naar gevoel, terwijl je je veel meer jezelf voelt, als je jezelf aanpakt, fris
opstaat en aan de slag gaat. Zelf op de troon zitten lijkt heel aantrekkelijk, maar pas als Jezus op de troon van je
leven zit, krijgt je leven diepe glans, en eeuwigheidswaarde. Pas dan ontdek je hoe kostbaar je bent. En je bent
nooit meer alleen, wat de toekomst ook brengen moge.

Eens komt Jezus terug voor de grote Intocht. Als we Hem dan hebben erkend als Koning, is de strijd voorbij. dan
ligt Zijn Koninkrijk voor ons open!

Aan ons de keuze!

Op de Palmzondag wordt het klip en klaar: Jezus is Koning. Brengt u Hem hulde? De keuze is aan u, aan jou! Hij
vraagt een antwoord van iedereen. Ook van wie als kind gedoopt is, vraagt Hij een persoonlijk antwoord: ‘Wat
zeg jij zelf?’

Wie staat er volgend jaar voor in de kerk?

Om (samen?) over na te denken:

1. Noemt u eens tien goede redenen om Jezus niét als Koning te erkennen. Welke zijn écht goed?
2. Welke redenen ziet u om Jezus wél te huldigen als Koning?
3. Heeft u al belijdenis gedaan? En jij? Zo ja, bent u er trouw aan gebleven? Zo nee, wat houdt u tegen?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



