
Preek in de doopdienst op Eerste Pinksterdag, Capelle-Schollevaar, 27 mei 2007
Thema: ‘God maakt Zijn beloften waar!’ n.a.v. Handelingen 2: 1-21 en 37-42

1. God heeft de Messias beloofd om ons te redden
Een jaar of twee geleden gingen we op zoek naar een 
andere auto. We konden niet meer met z’n allen in de 
vorige. En toen ik een poosje stond te wachten in een Opel-
garage, las ik een foldertje over de Opel Assistance 
Garantie. Weet u wat dat inhoudt? Als je een nieuwe Opel 
koopt, dan belooft Opel ook wat! Moet u horen! ‘Opel 
Assistance is een mobiliteitsgarantie, waarmee u 24 uur per 
dag, 7 dagen per week door middel van een telefoontje met 
het alarmnummer onmiddellijk wordt geholpen. De 
dienstverlening van Opel Assistance houdt in: 
* pech-onderweg-service 
* wegslepen 
* huur van vervangende auto 
* vervoer naar bestemming/huis 
* hotelaccommodatie 
* vergoeding van ophaalkosten 
* verzending van vervangende 

onderdelen 
* financiële assistentie 
De mobiliteitsgarantie is 2 jaar geldig en 
is zonder kilometerbeperking.’
‘Wow, wat een belofte’, denk je dan. 
Dus als je Opel kapot is: geen nood! Hij 
wordt altijd gerepareerd, waar je ook 
bent. En wat nóg belangrijker is: je kunt 
altijd weer verder! 
Op weg naar deze dag, naar Pinksteren, 
zat ik me af te vragen: ‘Hoe zit dat nou? Wat is dat nou, het 
werk van de Heilige Geest?’ En al nadenkend, en lezend 
daarover, kwam dit beeld naar voren, het beeld van 
reparatie en de ingebruikname, opnieuw, ná de reparatie. 
Kijk, gemeente, alles begint bij God. Hij is onze Schepper, 
onze hemelse Vader, onze Beschermer, de God die zo 
intens veel van ons houdt. De God die ook zo’n kind als 
Dejan met zoveel liefde heeft gemaakt, zo zorgvuldig, met 
zoveel toewijding.
Maar al aan het begin van de Bijbel lezen we hoe het 
misgaat met ons, als mensen. Hoe ons leven op allerlei 
manieren strandt. En je hoeft niet zover om je heen te 
kijken om te zien wat er blijkbaar huist in mensen. Elke dag 
worden er weer kranten mee volgeschreven: onrecht, ruzie, 
haat, jaloersheid, noem maar op, al datgene wat de Bijbel 
zonde noemt. En behalve onze zonde is er dan ook nog 
eens onze kwetsbaarheid: dat we ziek kunnen worden, dat 
we gedeukt kunnen raken, gebutst, en dat we sterfelijk zijn. 
God, de hemelse Vader, die ons heeft gemaakt in Zijn 
onvoorstelbare liefde, ziet hoe mensen stranden: als aut’s 
langs de kant van de weg, of, met nog een ander beeld, als 
schepen in het Aralmeer. Het Aralmeer, dat is voor een 
groot deel opgedroogd, en de schepen liggen daar op hun 
zij, eenzaam en verlaten in de woestijn.
God ziet ons, en Hij kán het niet aanzien! 
En dan krijg je de beloften, al vanaf het eerste begin, al 
vanaf de zondeval in Genesis 3. ‘Ik laat het er niet bij 
zitten!’ zegt God. ‘Eva, je zult een Nakomeling krijgen, en 
die Nakomeling, die verre, verre Zoon van Jou, die zal de 
duivel de kop vermorzelen. Hij zal de Redder zijn, de 
Messias!’ Het hele Oude Testament is één grote belofte: de 
Messias zal komen! 
En zo leren we Hem kennen, en Zijn naam is: Jezus! 
Jezus, de Redder! Jezus, die ons opzoekt wáár we ook 
zijn, die er opuit trekt als de Goede Herder, en niet rust 
voordat Hij elk afgedwaald lammetje in Zijn armen heeft en 

terug kan brengen naar de kudde. Jezus de grote Arts, die 
alles doet, álles om Zijn patiënten te redden. 
Opel geeft garantie: ‘Twee jaar lang komen we je helpen.’ 
God zegt: ‘Wanneer ook, waar ook, Ik wil je redden! 
Niemand is voor Mij onbereikbaar!’
Jezus, Hij is uit de hoge heerlijke hemel naar deze 
chaotische wereld gekomen, en bewust, bewust heeft Hij 
het kruis op Zich genomen. Hij heeft de martelingen 
doorstaan, allemaal om ons leven te genezen. Hij is, om 
het zo maar eens te zeggen, de grote Monteur, die ons 
leven herstelt. Daar hebben wij zelf niets aan bijgedragen. 

Helemaal niets! Hij ging vóór ons naar het 
kruis. Terwijl iedereen Hem in de steek liet, 
ging Hij dóór. In Zijn kruis en opstanding 
heeft Hij ons leven heel gemaakt, her-
steld, her-schapen. 

2. Maar Hij belooft nog méér!
En wat is nou Pinksteren? Jezus heeft dat 
állemaal gedaan, Hij heeft Zijn werk 
helemaal afgemaakt, Hij heeft onze 
redding voltooid, Hij is weer teruggegaan 
naar de hemel, op de Hemelvaartsdag, en 
Hij is gehuldigd voor Zijn werk. En wat is 
nu de volgende stap? Wat nu? Denkt u 
maar weer even aan die auto: hij staat 
daar, hij is gerepareerd, en hoe nu verder?
Ja, natuurlijk! Nu moet die auto weer 

gebruikt worden! je laat toch niet een auto repareren om 
hem vervolgens te laten staan?

Op Pinksteren, gemeente, op Pinksteren komt God Zelf 
naar beneden, door de Heilige Geest, om ons als 
vernieuwde mensen in gebruik te nemen! Hij Zelf neemt 
plaats achter het stuur, Hij Zelf neemt het roer van ons 
schip in handen, en Hij gaat ons gebruiken, van binnenuit, 
om Zijn werk te doen! Want dat reddende werk van Jezus, 
dat moet nog véél meer mensen ten goede komen. Er zijn 
nog zoveel méér mensen die zullen opbloeien in het licht 
van Jezus!
Jezus is de Monteur, die buiten ons om ons leven herstelt. 
Dat is enkel genade. Daar hebben wij niets aan 
bijgedragen. Dat is nu pure liefde van God voor ons, voor 
Zijn mensen. En in de Heilige Geest keert God terug, in een 
andere gestalte, de gestalte van de Chauffeur, die ons 
leven koers geeft, en richting, die zin geeft aan ons 
bestaan. Die Heilige Geest, die werkt juist níét buiten ons 
om. De Heilige Geest schakelt ons niet uit, maar in! De 
Heilige Geest maakt ons tot mensen die van 
onvoorstelbare waarde worden voor heel veel anderen. 
En ook dat had God al beloofd! Hij onze Schepper, heeft 
ons niet alleen de belofte gegeven van onze redding, maar 
Hij heeft ook beloofd om ons met Zijn Geest te vervullen. 
‘Kijk maar,’ zegt Petrus, op de eerste Pinksterdag, ‘het is al 
voorzegd door de profeet Joël: Het zal zijn in de laatste 
dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees. Op een bijzondere manier zal Ik hen gebruiken, 
ouderen, en jongeren, iedereen! Het stáát er!’ zegt Petrus. 
‘Kijk maar! En vandaag wordt die belofte vervuld!’

3. Pinksteren: God komt mensen inschakelen
Gods werk gaat dóór. Hij is niet alleen onze Schepper. Hij 
is ook niet alleen Degene die ons is komen redden, die ons 
hér-schept, die ons leven weer herstelt. Nee, pas als wij 
hersteld zíjn komt Hij écht tot Zijn doel met ons! Nu gaat Hij 



via ons werken, nu gaat Hij ons inschakelen. Die auto, daar 
heb je toch pas wat aan nadát hij is gerepareerd. Dan ga je 
‘m toch gebruiken?! Pinksteren, dat is de feestelijke 
ingebruikname van mensen, door God, door die hemelse 
Vader, die Zelf neerdaalt in ons leven. Hij laat het horen, 
daar in Jeruzalem, dat Hij Zelf komt, in het huis waar de 
discipelen bij elkaar zijn klinkt het geluid van een geweldige 
windvlaag. Het Griekse woord voor wind en voor Geest, dat 
is hetzelfde woord: pneuma. Ieder die daar is, hoort de 
Geest!
En hóé gaat God dan mensen gebruiken? Dat laat de 
HERE zien in twee wonderen. Het ene wonder, dat is het 
wonder van die vuurvlammen. Het lijkt alsof op de hoofden 
van de leerlingen van Jezus vlammen verschijnen, en die 
vlammen delen zich, en zijn zo te zien op steeds meer 
hoofden. Die vlammen symboliseren het vuur van God. 
Vuur dat reinigt, dat heiligt, zó werkt de Heilige Geest, in 
ons leven ruimt Hij de zonde op, en Hij leert ons de weg 
achter Jezus aan. De Heilige Geest helpt ons om heilig te 
leven, en bij alles de vraag te stellen: ‘Wat zou Jezus nou 
doen, in deze situatie?’ Het vuur van God, dat reinigt, zoals 
vroeger een mes in het vuur werd gedesinfecteerd. Maar 
datzelfde vuur, dat geeft ook een heel intens enthousiasme 
voor God. Het geeft ongekende blijdschap, intense 
vreugde. Vuur, dat is het éne wonder. En het andere 
wonder, dat is het wegvallen van alle taalbarrières. Als de 
leerlingen van Jezus gaan vertellen over hun Meester, dan 
kan iedereen hen verstaan. Iedereen! Ongelooflijk! 
Zó schakelt God ons in. Als Hij het roer in handen neemt 
van ons levensschip, als Hij als Chauffeur in ons leven 
komt, dan maakt Hij ons vol van vreugde en blijdschap, Hij 
leert ons heilig te leven en Hij schakelt ons in om weer 
anderen op het spoor van God te zetten. Dat kan met 
woorden, het kan met daden, uiteindelijk gaat het om onze 
hele levenshouding. 

4. Dat betekent dat God vertrouwen heeft in ons!
En weet u wat ik nou zo mooi vindt? God heeft beloofd ons 
te redden door Jezus. Die belofte heeft Hij gehouden. En 
Hij heeft beloofd in ons te komen wonen door Zijn Geest, 
om als het ware ons leven te komen besturen. Maar 
wanneer gaat u achter het stuur van een auto zitten? Toch 
alleen als u er vertrouwen in heeft? U gaat toch alleen auto 
rijden als u erop vertrouwt dat die auto in orde is? En dat de 
remmen het doen, en de koppeling? Of wanneer stapt u 
aan boord van een schip? Toch alleen als u erop vertrouwt 
dat dat schip niet lek is? 
Als God ons belooft, dat Hij door Zijn Geest in ons leven 
binnen wil komen, dan betekent dat, dat Hij vertrouwen in 
ons heeft. Voelt u het? God belooft ons om met Zijn Geest 
in ons leven te komen, omdat Hij vertrouwen in ons heeft. 
Vertrouwen dat Hij door ons heen veel kan doen, veel 
zegen kan verspreiden. En waarom heeft God vertrouwen 
in ons? Omdat Jezus Christus, de Redder, de grote 
Monteur, geen half werk levert! Petrus zegt: ‘Bekeert u en 
een ieder late zich dopen op de naam van Jezus Christus, 
tot vergeving van uw zonden…’ Dat is de redding: als u 
knielt voor Jezus Christus, als u zich keert tot Hem, zich be-
keert, dan levert Hij géén half werk. Dan wordt je leven 
hélemaal nieuw. En dan heeft God er álle vertrouwen in om 
Zijn Geest te geven. ‘… en gij zult de gave van de Heilige 
Geest ontvangen!’ 
Vandaag is Dejan gedoopt. En u weet: ook schepen 
worden gedoopt, met zo’n fles champagne. En het is alsof 
God zegt: ‘Dejan, Ik ben je Maker. Ik verbind Mijn grote 

naam voorgoed aan die van jou. En waar je ook vaart over 
de wereldzeeën, als er iets met je is, dan schiet Ik je te 
hulp. Ik wil in Jezus Christus ook jouw Redder zijn. Maar 
dat niet alleen. Ik wil nog meer zijn. Ik wil ook jouw roer in 
handen nemen, jouw kapitein zijn.’ 
Dat is wat de doop betekent, dat is Pinksteren!

5. ‘Here God, gebruik dit schip nog een keer…’
Arnold van Heusden, directeur van de Evangelische 
Alliantie, vertelde me een prachtig verhaal. Eind jaren ’60 
werkte hij voor Youth for Christ. En samen met een paar 
mensen zochten ze in die tijd een boot, of een auto, om te 
kunnen gebruiken in het evangelisatiewerk. Ze vonden toen 
bij Lobith een oude klipperaak, die klaar lag om gesloopt te 
worden. De eigenaars, dat was het echtpaar Duizendstra. 

Hun zoon werkte op een werf in Lobith, en hij had de motor 
er al uit laten halen, dat was een gloeikopdiesel, een mooi 
ding. Het schip lag er nog. En verkopen? Ach ja, dat wilde 
Duizendstra wel, waarom niet? 3000 gulden. Met een 
sleepboot werd het ding naar Vreeswijk gesleept, en daar 
bleek, op de werf, dat je met een stalen duimstok zó door 
de romp heen kon prikken. Maar Duizendstra jr. was heel 
schappelijk, en hij liet alles repareren, dat viel allemaal 
onder die 3000 gulden. 
Vervolgens kwam de klipperaak in Utrecht te liggen, aan de 
Muntkade, en wat werd de naam van het schip: ‘Kruis of 
Munt?’ Want je moet een keuze maken, zeiden ze bij Youth 
for Christ. En jaar lang werd eraan gewerkt, en toen werd 
het schip in gebruik genomen. 200 jongeren waren er, en 
burgemeester De Ranitz verrichtte de opening. Bij die 
opening was ook het bejaarde echtpaar Duizendstra. En 
daar, toen het gerepareerde schip in gebruik werd 
genomen, zeiden zij: ‘Wij hebben op dit schip gevaren. Wij 
hebben er ons brood verdiend. Zes kinderen hebben we 
gekregen, dat was krap, in het vooronder en het 
achteronder. Dit schip was een deel van ons leven. En toen 
we van boort gingen, toen hebben we God gedankt, voor al 
die jaren, en we hebben gebeden: ‘Here God, wilt U dit 
schip nog een keer gebruiken.”’
En wat gebeurde er, na die ingebruikname? God, uit de 
hemel, hoorde dat gebed. En veel, heel veel jongeren 
hebben op dat schip Jezus Christus gevonden. De Libelle, 
ja, inderdaad, de Libelle schreef erover, begin jaren ’70, 
over jongeren die in hun eigen taal horen hoe goed God is. 
En boven het artikel stond: ‘De boot waar het altijd 
Pinksteren is.’

6. God maakt al Zijn beloften waar!
Pinksteren, het grote feest van God die mensen in gebruik 
neemt. God maakt al Zijn beloften waar! Láát u zich in 
gebruik nemen? 
Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


