Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 15 juli 2007, 9.15 uur
Thema: ‘Geniet van Gods Woord!’ n.a.v. Jozua 1: 1-9 en 2 Petrus 1: 12-21 (centrale tekst: vers 19)
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*

*

*

Petrus’ indringende boodschap: ‘Wij geloven niet in mythen, maar in historische realiteit!’

Wat wil je vooral nog doorgeven, als je weet dat je gaat sterven? Die woorden krijgen extra lading! Petrus weet
dat zijn einde nadert (vers 14). Daarom wil hij zijn lezers wakker houden met zijn dringende boodschap: ‘Wij zijn
geen vernuftig gevonden verdichtsels (letterlijk in het Grieks: ‘mythen’) nagevolgd’. Mythen zijn prachtige verhalen
die een boodschap overbrengen, maar wel verzinsels.

De Bijbel is géén mythologie! Petrus benadrukt, dat hij ooggetuige is geweest van Jezus’ majesteit, tijdens de
verheerlijking op de berg (zie bijv. Lukas 9: 28-36).

Ook nu is dat een wijdverbreide mening, buiten de kerk maar ook binnen de kerk: dat de Bijbel mythische
verhalen bevat, menselijke meningen over God. Zo denken bijv. Nico ter Linden (‘Het verhaal gaat...’) en Harry
Kuitert (‘Alles wat we zeggen over Boven komt van beneden.’). Petrus haalt hier radicaal een streep door!

Hij benadrukt het historische karakter van de gebeurtenissen. Is dat dan zo belangrijk? Jazeker! Als in een preek
een verhaal voor werkelijk gebeurd wordt doorgegeven, en later blijkt het verzonnen, voelen velen zich bedrogen.
Films over werkelijk gebeurde feiten maken meestal meer indruk dan andere films. Dat is ook logisch. Stel dat je
vader overleden is toen je een baby was, en jou is altijd verteld: ‘Hij heeft jou uit het brandende huis gered, en is
aan die verwondingen bezweken.’ Later vertelt je moeder: ‘Dat is niet echt gebeurd, jij logeerde bij oma. Je vader
is zonder meer door de brand omgekomen. Maar het verhaal is wel waardevol, want hij zou het gedaan kunnen
hebben, zo was hij! Het verhaal was bedoeld om je iets te leren over hem.” Je zou je zwaar bedrogen voelen!
God zij dank, de Bijbel is waar, in alle opzichten, dus ook historisch! In Jezus Christus is God Zelf mens
geworden. Hij heeft met Zijn voeten in de modder gestaan, naast ons gestaan! Hij kwam om ons te redden van
de hel, van de verdoemenis! Hij heeft de martelingen van het kruis naar lichaam en ziel dramatisch reéel ervaren.
De Bijbel is geen boek van vage spirituele ideeén, maar het is het rotsvaste Woord van God!

Omdat Petrus ooggetuige is geweest van het leven van Jezus, acht hij daarom het ‘profetische Woord’, dat wil
zeggen het Oude Testament, ‘des te vaster’ (vers 19). Jezus heeft het Oude Testament vervuld, Hij is de kroon
op dat Woord. En Hij heeft Zelf laten zien dat het hele Oude Testament heenwijst naar Hem (zie Lukas 24: 27).
Petrus zelf geeft aan waarom het Nieuwe Testament betrouwbaar is: het is geschreven door ooggetuigen (zoals
Mattheus, Petrus, Johannes) of mensen die het van ooggetuigen zelf gehoord hebben (zie Lukas 1: 1-4).

Gods Woord staat geen eigenmachtige interpretaties toe

De Bijbel is geen boek met menselijke meningen, maar ‘door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van
Godswege gesproken’ (vers 21). God Zelf gaf hun de woorden in. Daarom mag je niet zomaar zelf een draai
geven aan die woorden, zoals het je uitkomt, of zoals in de mode is. Zoals je ook niet zomaar een zinnetje uit een
toespraak van iemand mag citeren, en dat anders uitleggen dan de persoon zelf bedoelde. Daarmee doe je die
ander geen recht. De Bijbel laat niet met zich sollen!

Daarom is gebed voor predikanten zo bealngrijk, er rust een grote verantwoordelijkheid op je, als je geroepen
bent de Bijbel uit te leggen. Soms is dat een hele worsteling, maar je kunt beter worstelen met Gods Woord dan
het nonchalant naast je neerleggen door het als een mythe te bestempelen.

Helaas wordt op veel plaatsen in onze Protestantse Kerk de Bijbel beschouwd als een boek vol mythen en
verhalen die mensen zelf bedacht hebben. Dat is wél eigenmachtige uitleg, waar Petrus tegen waarschuwt. Het is
als betonrot: de fundering van de kerk wordt aangetast, en vroeg of laat loopt de kerk leeg. Je mag het trouwens
niet omkeren: ook een kerk waar Gods Woord goed gebracht wordt, kan teruglopen. Maar als menselijke ideeén
het Woord van God verdringen, kan dat op den duur nooit goed gaan. De Schrift staat het gewoonweg niet toe,
een eigenmachtige uitleg. Petrus zegt het toch klip en klaar?

Bijbellezen doet je goed! Het betekent: intense vreugde!

Waar de Bijbel wél serieus wordt genomen, is het resultaat intense vreugde: ‘Je doet wél er acht op te slaan!
(vers 19). Daar doe je goed aan! Het Woord is ‘als een lamp, die schijnt in een duistere plaats’ (vers 19). Waar de
Bijbel uit beeld raakt, gaat het licht uit. Mensen raken verstrikt in allerlei zonde en ellende. Maar je moet de
duisternis nooit verwijten dat het donker is. Het is alleen maar donker, als er niemand is die licht brengt!

De Bijbel is LEVENSNOODZAKELIJK! In Jezus Christus steekt God ons Zijn reddende hand toe. Die hebben we
nodig, anders komen we om in de ellende! De Bijbel hebben we broodnodig. Zoals Jozua Gods wetboek dag en
nacht moest overpeinzen: het moet je denkpatronen gaan vormen. ‘Dan zul je je doel bereiken en voorspoedig
zijn,” belooft God (Jozua 1: 8). Die belofte geldt nog steeds!

Wat we nodig hebben is leren genieten van Gods Woord!!! Niet als een vlinder op de bloemen: wat teksten
aantippen, maar als een bij rustig gaan zitten en de nectar opzuigen. Wat minder tv, want meer Bijbel! Denk aan
een kinderbijbel, bijbels dagboek, ‘Het Leven’ of de Jongerenbijbel. Of door een bijbelkring in het nieuwe seizoen.
‘Totdat de dag aanbreekt en de morgenster ogaat in uw harten’ (vers 19). Als Jezus komt, hebben we de Bijbel
niet meer nodig. Zoals de lantaarnpalen uitgaan als de zon opkomt. Als je geliefde ver weg is, koester je zijn/haar
brieven, SMS-jes. Maar als je hem/haar in de armen sluit, wis je de berichten of leg je de brieven terzijde. De
Bijbel is Gods liefdesbrief. Intens betrouwbaar. Leer ervan te genieten, steeds meer!

Om samen over na te denken:

1.
2.

Vindt u het moeilijk om de historische betrouwbaarheid van de Bijbel te aanvaarden? Waarom wel of niet?
Bent u een vlinder of een bij? Hoe zou u meer kunnen gaan genieten van de Bijbel?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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