
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 5 augustus 2007, 9.15 uur
Thema: ‘Als Jezus terugkomt, hoe zal Hij ons dan aantreffen?’ n.a.v. Maleachi 3: 1-4 en 2 Petrus 3

1. Houdt het ons bezig, dat Jezus terugkomt?
* Meestal beleven we ons leven als een rechte weg, met hooguit flauwe bochten erin. Dat er ook een flinke knik in 

kan zitten, dat valt buiten ons gezichtsveld. Dat geldt zowel voor rampen als voor bijzondere uitreddingen. 
* Ook de terugkomst van Jezus betekent zo’n knik in onze weg. Jezus kondigde Zijn komst Zelf aan (bijv. in 

Markus 14: 62), maar kijken we er ook echt naar uit? Houden we rekening met Zijn komst? 
* Petrus waarschuwt voor spotters die dat idee van een terugkeer van Jezus maar onzin vinden (vers 3-4). Zij 

beschouwen de wereld als een vanzelfsprekendheid, die er gewoonweg was, is en zijn zal. 
* Maar (vers 5-6): de dingen zijn er niet zómaar: doordat God Zijn Woord sprak, zijn de hemelen en de aarde 

ontstaan. Die aarde kwam voort uit het water van de oervloed (Genesis 1: 1 en 9-10) en bestaat ook dankzij het 
water (regen), maar de aarde is ook door het water van de zondvloed verzwolgen. Oftewel: we kunnen er niet 
zomaar op los leven, deze wereld is Góds wereld, en Hij heeft al eens een waarschuwing gegeven!

2. Wat zal er dan gebeuren, als Jezus terugkomt?
* De God die aan het begin staat, staat ook aan het einde. Het líjkt of Petrus aankondigt dat deze aarde in het vuur 

zal vergaan. Vers 7: de aarde is ‘als een schat, bewaard voor het vuur’. Vers 10: ‘de hemelen zullen met gedruis 
voorbijgaan, de elementen zullen door vuur vergaan, en de aarde, en de werken daarop, zullen verbranden 
(Statenvertaling)’. Vaak is aangenomen dat deze wereld door God zal worden weggedaan, en vervangen zal 
worden door een andere wereld. In dat geval kun je rustig deze aarde vervuilen en te gronde richten: er komt tóch 
een nieuwe!

* Maar ná de Statenvertaling van 1637 werden er oudere, betere handschriften gevonden. Wat schreef Petrus? ‘De 
aarde en de werken daarop zullen gevonden worden’. God blijft trouw aan Zijn schepping!

* In de oudheid dacht men dat de aarde plat was, daarboven zeven hemelen als een soort lagen, en daarboven 
dacht men dat God zou wonen. Wat gebeurt er als Jezus terugkomt? Petrus spreekt over vuur: dat verteert wat 
brandbaar is, maar wat niet brandbaar is, wordt juist gereinigd! Maleachi gebruikt het beeld van de smelter van 
goud of zilver: hij smelt de erts, haalt alle rommel weg, en ziet dan in het zuivere metaal zijn eigen spiegelbeeld!

* Zó zal God alles wegdoen wat tussen Hem en ons instaat: de hemelen zullen ‘met gedruis voorbijgaan’, ‘opgerold 
worden als een boekrol’ (Jesaja 34: 4), ‘de elementen zullen verbranden’. De elementen zijn de zon, maan en 
sterren. Veel mensen vereerden de hemellichamen als goden (vergelijk nog steeds de astrologie!). De 
‘elementen’ wil dus zeggen: alle machten die tussen God en ons instaan, ook al onze afgoden, of dat nu de 
BMW, de AEX, Feijenoord of ons uiterlijk is, we kunnen van allerlei dingen, die geen afgod zijn, een afgod máken. 
Het heel rijk van de duivel zal ten onder gaan. En dan worden de aarde en de werken erop ‘gevonden’. Ook al 
weten wij dat het heelal anders in elkaar zit dan Petrus dacht, dit punt is de boodschap: de aarde heeft een 
toekomst! God zal de wereld totaal reinigen, tot Hij er Zichzelf in weerspiegeld ziet! 

* ‘Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont’ (vers 13). Dit woord ‘nieuw’ 
is niet ‘neos’ (gloednieuw) maar ‘kainos’ (vernieuwd). Niets staat meer tussen God en de mensen in! Alles zal dan 
goed zijn! Geen honger meer! Geen mishandeling van ouderen meer! Geen conflicten mee, of oorlog of geweld! 
Alles zal volmaakt zijn! Aarde en hemel zullen één zijn (Openbaring 21: 2-3). 

3. Waarom duurt het zo lang?
* Als het zó goed zal zijn, waarom wacht God dan nog? Waarom laat Hij al het lijden voortduren? Omdat Hij 

genadig is! Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (vers 8-9)! Je kúnt dus 
verloren gaan. Als je niet tot bekering gekomen bent. Bekering, dat is: totale overgave aan Jezus Christus. 
Erkennen dat alleen Hij je zonden kan verzoenen. Knielen voor Hem en breken met het kwaad. 

* Waarom komt Jezus nog niet? Er moeten nog mensen tot bekering komen! Daarom gaat onze geschiedenis nog 
door! Des te belangrijker is het, dat we het Evangelie doorgeven aan anderen! Persoonlijk, en als gemeente! 
Laten we véél bidden voor mensen om ons heen, en hen van harte dienen en liefhebben, met woord en daad! 

4. Hoe zal Hij ons aantreffen?
* Hoe leven we toe naar de komst van Jezus? Wat is het belangrijk dat we Hem verwachten! Dat we dichtbij de 

Bijbel leven, het betrouwbare Woord van God (vers 15-16), dat we ons niet laten meeslepen door dwaalleraars, 
maar onze standvastigheid bewaren (vers 17). Het betekent ook: groei in genade en kennis van Jezus (vers 18), 
want stilstand is achteruitgang! 

* Vers 14 moet eigenlijk als volgt vertaald worden: ‘Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en 
onberispelijk gevonden te worden voor Hem, in vrede.’ Zoals de aarde door God gevonden wordt, als alle kwaad 
voorgoed is weggedaan, zoals het goud door de smelter gevonden wordt, als alle rommel weg is, zó wil God ons 
vinden, onbevlekt en onberispelijk, omwille van Jezus Christus. Laten we bidden dat we zó gevonden mogen 
worden. Dan kan God in ons Zijn spiegelbeeld zien! 

Om (samen?) over na te denken:
1. Wat betekent het voor u persoonlijk, de belofte dat Jezus terug zal komen?
2. God zal de aarde niet weggooien, maar vernieuwen. Vindt u dat een belangrijk verschil? Waarom?
3. De enige reden dat Jezus nog niet terugkomt, is Gods verlangen dat nog meer mensen tot geloof komen. Wat 

betekent dit voor uzelf, en voor ons als gemeente?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
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