Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 2 september 2007, 9.15 uur
Thema: ‘God is altijd groter!” naar aanleiding van Jeremia 1 (kerntekst: vers 4-5) en 1 Petrus 2: 9-10

1.

*

*

*

Gods goedkeuring gaat boven alle menselijke waarde-oordelen

Bijna alles in onze samenleving draait om de vraag, wat anderen van je vinden, en wat je van jezelf vindt. Wat is
je image? Je kunt een minderwaardigheidsgevoel hebben, of jezelf overschatten.

In Jeremia 1 haalt God een streep door al die menselijke waarde-oordelen. Vers 5: ‘Eer Ik u vormde in de
moederschoot, heb Ik u gekend.” God kende Jeremia, heiligde hem en stelde hem aan als profeet, nog voordat
anderen iets van hem konden vinden, of hij iets van zichzelf kon vinden. Jeremia vindt zichzelf veel te jong (207?
25 jaar?), en daarom niet geschikt. Maar Gods goedkeuring gaat boven alle menselijke waarde-oordelen.

Ook al zijn wij Jeremia niet, ook al zijn de meesten van ons geen Joden, komen we niet uit een priestergeslacht,
hebben we geen bijzondere stem gehoord die ons riep, ditzelfde mag voor ons gelden! Zie 1 Petrus 2: 9-10: wij
zijn een uitverkoren geslacht, koninklijke priesters, een heilige natie, geroepen door God. Op grond waarvan?
Alléén op grond van het offer van Jezus aan het kruis. Op basis daarvan keurt God ons goed. Dat is genade! Hij
wast ons schoon, heiligt ons.

In de kinderdoop zien we dit voor onze ogen: een kind dat nog geen goed of kwaad gedaan kan hebben, wordt al
door God aangenomen en geheiligd.

Wat is dan onze taak? Ons best doen? Natuurlijk! Maar daar worden we niet op afgerekend. Waar het om draait
is geloof! Met open handen, nederig bij God komen en bidden om vergeving. Erkennen dat we Hem nodig
hebben. Ons volstrekt aan Hem uitleveren. Met die houding kunnen we ook aan het Heilig Avondmaal
deelnemen. Hij vult onze lege handen en maakt ons vrij van alle aanklachten. Jeremia 1: 8: God bevrijdt ons van
alles waarmee mensen ons bedreigen, van elke veroordeling, en geeft ons een taak. Het is niet Gods bedoeling
dat een paar het werk doen en de rest buiten speelt: God schakelt iedereen in!

Gods macht gaat boven alle menselijke machten

Jeremia wordt aangesteld als een ‘profeet voor de volkeren’ (vers 5). Dus niet alleen voor Juda. En hij moet
afbreken en opbouwen (vers 10).

Wat is de situatie? Jeremia leeft circa 600 voor Christus, 400 jaar na David. Na Davids zoon Salomo viel het rijk
uiteen in het noordelijke tienstammenrijk Israél, en het zuidelijke tweestammenrijk Juda met Jeruzalem als
hoofdstad. Israél heeft alleen slechte koningen gehad, en viel in 722 voor Chr. ten prooi aan de Assyriérs, die de
bevolking grotendeels wegvoerden. Voorgoed verdween het tienstammenrijk van de kaart.

Juda had afwisselend goede en slechte koningen. Maar de bevolking raakte steeds verder bij God vandaan,
mede door slechte koningen als Achaz en Manasse. Afgoderij, gewijde prostitutie, kinderoffers, spiritisme,
waarzeggerij, wreedheid, dat was aan de orde van de dag. Josia is de laatste goede koning, hij dient God vanaf
zijn 16° jaar en voert een enorme schoonmaakoperatie uit (2 Kronieken 34-35). Als hij 21 is, roept God de jonge
Jeremia. God neemt graag jongeren in Zijn dienst! Ben jij beschikbaar voor Hem?

Assyrié verzwakt, Josia sneuvelt in de strijd tegen Egypte, en dan komt Babylon als macht op en verovert Juda.
Jeremia’s boodschap is vooral: ‘Mensen, onderwerp je aan Babylon, God Zelf straft ons via dat volk.” Jeremia
wordt daarom gezien als landverrader. Hij heeft een vreselijk moeilijk leven.

Gods Woord is machtiger dan alle koninkrijken, het is als een hamer die een steenrots vermorzelt (Jeremia 23:
29). God waakt over Zijn Woord, Hij zal het Zelf uitvoeren. Daarom ziet Jeremia de twijg van een amandelboom
(Hebreeuws, letterlijk: ‘wakkerboom’), want de amandelboom bloeit als eerste, in januari al, als de rest van de
bomen nog ‘slaapt’.

Ook ziet Jeremia een kokende pot vanuit het noorden: God Zelf roept volken om Zijn oordeel over Juda uit te
voeren. Babylon kan geen millimeter verder dan God toestaat. Zijn macht gaat boven alle menselijke machten!
Van die God wordt Jeremia ambassadeur, en worden wij ambassadeurs! Dat betekent: in je daden én in je
woorden doorgeven wat Hij te zeggen heeft! Laten zien wie Hij is! En biddend meeregeren met God. De
geschiedenis wordt niet geschreven in het Witte Huis of het Kremlin, maar in de kerk en daar waar mensen
bidden.

Gods bescherming gaat boven alle menselijke bedreiging

Vers 17-19: Jeremia mag niet bang zijn, zegt God. De HERE Zelf zal hem beschermen. Dat geldt ook nu! Jezus
zegt: ‘Vrees niet degenen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel’ (Matthels 10: 28). Maak geen
rampenscenario’s, maar ga rustig op weg met God.

Wat nodig is, is lef, om als christen te leven: als opvoeder, in het bedrijfsleven, op de werkvloer, lef om rein te
leven wat seksualiteit betreft, lef om ruimhartig te geven zonder bang te zijn dat je tekort komt, lef om erop uit te
gaan en Gods Woord door te geven. Jezus belooft geen gemakkelijk leven, maar wel eeuwig leven. God is altijd
groter!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Hoe belangrijk is het voor u, wat mensen van u denken? En hoe belangrijk is, wat God van u denkt?
Is dat zo, dat de geschiedenis niet wordt geschreven in Kremlin of Witte Huis, maar in de kerk?
Waarvoor heeft u meer lef nodig in uw leven als christen?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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