Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 16 september 2007, 9.15 uur (opening winterwerk)
Thema:’Zoek de vrede voor de stad’ naar aanleiding van Jeremia 29: 1-14 (kerntekst: vers 7)

0.

*

*

*

Een brief van God in een uitzichtloze situatie... Wat staat daarin?

Stel dat de Koude Oorlog anders was verlopen, dat de Russen ons land hadden veroverd en iedereen die verzet
bood hadden gedeporteerd naar Siberié. Hoe zouden we ons dan daar hebben gevoeld, in dat verre, koude,
grauwe land? We zouden waarschijnlijk in beslag genomen zijn door wanhoop, verdriet, angst, wrok en haat.
Dat is de situatie van de Joden in de Babylonische ballingschap. Wat was er gebeurd? De laatste goede koning,
Josia, was gesneuveld in de strijd tegen Egypte. Juda was onder Egypte gekomen, maar Babylon had Egypte
verslagen. Onder koning Jojakim kwam Juda daardoor onder Babylonisch gezag. Jojakim kwam in opstand. In
het jaar dat hij stierf (597 voor Christus) kwam een groot Babylonisch leger naar Jeruzalem. De nieuwe koning
Jojachin gaf zich over. Hij en tienduizend Joden met hem werden weggevoerd naar Babel. De wanhoop, angst,
frustratie en wrok zijn groot.

In Jeruzalem wordt Zedekia de nieuwe vazalkoning. Hij stuurt een gezantschap naar Babel met een boodschap
voor koning Nebukadnezar. Jeremia moet van God een brief meegeven, bestemd voor de Joodse ballingen daar.
Wat is de inhoud?

‘Aanvaard je situatie’ (vers 5-6)

God zegt: ‘Bouwt huizen en woont daarin. Legt tuinen aan. Laat het leven doorgaan!’ Oftewel: aanvaard de
situatie!

Er zijn altijd goedkope optimisten, zo zijn er in Babel ook Joodse leugenprofeten en waarzeggers, die beweren
dat de ballingschap snel voorbij is. Maar de macht van Babylon zal 70 jaar duren (vers 10), de ballingschap zelf
weliswaar niet zo lang, maar toch tientallen jaren (in 538 v. C. komt de toestemming om terug te keren).
Omgekeerd kun je ook pessimistisch zijn, en wegzakken in je klachten en wanhoop.

Leren aanvaarden, dat valt vaak niet mee. Aanvaarden dat de dingen niet optimaal zijn, in je eigen leven, in de
maatschappij, en 66k in de kerk! Mensen vallen vaak tegen, vroeg of laat. Wij leven in een gebroken wereld.
Babylon is géén Jeruzalem!!! De vraag is: durven we onze situatie te aanvaarden? Dat betekent: niet krampachtig
onze doelen vasthouden, maar durven loslaten, in vertrouwen op God. Aanvaarden is niet passief je wrokkig
neerleggen bij de situatie, maar een actieve daad (zoals iemand ‘een ambt aanvaardt’: positief ‘ja’ zegt).

Trek je niet terug in je cirkel van kritiek en wrok, van verdriet en wanhoop. Aanvaard je situatie! En ‘bouwt huizen’:
wees opbouwend bezig, in de kerk, in de samenleving.

‘Zoek de vrede voor de stad’: stel je dienstbaar op (vers 7)

God gaat nog een stap verder: ‘Aanvaard niet alleen dat je in Babel bent, maar ga Babel actief dienen! Door je in
te zetten voor de stad en voor haar te bidden.’

Als je dreigt je af te sluiten voor je omgeving, begin dan met voor die omgeving te bidden. Aanvaard de mensen
om je heen, en ga hen dienen, ook als zij niet-gelovig of anders-gelovig zijn. Bid voor mensen, dat ze Jezus
mogen vinden. Doe handreikingen. In die geest willen we het project Kruispunt-Oost ook gestalte geven. We
beseffen dat deze wereld ‘Babel’ is: een gebroken wereld. Wij zijn geroepen om deze wereld te aanvaarden en
erin te dienen.

Wat is de basis voor die roeping? De houding van Jezus! Hij had Zich af kunnen keren van deze aarde, maar Hij
kwam juist als Redder naar deze wereld toe! Hij heeft deze wereld aanvaard, zelfs liefgehad! Zo lief dat Hij Zijn
leven gaf aan het kruis om ons te redden! In zijn brief geeft Jeremia de houding weer die later Jezus zal hebben.

‘Blijf hoopvol’ (vers 10-14)

God koestert gedachten van vrede over het volk van Juda (vers 11), om het een hoopvolle toekomst te geven. De
ballingschap in Babel zal lang duren, maar niet voor altijd!

Zo mogen ook wij weten dat onze toekomst hoopvol is. Jezus is opgestaan! Hij heeft de macht van de dood
verbroken, en Hij zal terugkomen om hemel en aarde te vernieuwen. Juist daarom mogen we ons met liefde en
met passie inzetten voor de mensen om ons heen. In de cirkels van wanhoop en wrok gaan we te gronde. Maar
dienend in de voetsporen van Jezus, met uitzicht op Zijn terugkomst, bloeien we op. ‘Laat u niet overwinnen door
het kwade, maar overwin het kwade door het goede’ (Romeinen 12: 21).

De dag van de opstanding, de zondag is daarom een dag die het echt waard is om te vieren! De dag van de
hoop! Het is zéér de moeite waard om die dag te durven schoonvegen in je agenda, om je email te durven laten
voor wat hij is, om die dag niet vol te stoppen met sociale verplichtingen. En het is een zegen om elke week in de
kerk te zijn, en God de lof toe te zingen. Niet alleen de ochtenddiensten zijn hoogtepunten, er is er ook veel
zegen in de middagdiensten. Voed de hoop, vier de zondag!

Z6 kunnen we een nieuw seizoen in! Vol van God!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.

3.
4.

Hoe kun je je situatie aanvaarden, zonder in doffe berusting te vervallen?

‘Zoek de vrede voor de stad’: wat betekent dat concreet voor de manier waarop u functioneert: in uw straat/buurt,
op uw werk (betaald werk, vrijwilligerswerk), in uw familie, enz?

‘Voed de hoop’. Hoe doe je dat?

Kan de zondag in uw leven aan betekenis en rijkdom winnen? Zo ja, hoe?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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