Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 4 november 2007, 9.15 uur
Thema: ‘Geen put zo diep, of Gods hand reikt nog dieper’ n.a.v. Jeremia 38: 1-13 en 39: 15-18 (kerntekst: Jer. 39: 18)
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Jeremia’s moeilijke boodschap is toch een boodschap van genade

Een moeilijke boodschap overbrengen, dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten. De profeet Jeremia moest de
vreselijke boodschap doorgeven, dat Gods oordeel vaststond: Jeruzalem zou door de Babyloniérs worden
ingenomen en verwoest. Alleen wie vrijwillig de stad uit zou gaan, naar de Babyloniérs, zou het overleven.
Koning Zedekia van Juda neemt Jeremia die boodschap niet in dank af. Maar tegelijk heeft hij een diep ontzag
voor hem, want hij voelt aan dat Jeremia echt Gods Woord spreekt. Daarom laat de koning hem gevangen zetten
in de gevangenhof, een soort arrestantenlokaal, van waaruit Jeremia wel kan praten met de mensen op straat.
Jeremia blijft dezelfde boodschap brengen. Dat is 66k voor hemzelf vreselijk moeilijk. Niemand zegt graag tegen
zijn landgenoten: ‘Ga naar de vijand.’ In Jeremia 20: 7-18 lezen we ook hoe ontzettend Jeremia worstelt met zijn
opdracht. En téch is ook deze boodschap een boodschap van genade. De HERE wist dat Hij Zijn oordeel zou
gaan uitvoeren, Hij wist dat het door zou gaan. En hier, op het laatste moment, biedt Hij toch nog een uitweg: ‘Als
je buigt onder Mijn oordeel, en vrijwillig naar de Babyloniérs gaat, dan zul je blijven leven.’ Tot het laatst toe blijft
God genadig. Zo is het ook in ons leven. De Here blijft ons maar uitnodigen, om bij Hem redding te zoeken, om te
schuilen bij Jezus, om vergeving van zonden te vragen in Zijn naam. Hij zal dat gebed verhoren, want God wil
niet dat wij verloren gaan, God heeft ons heil op het oog.

Jeremia’s opdracht brengt hem in levensgevaar

Een aantal Joodse leiders hoort Jeremia en eist bij de koning zijn dood. En die slappe Zedekia geeft toe.

De leiders nemen Jeremia mee naar een put, waarin geen water staat, maar waarvan de bodem helemaal
bestaat uit zachte modder. Daar laten ze Jeremia in zakken. De lafaards! Ze durven Jeremia niet in het openbaar
te laten berechten, want dan zou het hele volk nogeens kunnen horen wat hij te zeggen heeft. Daarom laten ze
hem ergens achteraf in een regenput zakken, waarin hij langzaam zal sterven.

Ook vandaag de dag lijden mensen afschuwelijk om hun geloof. Laten we veel voor hen bidden! En wijzelf
kunnen soms ook het gevoel hebben in een diepe put te zitten... Is dat zo? Let dan op!

Vertrouw op God, als je in nood zit, én vertrouw op Hem om moedig je nek uit te steken

Opeens is daar die vreemdeling, Ebed-Melech, dat betekent ‘Knecht van de Koning'. Hij is niet alleen een knecht
van koning Zedekia,maar ook van de hemelse Koning. Ebed-Melech pleit voor Jeremia, en koning Zedekia geeft
toe. Hij geeft toestemming Jeremia te redden.

Deze daad van Ebed-Melech is een daad van moed, en van geloof. Want ook al werkt Ebed-Melech aan het hof
van koning Zedekia, hij is toch een buitenlander, een Ethiopiér. En mensen zijn in alle tijden hetzelfde. Als een
buitenlander je plannen dwarsboomt, kan dat je extra kwaad maken. Ebed-Melech neemt een groot risico, door
op te komen voor Jeremia. Maar hij doet het. Waarom? Jerremia 39: 18: omdat hij vertrouwde op God. Een
Ethiopiér laat Israél zien, wat het betekent om de God van Israél te gehoorzamen!!

Nederlanders hebben eeuwenlang zending bedreven in Afrika. In de Amsterdamse Bijlmermeer zijn de
Nederlandse kerken nu leeggelopen. Maar de Ghanese kerken bloeien en groeien, in de parkeergarages komen
mensen samen om God te dienen. Buitenlanders gaan ook ons soms voor. Zijn wij echt trouw aan God? Of
drijven wij mee met de massa? Strijden wij in het gebed voor mensen die ons lief zijn? Geven we hen het
Evangelie door? Geloof in God vraagt om moed, ook al is dat moeilijk, en Ebed-Melech gaat ons daarin voor.
Koning Frederik van Pruissen spotte tijdens een feestje met de Here Jezus. Generaal Von Zealand nam hier
publiek stelling tegen. De koning was diep onder de indruk en vroeg: ‘Vergeef mij, vergeef mij!’

Ontroerend is de manier waarop Ebed-Melech Jeremia helpt. Hij laat touwen naar beneden zakken en hij gooit
lappen naar Jeremia, voor onder zijn oksels. Dan knelt het niet zo. Jeremia wordt gered, het gevaar is voorbij.
Ebed-Melech vertrouwt op God, en God ziet dat. Daarom mag Jeremia hem later een belofte van de Here
overbrengen: hij zal de verwoesting van Jeruzalem overleven. Als wij vertrouwen op God, dan zal de Here dat
vertrouwen nooit beschamen. Wie op Hem vertrouwt zal gered worden. In dit leven, 6f in het leven hierna.

Wij mogen op God vertrouwen als we in nood zitten, zoals Jeremia, maar 66k als we krachtig zijn. God vraagt
van ons daden van moed, zoals Ebed-Melecht liet zien.

Ebed-Melech vertoont al de trekken van de Messias

Ebed-Melech heeft al trekken van Jezus Christus. Ook Jezus pleit voor ons bij de Koning, bij Zijn hemelse Vader.
Ook Jezus kwam naar ons toe, Hij werd mens, en Hij trekt ons uit de put van onze zonden.Ook Hij doet dat vol
liefde en zorg. Maar er is ook een verschil. Ebed-Melech wordt gered. Jezus gaat aan de redding van mensen ten
onder aan het kruis. Het kost Hem Zijn leven. Maar Hij geeft het, vrijwillig. En daarom laat God Hem op de
Paasmorgen opstaan. Ebed-Melech wordt verhoogd door God, maar Jezus wordt nog veel méér verhoogd.

Zit u weleens in de put, omdat u weet van uw tekortkomingen, van uw zonden? Kijk dan omhoog! Daar bovenaan
staat Jezus. Hij werpt u een touw toe, en lappen voor onder uw armen. Laat u dan door Hem optillen, laat u
redden! Vertrouw op Hem, want Hij geeft u leven, eeuwig leven!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Hoe kun je groeien in vertrouwen op God?
Wanneer is God belangrijker voor u, in goede tijden of in slechte tijden? Waarom?
Op welke terreinen vraagt God moed van u?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



