Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 25 november 2007, 9.15 uur
(Eeuwigheidszondag)

Thema: ‘God volledig kennen, wat een vreugde!’ n.a.v. Jeremia 31: 31-34 (kerntekst: vers
34a) en Openbaring 21: 1-5a

1.

*

Gods wet onderhouden (van buitenaf), het lukt niet!

Als je iets doet omdat het moet (van buitenaf), is het heel anders dan wanneer je het
wilt (van binnenuit). De jongen die één emmer frambozen moest plukken, had geen
zin. Maar toen hij de uitdaging aanging om er twéé te plukken, werd het leuk!

Over dat verschil gaat het ook in dit stukje uit Jeremia. Je proeft steeds in dit
bijbelboek het verdriet van God. ij heeft Zijn volk zéveel gegeven. Hij heeft het ‘bij de
hand genomen’ en bevrijd uit Egypte (vers 32). Hij heeft een bondgenootschap met
hen gesloten en daarbij heel zorgzaam Zijn bevrijdende geboden gegeven. Wie die
geboden houdt blijft een vrij mens! Bijvoorbeeld: door niet te liegen kun je iedereen
open in de ogen kijken. De diepste kern van de geboden is de liefde voor God
(Deuteronomium 6: 5).

Maar wat is ervan terechtgekomen als Jeremia deze woorden doorgeeft? Niets! Israél
vindt de afgoden van de volken veel interessanter dan de eigen God. En op allerlei
gebied wordt het recht met voeten getreden, mensen worden uitgebuit, de sabbath
wordt ontheiligd. God heeft keer op keer gewaarschuwd, eeuwen lang, maar nu gaat
Hij Zijn oordeel voltrekken: Babylon zal Juda innemen en de mensen als ballingen
meevoeren.

Alleen: God wil helemaal niet straffen! Zijn hart brandt van liefde! Daarom belooft Hij
hier, via Jeremia, dat Hij met het volk een nieuw verbond zal sluiten! Het eerdere
verbond ligt aan scherven, Isra€l heeft het gebroken. Maar God gaat door!
Onvoorstelbaar! Je zou denken dat de HERE het gehad heeft met dit volk! Dat Hij een
ander volk zou kiezen, of zou stoppen met de complete mensheid! Want we denken
toch niet dat een ander volk het beter gedaan zou hebben? Israél staat model voor de
hele mensheid. God heeft dat volk uitgekozen, om te laten zien hoe Hij met mensen
omgaat. Dat Israél er niet in slaagt zich te houden aan Gods geboden, zegt iets over
ons allemaal! Wie kan Gods geboden houden? Wie is echt 100 % eerlijk? Wie gunt de
ander echt het beste? Wie geeft God echt de eerste plaats in z’n leven? Het failliet van
Israél is ons failliet!

God belooft een nieuw verbond: Hem dienen van binnenuit!

God geeft een geweldige belofte, allereerst aan Isra€l, maar het strekt zich uit tot alle
mensen: ‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven’ (vers
33). De Tien Geboden waren geschreven op twee stenen platen, maar God zal er nu
voor zorgen dat de mensen Zijn geboden in hun hart meedragen.

Waar loopt dat op uit? Vers 34: ieder zal God persoonlijk kennen! Het Hebreeuwse
woord voor ‘kennen’ duidt op een heel intieme relatie. Iedereen, jong en oud, zal
intens met de HERE verbonden zijn. ‘De aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN,
zoals de wateren de bodem van de zee bedekken’ (Jesaja 11: 9). Dan is er geen kwaad
meer, geen zonde! En God zal alle schuld uit het verleden vergeven, wegnemen!

Als je dat leest, dan krijg je een blik in de hemel! Dit is een beschrijving van het
nieuwe Jeruzalem, als God bij de mensen woont, als hemel en aarde één zijn
geworden. Hoe kan het komen van dat 6tde verbond, dat aan stukken ligt, tot dit
nieuwe verbond? Wat zit daar tussen?

Daar zit alles tussen wat we in het kerkelijk jaar vieren. In de gebrokenheid beloofde
God een Verlosser (Advent), en inderdaad is de Messias uit de hemel neergedaald



(Kerst). Hij is de weg gegaan naar het kruis, om te sterven voor onze zonden (Goede
Vrijdag), en God heeft Hem opgewekt (Pasen). De weg naar het eecuwige leven ligt
open! Jezus heeft de plaats op de troon ingenomen (Hemelvaart), en de Heilige Geest
gezonden (Pinksteren). Als die Geest mensen vervult, dan gebeurt wat hier staat: dan
ga je God vanzelf dienen, hartstochtelijk, van binnenuit!

Dit leven wordt een voorportaal van het nieuwe Jeruzalem!

Door het werk van Jezus, door de komst van de Heilige Geest wordt dit leven een
voorportaal van het Nieuwe Jeruzalem! Nee, het is nog niet volmaakt. We kennen God
nu nog ‘ten dele’ (1 Korinthi€rs 13: 12), maar later ‘van aangezicht tot aangezicht’,
volledig! Als Jezus terugkomt, en we geloven in Hem, mogen we ten volle met God
verbonden zijn! Wat een vreugde!

God is de belofte van Jeremia 31 nu al aan het vervullen. De Messias is al gekomen,
om onze zonden weg te nemen. De Heilige Geest is al uitgestort. Maar de worsteling is
nog volop bezig. We willen soms wel, maar het lukt nog vaak zo slecht. Of we willen
soms ook helemaal niet. Maar er komt een dag, dat Jezus terugkomt, en God zal zijn
alles en in allen. Dan is alles goed! Openbaring 21: geen rouw meer, geen verdriet,
geen pijn...

Voor die wereld nodigt God ons uit. ‘Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult
gered worden!” (Handelingen 16: 31). Velen zijn ons al voorgegaan naar de hemelse
heerlijkheid. Zoals dat zwarte, Amerikaanse jongetje van vijf, dat longkanker had. Zijn
moeder vertelde hem over God, en de hemel. Op een dag zei hij: ‘Ik hoor de klokken
luiden!” De verpleegkundige dacht dat hij hallucineerde, maar zijn moeder zei: ‘Ik heb
hem verteld, dat hij niet bang hoeft te zijn, als hij het benauwd gaat krijgen. Ik zei:
“Luister dan goed, dan hoor je de klokken van de hemel luiden!” Dat hoort hij nu.” Die
avond overleed het jongetje op de schoot van zijn moeder.

De poort van de Heilige Stad staat open, ook voor ieder van ons! God nodigt ons uit,
om te geloven in Jezus Christus en eeuwig leven te ontvangen. Het beste moet nog
komen!

Om (samen?) over na te denken:



