
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 16 december 2007, 9.15 uur (3e Adventszondag)
Thema: ‘Op reis naar de Vredevorst’, n.a.v. 1 Koningen 10: 1-13 en Lukas 11: 29-32 (centrale tekst: vers 31)

Op reis naar de Vredevorst: wat kunnen we leren van de koningin van Scheba?
* Je kunt over iets of iemand verhalen horen (bijvoorbeeld over ‘Het Laatste Avondmaal’ of over de Matterhorn), 

maar het is anders als je zélf datgene ziet of diegene ontmoet. Zo hoort de koningin van Scheba verhalen over 
koning Salomo. Zijn naam betekent: ‘rijk aan vrede’ (vgl. het woord ‘sjaloom’). Hij ís ook een vredevorst, zijn 
vader David heeft veel moeten vechten voor Israëls vrede en veiligheid. Daardoor kan Salomo in vrede regeren. 

* Salomo doet denken aan de Vredevorst die later zal komen, Jezus Christus (zie Jesaja 9: 5, Gezang 26). Jezus 
Zelf zegt: ‘Méér dan Salomo is hier’ (Lukas 11: 31). In de Adventstijd leven we toe naar de komst van de 
Vredevorst: met Kerst herdenken we Zijn eerste komst, en we kijken uit naar Zijn terugkomst. Wat kunnen we 
leren van de koningin van Scheba op ónze reis naar de Vredevorst? 

1. Ze komt in beweging (vers 1)
* Ze komt uit haar land (waarschijnlijk het zuiden van het Arabisch schiereiland, nu Jemen) naar Salomo toe. dat 

was een enorme operatie, en bovendien een risico: achter haar rug kon een staatsgreep gepleegd worden. Maar 
de verhalen over Salomo ‘in verband met de naam des HEREN’ (vers 1) brengen haar tot haar stap. Prachtig als 
mensen jouw naam met die van God verbinden, in positieve zin! 

* Jezus stelt de houding van de koningin van Scheba ten voorbeeld aan de mensen om Hem heen. Zij vragen, heel 
passief, om een teken van Jezus, waarmee Hij hun kan overtuigen: ‘Laat U maar zien wat U kunt...’ De koningin 
van Scheba stelde zich juist heel actief op en ging naar Salomo toe (‘en zie, meer dan Salomo is hier’, Lukas 11: 
31). In het eindoordeel zal deze koningin verontwaardigd opstaan en de mensen rondom Jezus verwijten: ‘Ik 
kwam uit Scheba om Salomo te zien. Jullie zágen de Grote Vredevorst en jullie hebben Hem niet eens gelóófd!!’

* Blijven wij passief? Of zijn we actief om Jezus Zélf te ontmoeten? Dan geven we prioriteit aan de kerkdiensten. 
We doen er moeite voor om de Bijbel te lezen en te begrijpen (bijv. met behulp van Het Leven. Praktische lessen 
uit Het Boek, ISBN 90 6539 0057). En we zijn trouw in het gebed. Zoek de Here en leef! Reis die vrouw achterna!

2. Ze stelt Salomo op de proef (vers 1b)
* Ze test Salomo met raadsels. Mogen wij Jezus ook testen? Niet door Hem uit te dagen om een wonder te doen, 

zoals de mensen om Hem heen dat deden. Maar wél mogen we onderzoeken of het Evangelie wáár is! Dan zal 
de onwaarheid blijken van alle onzin die over Jezus verteld wordt (bijv. dat Jezus niet heeft geleefd, maar dat het 
verhalen over Julius Caesar zijn). De Bijbel kan tegen elke proef! 

* Lee Strobel was atheïst, maar door onderzoek te doen raakte hij overtuigd van de waarheid van de Bijbel. Hij 
schreef: Bewijs genoeg, ISBN 9060678583. God wil niet dat we ons verstand uitschakelen, maar inschakelen!

3. Ze legt Salamo alles voor wat ze op haar hart heeft (vers 2-3)
* Waarom test ze Salomo uit? Omdat ze veel op haar hart heeft. Ze wil goed leiding geven, maar wie kan ze 

vertrouwen? Bij Salomo kan ze haar hart uitstorten. Zo mogen wij dat doen bij Jezus Christus, de ‘wonderbare 
Raadsman’ (Jesaja 9: 5). Doe het maar! U zult versteld staan! 

4. Ze is diep onder de indruk (vers 4-8)
* De koningin kan haar ogen en oren niet geloven: ‘De helft was mij niet aangezegd...’ Misschien wilt u zich wel 

graag aan Jezus overgeven, maar durft u het niet. Zoals de pinguin op de rand van het bassin, die niet durft te 
springen. Doe het, en ook u zult versteld staan, ook u komt diep onder de indruk van de Vredevorst! 

5. Ze eert de God van Israël (vers 9)
* Deze Arabische koningin eert de God van Israël. Via Salomo, de vredevorst, is ze bij Hem uitgekomen. Zo mogen 

ook wij via de Vredevorst Jezus uitkomen bij de God van Israël. Hem eren, dat is het doel van ons leven. Daarop 
zouden al onze beslissingen gericht moeten zijn. Dan opent de bloem van ons leven zich naar de hemel.

6. Ze geeft de vredevorst geschenken (vers 10-12)
* De koningin geeft een enorm geschenk aan Salomo: goud en specerijen. Zoals later de wijzen uit het oosten 

goud, wierook en mirre voor Jezus meenemen (Mattheüs 2:11). Je Verlosser geef je immers geen fooi, maar een 
offer! Aan je God geef je álles, je hart!

7. Ze gaat verrijkt weer terug naar haar land (vers 13)
* Ze gaat weer terug naar Scheba, naar haar verantwoordelijkheden. Als we Jezus leerden kennen, gaan we niet 

zweven, maar we komen ánders terug in ons dagelijks leven. Als mensen die door Hem verzoend zijn met God. 
* De koningin heeft enorm veel gegeven, maar gaat toch rijker terug naar haar land. Maken wij een soortgelijke 

tocht als deze actieve koningin, naar de Vredevorst Jezus? Of blijven we passief vragen om maar overtuigd te 
worden door een teken, net als de mensen in Jezus’ tijd? Wat doet u? Jij? De Vredevorst kijkt naar ons uit!

Om (samen?) over na te denken:
1. Naar Jezus toegaan, Hem persoonlijk leren kennen: hoe stelt u zich dat voor?
2. Op welk van de zeven punten wilt u de koningin vooral graag volgen? (Bid daar deze week voor!)
3. Als u Jezus al persoonlijk kent, wat vindt u dan het meest verrassend aan Hem?



Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


