Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 2 maart 2008, 9.15 uur (5e lijdenszondag)
Thema: ‘Echte vriendschap?!’, n.a.v. Lukas 23: 1-12 (kerntekst: vers 12) en Johannes 15: 9-17
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Jezus: een ‘lastig probleem’ voor Pilatus... en voor ons?

Lastige problemen schuiven we graag door. In de politiek wordt daarvoor een commissie in het leven
geroepen.’Komt tijd, komt raad’, denken we vaak.

Voor Pilatus is de zaak rond Jezus zo'n lastig probleem. Hij heeft haarfijn door dat de Joodse leiders niet eerlijk
zZijn. Ze beschuldigen Jezus ervan dat Hij het volk verbiedt belasting aan de keizer te betalen. (Dit is trouwens
een leugen, zie Lukas 20: 25.) Alsof zij het héérlijk vinden belasting te betalen aan de bezetter! Jezus wordt door
hen neergezet als rebel. Pilatus zegt ongelovig: ‘Zijt Gij de Koning der Joden?!” Waarop Jezus aangeeft dat
Pilatus het juist verwoordt, in tegenstelling tot de Joden die Jezus als oproerkraaier afschilderen: ‘Gij zegt het!
Pilatus i overtuigd van Jezus’ onschuld. Toch laat hij Jezus niet vrij. Waarom niet? Uit angst voor zijn positie! Hij
ziet de haat in de ogen van de Joodse leiders. Jezus is een lastig probleem... Hij verstoort Pilatus’ rust.

Als Jezus in ons leven binnenkomt, brengt Hij een heel diepe rust en vrede mee, omdat Hij de band met God
herstelt. Tegelijk maakt Hij ons onrustig, omdat Hij de dingen in ons leven recht gaat zetten. Dat kan pijn doen,
zoals een arts je pijn doet als je arm uit de kom is geschoten en hij die arm terugzet in de kom. Jezus vraagt om
je tijd: tijd voor gebed, voor persoonlijk bijbellezen, voor de kerk. Hij stelt kritische vragen bij de doelen die je stelt
in je leven, en bij allerlei dingen van alledag, je muziekvoorkeur en je rijstijl. Als je Hem erkent als Koning, is bij
alles de vraag: ‘Wat zou Jezus doen?’ Dat betekent dat er vaste patronen komen: wekelijkse kerkgang,
vrijgevigheid wat betreft tijd, geld, aandacht, hartelijkheid. Ook verzoening wordt een patroon.

Willen we dat allemaal wel?! Pilatus zoekt naar ene manier om van Jezus af te komen...

Jezus: een teleurstellende wonderdoener voor Herodes... en voor ons?

Als Pilatus hoort dat Jezus uit Galilea komt, de provincie van Herodes, ziet hij een mooie oplossing. Hij stuurt
Jezus naar Herodes: een teken van respect naar die collega toe, en bovendien is Pilatus van de problemen af.
Herodes is blij Jezus te zien. Hij heeft al vele over Hem gehoord. Sinds hij Johannes de Doper heeft laten
onthoofden, kent hij geen rust meer. Hij wilde Jezus al eerder zien (Lukas 9: 9), maar heeft ook al een keer
geprobeerd Jezus te doden (Lukas 13: 31). Hij is tegelijk nieuwsgierig en bang. Nu hoopt hij dat Jezus een
wonder voor hem zal doen. Maar als Jezus op die manier onder druk wordt gezet om een wonder te doen en zo
Zijn eigen leven te redden, zegt Jezus niets. Hij zwijgt als een lam (Jesaja 53: 7).

Herodes wordt bitter, bespot Jezus en trekt Hem een schitterend koningskleed aan als spotmantel. Wat
verwachten wij van Jezus? Ook dat Hij een wonder doet als wij dat willen? We kunnen proberen Hem onder druk
te zetten, met als drukmiddel, dat we anders stoppen met geloof en kerk. Maar Hij laat Zich niet onder duk zetten.
Hij komt ons alleen tegemoet als we nederig ons hart voor Hem openen en bidden: ‘Laat Uw wil geschieden’.
Verbitterd stuurt Herodes Jezus terug naar Pilatus. Hoe benaderen wij Koning Jezus? Misschien lijkt het ons te
hoog gegrepen om Hem in alles na te volgen, denken we dat niet te kunnen. Maar Jezus dwingt niet, Hij nodigt
uit. Het is heilzaam om stukje bij beetje ons leven voor Hem te openen. En het is een groeiproces.

Jezus, een gezamenlijke tegenstander

Pilatus en Herodes worden op die dag vrienden, na diepe vijandschap. Het is vriendschap met een bitter
smaakje. Niet alle vriendschappen zijn gezond. Sommige vriendschappen ademen een anti-Jezus-sfeer. Kun je
in zo’n vriendschap toch een positieve rol spelen om mensen dichter bij Hem te brengen? Soms wel. Maar als
zo’n vriendschap je vreder bij Jezus vandaan brengt kun je er beter mee kappen.

Rondom Jezus gebeuren vreemde dingen: voormalige vijanden worden vrienden, maar andersom kan er in
vriendschappen vervreemding ontstaan doordat de één de ander afwijst om zijn geloof in Jezus.

Jezus, de reddende Vriend

Er is één échte Vriend. Hij laat Zich vernederen door Pilatus en Herodes, om mensen te kunnen redden!
Johannes 15: 13: Hij zet Zijn leven in voor Zijn vrienden! En wij zijn vrienden van Hem, als we doen wat Hij
gebiedt.

Toen een Viethnamees weeshuis werd getroffen door granaten, stierven veel kinderen. Het vriendje van Kai raakte
zwaar gewond. De dokter vroeg Kai of hij bloed wilde geven, zodat zijn vriendje kon blijven leven. Kai zei ‘Ja’.
Toen het bloed ging stromen van Kai naar zijn vriend, ging Kai huilen. Hij vroeg: ‘Dokter, wanneer ga ik dood?’ Hij
dacht dat hij &l zijn bloed moest geven, en had daarop ‘Ja’ gezegd...

‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’ (Johannes 15: 13). Dét is de
vriendschap die Jezus aanbiedt. Als je dat op je laat inwerken, is het dan nog steeds moeilijk Hem als Koning te
erkennen? In Zijn omgeving veranderen onderlinge relaties. En in Zijn nabijheid mogen ook wij veranderen: van
vijand in vriend (Gezang 177: 5). En door Hem krijgen we nieuwe vrienden, in Zijn gemeente.

Kai hoefde niet al zijn bloed te geven. Jezus wel. Hij is een Vriend voor het leven. Zonder weerga!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

3.

Wat is voor u een terrein van het leven waarop u het moeilijk vindt Jezus te volgen? Waarom?
Bent u gegroeid in de navolging van Jezus? Of is het juist afgezwakt? Hoe wilt u verder gaan?
Welke van uw vriendschappen zijn gegroeid door de band met Jezus? Heeft u ook nog ongezonde
vriendschappen?

Hoe kun je de vriendschap met Jezus voeden?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



