Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 20 april 2008, 9.15 uur
Thema: ‘Wie de Zoon heeft, krijgt alles’, n.a.v. Psalm 132 en Romeinen 1: 1-7 (kerntekst: vers 3-4)
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De kern van het Evangelie: Jezus Christus is de Redder, de Zoon van God

Als iemand je vraagt: ‘Nou, vertel maar! Wat is je boodschap?’, wat zeg je dan? Ooit stond ik tildens een
bezoekje met een mond vol tanden (maar daar leer je wel van!).

Paulus is heel duidelijk, hij kan in één zin zeggen waar het om draait. Dat doet hij in de aanhef van de
Romeinenbrief. Die brief begint zoals alle brieven uit die tijd: VAN: (Paulus, vers 1-6). AAN: (de gemeente in
Rome, vers 7a). GROET (vers 7b).

Paulus stelt zichzelf ook voor: hij is een ‘dienstknecht van Christus Jezus’ en ‘afgezonderd’, vrijgesteld om het
Evangelie van God te verkondigen. Waar draait het dan om in dat Evangelie? Het is het Evangelie ‘aangaande
Zijn Zoon’ (vers 3). Dus: Paulus staat in dienst van Jezus, en Hij brengt het Evangelie, waarvan de kern is: Jezus.

Is Jezus wel dé Zoon van God, is Hij dé Redder?

Je kunt je afvragen of je wel zo moet focussen op Jezus. Waarom kun je niet over God spreken buiten Hem om?
Is het christendom niet één van de vele wegen naar God? Is het niet intolerant om Jezus als de enige weg naar
God te zien en te verkondigen?

Paulus is er heel duidelijk over in vers 5: ‘Door Jezus hebben wij genade gekregen en ook het apostelschap, met
als doel: geloofsgehoorzaamheid te bewerken voor de naam van Jezus onder alle niet-Joodse volken’. Het gaat
dus om Jezus! Maar hoe kun je er zeker van zijn dat Hij de Messias is, de Zoon van God?

Je kunt zeker weten dat Jezus de Zoon van God is!

Paulus zegt over Jezus hier twee dingen (vers 3-4).

Jezus is wat Zijn menselijke natuur betreft een afstammeling van koning David. Waarom is dat belangrijk? Omdat
in het Oude Testament de Messias (letterlijke betekenis: de Gezalfde) is beloofd. Hij zou een Nakomeling van
David zijn. Voorbeeld van zo’n belofte: Psalm 132. De HERE belooft in vers 11-12, dat het koningshuis van David
zal heersen zolang de koningen naar Hem luisteren. Dat duurde van 1000 voor Chr. (David) tot 586 voor Chr.
(Jeruzalem verwoest door de Babyloniérs). Daarnaast zegt de HERE, dat Hij een hoorn (teken van macht) voor
David doet uitspruiten, voor Zijn Gezalfde (Messias) zal God een lamp bereiden en op Hem zal Zijn kroon
blinken. De Messias zal dus voortkomen uit het geslacht van David. Jezus gold inderdaad als Mens als een
nakomeling van David, Jozef was een telg uit Davids geslacht en Jezus gold naar alle menselijke maatstaven als
zijn Zoon. Maria was overigens naar alle waarschijnlijkheid ook een telg uit het nageslacht van David.

Wat de goddelijke kant van de zaak betreft is Jezus Gods Zoon. Paulus schrijft dat ‘naar het viees’ (wat de
menselijke kant betreft) Jezus een Zoon van David is, en ‘naar de Heilige Geest’ (naar goddelijke normen) is
Jezus de Zoon van God. Hoe blijkt dit? Uit Jezus’ opstanding! Door Zijn opstanding uit de doden is alles helder
geworden: Jezus is ‘verklaard Gods Zoon te zijn in kracht’. Door Jezus op te wekken uit de doden heeft God laten
zien, dat Jezus Zijn Zoon is, nu niet meer in zwakheid en nederigheid, zoals toen Hij aan het kruis hing, maar in
kracht! Vele honderden mensen hebben Jezus gezien, na Zijn opstanding, en zijn ervoor gemarteld en gedood.
Toch bleven ze volhouden dat ze Jezus ontmoet hadden. Het is écht war: Jezus is de Zoon van God!

Wie de Zoon heeft, krijgt alles!

In de Zoon is God tot ons gekomen, in Hem biedt Hij redding aan. Niet in Mohammed, of Boeddha. Het gaat om
geloof in Jezus Christus! In Jezus heeft God ons het meest kostbare geschenk gegeven dat Hij had: Zijn
eniggeboren Zoon. Hij heeft alles voor ons over gehad, en als we Jezus niet voldoende vinden, maar denken:
‘We kunnen toch ook wel op een andere manier bij God uitkomen?’, dan krenken we daarmee de Here God. Zie
1 Johannes 5: 10-12. ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven
niet.” Geef uw leven aan Jezus Christus! En volg Hem na! Bij alles is de vraag: ‘Wat zou Jezus doen?’ Bijv. bij de
vragen: hoeveel je weg gaat geven aan goede doelen, hoe hard je mag rijden in een auto, hoe je omgaat met
conflicten, of je op yoga kunt gaan (kijk in een encyclopedie wat yoga is: een hindoeistische manier om één te
worden met het goddelijke). Wat zou Jezus doen? Vanuit het antwoord daarop vallen alle stukjes op hun plaats.
Door concentratie op Jezus Christus vindt je het ware leven! Diepe vrede, vreugde, zegen en kracht, zelfs door
vreselijke omstandigheden heen! Hij is de sleutel naar het ware leven.

Vergelijk het verhaal van de veiling. Een rijke man en zijn zoon verzamelden zeer kostbare schilderijen. De zoon
sneuvelde in Vietnam, terwijl hij een medesoldaat redde. Deze medesoldaat schilderde zijn portret en bracht dat
naar de vader. Dit schilderij was de vader erg dierbaar. na zijn dood vond er een veiling plaats. Allerlei belangrijke
mensen wilden een kostbaar kunstwerk kopen. Maar eerst werd het schilderij van de zoon geveild. Niemand
wilde het hebben. ledereen wachtte ongeduldig op de andere werken. Tenslotte bood de tuinman van de rijke
man alles wat hij kon missen aan voor dit schilderij van de zoon. Daarop werd de veiling beéindigd. De
veilingmeester zei: ‘Zo heeft de overledene het bepaalt. Alleen wie waarde hecht ana het schilderij van de zoon,
heeft aangevoeld wat er leefde in zijn hart. Hij bepaalde dat die persoon de hele erfenis zou krijgen, inclusief alle
schilderijen.” Wie de Zoon heeft, krijgt alles!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Vindt u het moeilijk om te aanvaarden dat Jezus dé Redder is, de enige weg naar God?
‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven’ (1 Johannes 5: 12). Wat zou daarmee bedoeld zijn, ‘het leven’?
Helpt het verhaal van de veiling u? Waarom wel of niet?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



