
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 1 mei 2008, 9.15 uur (Hemelvaartsdag) 
Thema: ‘Hij blijft ons zegenen!’  n.a.v. Numeri 6:22-27 en Lukas 24:36-53 (kerntekst: vers 
51).

1. Hemelvaart: Jezus bestijgt Zijn troon
* Wat is het belang van Hemelvaartsdag? Er komt een einde aan het werk van Jezus 

op aarde. De weg is lang en moeizaam geweest!
* Aan het kruis nam Jezus de straf voor onze zonden op Zich. Op Pasen zei God als 

het ware: ‘Het is nu genoeg geweest, de straf is volledig gedragen.’ En op Hemelvaart 
neemt Hij Zijn Zoon weer op in de hemel. Jezus bestijgt Zijn troon, de ereplaats!

* ‘Opgenomen worden’ is niet: een ruimtereis maken, zoals dat in de Oudheid gedacht 
werd. Jezus stijgt omhoog: de richting verwijst naar de hemel, naar God.

2. Wat doet Jezus na Zijn troonsbestijging?
* Het zou logisch zijn, als Jezus na Zijn werk op aarde in de hemel zou gaan uitrusten. 

Maar Hij blijft betrokken bij mensen. Jezus gaat zegenend naar de hemel!
* Wat houdt Zijn zegen in voor ons? Hij is onze Hogepriester, daarom kijken we nader 

naar de priesterlijke zegen uit Numeri 6.

3. De priesterlijke zegen: een juweel van schoonheid
* De zegen bestaat uit driemaal twee delen.
* Opbouw: Godsnaam + 2 woorden

Godsnaam + 4 woorden
Godsnaam + 6 woorden

Dus in het Hebreeuws 3 x de Godsnaam + 12 woorden (naar de 12 stammen)
* Aantal letters in het Hebreeuws: 1e regel: 15 = 3 x 5

2e regel: 20 = 4 x 5
3e regel: 25 = 5 x 5

Dus 12 x 5: 12 stammen, 5 boeken van Mozes, de kern van de Bijbel.

4. De priesterlijke zegen: een bron van kracht van de Drieënige God
* De Vader zegent: Hij zorgt voor voedsel, onderdak, alles wat wij nodig hebben.

Hij behoedt ook: tegen zonde, verderf, het kwaad, de boze.Zelfs het kwaad keert Hij 
ten goede, zoals de vlooien in de barak van Corrie en Betsie ten Boom.

* De HERE doet Zijn aangezicht lichten en is genadig: Hij vergeeft, na de nacht laat Hij 
de zon opkomen. Dat komt door de Zoon: door Zijn werk op Golgotha. Met Zijn 
opstanding begint het leven opnieuw. Het kruis is het bewijs van Gods  bereidheid om 
te vergeven, zelfs als je dat nauwelijks geloven kunt!

* De HERE verheft Zijn aangezicht en geeft vrede: dit wijst op volheid, je hart wordt 
vervuld met Gods rust, vrede, shalom. Dat is het werk van de Heilige Geest. 

5. Na de hemelvaart: blijdschap!
* Soms vergeet je de zegeningen van God, doordat je je concentreert op dat wat 

moeilijk is, dat wat je zorgen baart of vragen oproept. Maar tel je zegeningen!
* Als Jezus zegenend in ons leven aanwezig is en blijft, is er grote blijdschap! 

Gefeliciteerd met een zegenende Verlosser!

Om (samen) over na te denken:
1. Waarom zou God zo’n kunstige vorm hebben gekozen voor de priesterlijke zegen?
2. Hoe waardevol is het voor u om ‘s zondags de zegen van de HERE te ontvangen aan 

het eind van de dienst?
3. Wat betekent Hemelvaartsdag voor u?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


