Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 4 mei 2008, 9.15 uur
Thema: ‘Intens verlangen’ n.a.v. Jesaja 65: 17-25 en Openbaring 21: 1-8 (kerntekst: vers 1-2)
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In een vreselijk moeilijke wereld...

Het gedicht ‘Het lied der achttien doden’ van Jan Campert laat zien hoe vreselijk het was om in de periode
1940-1945 gevangen te zitten met de dood voor ogen. Zelf vond Campert, die Joden naar Belgié smokkelde, op
12 januari 1943 de dood in concentratiekamp Neuengamme.

Onze vrijheid is duur gekocht, met het bloed van miljoenen mensen. En ook vandaag de dag is er ontzettend veel
onvrijheid, bijv. in Noord-Korea en China, maar ook voor heel veel vrouwen en kinderen, die misbruikt worden in
onder andere prostitutie.

Ook de situatie van de christenen in de tijd van Johannes was enorm moeilijk. Christenen werden zwaar vervolgd
door keizer Domitianus. Dan krijgt Johannes zijn visioenen op het eiland Padmos, waar hij als balling verbilijft. Hij
ziet in symbolen de strijd tussen de duivel en God. En éindelijk wordt de satan voorgoed verslagen, en geworpen
in de poel van vuur en zwavel (Openbaring 20: 10).

... geeft God Zijn visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!

Vervolgens ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Dat visioen is niet nieuw, ook Jesaja vertelt
ervan. Ook dat visioen werd gegeven aan mensen die het moeilijk hadden: aan het volk van Juda in de
Babylonische ballingschap. Het is een terugkerend refrein: “Houd moed! Houd vol! Want Ik zal alle dingen nieuw
maken. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.’

In dit visioen worden hemel en aarde één. Het hemelse Jeruzalem daalt neer op deze aarde.God Zelf woont bij
de mensen (vers 3).

‘De zee was niet meer’ (vers 1): de zee staat hier symbool voor onrust en bedreigig

Jeruzalem is een concrete naar van een concrete stad hier op aarde, onlosmakelijk verbonden met het concrete
volk Israél. In Jeruzalem woonde God temidden van Zijn volk in de tempel. Bij Jeruzalem werd Jezus gekruisigd
en stond Hij op. In Jeruzalem werd voor het eerste de Heilige Geest uitgestort. De nieuwe stad heet niet voor
niets Jeruzalem (continuiteit met dit aardse leven) en is toch heel anders, een hemelse stad, waar geen dood
meer is en geen pijn en verdriet (discontinuiteit). Vergelijk het lichaam van Jezus na Zijn opstanding: hetzelfde
lichaam (continuiteit) en toch anders, verheerlijkt en onsterfelijk (discontinuiteit).

God Zelf zal alle tranen van de ogen afwissen (vers 4). Meestal doen we dat zelf. Maar hier doet God het, net als
bij kinderen en heel oude of zieke mensen. Wat persoonlijk!

Een geweldige bemoediging!

Juist in moeilijke tijden is dit visioen een bron van hoop. Daarom moet Johannes ook opschrijven wat hij ziet en
hoort (vers 5), ten behoeve van vervolgde christenen in zijn eigen tijd, en van mensen die het later moeilijk
zouden hebben, zoals vervolgde christenen in Noord-Korea, China en andere landen. Ook ten behoev van ons,
als wij door een meoilijke periode heengaan.

Wij worden uitgenodigd om te komen bij God en in geloof te aanvaarden dat we Jezus Christus nodig hebben als
Verlosser (vers 6). Dat is de sleutel om in de Heilige Stad te mogen komen. Ook voor ieder van ons is er een
woning gereserveerd (zie Johannes 14: 2). Maar het is niet vanzelfsprekend dat we het nieuwe Jeruzalem
binnen mogen gaan (Openbaring 21: 8). Je kunt door je eigen hardheid en eigenwijsheid jezelf buitensluiten.
Terwijl je toch ‘om niet’ voor niets het levende water krijgt, als je nederig naar God toe gaat.

Laten we ons veel meer richten op het nieuwe Jeruzalem. We laten ons vaak z6 in beslag nemen door de
onbenullige dingen van deze wereld. Maar zo kunnen we meegesleept worden, van God af, de diepte in. Net als
de twee mannen bij Vancouver, van wie het vissersschip zonk. Ze gingen in de reddingsboot zitten, maar die was
met een nylon touw aan het schip vastgemaakt. Ze hadden geen touw en moeten om de beurt keihard bijten in
het touw. Na een uur was het touw kapot, en waren ze los van het schip. Enkele minuten later zonk het schip. Als
ze nog vast hadden gezeten, waren ze meegesleept, de zee in.

Jezus zet de poorten van het nieuwe Jeruzalem wijd open! Hij roept ons op om ons uit te strekken naar die
toekomst.

Eric Barker was een Engelse zendeling die tientallen jaren in Portugal had gewerkt. In de Tweede Wereldoorlog
werd het gevaarlijk voor Engelsen in Portugal. Zijn vrouw en acht kinderen, en zijn zus en haar drie kinderen
gingen op hetzelfde schip naar Engeland. Op de zondag na hun vertrek, zei Eric tegen zijn gemeente: ‘Ik heb
zojuist bericht gekregen dat al mijn familieleden veilig zijn thuis gekomen.” Daarop leidde hij de dienst en vertelde
over de redding die Jezus biedt. Wat bleek? Het schip was getorpedeerd door de Duitsers, iedereen was
verdronken... Maar Eric Barker wist dat de overwinning van Jezus op de dood het belangrijkste was.

Wij mogen intens verlangen naar het nieuwe Jeruzalem! Als wij geloven in Jezus Christus, heet Hij ons daar van
harte welkom!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Wat doet het vsioen van het nieuwe Jeruzalem met u?
Zijn er aardse dingen waarvan u merkt dat u eraan vast zit en dat dat u afleidt van God?
Hoe kun je je méér richten op het eeuiwge leven? Wat betekent dat concreet?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



