
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 1 juni 2008, 9.15 uur
Thema: ‘Zoek de Vredevorst!’ naar aanleiding van Hooglied 1 (kerntekst: vers 7a) en Efeziërs 5: 21-33

1. Waarom staat het Hooglied in de Bijbel?
* Is het niet vreemd, dat zo’n oud Oosters liefdeslied in de Bijbel staat? Er is ook wel discussie over geweest, maar 

rond 100 na Chr. werd door rabbijnen in Jamnia definitief vastgesteld dat het in de Heilige Schrift hoort. Rabbi 
Aqiba zag het zelfs als het heiligste van alle geschriften. De rabbijnen zagen het als een lofzang op de liefde 
tussen God en Israël, en wilden niets weten van de letterlijke uitleg als liefdeslied.

* In de christelijke kerk is het eeuwenlang gezien als een lied dat gaat over Christus en Zijn gemeente. Inmiddels is 
de slinger weer doorgeschoten naar het andere uiterste en wordt het vaak alleen als een menselijk liefdeslied 
gezien. Maar in Efeziërs 5 wordt de relatie tussen man en vrouw gezien als afspiegeling van de relatie tussen 
Christus en Zijn gemeente. Paulus zegt dat de man, als het hoofd van Zijn vrouw, zó met haar moet omgaan als 
Jezus met de kerk doet: Hij heeft in liefde en dienstbaarheid voor haar álles overgehad! Het is dus het meest 
bijbels om van Hooglied béide kanten te zien. 

* Doordat het Hooglied in de Bijbel staat, laat God zien hoe belangrijk voor Hem de liefde is, de geestelijke én de 
lichamelijke liefde. Liefde en seksualiteit zijn heilig. Zó kostbaar, dat je die niet te grabbel gooit. In het Hooglied 
wordt geen losse moraal verkondigd. Het is een bruiloftslied, een bruilofts-‘musical’. Op de bruiloft gaan alle 
deuren van de geliefden voor elkaar open.

2. Salomo en Sulammit: liefde met een verborgen bron
* Wie zijn de geliefden? Koning Salomo, waarschijnlijk ook de schrijver (al kan ‘Van Salomo’ ook vertaald worden 

als ‘Over Salomo’), en een meisje uit Sulam (Hooglied 6: 13), vandaar haar naam Sulammit. Salomo betekent: 
‘Vol van vrede’.  Sulammit betekent: ‘Zij die de vrede vindt’. In de namen zit al een beweging naar elkaar toe! Om 
de lijn maar door te trekken: Jezus is de Vredevorst bij uitstek! Bij Hem vind je een heel diepe, intense vrede. dat 
geven ook veel mensen aan die pas kort geloven. 

* Sulam (= Sunem) ligt in Noord-Israël, in de vlakte van Jizreël. Hoe kwam Salomo haar daar tegen? We weten het 
niet! De oorsprong van hun liefde blijft een geheim. Maar de liefde ís er, en hoe! De bruid verlangt ernaar hem te 
kussen (vers 2), het horen van zijn naam geeft haar een gevoel alsof ze gezalfd wordt met olie (Psalm 23!). Ze 
verlangt naar intimiteit (vers 4). Verlangen wij zo ook naar de intieme omgang met Jezus Christus, in het gebed, 
of in de kerk, Zijn huis? Als we dat verlangen missen, maar we verlangen ernaar óm te gaan verlangen, mogen 
we dat aan God voorleggen. Hij wil ons Zijn Heilige Geest geven als we daarom vragen, om ons in vuur en vlam 
te zetten voor Hem! 

3. Wat bijzonder, dat de koning zo’n veracht meisje zó liefheeft!
* Het is onvoorstelbaar, maar waar: Salomo is verliefd op een héél gewoon meisje, dat bruin verbrand is door de 

zon (in die tijd was het mode om zo blank mogelijk te zijn, als teken van welvaart: thuis op je bed kunnen rusten). 
Ze wordt hard behandeld door haar broers (of stiefbroers), en moet werken als bewaakster van een wijngaard. 
‘Maar mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt’, ze heeft aan haar eigen lichaam geen zorg kunnen besteden. 
Haar vader heeft ze niet meer, daarom bepalen haar broers wat ze doet. 

* Sulammit, de ‘de vrede vindt’, heeft in haar verleden niet veel vrede gehad. Ze draagt heel wat pijn met zich mee. 
En nu is de koning verliefd op háár! Ze bezwijkt bijna van verlangen naar hem, de herder van Israël, en ze vraagt 
zich hardop af, waar hij zijn kudde zal laten rusten, waar ze hem kan vinden. Dan valt het meisjeskoor in, met een 
spottend antwoord (vers 8): ‘Weet je dat niet, jij, de “schoonste onder de vrouwen”? Nou, blijf dan maar lekker de 
sporen van de schapen volgen, en blijf maar bij je geiten.’ Ze zijn duidelijk jaloers! Soms kun je je ongelukkig 
voelen: hoe moet je als meisje nou een koning benaderen? Hoe moet je als mens God vinden? Je kunt het 
gevoel hebben dat anderen je dom vinden... 

* Maar opeens is de koning er zelf (vers 9-11). En de vernederde, verweesde en geminachte Sulammit wordt door 
hem geprezen om haar schoonheid. Hij geeft haar eer door te zorgen dat zij gouden en zilveren sieraden krijgt. 
Zo is ook onze Verlosser! God, die zo hóóg woont, kijkt heel díép neer! (Psalm 113) Hij verheft wie neerligt in het 
stof. In Jezus is Hij Zelf neergedaald naar deze aarde, om ons te redden! 

* Misschien hebben we een verleden met veel pijn en wonden, of met veel zonden. Jezus biedt ons een nieuwe 
toekomst aan, Hij minacht ons niet! Onbegrijpelijk, maar Hij vindt ons kostbaar en mooi (vers 15)! En als we van 
onszelf niet zo zien dat we zondig zijn, en we hebben niet direct pijn of wonden, wat zegt Jezus dan? ‘Kom maar, 
ik zal je in de spiegel laten kijken, zodat je ziet wie je werkelijk bent. En ik laat je zien hoe God je bedoeld heeft. 
Dán pas zie je het verschil! Dan ga je zeggen: “O God, wees mij, zondaar, genadig!” Maar je gaat ook verlangen 
naar dat nieuwe leven.’ Jezus wil je tot een stralende bruid maken (Efezeiërs 5: 27). Bij Hem vinden we de échte 
vrede! Zoek de Vredevorst! 

Om (samen?) over na te denken:
1. Heeft u het Hooglied weleens gelezen? Zo ja, wat doet het met u?
2. Voelt u die diepe liefde tot God? Of verlangt u daarnaar? Zo ja, hoe gaat u om met dat verlangen?
3. Herkent u zich in Sulammit? Waarom wel of niet? Wat doet dit hoofdstuk met u?
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