Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 21 september 2008, 9.15 uur (opening winterwerk)
Thema: ‘Schouder aan schouder’, naar aanleiding van Nehemia 3 en 4: 6 (kerntekst: 4: 6)

1.

*

*

*

*

Een hoofdstuk met veel namen: ieder mens telt voor God!

Het lijkt zinloos: die hele opsomming van namen in Nehemia 3. Maar geen woord van de Bijbel is zinloos! De
Heilige Geest heeft ook dit gedeelte geinspireerd. Wat is de boodschap?

De vele namen in dit hoofdstuk (en in sommige andere bijbelhoofdstukken) laten duidelijk zien: het gaat God niet
om groepen of massa’s, het gaat Hem om ménsen! Zoals we een Wie=wie-boek hebben, waardoor we weten wat
de naam is van de mensen die we zien in de kerk. Misschien zeggen andere mensen ons in het begin niet
zoveel, maar gaandeweg ontdek je hoe mooi dat is, om mensen te kennen, om samen je geloof je beleven. Als je
er bent in een dienst, ben je zo voor anderen een stimulans, als je er niet bent, kun je ook niets voor een ander
betekenen, en kan je afwezigheid demotiverend werken. De vraag is niet of de kerk vol zit. De vraag is: bent u,
ben jij er zé&lf?!

Nehemia heeft een plan op zijn hart gekregen, hij heeft dat gedeeld met de Joodse leiders, en nu is een enorme
groep mensen er druk mee aan de slag. Zo'n hele lijst namen is niet saai, maar schitterend!

Nehemia beschijft wie er meewerken, beginnend bij de Schaapspoort, en dan tegen de wijzers van de klok in
Jeruzalem rond. Velen bouwen vol enthousiasme mee. Wij hebben ook heel veel mogelijkheden gekregen.
Gebruiken we ze 0ok? In een kleine gemeente wordt iedereen wel ingeschakeld, in een grotere gemeente kun je
sneller aan de kant blijven staan. Maar iedereen is nodig! Het gaat immers om Gdds werk! Hij wil mensen rédden,
mensen die breken, mensen in nood, mensen die ten onder gaan aan hun ellende of aan hun succes. Mensen
hebben z6 had het Evangelie nodig! Wij kunnen niet passief blijven! Wilt u, wil jij iets doen? Ga naar de vacature-
bank! www.ontmoetingskerkonline.nl > Hervormde Gemeente > vacatures of bel Henriétte Viok, 010-4585381.

Nehemia begint en eindigt bij de Schaapspoort: de verzoening staat centraal!

Nehemia begint en eindigt zijn rondgang bij de Schaapspoort. Waarom? Deze maakte deel uit van het
tempelcomplex, door deze poort werden de schapen binnengebracht, die geofferd werden aan God voor de
zonden van de mensen. Zonder offers geen verzoening, zonder verzoening geen open relatie met God!

Jezus Christus is gekomen om Zelf, als Offerlam, onze zonden op Zich te nemen, zodat wij geen schapen meer
hoeven te offeren. Maar het blijft overeind staan, dat dit centraal is in het leven met God: de verzoening. Dat is
het hart van het Evangelie: het kruis en de opstanding van Christus, Zijn verzoenend werk voor ons. Ook in de
kerk draait het ddarom. En in ons eigen geloofsleven? Je kunt het soms uit het oog verliezen, de noodzaak van
schuldbelijdenis en het bidden om vergeving. Maar het is cruciaal!

Allerlei verschillende mensen bouwen schouder aan schouder voor God

Opvallend hoe vaak wordt gezegd, dat mensen naast elkaar werken. Het woordje ‘daarnaast’ komt 15 keer voor
in dit hoofdstuk! Sommigen hadden een grote en moeilijke taak (vers 13), anderen een gemakkelijker stuk muur
(vers 8). Van Baruch wordt verteld dat hij ‘met grote ijver’ bezig was (vers 20). De één kan meer geven dan de
ander, dat is niet erg! Het is geen wedstrijd, maar een samenwerkingsproject!

Mensen met allerlei beroepen doen mee: de hogepriester (vers 1), priesters (verzen 1, 22, 28), goudsmeden
(vers 8), een zalfbereider (vers 8), handelaars (vers 31, 32). We moeten niet te snel denken dat een ander iets
téch niet kan, of dat we zéIf iets niet kunnen! Het gaat om de bereidheid om iets op te pakken en de wil om te
leren. Gewoon doen! Proberen! De Poolse pianist Jan Paderewski zou optreden in de VS. Voor het concert
begon een jongen van negen de vlooienmars te spelen op de vleugel, tot afgrijzen van veel mensen. Jan ging
naast hem zitten, ging meespelen en zei: ‘Ga door! Nooit stoppen!’

Mensen van allerlei plaatsen op het platteland rondom Jeruzalem werken hard mee! Zo mogen ook wij
samenwerken in de wijk waarin God ons roept, Schollevaar, met elkaar als mensen uit de hele omgeving. De
Jeruzalemmers zelf bouwen vaak tegenover hun huis (verzen 23, 28, 29, 30). Je eigen omgeving heeft immers je
hart! Zo gaat het erom dat ook wij in onze eigen omgeving Gods ambassadeurs zijn, liefde verspreiden, Zijn
Woord doorgeven, bidden voor buren, collega’s en klasgenoten.

Mannen én vrouwen werken samen: Sallum en zijn dochters (vers 12). We moeten niet te snel iets als
‘mannenwerk’ of ‘vrouwenwerk’ beschouwen. Samen sterk voor Gods zaak!

Bouwen in dienst van God betekent: buigen voor Hem en zin hebben in het werk!

Terwijl de inwoners van Tekoa, een plaats 15 km. ten zuiden van Jeruzalem, zelfs twéé stukken muur herstellen
(verzen 5 en 27), blijven hun stadsbestuurders afzijdig. Letterlijk staat er: ‘Zij bogen hun nek niet onder de dienst
van hun Heer’ (zie Statenvertaling). Jezus volgen wil zeggen: je trots afleggen, zoals Hij nederig is geweest en
gediend heeft. Dat kost ons méér dan we denken.

We kunnen ons geld geven, onze inzet, en toch niet ons hart geven. En juist dat is centraal! Als we God ons hart
toewijden, dan bloeit ons leven op! ‘Het volk had lust om te werken’ (Nehemia 4: 6). Zo gaat het als we van harte
God dienen! Dan mogen we er veel zin in hebben, om aan een nieuw seizoen te beginnen!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Voelt u zich echt deel van deze gemeente? Of nog niet? Waarom wel? Waarom niet?
De verzoening staat centraal in het Evangelie. Is dat ook in uw geloofsleven zo?
Wat is uw ervaring met het samenwerken in gemeenteverband? Hoe gaat u het nieuwe seizoen in?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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