
Overdenking in de dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar, 28 september 2008, 16.00 uur
Thema: ‘Is geloven eigenlijk wel leuk?’ n.a.v. Psalm 149: 1-4, Mattheüs 16: 24-27 en Mattheüs 19: 27-30

1. Een rare vraag?!?
Als u meelevend kerklid bent, vindt u dit misschien wel 
een rare vraag: ‘Is geloven eigenlijk wel leuk?’ Wat 
moet je daar nou mee? Daar gáát het toch helemaal 
niet om, dat het ‘leuk’ moet zijn? Misschien wordt u er 
wel kriebelig van, van zo’n vraag: ‘Alles moet maar leuk 
zijn, tegenwoordig! Het gaat alleen maar om de lol en 
om het amusement. Auto’s worden opgeleukt. 
Schoolboeken moeten er leuk uitzien. Zelfs 
kerkdiensten moeten leuk zijn.’ Ik zou me dat wel 
kunnen voorstellen, dat deze vraag u irriteert. Moet alles 
dan persé léúk zijn? Draait alles in het leven om de fun? 
Daar mogen we best kritisch op zijn, met elkaar. Heel 
veel dingen zijn niet leuk. Naar school gaan is 
misschien niet leuk, maar het is wel 
goed. Belasting betalen is ook niet leuk, 
de Belastingdienst beseft dat ook: 
‘Leuker kunnen we het niet maken, wel 
makkelijker.’ En toch is het goed en 
nodig dat we met elkaar belasting 
betalen. 
Dus op het eerste gezicht is het een 
rare vraag: ‘Is geloven eigenlijk wel 
leuk?’ Maar die vraag spéélt wel 
degelijk! Waarom gaan heel veel 
jongeren niet naar de kerk? Nou, als je 
dat vraagt, op straat, of op een school, 
dan zul je vaak het antwoord krijgen: 
‘Naar de kerk gaan? Dat is toch helemaal niet leuk?’ Ik 
heb het weleens meegemaakt, dat ik in een discussie 
zat met iemand, over geloof en Bijbel en God, en dat 
die ander zei: ‘Ja, misschien heb je wel gelijk, maar ik 
héb er gewoon niks mee, ik vind het gewoon niet leuk.’ 
En daarmee houdt het dan simpelweg op! 
‘Is geloven eigenlijk wel leuk?’ Dat is dus tóch een 
vraag die je serieus moet nemen! Dat doen we in deze 
dienst. En als je die vraag op je laat inwerken, dan 
zitten er achter die vraag eigenlijk twee 
veronderstellingen. Iemand die deze vraag stelt, gaat er 
eigenlijk vanuit dat geloven níét leuk is. En hij gaat er 
ook vanuit, dat het alleen de moeite waard is om te 
geloven, áls dat leuk is. ‘Is geloven eigenlijk wel leuk?’ 
‘Nee? O, nou, laat dan maar zitten.’ 

2, Geloven is lang niet altijd leuk! 
Wat kun je er nu over zeggen, is geloven leuk? Nou, 
laten we maar eerlijk zijn: geloven is lang niet altijd leuk. 
Geloven kan zelfs verschrikkelijk zijn. Geloven kan 
vreselijke gevolgen hebben voor je leven. Wat zegt 
Jezus in Mattheüs 16? ‘Wie achter Mij aan wil komen, 
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal 
het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van 
Mij, zal het behouden.’ 
Dat gaat heel diep! Jezus zegt: ‘Denk niet dat het altijd 
gemakkelijk is om Mij te volgen! Ik ga naar het kruis! Ik 
ga Mijn leven opofferen om jullie te redden. En als Ik die 
weg ga, heel bewust, die weg door de diepte heen, dan 
moeten jullie niet denken dat het gemakkelijk is om Mij 
te volgen.’
En, eerlijk is eerlijk, het ís ook niet eenvoudig om door 
het lezen in de Bijbel te ontdekken dat je als mens op 

allerlei fronten tekort schiet. Het ís niet gemakkelijk om 
te erkennen dat je zondaar bent, dat je bij God zwaar in 
de schuld staat. Het ís niet eenvoudig om naar God te 
gaan en te zeggen: ‘Heer, hier ben ik. Ik red het niet 
zelf. Wilt U mij alstublieft vergeven, wilt U mij redden, 
wilt U met mij meegaan?’ En als je tóch die stap zet, 
dan leidt God je soms door heel diepe dalen. In déze 
wereld, nú, op dit moment, zijn er duizenden christenen, 
tienduizenden die lijden om hun geloof. Mensen in 
Noord-Korea, die opgesloten zijn in concentratiekampen 
omdat ze anderen over Jezus hebben verteld. Mensen 
in China, die in gevangenissen zitten omdat ze leiding 
hebben gegeven aan kerken die niet door de overheid 
erkend zijn. Mensen in Saoedi-Arabië, die moslim 

waren en christen 
zijn geworden, en 
die door hun eigen 
familie zijn 
uitgespuugd en 
met de dood 
worden bedreigd. 
Christenen in 
Orissa, een streek 
in India, die 
momenteel door 
fanatieke hindoe’s 
worden bedreigd 
en belaagd. 

‘Neem je kruis maar op je’, zegt Jezus, ‘als je Mij wilt 
volgen.’ 
Dat geldt ook hier, op een heel andere manier. Jezus 
volgen, dat wil zeggen: de minste zijn in een conflict, en 
geloof maar dat dat pijn doet! Jezus volgen kan 
betekenen, dat je er soms uitligt in je klas of in je 
sportteam, of op de afdeling waar je werkt. 

3. Geloven leuk? Dat is de verkeerde vraag! 
Geloven is góéd!

Geloven: leuk? Nou, je zou zeggen: vérre van dat! En 
toch, tóch hebben al die christenen het er heel bewust 
voor over! Hoe kán dat? Wat brengt je ertoe om Jezus 
te volgen, terwijl je daardoor in een gevangenis terecht 
kunt komen? 
Wat je motiveert? Weet u, wat mensen motiveert om 
christen te zijn, dat is de intense liefde van God. Als je 
die liefde hebt geproefd, als je hebt ontdekt wat het 
betekent om met je Schepper in contact te komen, dan 
kún je niet meer anders! Dan wil je niet meer anders! 
Als je verrast bent door de liefde van Jezus Christus, als 
je hebt ervaren dat Hij leeft en dat Hij je op een 
bovennatuurlijke manier steun geeft, juist in moeilijke 
tijden, dan wil je nooit meer terug, nóóit meer! Je wilt 
Hem nooit meer verlaten, want Hij is je Redder! Als je 
hebt ondervonden dat geloof in God een diepe rust 
brengt in je ziel, dan wéét je het, je wéét het met een 
diepe zekerheid: ‘Dit is het ware leven! Met God is het 
leven goed, echt góéd.’ Geloven is niet altijd leuk, maar 
geloven is goed. Intens goed! Onvoorstelbaar goed. 
God vinden, dat betekent: thuiskomen, nu in dit leven, 
en straks voor eeuwig. 



Eigenlijk is daarmee de vraag beantwoord: ‘Is geloven 
eigenlijk wel leuk?’ Nou, nee dus, lang niet altijd, maar 
het is goed, en dat gaat véél dieper dan ‘leuk’. 

4. En tóch brengt geloof ook heel léúke dingen 
met zich mee!  

En toch wil ik nog een stap verder gaan. Want je kunt 
wel zeggen: ‘Ach, dat is geen goede vraag, het woordje 
“leuk” is hier niet op zijn plaats’, maar geef je dan ook 
echt antwoord aan degene die de vraag stelt? Wij 
kunnen hier met elkaar wel vinden dat het oppervlakkig 
is om alleen maar ‘leuke’ dingen te willen in het leven, 
maar hoe help je dan jongeren, en anderen die denken 
dat geloof een saaie boel is en dat het dus niets is voor 
hen? 
Als je daarover nadenkt, dan ontdek je dat die vraag 
misschien niet zo oppervlakkig is als je op het eerste 
gezicht zou zeggen. Want dat woordje ‘leuk’, dat 
gebruiken we allemaal. En als je bijvoorbeeld zegt: ‘Ik 
heb nou echt leuk werk’, bedoel je dan dat je de hele 
dag lol trapt? Nee, natuurlijk niet! Leuk werk, dat wil 
zeggen: werk dat bij je past, waar je blij van wordt, werk 
waar je jezelf in kwijt kunt. En als je zegt: ‘Dat is nou 
een leuk gezin!’, is dat dan een oppervlakkige 
opmerking? Nee, je bedoelt dan dat die ouders en die 
kinderen op een mooie manier met elkaar omgaan, dat 
ze duidelijk van elkaar houden, dat ze betrokken zijn bij 
elkaar, dat er humor is maar ook ernst. Een leuk gezin! 
En als je het zó bekijkt, dan kun je inderdaad zeggen: 
geloven is echt héél erg leuk! Want als je gelooft, dan 
ga je deel uitmaken van het gezin van 
God, van de gemeente van Jezus 
Christus. En wat zegt Jezus daarover in 
Mattheüs 19, we hebben dat gelezen: 
‘En ieder die broers of zusters, vader, 
moeder of kinderen, akkers of huizen 
heeft achtergelaten omwille van mijn 
naam, zal het honderdvoudige 
ontvangen en deel krijgen aan het 
eeuwige leven.’
Dat is een belofte! Jezus zegt: 
‘Misschien moet je er heel veel voor 
opgeven, voor je geloof in Mij. 
Misschien verlies je je vrienden. 
Misschien word je wel uit je familie 
gestoten. Maar onthoud dit goed: je 
krijgt honderd keer zoveel terug! Als je 
familie verliest, dan krijg je familie terug, in de 
gemeente, broeders en zusters, broers en zussen in 
Gods gezin.’ dat is de belofte van Jezus. En als je met 
elkaar die verbondenheid voelt, verbondenheid in je 
geloof, dan geeft dat een heel diepe, intense band. 
Samen God dienen, dat geeft zóveel blijdschap! We 
hebben het toch gelezen, Psalm 149? ‘Laat Israël 
verheugd zijn over zijn machtige Maker, het volk van 
Sion juichen om zijn Koning. Laten zij dansend Zijn 
naam loven, bij lier en tamboerijn voor Hem zingen. Ja, 
de HEER vindt vreugde in Zijn volk, Hij kroont de 
vernederden met de zege, met de overwinning.’ 
Met elkaar de HERE dienen, dat geeft een heel diepe 
verbondenheid. En dan kun je ook echt op een léúke 
manier met elkaar omgaan. Dat is niet de kern van je 
geloof, dat het leuk moet zijn, nee, het gebéúrt! Het 

overkomt je! Het wordt je gegeven! Samen leven in de 
genade van God, dat geeft ontzettend veel ruimte en 
ontspanning. Dan kun je samen je verwonderen over 
Gods goedheid, maar je kunt ook samen lachen, je kunt 
samen huilen en je kunt samen feestvieren, je kunt 
huiveren van diepe eerbied voor God en je kunt zó vol 
zijn van God dat je hart bijna openspringt van liefde. 
Samen gemeente zijn, als dát geen leuke manier is van 
met elkaar omgaan! 

5. ‘Is geloven wel leuk?’ ‘Kom en ervaar het 
zelf!’  

Ik moet denken aan een studente, laat ik haar Paula 
noemen. Ik leerde Paula kennen in mijn vorige werk, 
toen ik studenten begeleidde in een christelijke 
studentenbeweging. Paula studeerde in Maastricht, en 
ze had geen kerkelijke achtergrond. Op een dag zat ze 
in de collegezaal, en verderop zat een meisje met een 
trui aan van Ichthus. ‘Christelijke studentenvereniging 
Ichthus’ stond er op. Paula dacht: ‘Wie dóét dat nou?! 
Iedereen weet toch dat geloven, dat dat saai is? Dat dat 
niet leuk is? En zo’n christelijke studentenvereniging, 
hoe kun je daar nou trots op zijn? Wie wil daar nou een 
trui van dragen, gewoon, in het openbaar?’ Dus wat 
deed ze? Ze ging in de koffiepauze naar dat meisje toe, 
en ze vroeg: ‘Wat doen jullie daar op Ichthus? Is dat wel 
leuk?’ 
Wat zei Alinda, degene die de trui aanhad? ‘Kom eens 
een keer mee, dan kun je het zelf zien!’ En Paula ging 
mee! En ze bleef komen. Ze ging mee naar een 

bijbelkring, en later 
vertelde ze hoe ze 
dat ervoer. Ze zei: 
‘Het ging over de 
brief aan de 
Filippenzen. Dat is 
het enige wat ik 
nog weet. Want ik 
snapte er helemaal 
niets van! Die 
bijbelstudie ging 
totaal langs mij 
heen. Maar 
waarom bleef ik 
dan komen? 
Omdat het zo’n 
ontzettend leuke 

sfeer was. De manier waarop ze met elkaar omgingen, 
en met mij omgingen, dat was zó geweldig! En zo,’ 
vertelde Paula, ‘ben ik tot geloof gekomen.’ 

‘Is geloven eigenlijk wel leuk?’ Als iemand dat vraagt, 
dan zou ik zeggen: ‘Kom maar! Ervaar maar wat het 
betekent als je samenkomt met mensen die geloven. 
Kijk maar eens of je dat leuk vindt. En de kans is groot 
dat je ontdekt dat er méér is, véél meer dan alleen wat 
léúk is. Als je Jezus leert kennen, dan is dat de 
verrassing van je leven, dat het góéd is om Hem te 
volgen. Intens goed. Niet altijd leuk, maar wel goed. In 
Hem is het leven. Door Hem is er hoop. Hij geeft je 
grond onder de voeten, en een open hemel boven je. 
Ontdek Jezus Christus, en er gaat een wereld voor je 
open!’ Amen. 
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