Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 5 oktober 2008, 9.15 uur (Israélzondag)
Thema: ‘Bidden, waken, werken’, n.a.v. Nehemia 4 (kerntekst: vers 9) en Efeziérs 6: 10-20
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Hoe reageren wij op de aanvallen van de duivel, die altijd Gods werk kapot wil maken?

De jonge Zipora ontsnapte uit een Duits concentratiekamp in de Oekraine. Ze zocht bescherming bij de
Oekraiense boeren, maar hoorde hen zeggen dat ze niet zouden rusten voor ze de laatste Jood hadden
vermoord. Zipora vluchtte het bos in: bij de wilde dieren voelde ze zich veiliger dan bij de Oekraiense boeren...
Alle eeuwen door hebben mensen ervan gedroomd de Joden uit te roeien. Omdat Israél het volk van God is, door
Hem Zelf uitgekozen! En omdat wij deze God dienen, zijn wij onlosmakelijk met Israél verbonden! Vandaar dat
elk jaar de eerste zondag van oktober Israélzondag is. God koos Israél niet omdat dit een beter volk was dan de
andere volken. Joden zijn niet beter of minder dan andere mensen, maar God wilde het zo.

Achter de haat tegen Joden tegen haat van de duivel tegen God. In Efeziérs 6 zegt Paulus heel duidelijk, dat we
geen strijd voeren tegen ménsen (‘tegen bloed en vilees’), maar tegen de boze machten, de duivelse machten in
de hemelse gewesten. We moeten niet denken dat de duivel niet bestaat, dat hij een denkbeeld van vroeger is.
Was het maar waar! Dan was er geen Auschwitz geweest, en geen concentratiekamp Janowska (Oekraine).

In Nehemia 4 zien we hoe die geestelijke strijd tot een uitbarsting komt. Als de Joden bouwen aan de muur van
Jeruzalem, worden hun tegenstanders woedend! Eerst bespotten ze de Joden te (vers 2-3). Spot is nog steeds
een krachtig middel van de duivel, ook om ons geloof nu belachelijk te maken. Vervolgens worden de Joden in
Jeruzalem serieus bedreigd met de dood (vers 8 en 11). Er is dreiging van vier kanten: Sanballat uit Samaria
(noorden), de Arabieren uit het zuiden en oosten, de Ammonieten uit het oosten en Asdod uit het westen.

Z6 werd ook de jonge staat Israél, net één dag oud, thuishaven voor de overlevenden van de holocaust, op 15
mei 1948 aangevallen door vijf landen: Egypte, Jordanié, Syrié, Irak en Libanon. Na 19 eeuwen had God Zijn
beloften (bijv. Genesis 12: 7; Nehemia 1: 9) waargemaakt en het volk weer teruggebracht naar het eigen land.
Door een wonder werd de aanval afgeslagen, en bleef de staat Israél overeind.

Hoe gaan we ermee om, dat er zo’n voortdurende strijd is tussen God en de duivel?

Bidden

Nehemia antwoordt op de spot van Sanballat en Tobia door te bidden (vers 4-5), en het volk bidt mee (vers 9). In
zijn gebed bidt Nehemia of God de vijanden wil straffen. Wij kunnen Nehemia daarom wel veroordelen, maar hij
leefde eeuwen voordat Jezus ons zou leren om onze vijanden lief te hebben. Bovendien zag Nehemia ervan af
om terug te schelden, hij werd ook niet driftig. Hij legde de zaak in Gods hand. Daarmee geeft hij ons een
voorbeeld. En Jezus leert ons de woorden: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Door te bidden richt je je aandacht op God en op Zijn macht (vers 14: ‘denk aan de grote en geduchte Here’). Dat
is dé manier om niet ontmoedigd te raken. De Joden waren ontmoedigd (vers 10: ‘de kracht van de dragers
schiet tekort, er ligt te veel puin, we kunnen het werk niet aan’). Juist daarom wees Nehemia de weg naar God!
Als je denkt aan de situatie in en rond Israél kun je ook ontmoedigd raken. Komt er ooit vrede? Ook als je houdt
van Israél, kan je hart bloeden als je ziet wat er gebeurt met de Palestijnen, die zich opgesloten voelen in kleine
gebiedjes. De Palestijnse predikant ds. Naim Khoury heeft een grote liefde voor Israél, het volk van God. Tegelijk
wijst hij op de nood van vooral de christen-Palestijnen. Hij wijst op Jezus als de Brug.

In de geestelijke strijd moeten we blijven zien op God, en blijven geloven in Jezus. Door het geloof in Hem mogen
we vergeving ontvangen en in Gods ogen volkomen rein zijn. De duivel heeft dan geen grond meer om ons aan
te klagen bij God, op Golgotha is zijn macht gebroken. Met Christus zijn wij gestorven én opgestaan!

Waken

Nehemia zet een wacht uit tegen de vijanden (vers 9). Als er een aanval dreigt, stelt hij het volk op in een
verdedigingspositie. Als de vijanden dat merken, blazen zij de aanval af. God regeert! Vervolgens gaat de bouw
door, maar de werkers dragen tegelijk ook wapens. ledereen blijft waakzaam!

Zijn wij waakzaam als het gaat om Israél? Het Midden-Oosten-conflict is niet alleen politiek van aard. De duivel
zal altijd haat zaaien tegen Gods volk. Bid voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122), voor Jood én Palestijn!

Wij moeten ook waakzaam zijn, waar het gaat om ons eigen geloof. Is ons geloof de laatste jaren gegroeid, of
ingezakt? Zijn onze waarden en normen vervaagd of juist versterkt? Verlangen we méér naar Jezus’ terugkomst,
of minder? Efeziérs 6 laat ons zien hoe we kunnen waken en strijden tegen de machten van satan.

Werken

Als de aanval niet doorgaat, zet Nehemia het volk weer aan het werk. Er is gene tijd om te luieren. Er is volop
werk aan de winkel in Gods Koninkrijk! En juist als je je inzet ontdek je de grootheid en majesteit van God. Ook
Israél is na 1948 met grote inspanningen opgebouwd, de woestijn bloeit nu als een roos (Jesaja 35: 1).

Dan kun je verwonderd staan over Gods regering! Zoals het Jeruzalemse echtpaar Léw dat na de oorlog twee
weeskinderen in huis nam en ontdekte dat het kinderen waren van de omgekomen zus van mw. Léw. Hemelse
regie! In de hemel vallen de beslissingen. Wij mogen bidden, waken, werken. God zal Israél en ons zegenen!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Vindt u het belangrijk om stil te staan bij de geestelijke strijd tussen God en de boze? Waarom wel of niet?
Helpt het bestaan van Israél (volk en staat) u om meer te zien van wie God is? Hoe wel of niet?
Bidden, waken, werken: waarin wilt u vooral groeien? En wat vindt u vooral nodig voor de gemeente?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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