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Thema: ‘Brood-nodig!’ Bijbelgedeelte: Johannes 6: 1-15
 
Zou jij je eten geven...? 
‘Tjonge, jonge, jonge, wat heb ik zin in eten! Mam, is 
het eten al klaar?’
Heb jij dat weleens, dat je zo thuiskomt?
Soms kun je zó’n ontzettende trek hebben!!! En 
zéker als het dan ook nog lekker ruikt, mmm, 
héérlijk!
Nou, de mensen die allemaal naar Jezus staan te 
luisteren, die hebben ook trek! Duizenden mensen 
zijn het. Maar waarom gaan ze dan niet weg? 
Waarom gaan ze niet naar huis om eten te koken? 
Weet je waarom? Omdat ze zó graag naar Jezus 
luisteren! En Hij zegt: ‘Ik ben uit de hemel gekomen 
om jullie te laten zien wie God is. Wil je weten wie 
God is? Kijk dan maar naar Mij, naar wat Ik doe, 
luister maar wat Ik zeg.’ 
Al die mensen, ze worden helemaal gelukkig als ze 
bij Jezus zijn! Maar ja, de zon gaat onder, het wordt 
avond, en nog steeds hebben ze niets in hun maag!
‘Filippus!’ zegt Jezus, ‘Kom eens!’ Filippus is van de 
discipelen, de leerlingen van Jezus, één van Zijn 
twaalf vrienden, die overal met Hem meegaan. 
‘Filippus, zeg, zie je al die mensen? We kunnen ze 
toch niet zómaar naar huis laten gaan? Ze moeten 
wat te eten hebben. Waar kunnen we dat kopen?’ 
Filippus kijkt Jezus aan, helemaal verbaasd: ‘Eten 
kopen? Voor al die mensen? Dat geld, dat hebben 
we toch helemaal niet? Wat zou dat kosten? Nou, 
wel méér dan 200 zilverstukken!’
Ja, hoe moet dat nou? De andere leerlingen horen 
het ook en ze gaan vragen aan de mensen: ‘Wie 
heeft er wat te eten?’ Misschien kunnen de mensen 
een beetje delen. Maar iedereen die wat bij zich 
had, die heeft het al op! Niemand heeft meer wat te 
eten! Hoewel... wacht eens! ‘Meneer!’ roept een 
jongen naar Andreas, dat is een andere leerling van 
Jezus. ‘Meneer! Ik 
heb wat! Kijk, ik 
had het nog in mijn 
tas!’ 
Andreas kijkt eens: 
vijf kleine broodjes 
zijn het, en twee 
visjes.
 ‘Nou, jongen, dat 
vind ik wel heel 
aardig van jou,’ 
zegt Andreas. ‘Wil 
je even meekomen 
naar de Here 
Jezus?’
Nou, dat wil die 
jongen wel!
‘Kijk eens, Meester!’ zegt Andreas. ‘Hier is een 
jongen met vijf broodjes en twee visjes. Maar ja, het 
is wel erg weinig voor al die mensen.’ 
En daar staat die jongen. Hij kijkt naar Jezus. En hij 
geeft alles wat hij heeft. Alles! Vijf broodjes, twee 

visjes. Heeft hij zelf dan geen trek? Wil die jongen 
zelf niet eten? Nou, ik denk het wel! En toch geeft hij 
alles aan Jezus! 
Zou jij het ook gedaan hebben? En u, zou u het 
gedaan hebben? Alles wat je hebt weggeven, aan 
de Here Jezus?

De jongen geeft alles... en krijgt nog meer terug!
Maar dan... dan gebeurt er iets, dat is zó bijzonder! 
Jezus pakt één van die broodjes, en dan dankt Hij 
God. ‘Dank U, HEER, voor dit brood!’ En Hij begint 
het brood te breken. Maar het brood in Zijn hand, 
dat raakt niet op! Hij blijft maar breken! Hele mánden 
vol, van dat éne broodje! Filippus, en Andreas, en 
de andere discipelen, ze weten niet wat ze zíén! 
Waar komt al dat brood vandaan!?! Maar Jezus gaat 
rustig door! En zij gaan de volle manden 
wegbrengen, naar de mensen. Die mensen zijn 
allemaal gaan zitten op het gras, mooi in groepen bij 
elkaar. En overal gaan manden brood heen, en 
manden vis. Onvoorstelbaar! Dit is zó ‘n wonder! Er 
is zelfs nog óver! Als álle mensen gegeten hebben, 
dan zijn er nog twaalf manden met brokken brood 
over! 
En dat komt allemaal, doordat er één jongen is, die 
alles wat hij heeft geeft aan Jezus. 

Vind je dát niet mooi? Die jongen vertrouwde Jezus, 
en hij zei: ‘Ik wil U alles geven!’ En daardoor kreeg 
hij zelf véél meer terug, en al die andere mensen 
kregen ook genoeg! 
En jij, wil je ook wat je hebt aan Jezus geven? Kijk, 
we zien Jezus nu niet meer, maar Hij is er wel! In de 
hemel! En je kunt nog steeds dingen aan Jezus 
geven. Zal ik je nóg eens een verhaal vertellen. Dat 
is óók echt gebeurd.

Het wonder van het flesje
Het was in de oorlog, de Tweede 
Wereldoorlog. Overal in Europa werden 
Joodse mensen gevangen genomen 
door Duitse soldaten, en vreselijke 
kampen gestopt, met prikkeldraad 
eromheen. En heel veel Joden stierven. 
Nu waren er wel mensen die de Joden 
wilden helpen, ze zeiden: ‘Verstop je 
maar bij ons, in huis’, maar als dat werd 
ontdekt, dan werden die Joden 
gevangen genomen, maar die mensen 
die ze geholpen hadden, die werden ook 
gevangen genomen, die moesten ook 
naar zo’n kamp. 

Dat gebeurde ook met Corrie ten Boom, en met 
Betsie, haar zus. Twee meiden, die ook Joden 
hadden geholpen. maar het werd ontdekt, en ze 
moesten naar het kamp, het vrouwenkamp. Daar 
moesten ze verschrikkelijk hard werken, en er was 
heel weinig eten. Betsie werd ziek, heel ziek, en 



heel veel andere vrouwen waren ook ziek. Maar 
weet je, ze hadden van het Rode Kruis iets 
gekregen, een klein, bruin flesje, met 
vitaminedruppeltjes. En elke dag gaf Corrie aan 
Betsie een druppeltje. Maar al die andere vrouwen, 
die zagen dat ook. ‘Mag ik ook een druppeltje?’ 
vroeg er één. ‘En ik ook?’ zei iemand anders. ‘En ik!’ 
‘En ik ook!’ 
Wat zou jij doen? Zou je het geven? Het was maar 
een héél klein flesje!
En weet je, Corrie en Betsie ten Boom, die hielden 
heel veel van de Here Jezus. En ze zeiden: ‘De 
Here Jezus heeft zóveel gegeven, Hij heeft Zichzelf 
gegeven aan het kruis! Dan moeten wij ook maar die 
vrouwen een druppeltje geven uit het vitamineflesje. 
Dan raakt het maar op, het is niet anders.’ En dat 
deden ze: vijf vrouwen, tien vrouwen, twintig 
vrouwen, vijfentwintig... 
En wat denk je? Elke dag dachten ze: ‘Nou is het 
op! Nou móét het wel op zijn!’ Maar er kwam wéér 
een druppel uit, en wéér en wéér en wéér... Het kón 
niet, en tóch gebeurde het! Het wonder van het 
flesje!
En toen, op een dag, kwam er een pakket. Ze 

maakten het pakket open en 
wat zat erin? Allemaal potten 
met vitaminetabletten. 
Geweldig!!! Wat wáren ze blij! 
Maar ze dachten: ‘Eerst nog 
even het flesje leegmaken.’ En 
toen ze het flesje schudden, 
kwam er niets meer uit. Het was 
niet meer nodig! 
Corrie heeft het later allemaal 
opgeschreven. Want uiteindelijk 
is Betsie gestorven in het kamp, 

maar Corrie heeft het overleefd, en na de oorlog 
heeft ze overal verteld over Jezus, en hoe Jezus 

hun geholpen had, en dat Betsie nu bij de Here 
Jezus in de hemel was.

Die jongen, die gaf alles aan Jezus, en Jezus deed 
er iets heel moois mee. En Corrie en Betsie, die 
gaven hun vitamedruppeltjes weg. Ze gaven ze aan 
andere vrouwen, en zo gaven ze ze toch eigenlijk 
ook aan Jezus. En Jezus deed er iets heel moois 
mee. 

Geef jezelf! En je krijgt meer dan je denkt!
En weet je, wat de Here Jezus tegen jou zegt, en 
tegen u en mij? Hij zegt: ‘Kom maar! Vertrouw je 
Mij? Geloof je in Mij? Houd je van Mij? Geef dan 
maar wat je hebt, en je zult eens zien: Ik zal zó goed 
voor jou zorgen, je zult verbaasd zijn!’ 
Straks kunnen we bijvoorbeeld geld geven voor de 
kinderen die jullie steunen, met de school.
Je kunt geld geven, maar je kunt nog iets geven. 
Weet je wat je kunt geven? Jezelf! Je leven! Je kunt 
het bidden: ‘Here Jezus, ik wil graag leven zoals U 
dat wilt! Wilt U mijn leven maar gebruiken, 
alstublieft! Ik geef me aan U Heer! Ik geef me 
helemaal aan U!’ 
En als je dat doet, dan zul je het merken: dan krijg je 
zóveel meer terug! Dan gaat God jou inschakelen 
om andere mensen te helpen. Dan heb je niet altijd 
een makkelijk leven, maar wel een heel mooi leven! 
Hier al, op deze aarde, maar Jezus wil nog meer 
geven: Hij wil je ook eeuwig leven geven, later, bij 
God in de hemel. Dat is iets, dat kan alleen Jezus je 
geven: eeuwig leven. Daarom hebben we Jezus zo 
brood-nodig. Net als we brood nodig hebben om te 
eten, zo hebben we de Here Jezus nodig om eeuwig 
leven te krijgen. 
Brood-nodig. Zul je ‘t onthouden? Geef maar, net als 
dat jongetje, alles wat je hebt, en je krijgt er véél 
meer voor terug! 
Amen. 

René van Loon, dominee in de Ontmoetingskerk
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