
Kapernaüm: nog steeds kun je de plaats 
bezoeken waar het wonder gebeurde.

Overdenking in de dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar, 26 oktober 2008, 16.00 uur
Thema: ‘Wonderen gebeuren toch niet echt?’ naar aanleiding van Markus 2: 1-12 en Johannes 20: 24-29

1. Wonderen: echt gebeurd? Is dat belangrijk?
Wat doet dat verhaal met u, met jou? Als u dat meeleest: 
‘Toen zei Jezus tegen de verlamde: “Ik zeg u, sta op, pak 
uw bed en ga naar huis.” Meteen stond hij op, pakte zijn 
bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en 
loofden God.’ Vindt u dat dan vooral 
bijzonder, mooi, indrukwekkend? Of denkt u 
bij uzelf: ‘Dit is een verhaal, het is zo 
beschreven met een bedoeling, met een 
boodschap, maar het zal zo wel niet echt 
gebeurd zijn.’ Of twijfelt u misschien? 
We zijn wat dat betreft allemaal 
verschillende mensen. De één is sneller 
geneigd om iets te geloven, om iets voor 
waar aan te nemen dan de ander. En laten 
we wel wezen: er zijn natuurlijk ook héél veel 
verhalen in omloop die niet waar blijken te 
zijn. Op het internet bijvoorbeeld circuleren 
allerlei verhalen, die later niet waar blijken te 
zijn. ‘Broodje-aap-verhalen’, ze noemen we 
die dan. Zoals het verhaal dat bij de ingang van Disney 
World in Parijs kinderen gekidnapt zouden zijn, en dat ze 
vervolgens van een nier beroofd zouden zijn en dan weer 
teruggezet bij de ingang. Een verhaal dat heel veel stof 
deed opwaaien, en waar later niets van waar bleek te zijn. 
En zo zijn er tálloze verhalen over heiligen uit het verleden, 
wat die allemaal gedaan zouden hebben, de meest 
wónderlijke dingen, maar het zijn waarschijnlijk allemaal 
legenden. Mooie verhalen, waar misschien een kleine kern 
van waarheid in zit, maar steeds doorverteld en steeds 
verder aangedikt.
Hoe zit dat met de Bijbel? Zijn al die wonderverhalen in de 
Bijbel ook niet zulke legenden? Kán het wel, zulke 
genezingen, en andere wonderen: Jezus die over het water 
liep, Jezus die brood vermenigvuldigde, Jezus die opstond 
uit de dood? 
Misschien zit u hier en denkt u: ‘Ach, wat maakt dat nou 
eigenlijk uit, of het echt gebeurd is of niet? Het gaat toch 
om de boodschap? Hier wordt verteld over Jezus die een 
verlamde man geneest. Moet je niet gewoon zeggen: het 
gaat om de boodschap, dat Jezus mensen in nood te hulp 
kwam? En of dan dat wonder echt gebeurd is, wie zal het 
zeggen? Dat doet er niet toe.’
Is de historiciteit belangrijk? En wat is de boodschap van 
een wonderverhaal? 

2. Waarom geneest Jezus de verlamde man?
Laten we eens even goed kijken naar dat verhaal in Markus 
2. Misschien goed om te weten dat de schrijver, Markus (of 
Johannes Markus) Jezus persoonlijk heeft gekend. Markus 
had een goede band met Petrus en hij heeft alle verhalen 
dus uit de eerste hand. Er is hier dus geen sprake van het 
doorvertellen van de één op de ander, met tien of twintig of 
vijftig schakels. Dit Evangelie is geschreven zo tussen het 
jaar 60 en het jaar 70 na Christus, hooguit 40 jaar na de 
gebeurtenissen zelf. 
Wat gebeurt er precies in Markus 2? Jezus komt na een 
reis door Galilea thuis in Kapernaüm, waar Hij woont. Als 
dat bekend wordt, dan stromen de mensen toe om naar 
Zijn onderwijs te luisteren. Het huis waar Hij woont is 
helemaal vol. Dan komen er vier mannen, die een verlamde 
vriend meedragen. Ze willen hun vriend bij Jezus brengen, 
maar dat lukt niet, door alle drukte. Dus wat doen ze? Ze 
lopen met hun vriend de trap op, naar het platte dak. Daar 
halen ze een paar daktegels weg, en ze laten hun vriend 

aan vier touwen naar beneden zakken, voor de voeten van 
Jezus. Tot zover is het niet echt ‘wonderlijk’. Het is een 
boeiend verhaal, het tekent de vasthoudendheid van deze 
vrienden. 
Maar dan: wat doet Jezus? Hij kijkt omhoog, hij ziet de 

gezichten van die vier 
vrienden, vol geloof dat 
Jezus zal helpen. En dan 
zegt Hij tegen de verlamde 
man: ‘Vriend, uw zonden 
worden u vergeven.’
Waarom zegt Jezus dat? 
Bedoelt Jezus: ‘Jij bent ziek 
omdat je zondig bent?’ 
Bedoelt Jezus daarmee te 
zeggen dat ziekte altijd het 
gevolg is van zonde? Dat 
zóú je uit dit verhaal kunnen 
opmaken, maar dat is 
beslist niet de bedoeling. 

Op andere plaatsen zegt Jezus juist heel duidelijk dat je dat 
niet mag zeggen, dat iemand die ziek is DUS gezondigd 
moet hebben. Bovendien: in de meeste gevallen waarin 
beschreven staat dat Jezus iemand geneest, wordt níét 
over zonde gesproken.

Kortom: Jezus bedoelt iets anders. Blijkbaar voelt Hij aan, 
dat in dít geval, bij déze man, zonde een gróter probleem is 
dan ziekte. Kennelijk is er iets in het leven van deze man, 
dat zwaar op zijn ziel drukt. En dát is wat Jezus het eerst 
aanpakt. ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’
En als Jezus dat zegt, ontstaat daar meteen commotie 
over. Hoe kan een méns nou zonde vergeven? Zonde, dat 
is een schuld, die je opbouwt naar Gód toe. Iets wat je Gód 
aandoet. En wie kan dat dus vergeven? Alleen God! Als bij 
mij Rob aan de deur komt, met een collectebus, en ik 
snauw hem af, en ik kom Erika tegen en ik vraag Erika om 
vergeving, hoe kan Erika mij dan vergeven? Dat kan Rob 
alleen! Wat je God aandoet, zonde, dat kan alleen God 
vergeven! 

3. Door het wonder wordt duidelijk dat Gód aan het 
werk is!
En wat zegt Jezus dan? Hij zegt: ‘Ik begrijp jullie wel. Jullie 
vragen je af of ik wel met goddelijke macht kan spreken. 
Nou, dat kan Ik inderdaad. En om dat te bewijzen zal Ik 
jullie ook laten zíén dat Ik goddelijke autoriteit heb.’ En dán 
zegt Jezus: ‘Ik zeg u: sta op, pak uw bed op en ga naar 
huis!’
Het wonder is dus niet zomaar een tovertruc. Het is geen 
volksvermaak. Nee, dit wonder heeft een heel duidelijke 
betekenis. Door dit wonder maakt Jezus duidelijk dat Hij 
samenvalt met God. In Jezus is God Zélf op aarde 
gekomen. Waar een wonder gebeurt, is God Zélf aan het 
werk. God heeft deze wereld gemaakt op een bepaalde 
manier. De wereld functioneert volgens bepaalde 
natuurwetten. Maar wie kan die natuurwetten doorbreken? 
Alleen de Maker Zelf! God Zelf staat boven Zijn eigen 
natuurwetten. 
Als we dus lezen dat Jezus over het water loopt, of dat Hij 
opstaat uit de dood, dan zijn dat geen legendes of mythes 
of mooie verhalen, nee, dan wordt daarin duidelijk dat God 
Zelf in Jezus aan het werk is. Er wordt ons ook bij 
beschreven hoeveel moeite de mensen om Jezus heen 
hadden met Zijn wonderen. Thomas bijvoorbeeld. Hij kán 



John McCain als piloot 
(rechtsonder) 

John McCain gewond door marteling 

niet geloven dat Jezus is opgestaan. Totdat hij Jezus ziet, 
met eigen ogen, en Hem zelf aanraakt met zijn eigen 
handen. 

Wonderen zijn dus geen verhalen over een ‘Superstar’, een 
soort ‘Superman’ die alles kan. Nee, in de wonderen laat 
God zien dat Hij Zelf aan het werk is. En op die manier 
komt God ons juist tegemoet. Want hoe zouden we anders 
wéten dat we met God te maken hebben. Mensen kunnen 
zovéél beweren over God. ‘Ik kan wel zéggen dat Ik zonden 
kan vergeven, dat Ik God ben’,  zegt Jezus, ‘maar een 
mens kan zoveel zeggen. Ik zal het jullie laten zíén!’ 
Dat wonderen echt gebeurd zijn, en nog steeds echt 
gebeuren, is dus een tegemoetkoming van God naar ons. 
Wonderen zijn tekenen, dat Hij leeft, en dat Hij bij ons is. 
Daarom kun je niet zomaar zeggen, dat het onbelangrijk is, 
of de wonderen in de Bijbel echt gebeurd zijn, ja of nee. Of 
die wonderen echt gebeurd zijn, dat is wel dégelijk 
belangrijk. Want als ze niet echt gebeurd zijn, staat ook de 
betrouwbaarheid van de wóórden van Jezus ter discussie. 
En als de wóórden van Jezus onbetrouwbaar zijn, dan 
heeft het geen zin om in Hem te geloven. Want dan weten 
we niet wie Hij is.

4. De historische betrouwbaarheid van wonderen 
onderbouwt de geloofwaardigheid van Jezus

Een voorbeeld om dat 
nog duidelijker te maken. 
John McCain, één van 
de presidentskandidaten 
in Amerika, heeft als 
piloot gediend in de 
Vietnam-oorlog. Hij werd 
in 1967 neergeschoten 
boven Hanoi, en verbleef 
vijf jaar in een 
krijgsgevangenkamp. Hij 
is daar vaak gemarteld. 
Daarom is hij nu fel 

gekant tegen harde dwang bij het verhoren van 
gevangenen. Na vijf jaar wilden de Vietnamezen hem 
vrijlaten, maar dat weigerde hij, ‘want’, zei hij, ‘er is een 
erecode: pas als iedereen die lánger gevangen zit dan ik, 
vrijgelaten wordt, dán pas wil ik ook vrijgelaten worden.’ De 
Vietnamezen piekerden daar niet 
over, dus McCain bleef gevangen 
zitten. Dit verhaal is heel 
belangrijk in de 
verkiezingscampagne. Want het 
tekent McCain als iemand die 
moed heeft, of in ieder geval 
moed heeft gehad. Maar stel nu 
eens dat dit verhaal blijkt niet 
waar te zijn. Dan valt de 
betrouwbaarheid van McCain 
helemaal in elkaar! De 
geloofwaardigheid van McCain 
heeft alles te maken met de 
historische betrouwbaarheid van dit verhaal. En zo heeft de 
geloofwaardigheid van Jezus Christus alles te maken met 
de historische betrouwbaarheid van Zijn wóórden en van 
Zijn dáden, zoals ze ons beschreven zijn. 
Je kunt wel zeggen: ‘De boodschap, die is hier toch dat 
Jezus helpt?’ Maar als deze concrete verlamde man in 

werkelijkheid níét genezen werd, waar blijft de boodschap 
dan? Waaruit blijkt dan dat Jezus helpt?

5. Wonderen zijn ook nu een teken: God leeft!
Wonderen waren toen een realiteit, en ze zijn het nog 
steeds. Ook vandaag de dag genezen mensen soms op 
een manier die medisch volkomen onverklaarbaar is. Ook 
vandaag de dag zijn er mensen die aan gevaren 
ontsnappen op een manier die wij niet natuurlijk kunnen 
verklaren. Als er zulke wonderen gebeuren, kun je alleen 
maar zeggen: ‘Het zijn signalen, tekenen, dat God aan het 
werk is. Dat Hij leeft!’
Maar júíst omdat God een levende God is, moeten we 
ervoor oppassen om in systemen te gaan denken. En een 
systeem, dat wil zeggen, dat God altijd op dezelfde manier 
moet werken. 
Er zijn mensen, en misschien geldt dat voor u ook, die 
zeggen: ‘Ik kan niet geloven dat God iemand wonderlijk kan 
genezen, want áls dat zou gebeuren, dan zou dat 
betekenen dat Hij al die andere mensen, die niet genezen, 
zou laten vallen.’ In feite zeg je dan: ‘God is niet oneerlijk. 
Het is van tweeën één: óf iedereen die bidt om genezing 
wordt genezen, óf iedereen die bidt om genezing wordt niet 
genezen. Nou, het is duidelijk dat veel mensen die bidden 
om genezing toch overlijden. Dus: wonderen kunnen niet 
bestaan.’ Het klinkt logisch, maar het ís niet logisch. Want 
God is geen automaat. God is een Vader, die lééft. Hij heeft 
het totaaloverzicht, wij niet. Ook in de Bijbel zien we dat 
God de éne keer ingrijpt, de andere keer niet. De éne 
leerling van Jezus, Jakobus, wordt door koning Herodes 
vermoord. De andere leerling, Petrus, wordt door engelen 
uit de gevangenis bevrijd. Waarom? Dat staat er niet bij. 
God weet het. Hij heeft het totaaloverzicht. 

Daarom moeten we ook oppassen voor het ándere 
systeemdenken: ‘Als je echt gelooft en oprecht bidt, word je 
altijd genezen. En als je niet geneest, dan is er dus wat mis 
met je geloof, of je bidt niet goed.’ Ook dan maak je God tot 
een automaat. Maar God is geen automaat, Hij leeft! Hij 
geeft Zijn tekenen, dan hier, dan daar, tekenen dat Hij aan 
het werk is. En het grootste teken heeft Hij gegeven in het 
jaar 33, in Jeruzalem. Daar stond Jezus op uit de dood. 
Door die opstanding is het dudielijk geworden, dat 
inderdaad in Jezus God Zelf naar ons toe gekomen is. Wil 

je weten wie God is, dan moet je bij 
Jezus zijn. Op de morgen van de 
opstanding, op de Pasmorgen, heeft 
God laten zien dat Hij leeft, en dat Hij 
Zich bekend gemaakt heeft in Jezus. 

6. De levende God wijst Jezus als 
Redder aan. Het echt wonder is dat je 
je buigt voor Hem!
Gelooft u in wonderen? Geloof jij in 
wonderen? Dat is een belangrijke 
vraag. Maar voor God zijn wonderen 
alleen maar middelen om uit te komen 
bij die andere vraag, waar het écht om 

draait: geloof je in Jezus Christus? Geloof je dat God Hem 
heeft aangewezen als Redder van de wereld? Geef je je 
over aan Hem? Hij heeft macht om zonden te vergeven. 
Want voor al onze zonden ging Hij naar het kruis. 
Het echte wonder is: dat je je buigt voor Hem.
Amen.
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