Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 23 november 2008, 9.15 uur (Eeuwigheidszondag)
Thema: ‘Een stad vol vreugde’, n.a.v. Nehemia 12: 27-43 (kerntekst: vers 43) en Openbaring 21: 1-5a
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Het oude Jeruzalem: een stad vol vreugde! (Nehemia 12)

Wat kun je soms naar iets uitkijken! Naar een vakantie, naar je verjaardag, je bruiloft, naar de geboorte van een
kind. In de oorlog keek iedereen uit naar de bevrijding. Als het dan zover is, zeg je ‘Eindelijk!” En je viert feest!
Zo viert het volk van Juda het geweldige moment dat de muren van Jeruzalem hersteld zijn. Zestig jaar eerder
zijn ze verwoest door de Babyloniérs. Maar nu heeft God Nehemia naar Jeruzalem gezonden. Hij heeft, als
instrument in Gods hand, de mensen moed ingesproken en de zaken z6 goed georganiseerd, dat de muur
herbouwd is in 52 dagen! En dat ondanks alle complotten en dreiging van aanslagen. Een Godswonder! Daarom
wordt er feest gevierd! Daarbij vallen vijf dingen op.

Het feest is een inwijdingsfeest. Als wij blij zijn, zijn we vaak gewoon blij en we vieren feest, zonder meer. maar
hier wordt de muur ‘ingewijd’, als het ware aan God gegeven. Eigenlijk is voor een christen ieder feest een
inwijdingsfeest. Alles waarvoor je dankbaar bent, geef je aan God: je nieuwe levensjaar, je diploma of rijbewijs
met alle mogelijkheden van dien, je huwelijk, je kind (bij de doop). De essentie van geloof is, dat je met hart en
ziel belijdt, dat je niet van jezelf bent, maar het eigendom van Jezus Christus. Hij heeft je gekocht met Zijn bloed.
Eerst vindt de reiniging plaats. Er kan niet zomaar feest gevierd worden, eerst reinigen de priesters en Levieten
zichzelf, het volk, de poorten en de muur (vers 30). Er zal letterlijk schoongemaakt zijn, maar zéker ook in
godsdienstige zin. Alle zonde en schuld moest eerst worden verzoend, voordat het volk in het inwijdingsfeest God
kon ontmoeten. Er waren verschillende reinigingsrituelen (vergelijk Leviticus 11 tot en met 15 en Numeri 19),
zowel reiniging met water als reiniging door offers. Door te offeren werd het duidelijk: ‘Voor mijn zonde sterft dat
dier.” Zo is Jezus Christus gestorven, als Offerlam voor de zonden van Zijn volk. Van ons! Het komt erop aan dat
we elke keer weer bidden om reiniging, vergeving, heiliging.

De lof van God omarmt de stad. De inwijding vindt plaats, doordat twee zangkoren over de muur van Jeruzalem
lopen, vanaf het westen, het éne koor naar rechts, het andere naar links. Ze komen bij elkaar in het oosten, en
gaan dan samen de lof van God zingen in de tempel. De lof van God omarmt de stad! God had de verwoesting
van de stad toegelaten vanwege de zonden van het volk. Nu wordt de stad als het ware weer opgenomen in
Gods armen, en tegelijk is het alsof het volk zijn God weer in de armen valt. De omarming eindigt in de tempel:
God wil dat we samen Hem loven en dienen, Hij wil ons er allemaal bij hebben! Hij zoekt ons, verlangt naar ons!
Bij Hem kunnen we altijd terecht!

Gods lof gaat door! De muziekinstrumenten van koning David worden weer gebruikt (vers 36)! Blijkbaar zijn ze
niet vernietigd toen de stad in puin kwam te liggen. Wonderlijk! Dwars door alles heen gaat Gods lof door! Zo kan
ook in ons leven zomaar een lied terugkomen en ons tot steun zijn!

Er is een stad vol vreugde! In vers 43 wordt beschreven hoe de hele stad bruist van blijdschap. Vijf keer komt in
dit vers het Hebreeuws een vorm van het woord ‘vreugde’ terug, wellicht corresponderend met de vijf rollen van
de torah (Genesis t/m Deuteronomium). Woorden schieten tekort om de blijdschap te beschrijven! Wie het geloof
in God ontdekt, ontdekt de vreugde!

Het nieuwe Jeruzalem: een stad vol van volmaakte vreugde! (Openbaring 21)

In Openbaring 21 ziet Jezus’ leerling Johannes, op hoge leeftijd gekomen, een visioen van de heerlijke toekomst,
als Jezus terugkomt en alle dingen nieuw maakt. Uit de hemel daalt het nieuwe Jeruzalem neer. Terugkijkend
blijkt Nehemia 12 een voorproefje te zijn van die heerlijke toekomst.

De toewijding aan God is volmaakt. In het nieuwe Jeruzalem is alles van God en voér God. Hij woont temidden
van de mensen. In het oude Jeruzalem komt de zonde weer terug (zie ook Nehemia 13, het vervolg van
hoofdstuk 12), maar in het nieuwe Jeruzalem is de toewijding aan God volkomen!

De reiniging is volmaakt. In het nieuwe Jeruzalem is geen zonde meer, en dus ook geen berouw, geen spijt. Daar
geldt: ‘En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die
geschreven zijn in het boek des levens van het Lam’ (vers 27). leder die buigt voor Jezus is er welkom!

God omarmt de mensen. In het nieuwe Jeruzalem heet de Here God ons welkom, Hij wil bij ons wonen. Het
neerdalen van die stad wordt beschreven als een bruiloft (vers 2), en iedereen juicht voor de Bruidegom!

De lof van God gaat door! In het nieuwe Jeruzalem mogen we het lied zingen dat we hier hebben geleerd. Al het
waardevolle van hier gaat mee naar die stad, lezen we in vers 24: ‘De koningen der aarde brengen hun
heerlijkheid in haar.” We mogen het aanbieden als één groot lofoffer aan God!

De vreugde is volmaakt en oneindig! Het is altijd mooier dan wij denken. Zoals bij het blinde meisje, dat werd
geopereerd. Toen het verband werd verwijderd, keek ze verwonderd, en zei: ‘Mama, waarom heeft u me nit
verteld dat het z6 mooi is?’” Waarop haar moeder zei: ‘Ik kon dat niet met woorden zeggen.” We mogen ernaar
verlangen, naar dat nieuwe Jeruzalem. Als de vliezen ons van de ogen vallen, zullen we het zeggen: ‘Eindelijk!
Het is zover! God zij geprezen! Eindelijk!’

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

‘Voor een christen is elk feest een inwijdingsfeest’. Wat vindt u van die uitspraak?
Hoe vindt reiniging plaats in uw leven?
Verlangt u naar Gods toekomst en de terugkeer van Jezus? Waarom wel of niet?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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