
Samenvattting preek Capelle-Schollevaar, 1 februari 2009, 9.15 uur
Thema: ‘Jezus, een Schild tegen de stenen’, n.a.v. Leviticus 20: 20: 8-10 en 22-26 en Johannes 8: 1-11 (kern: vers 11)

1. Neemt Jezus de zonde echt serieus?
* Als je dit verhaal leest, kun je al heel snel sympathie voelen voor de overspelige vrouw. Maar als je je indenkt in 

haar man, of in haar kinderen, of in de vrouw van de man met wie ze in bed lag, dan besef je hoeveel ellende die 
man en zij hebben veroorzaakt. God neemt de zonde hoog op. Op allerlei vormen van seksueel wangedrag stond 
in Israël de doodstraf, lezen we in Leviticus 20. Dat begrijp je alleen als je beseft hoe juist seksuele zonden 
mensenlevens kunnen verwoesten...

* Deze vrouw, betrapt op overspel, wordt bij Jezus gebracht. Wat vindt Hij, moet ze gestenigd worden? Het 
populaire beeld dat Jezus niet zo moeilijk deed, klopt absoluut niet! Jezus nam overspel hóóg op! ‘Wie begerig 
naar een vrouw kijkt, heeft feitelijk al overspel gepleegd!’ zegt Hij (Mattheüs 5: 28). Als er Eén is die zuiver is, en 
ook zuiverheid vraagt, is Hij het wel!

* De Farizeeën en schriftgeleerden willen Jezus in de val lokken. Als Hij zegt: ‘Nee, stenig haar niet’, kunnen ze 
Hem aanklagen vanwege ontrouw aan Gods wet. Als Hij zegt: ‘Ja, ze moet gestenigd worden’, verliest Hij de 
naam een liefdevolle, genadige Heiland te zijn. Bovendien mochten de Joden niet zelf iemand executeren door 
steniging, alleen de Romeinse bezetters gaven zichzelf het recht de doodstraf uit te voeren. Dus Jezus zou in dat 
geval ook nog een oproerkraaier zijn tegen de Romeinen.

2. Jezus ontmaskert de schijnheiligheid van de Farizeeën en schriftgeleerden
* Jezus doorziet de list. Hij ziet ook dat deze vrouw alleen staat. Dat zegt al heel veel! Mensen kunnen alleen 

sámen betrapt worden op overspel. Waar is haar minnaar? Hebben ze die laten gaan, de lafaards? Volgens de 
wet moeten ze allebei gestenigd worden (Leviticus 20: 10). Weten de aanklagers dat niet, met al hun wetskennis?

* Jezus bukt en schrijft in het zand. Waarom? Het is in feite een waarschuwing. Hij brengt rust in de situatie. ‘Denk 
goed na voordat je wat doet!’ En júíst deze kenners van de Schriften moeten toch geweten hebben wat er staat in 
Jeremia 17: 12-14? Daar gaat het over de ‘plaats van ons heiligdom’, en daar bevinden ze zich: in de tempel! 
Jeremia schrijft: ‘Wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de 
HERE, verlieten.’ Door in het zand te schrijven, zegt Jezus als het ware: ‘Mensen, denk ná!!!’ 

* De tekst uit Jeremia bevat ook een bemoediging voor de overspelige vrouw: ‘Genees mij, HERE, dan zal ik 
genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof!’ Daar, in de tempel, onder de hoede van de 
‘hoop van Israël’, daar is een schuilplaats bij God! De mus en de zwaluw vinden er een woning, zou God dan 
geen mensen beschermen, die hulp zoeken bij Hem?

* Wat is Jezus’ antwoord? ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.’ Door die antwoord te 
geven, handhaaft Jezus de wet volledig. Hij ontkent niet dat steniging nu een terechte straf zou zijn. Maar Hij 
herinnert er ook aan, dat de wet van de getuigen zuivere motieven eist. (De getuigen moeten het eerst stenen 
werpen, Deuteronomium 17: 2-7, en er staat een zware straf op vals getuigen, Deuteronomium 19: 15-21.)

* Na dit antwoord van Jezus druipen de aanklagers af, de oudsten (met meer zelfkennis?) het eerst. 

3. Gods wet geldt voor íédereeen!
* Jezus handhaaft Gods wet, 100 %! Maar die wet geldt niet alleen voor deze vrouw, maar voor iedereen! Ook als 

wij mensen beschuldigen, openlijk of in ons hart, is de vraag: ‘Staan wij zelf zuiver voor God?’ Hij kijkt dwars door 
ons heen! Als we iets op iemand tegen hebben, is het goed om ons die vraag te stellen, op weg naar het Heilig 
Avondmaal. ‘Hoe sta ik zélf voor God?’ 

* De aanklagers druipen allemaal af. Ze verlaten Jezus. De vrouw niet! Zij blijft staan! En dan begint Jezus een 
gesprek met haar. Voor de mannen was zij een middel om Jezus te treffen, een ding. Voor Jezus is zij een mens. 

4. Jezus, de Zondeloze, werpt geen steen, maar is een Schild voor ons door Zelf de straf te dragen! 
* De Enige zónder zonde werpt géén steen! Waarom niet? Dat móét toch volgens Gods wet? Inderdaad, die 

doodstraf moet worden voltrokken. Maar niet ten koste van deze vrouw! ‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden!’ 
(Johannes 3: 17). De straf blijft nog openstaan, maar zal worden voltrokken op Golgotha, niet door setniging, 
maar door kruisiging. De wet wordt helemaal gehandhaafd, maar wel ánders. 

* Als wij iemand ‘in het midden van de kring’ wilden plaatsen, dan is er ook voor hem of haar vrijspraak, door geloof 
in Jezus Christus! Kunnen wij daarmee leven?!? Avondmaal vieren betekent: de tekenen van de vergeving, brood 
en wij, ontvangen, en ze óók doorgeven aan de ander!! 

* Deze vrouw is op heterdaad betrapt, en dat is haar redding geworden! Zonde moet in het licht komen, dan kan ze 
worden beleden én verzoend. Jezus geeft vrijspraak, en die vrijspraak gaat áltijd gepaard met verandering: ‘Ga 
heen, zondig van nu af niet meer!’  

* Bij Jezus vindt deze vrouw een schild tegen de stenen. ‘God de HERE is een Zon en Schild’, Psalm 84: 12, ‘Hij 
zal genade én eer geven!’ Of zoals een alleenstaande moeder het verwoordt in de Zelfkrant van deze week: Voor 
al uw zonden zal Hij u met liefde vergeven, als u berouw hebt van een goddeloos leven. Uw leed doet Hem zo 
verschrikkelijk veel pijn, want Hij wil niets liever dan uw Redder en Verlosser zijn!

Om (samen?) over an te denken:
1. Heeft u meer oog voor zonden van anderen, of van uzelf? Wat leert u uit dit bijbelgedeelte?
2. Vindt u de vrijspraak die Jezus biedt een goedkope vrijspraak? Of een dure vrijspraak? Waarom?

Reageren? René van Loon, tel. 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


