
Preek Capelle-Schollevaar, 15 februari 2009, 16.00 uur (voortzetting en danzegging Heilig Avondmaal)
Thema: ‘Kom in het Licht!’ naar aanleiding van Johannes 12: 37-50 (kerntekst: vers 46)

De bunker van Bob
Stelt u zich het volgende eens voor. Er is een man, 
laten we hem Bob noemen. Bob is geen prettig mens. 
Eigenlijk net andersom, Bob is een heel vervelend 
mens. In de buurt waar hij woont, heeft eigenlijk 
iedereen een hekel aan hem. Bob heeft altijd 
commentaar. Als er kinderen spelen, krijgen ze van Bob 
altijd een uitbrander, omdat ze met hun bal weer eens 
te dicht in de buurt van zijn auto zijn gekomen. Als je 
met een collectebus langs de deuren gaat, en je komt 
bij Bob, dan geeft hij nooit wat. Maar nog erger, hij smijt 
de deur echt dicht. Nou, zo’n soort figuur. 
En dan, op een dag, krijgt Bob nieuwe buren. Paul en 
Hannie, met hun kinderen. En die kinderen hebben al 
heel snel in de gaten: ‘Wij hebben geen leuke buurman.’ 
Paul en Hannie zelf ook. In de 
tijd van de verhuizing stond 
Bob om de haverklap aan de 
deur. ‘Hou eens op met dat 
boren!’ En: ‘Kunnen jullie die 
kinderen niet stil houden?’
Hannie kan er totáál niet 
tegen. Maar het is vreemd: bij 
Paul werkt het anders. Paul 
heeft voorzichzelf een 
bepaald doel gesteld. ‘Ik wil 
het hart van Bob bereiken.’ En 
wat doet Paul? Wat er ook 
gebeurt, hij benadert Bob. Hij 
gaat naar hem toe, altijd 
opgewekt, altijd vriendelijk. Hij 
nodigt Bob uit: ‘Kom eens een 
keer koffie drinken!’ Natuurlijk 
zegt Bob ‘Nee’, maar Paul 
blijft het zeggen. In de zomer 
is het warm, Paul gaat de tuin 
sproeien, en hij belt aan: ‘Bob, 
zal ik jouw tuin gelijk ook even 
meenemen?’ En hoe sjacherijnig Bob ook is, hoe 
agressief ook, écht agressief, Paul is niet van zijn stuk 
te brengen. Zo blijft dat maar doorgaan. Paul blijft 
hartelijkheid uitstralen, Bob blijft in zijn bunker. De 
dagen worden weken, de weken worden maanden, de 
maanden worden jaren. En dan, na twee jaar, wordt er 
‘s avonds aan de deur gebeld. ‘Is Paul thuis?’ Ja, Paul 
is thuis. De auto van Bob wil niet starten, en of Paul 
misschien startkabels heeft. Voor het eerst in twee jaar 
is er een kleine opening.   
Na die avond van de startkabels krijgen ze af en toe 
een praatje, Paul en Bob. En nog steeds doet Bob soms 
vreemd. De ene dag staat hij dan tien minuten met Paul 
te praten, de volgende dag kijkt hij hem niet aan. 
Maar uiteindelijk lukt het. Ze komen in contact, ze 
krijgen gesprekken, en wat blijkt? Bob was de middelste 
in een groot gezin. Zijn vader dronk en was altijd 
onbetrouwbaar. Hij kon vriendelijk zijn, en je vervolgens 
letterlijk een hoek in trappen. Pa was trots op de oudste 
kinderen, en de jongste werden verwend. Maar Bob 
kreeg nooit aandacht. Nooit een woord van waardering. 
Bobs moeder, die was altijd weg. Bob weet zelf niet 
waarom. Bob was een klein manneke en op school 
werd hij altijd gepest. En zo raakte Bob in zijn 
isolement. Bob vertrouwde niemand en niemand 
vertrouwde Bob. Als iemand vriendelijk was tegen Bob, 
dan dacht Bob: ‘Wat moet je van me? Je wilt zeker iets!’ 

Bob zat in zijn bunker. En toen kwam Paul. Bob 
begreep er helemaal niets van. ‘Wat wil die Paul van 
me? Waarom is hij aardig? En waarom blijft hij aardig? 
Er moet wat achter zitten!’ Maar er zat niks achter, bij 
Paul. En wat gebeurde er? Gaandeweg, héél 
voorzichtig, stapje voor stapje, kreeg Bob vertrouwen in 
Paul. De bunker van Bob, die werd steen voor steen 
afgebroken door de hartelijkheid van Paul. En na al die 
jaren kwam Bob heel voorzichtig uit zijn isolement. 
Eerst had hij alleen contact met Paul. Toen met Paul en 
Hannie samen. Toen met hun kinderen. Toen met 
anderen in de straat. In het hart van Bob is iets 
opengebloeid. En Bob is in beweging gekomen. Bob is 
zijn eigen grens overgegaan. 

Drie bewegingen
Waarom vertel ik u dit verhaal? Omdat dit precies is, 
wat er staat in onze tekst, Johannes 12: 46. Daar zegt 
de Here Jezus: ‘Ik ben als een licht in de wereld 
gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de 
duisternis blijve.’
In die tekst gaat het over drie dingen die gebeuren. Drie 
bewegingen. 

1. Jezus, het Licht, kwam in de wereld om te redden!
De eerste beweging, is de komst van Jezus. ‘Ik ben als 
een licht in de wereld gekomen.’ Let u even op dat 
woordje: ‘gekomen’. Wij, als mensen, komen niet naar 
deze wereld. Nee, we ontstaan in deze wereld. We zijn 
vanaf het begin van ons leven in deze wereld geweest. 
Jezus niet. Hij is naar deze wereld toegkomen. Dat was 
een bewuste keuze. Hij vertelt daarover in de twee 
verzen hiervoor, vers 44 en vers 45: ‘Wie in Mij gelooft, 
gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft 
(daar heb je dienzelfde beweging!); en wie Mij 
aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft.’ 
Dat gaat héél ver! Jezus zegt: ‘Als je naar Mij kijkt, dan 
zie je tegelijk ook Mijn hemelse Vader! Want Ik en de 
Vader zijn Eén!’ Voor ons is dat een mysterie. Hoe 
kunnen God de Vader en God de Zoon nu één zijn, één 
God? Wij belijden dat God één is, en dat we die éne 
God kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 



U kent misschien wel dat voorbeeld: water is dezelfde 
stof als ijs, en als je het kookt, wordt het waterdamp. 
Eén stof, maar we kennen die éne stof op drie 
manieren, als water, als ijs en als damp. 
‘Wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij 
gezonden heeft.’ In Jezus is God Zelf naar deze wereld 
toegekomen. Het Licht heeft ervoor gekozen om neer te 
dalen in de duisternis. 
Weet u nog? Paul stelde zich ten doel om het hart van 
Bob te bereiken. Jezus Christus stelde Zich ten doel om 
deze wereld te bereiken, om ons als mensen te redden. 
Dat is de eerste beweging. God de Zoon koos ervoor 
om in deze wereld te komen. Dat was geen kwestie van 
eigenbelang, maar puur en alleen liefde, dienstbare 
liefde, zelfwegcijferende liefde.

2. Hij nodigt ons uit om op Hem te vertrouwen
‘Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een 
ieder, die in Mij gelooft...’ Dat is de tweede beweging: 
geloof in Hem. En dat woordje ‘geloven’ in het Grieks, in 
de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, het 
woordje voor ‘geloven’ betekent tegelijk ook 
‘vertrouwen’. Dat moet u altijd maar onthouden. Wat is 
geloof? Geloof is vertrouwen. Bob kreeg van lieverlee, 
heel langzaam maar zeker, vertrouwen in Paul. Er zát 
niets achter. Paul hád geen verborgen agenda. En toen 
Bob dat merkte, ging zijn vertrouwen groeien. 
Jezus Christus is in deze wereld gekomen, en Hij nodigt 
ons uit, door wie Hij is, om Hem te gaan vertrouwen. 
Om in Hem te gaan geloven. Dat kun je meestal niet 
één, twee, drie. Daar gaat tijd overheen. Leer Hem 
maar kennen! Als je jong bent, of als je ouder geworden 
bent. Leer Hem maar kennen, zoals Hij in de Bijbel tot 
ons komt. Stel je open voor wat die Bijbel zegt, neem 
daar tijd voor, aandacht, ruimte. 
En ga dan ook maar in het dagelijks leven op pad met 
Jezus. Door te doen wat Hij zegt, wat Hij vraagt. Door in 
je gebed elke keer alles aan Hem voor te leggen. Leg je 
keuzes maar voor Hem neer. ‘Wat moet ik gaan 
studeren? En hoe zou ik meer kunnen betekenen voor 
andere mensen? Hoe moet ik omgaan met dat conflict, 
dat me zo leegzuigt?’ Leg alles maar open! En kijk maar 
wat er gebeurt, win aan vertrouwen! Leg je schuld voor 
Jezus neer. Die dingen die je weg hebt gestopt, waar 
niemand wat van mag weten. Leg ze open voor Jezus 
Christus, en vraag om vergeving. 
Ga op weg met Jezus. En je zult het zien: je wint aan 
vertrouwen. Je geloof zal gaan groeien. Dat is de 
tweede beweging. 

3. En Hij vraagt ons om uit het duister te komen, in 
het Licht!
En dan de derde beweging. ‘ (1) Ik ben als een licht in 
de wereld gekomen, opdat (2) een ieder, die in Mij 
gelooft, (3) niet in de duisternis blijve.’
Wat was nu het doel van Paul? Dat Bob uit zijn 
isolement zou komen! Dat hij zou veranderen! Niet 
alleen naar Paul, maar uiteindelijk naar alle mensen! 
Dat Bob in beweging zou komen, en niet zou blijven 
hangen in negativiteit, in duisternis. 
Jezus is als een Licht in de wereld gekomen, opdat een 
ieder die gelooft in Hem, die vertrouwen krijgt in Hem, 
niet blijft zitten in een donker hoekje, maar erúít komt, in 
bewéging komt. Jezus is gekomen om ons leven te 
veranderen, om het te transformeren, van binnenuit! 

Ik heb een boek, dat héét zo: ‘Van binnenuit’. Het is 
trouwens ook een mooi boek, geschreven door Larry 
Crabb. En de ondertitel van dat boek, daar moet ik best 
vaak aan denken. De ondertitel luidt: ‘Werkelijke 
verandering is mogelijk!’ De boodschap van het 
Evangelie is een boodschap van hoop! Je hoeft niet 
altijd te blijven wie je tot nu toe geweest bent. 
Werkelijke verandering is mogelijk! Ja, het is zelfs 
onontkoombaar! Het is Jezus’ bedoeling dat je niet in de 
duisternis blijft, maar in het licht komt! En dat al die 
dingen, waar je soms zóveel moeite mee kunt hebben, 
dat die in Gods licht komen. Dingen in jezelf, die 
donkere kant in jezelf. Dingen in je verleden, die je 
vasthouden als kettingen, dingen die je naar de keel 
kunnen vliegen. Werkelijke verandering is mogelijk! 
En je móét ook in beweging komen. We hebben ook 
gelezen wat aan dit vers vooraf gaat. Johannes vertelt 
dat veel mensen niet geloven. Vers 37: ‘En hoewel Hij 
zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden 
zij niet in Hem.’ Johannes zegt: ‘Dat wordt al 
beschreven in de profetieën van Jesaja, dat ongeloof.’ 
‘Maar’, zegt Johannes dan, ‘er waren ook mensen die 
wél in Jezus geloofden, zelfs leiders!’ Vers 42: ‘En toch 
geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter 
wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om 
niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij 
waren gesteld op de eer van de mensen, méér dan op 
de eer van God.’ 
Dat kan dus ook! dan is dat Licht gekomen, en je bent in 
Hem gaan geloven, maar je komt niet uit je donkere 
hoek! Die derde beweging, die is er niet! Dan kun je 
christen zijn, maar er gaat niets van je uit! Je doet 
gewoon met de rest mee, mee mopperen over de 
samenleving, en over de overheid, en over de jeugd van 
tegenwoordig. Mee belasting ontduiken. Meedoen met 
het ellebogenwerk op de zaak. Meeroddelen in de 
buurt. Enzovoorts enzovoorts enzovoorts. 

Jezus zegt: ‘Kom in beweging! Laat Mijn licht op je 
leven vallen! Laat je vertrouwen groeien, en kom dan uit 
het duister!’ 
Licht zet in beweging! Wist u dat? Als de zon opkomt, 
dan gaan de bloemen open. En als het straks zomer 
wordt, en er is steeds meer licht, dan is er ook steeds 
meer beweging in de natuur. Dan gaan de bijen 
zoemen, en de vogels gaan steeds meer fluiten, en dan 
zie je de knoppen aan de bomen openbarsten. Licht zet 
in beweging! Wij zijn als een auto die rijdt op zonne-
energie. Als er geen zon is, staat de wagen stil. Maar 
als de zonnestralen erop vallen, dan komt de auto in 
beweging. 

Vandaag vierden we de Maaltijd van het Licht!
Vandaag mochten we het Avondmaal vieren. Maaltijd 
van het Licht. Het Licht dat tot ons kwam, uit de lichte 
hemel, om Zichzelf te geven, om ons te redden. 
Mensen zoals Bob, wat kunnen die eindeloos dankbaar 
zijn voor mensen zoals Paul. En mensen zoals wij, 
mensen die zo makkelijk in ons donkere hoekje blijven 
vastzitten, wat kunnen wij eindeloos dankbaar zijn voor 
het Licht dat kwam, voor het Licht dat ons de hand 
reikte, voor de Zon die ons kuste met Zijn stralen.
Lieve gemeente, kom in het Licht. Leef voor het Licht! 
Leve het Licht!
Amen. 
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