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Thema: ‘Geloof: is dat niet erg vaag?’ naar aanleiding van Johannes 1: 1-15 en 14-18 en 1 Johannes 4: 7-12

Een begrijpelijke vraag!
‘Geloof: is dat niet erg vaag?’ Ik moet u zeggen: ik begrijp 
die vraag wel. Kijk, dit glas water, dat is concreet, dat is 
tastbaar. Je voelt het glas, je proeft het water. Maar God? 
Je kunt God niet zien, je kunt Hem niet horen, Hij onttrekt 
Zich aan onze waarneming. Wie is God? Er wordt zóveel 
over Hem gezegd! En als je dan vraagt: ‘Geef me dan eens 
een bewijs dat God er is’, dan kan niemand dat geven. 
Mensen zeggen ook van alles en nog wat over God. De 
één denkt dit, en de ander denkt dat. Wie heeft er gelijk? Of 
heeft niemand gelijk? Is het niet gewoon een kwestie van 
gevoel? Ja, en als je dat gevoel niet hebt, dan houdt het op. 
Toch? 
Of is er toch méér over te zeggen? 

‘Niemand heeft ooit God gezien...’
We hebben twee stukjes uit de Bijbel gelezen. Allebei die 
stukjes zijn geschreven door Johannes, één van de twaalf 
leerlingen van Jezus. Drie jaar lang heeft Johannes heel 
intensief met Jezus opgetrokken, dag in, dag uit. Daarna, 
toen Jezus gekruisigd was, gestorven en ook weer 
opgestaan, is Johannes de wereld ingetrokken om over 
Jezus te vertellen. En hij is gaan schrijven. Hij schreef een 
Evangelie, een levensbeschrijving van Jezus, het Evangelie 
van Johannes. En hij schreef ook drie brieven. Of 
misschien wel meer, maar drie brieven zijn er in de Bijbel 
opgenomen. Uit de eerste brief hebben we ook iets 
gelezen. 
En nu staat er een zinnetje, zowel in dat Evangelie als in 
die eerste brief, twee keer hetzelfde zinnetje, dat ons 
vanmiddag kan helpen. Johannes schrijft: ‘Niemand heeft 
ooit God gezien...’ Nou, daar zijn we precies bij onze vraag. 
‘Niemand heeft ooit God gezien...’, hoe kun je dan iets van 
Hem weten? 
Op die vraag geeft Johannes twee antwoorden. Daar gaan 
we zo naar kijken. Maar eerst wil ik nog twee andere 
opmerkingen maken. 

Er zijn meer dingen ‘vaag’, die toch heel concreet zijn
De eerste opmerking: wij kunnen geloof wel vaag vinden, 
maar in het dagelijks leven zijn 
veel meer dingen vaag. Ik vind 
bijvoorbeeld elektriciteit iets 
vaags. Je ziet het niet, maar als 
de stekker van de stofzuiger niet 
in het stopcontact zit, gebeurt er 
niets! De werking van een 
computer is voor mij volstrekt 
vaag. Gisteren schreef ik deze 
preek, en opeens viel de 
computer uit. Ik had nog niet 
gesaved, dus ik moest weer 
opnieuw beginnen. Waarom die 
storing? Geen idee! En dan iets 
van een heel andere orde: liefde. 
Kun jij de liefde aanwijzen? Vorige week was het 
Valentijnsdag, overal werd de liefde gevierd, maar wat is 
liefde. Bestaat echte liefde? Kun je dat bewijzen? Wanneer 
is er echte liefde? Als je erover nadenkt, is de liefde 
eigenlijk heel vaag, en toch zijn we er denk ik allemaal wel 
van overtuigd dat er echte liefde is, en dat die liefde een 
heel concrete uitwerking heeft. Uit liefde kan iemand zich 
hélemaal opofferen voor een ander.
Er zijn méér dingen die niet grijpbaar zijn, niet tastbaar, en 
toch heel concreet. Ik kom nu even bij iets heel gevoeligs. 

Leven en dood. Wat is leven? Ik weet nog goed dat we 
onze hond moesten laten inslapen. Het ene moment keek 
hij me nog aan, met die trouwe ogen. Het volgende 
moment was het leven weg, en droeg ik mijn eigen hond 
levenloos weg. Wat is leven? Je kunt het niet pakken, je 
kunt het niet zien, maar het is ó zo reëel, en dat weten we 
allemaal! Er zijn dingen in ons leven, die niet tastbaar zijn, 
waar je geen grip op krijgt, maar die er wel degelijk zijn, en 
die heel concreet zijn! Dat is de ene opmerking.

Niet alle concrete dingen worden door iedereen geloofd
En de andere opmerking, dat is het omgekeerde. Er zijn 
ook dingen, die heel concreet zijn, heel bewijsbaar, en die 
we tóch niet allemaal geloven. Vanaf de jaren ’50 is het al 
bekend en bewezen dat roken slecht is voor de 
gezondheid. Maar tientallen jaren wilden velen daar 
gewoon niet aan, en nog steeds zijn er mensen die zeggen: 
‘Nou, ik geloof er niks van. Mijn opa rookte als een 
schoorsteen en hij is 92 geworden.’
Of die discussie rondom bisschop Williamson. Het is toch 
zónneklaar, buiten iedere twijfel, dat die holocaust heeft 
plaatsgevonden? De namenlijsten zijn er toch, van die zes 
miljoen slachtoffers? Maar Williamson ontkent het, 
glashard. En hij is écht niet de enige, helaas! 
Dus als wij zeggen: ‘Was geloof nu maar gebaseerd op 
keiharde feiten’, dan moeten we wel beseffen dat ook 
keiharde feiten lang niet altijd geloofd worden. Dat is de 
tweede opmerking.

Johannes’ eerste antwoord: ‘Kijk naar Jezus!’
Maar nu terug naar Johannes. ‘Niemand heeft ooit God 
gezien...’, hoe kun je dan iets van Hem weten? Het eerste 
antwoord van Johannes komt uit zijn Evangelie, hoofdstuk 
1, vers 18: ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige 
Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, 
heeft Hem doen kennen.’ In Jezus is God Zelf mens 
geworden. Johannes noemt Jezus ‘het Woord’. Oftewel: in 
Jezus heeft God Zich uitgesproken. Alles wat God te 
zeggen had, Zijn Woord, heeft Hij gezegd in Jezus. In de 
Zoon, Jezus Christus, is het Woord mens geworden. Zo 

zegt Johannes dat, vers 1: ‘In het 
begin was het Woord, het Woord 
was bij God en het Woord was 
God.’ En dan vers 14: ‘Het Woord is 
mens geworden en heeft bij ons 
gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben Zijn 
grootheid gezien, de grootheid van 
de enige Zoon van de Vader.’
In Jezus Christus is God Zelf bij ons 
komen wonen. Niemand heeft God 
ooit gezien, maar we hebben Jezus 
gezien. In Johannes 14 staat dat 
Jezus Zelf zegt: ‘Wie Mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien.’ 

Natuurlijk, je kunt zeggen: ‘Ja, God is zo vaag, onzichtbaar, 
je kunt Hem niet voelen, niet horen.’ Maar dat weet God 
ook! Hij wéét hoe moeilijk dat is, voor ons! En als u en jij en 
ik nou zouden moeten nadenken over een oplossing 
daarvoor, wat zouden we dan zeggen? Ik denk dat we dan 
dit zouden zeggen: ‘Als God nou eens op aarde kwam, dat 
we Hem konden zien! Als Hij nou eens tussen ons kwam 
leven, als we Hem gewoon vragen konden stellen, dát zou 
een oplossing zijn! Dat zou heel concreet zijn! En als wij 



dan zouden twijfelen: “Is dit God wel?”, dan zou 
bijvoorbeeld kunnen laten zien dat Hij God is door 
bijzondere wonderen. Als God op aarde zou komen, dan 
zou Hij alle zieken om Hem heen meteen genezen. En als 
er honger was, dan zou Hij zorgen dat er eten kwam. En 
als mensen in nood kwamen, door een vreselijke storm of 
zo, dan zou Hij ervoor zorgen dat het stil zou worden.’ 
‘Nou’, zegt Johannes, ‘precies dat wat je wenst, ís gebeurd! 
God ís Mens geworden. Hij hééft onder ons gewoond! En 
wij hébben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige 
Zoon van de Vader.’
In Jezus is God ons tegemoet gekomen. Juist omdat we 
Hem niet kunnen zien!
En toch kun je ook weer denken: ‘Ja, Jezus... Ik ben er niet 
bij geweest!’ Dat is ook zo. Maar ik ben er ook niet bij 
geweest dat Columbus in Amerika aankwam. Toch is dat 
echt gebeurd, dat weet ik zeker. Waarom? Omdat de 
ooggetuigen dat hebben opgeschreven, en omdat de rest 
van de geschiedenis niet te verklaren zou zijn zonder 
Columbus in Amerika. 
Vier mensen hebben het levensverhaal van Jezus 
opgeschreven. Twee directe ooggetuigen, Mattheüs en 
Johannes. En twee mensen hadden het uit de eerste hand, 
Markus en Lukas. Vijfhonderd mensen hebben Jezus 
gezien, nadat Hij uit de dood was opgestaan. Vijfhonderd! 
En velen van hen zijn ervoor de dood ingegaan, voor hun 
boodschap: ‘Ik heb Hem echt gezien, na Zijn opstanding!’ 
Het christendom, dat meteen zo’n enorme vlucht heeft 
genomen, is niet te verklaren buiten Jezus om. Zo vaag is 
het niet! 
‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die 
zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem 
doen kennen.’ Dat is het eerste antwoord van Johannes. 

Johannes’ tweede antwoord: ‘Kijk naar wat God doet in 
mensen!’
En zijn tweede antwoord, dat staat in die brief. 1 Johannes 
4: 12: ‘Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle 
werkelijkheid geworden.’ Oftewel: ‘God Zelf kun je niet zien. 
Maar in de manier waarop we als christenen met elkaar 
omgaan, kan Gods liefde ten volle werkelijkheid worden. 
Dan blijft God in ons. Dan wordt Hij zichtbaar in ons!’ 
Nou, als Johannes dat zegt, begeeft hij zich wel op glad ijs. 
Want het gedrag van christenen, daarover valt ene 
zwartboek te schrijven. Laten we maar heel eerlijk zijn! En 
dan hoeven we echt niet te wijzen naar vroeger, naar de 
kruistochten, want gewoon, in onze tijd, zijn er dan wel héél 
veel negatieve voorbeelden te geven – helaas! En toch, 
tóch geldt, dat wat God doet in mensenlevens, dat dat vaak 
zó concreet is, en zó indrukwekkend, dat op grond daarvan 
veel anderen weer tot geloof zijn gekomen. Professor Arie 
van de Beukel, destijds natuurkundige in Delft, schreef 
verschillende boeken over wetenschap en geloof 
(waaronder De dingen hebben hun geheim, ISBN: 90 259 
445 31). En hij schrijft dan: ‘Waarom geloof ik? Omdat God 
te bewijzen valt? Nee. Waarom geloof ik? Omdat ik Hem 
gezien heb in het leven van mijn vader. En van meester 
Bergsma, vroeger op school. Omdat ik Zijn werk zag in het 
leven van mensen.’

Mensen die werkelijk tot geloof komen in Jezus Christus, 
die veranderen. Niet dat ze volmaakt worden, zeker niet. 
Maar ze veranderen wel. Een jongen die niet kerkelijk was 
opgegroeid werd uitgenodigd door een christelijke vriend 
om mee te gaan op een zomerkamp. Het was een 

christelijk kamp. En die christelijke jongen, die hoopte dat 
het kamp zó mooi zou zijn, dat zijn vriend zou gaan 
geloven. Mara dat kamp, dat werd één grote ramp! De 
leiding had elke dag ruzie, ze lagen constant met elkaar 
overhoop. Aan het eind van die week vroeg de jonge 
christen aan zijn vriend, heel voorzichtig: ‘Wat vond je van 
deze week?’ Weet u wat die vriend zei? ‘Ik denk dat ik 
christen word! Ik vond het geweldig om te zien! Kijk, die 
leiding, dat waren mensen, die pasten niet bij elkaar. Dat 
kon iedereen zien, vanaf het eerste moment. Dus dat ze 
ruzie hadden, dat verbaasde me niks. Maar in elk ander 
kamp zouden ze allang naar huis gegaan zijn. Zo van: 
“Bekijk het maar hier!” Maar wat deden zij? Elke dag gingen 
ze toch verder! Ze legden wéér hun ruzie bij en ze 
probeerden het elke keer weer!’ 

Zoek zelf contact met God! En ontdek hoe concreet Hij 
werkt!
Is geloven vaag? Johannes zegt: ‘Kijk naar Jezus! Jezus is 
niet vaag! Kijk naar wat God doet in mensenlevens. Dat is 
heel concreet!’ En in die uitspraken van Johannes ligt ook 
een uitdaging aan uzelf, aan jouzelf! Vindt u het vaag, 
geloof? Vind jij het vaag? Ga op pad! Zoek God Zelf! Zoek 
het contact, door te bidden, door de Bijbel te lezen, door 
met een christelijke gemeente mee te gaan leven. En kijk 
wat er gebeurt in je eigen leven! En of je dat dan nog vaag 
vindt. 

Ik ben momenteel bezig in een boek (De man die God 
geloofde, ISBN 90 700 48 086) over James Hudson Taylor 
(zie foto hiernaast), een man uit de 19e eeuw die naar 
China reisde om daar het Evangelie door te geven. Hudson 
Taylor leefde héél dicht bij God. En álles wat hij had, zijn 
hele bezit, deelde hij voortdurend met de mensen om hem 
heen. Als je dit boek leest, dan is het werk van God zó 
concreet, dat is adembenemend van bladzij tot bladzij. Eén 
heel klein voorbeeldje. Hudson Taylor had ergens een kist 

met kleren staan, 
waar hij niet meer bij 
kon komen. Hij wilde 
die kist ophalen, maar 
er brak burgeroorlog 
uit. Vijftien maanden 
later zat hij bijna 
zonder kleren. Hij was 
ook arts en had een 
patiënt met pokken 
behandeld. Toen 
moesten zijn eigen 
kleren worden 
verbrand. Zijn geld 
had hij allemaal 
weggegeven, en 
kleren had hij 
nauwelijks meer. 
Precies op dat 

moment kwam de kist met kleding aan. Naar hem 
toegestuurd vanuit die verre stad. Vijftien maanden later. 
Zo staat dit hele boek vol. En ook onder ons kunnen vélen 
verhalen vertellen over de concrete zorg van God. 
Geloof, is dat vaag? Het líjkt vaag. Maar ga die weg achter 
Jezus aan. En ontdek zelf hoe onvoorstelbaar reëel het is! 
God heeft Zijn Zoon gegeven in deze wereld. En Hij werkt 
super-concreet. Ook vandaag! 
Amen. 
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