
Preek in de doopdienst in de Ontmoetingskerk, Capelle-Schollevaar, 22 maart 2009, 9.15 uur
Thema: ‘Je bent welkom bij Jezus’, naar aanleiding van Markus 10: 13-16

1. Ook kinderen hebben Jezus nodig! 
Er is een verhaal over een schapenboer. Ergens in 
Australië of zo, of Nieuw-Zeeland. Die schapenboer had 
een zoon, een jongen van een jaar of tien. En die zei: ‘Ik wil 
eigenlijk wel graag naar de kerk. Mag dat?’ Wat zei die 
boer? ‘Ach joh, daar ben je nog veel te jong voor. Daar 
begrijp je nog niks van. Kijk, oude mensen, die gaan 
nadenken over God. Want oude mensen, die gaan een 
keer sterven, en ja, dan wil je graag in de hemel komen. 
Maar jij, jij bent nog zo jong, jij bent nog veilig.’ 
Nou, dat was gebeurd, en toen, de volgende dag, zag de 
boer in de verte allemaal donkere, zwarte wolken. Hij 
dacht: ‘Oei, dat wordt een enorm noodweer!’ Hij zag al 
bliksemflitsen. Hij riep zijn zoon, en hij zei: ‘Help jij mee? 
De schapen moeten allemaal naar binnen. En vergeet de 
lammetjes niet hè? Er mag geen lammetje in de wei 
achterblijven.’ 

Toen keek zijn zoon heel verbaasd. ‘De lammetjes?’ vroeg 
hij. ‘De lammetjes zijn toch nog jong? U hebt het zelf 
gezegd: als je jong bent, ben je toch veilig?’ 

Ja, u voelt wel aan, en jij begrijpt het ook wel: zo werkt het 
natuurlijk niet! Als er onweer komt, dan moet iedereen 
schuilen, de schapen en ook de lammetjes. En zo heeft 
ook iedereen de Here Jezus nodig. De grote mensen, en 
de kinderen. 

2. De Here Jezus heet kinderen hartelijk welkom!
De discipelen van Jezus, Zijn leerlingen, de overal met 
Hem meegaan, die hebben dat niet begrepen. ‘Wat wilt u?’ 
vragen ze aan die ouders, vaders en moeders die met hun 
kinderen naar Jezus toekomen. ‘We willen zo graag dat 
Jezus ze aanraakt. Dat Hij ze zegent en dan met ze bidt.’ 
Zoiets zullen die ouders wel gezegd hebben. Maar de 
discipelen? Die vinden dat volstrekt onnodig. ‘Denkt u dat 
Jezus dáár tijd voor heeft? Ziet u niet hoe druk Hij het 
heeft? Ziet u al die mensen dan niet staan? De Here Jezus 
moet toch onderwijs geven? En wat begrijpen die kinderen 
daar nou van?’ 
Zo zijn ze bezig. Het zal best goed bedoeld zijn van de 
discipelen. Ik denk dat ze echt dachten dat ze Jezus op 
deze manier konden helpen. ‘Hij heeft het al zo druk. Laten 
we Hem nou niet storen!’
Maar ondertussen mogen die kinderen dus niet naar Jezus 
toe! En als Jezus dát merkt, dan wordt Hij echt boos! ‘Wat 
hoor Ik daar? Houden jullie die kinderen weg bij Mij? Dan 

hebben jullie het écht niet begrepen! Natuurlijk mogen ze 
komen! Natuurlijk! Ga alsjeblieft aan de kant!’
En daar komen ze. Vaders en moeders met kleine kinderen 
en grotere kinderen. Baby’s, maar ook kinderen die al heel 
veel hebben geleerd. En bij de Here Jezus zijn ze welkom! 
Van harte welkom! Hij staat klaar, met open armen! Hij 
zegent de kinderen, Hij legt Zijn armen om hun schouders. 
Vind je het niet mooi? En u, vindt u het niet ontroerend? Zó 
is de Here Jezus! Zoals het veiligheid is voor de lammetjes 
in de wei, zo zijn er de armen van Jezus, beschermend om 
ieder mens, en zéker beschermend om kinderen. Je bent 
welkom bij de Here Jezus! Dat is het thema vandaag, want 
dat is het allerbelangrijkste wat er in de Bijbel staat: je bent 
welkom, wie je ook bent! Wat er ook gebeurd is in je leven! 
Of je nu groot bent of klein, of je nu heel slim bent, of je 
hebt moeite met leren, of je nu christelijk bent opgevoed, 
thuis, of je bent niet christelijk opgevoed. Bij de Here Jezus 
ben je welkom! 
En dan zegt Jezus daar ook iets over. Wat zegt Hij dan 
precies? Hij zegt: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, 
verhindert ze niet (houdt ze niet tegen); want voor zulke 
mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: Wie 
het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het 
voorzeker niet binnengaan.’

3. Bij God kun je alleen komen met lege handen
Niet iedereen komt bij God. Dat staat hier! Het kan zijn dat 
je het Koninkrijk van God niet binnengaat. Dat is heel erg, 
als je niet bij God komt! En toch zegt Jezus: ‘Je bent 
welkom! Iedereen mag komen, ook de kinderen!’ Wat is er 
dan nodig, om bij God te komen? Wat is er nodig, om het 
Koninkrijk van God binnen te gaan? Weet u wat er nodig 
is? Wat er nodig is, dat zijn: lege handen. ‘Wie het 
Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het 
voorzeker niet binnengaan.’ Dat is het woord waar het om 
draait: ontvangen! 
Wat maakt kinderen nu zo bijzonder? Zijn kinderen altijd 
lief? Nee. Zijn kinderen altijd eerlijk? Ook niet. Moet je dan 
zeggen: het Koninkrijk van God is voor mensen die simpel 
zijn? Zijn kinderen simpel? Nee! Kinderen kunnen héél 
goed nadenken. Wat maakt een kind nu zo bijzonder? 
Waarom zegt Jezus: ‘Je moet worden als een kind?’ 
Omdat een kind afhankelijk is! Je moet het Koninkrijk van 
God ontvangen als een kind.’ Een kind is niet dom, maar 
een kind is ook niet volmaakt. Een kind is niet altijd lief, 
soms ook stout. Maar een kind is altijd afhankelijk. En dát 
is wat de Here Jezus hier bedoelt. Als je bij God wilt horen, 
als je in Zijn Koninkrijk wilt komen, dan moet je leren, dan 
moet je léren dat Hij je alles geeft! Alles! Dat noemen we 
nou: genade! Hij wil je eeuwig leven geven. En wat moet je 
afleren? Je moet afleren om te denken: ‘Als ik nou goed 
mijn best doe, dan zal God mij wel heel goed vinden. Dan 
zal Hij wel blij met mij zijn. Dan verdien ik vast een plaatsje 
in de hemel.’ Wij verdienen helemaal niets! 
En tóch zijn we welkom bij God! Hoe komt dat dan? Hoe 
kunnen we dan ooit bij God horen? Dat kan, omdat de 
Here Jezus voor ons gestorven is aan het kruis. Hij heeft 
het gezegd: ‘Al jouw fouten, daarvoor ga Ik de straf dragen. 
Jij mag er helemaal bijhoren, bij God, jij mag een kind van 
God zijn. Terwijl ook jij fouten hebt. Maar al die fouten, die 
zijn net als vlekken op je kleren, en omdat Ik aan het kruis 
gestorven ben, was Ik jou helemaal schoon.’ En dat is de 
doop! Dat is wat de doop betekent.    



Waar gaat het om in ons leven? Het gaat erom dat wij 
leren, dat wij nóóit zelf de hemel kunnen verdienen. Dat 
lukt gewoon nooit! Wat mij moeten leren, dat is: alleen 
maar vertrouwen op de Here Jezus. En eigenlijk is dat heel 
mooi! Want dan hoef je niet bang te zijn, dat je het 
misschien niet haalt, het examen van God. Je hoeft niet 
bang te zijn dat je een onvoldoende haalt op je repetitie bij 
God. Want de Here Jezus zegt: ‘Ik heb toch alles al gedaan 
voor jou? Ik ben voor jou gestorven aan het kruis, en Ik ben 
opgestaan. En als jij gelooft in Mij, dan mag ook jij een kind 
van God zijn. Kom maar met open handen. Dan mag je het 
Koninkrijk van God ontvangen.’ 

4. Drijven op de Godsrivier van vrije genade
Een poosje geleden kwam Ben naar mij toe, hier 
in de hal van de kerk. En toen vroeg hij: ‘Ds. Van 
Dam, is dat familie van jou?’ Ik zei: ‘Ja, dat was 
mijn opa.’ En toen zei Ben: ‘Jouw opa heeft mij 
gedoopt, toen ik een kind was.’ Dat vond ik heel 
mooi, heel ontroerend. God gaat door! Ik lees nog 
weleens een preek van mijn opa. Hij leefde in een 
andere tijd, en hij was lid van een andere kerk, 
maar eigenlijk is dat niet belangrijk, want we 
dienen dezelfde Hemelse Vader. En nu las ik in 
een preek van mijn opa een hele mooie zin. Hij 
legde hetzelfde uit als ik vanmorgen. Dat je het 
nooit zelf kunt verdienen om bij God te komen. Dat 
je alleen maar hoeft te vertrouwen op de Here 
Jezus. En wat schrijft hij dan? ‘Dat we dan de 
roeiriemen maar binnenboord mochten trekken, en 
maar mochten drijven op de Godsrivier van vrije 
genade.’ Dat vind ik nou een mooie zin. Je kunt in 
je leven keihard roeien om maar te proberen om in 
de hemel te komen. Maar stop er maar mee! 
Vertrouw op de Here Jezus! Dan drijf je mee op de 
stroom van Gods vrije genade. 

Juist in deze lijdenstijd, deze tijd op weg naar 
Pasen, mogen we daar diep bij nadenken: de 
Here Jezus deed álles voor ons. En zo wast Hij 
ons leven schoon. Als jullie straks gedoopt worden, dan 
zegt de Here Jezus: ‘Ook jouw leven heb Ik 
schoongewassen, toen Ik stierf aan het kruis.’ Dat mag je 
goed onthouden! Je bent welkom bij deHere Jezus, en Hij 
wast je schoon! Ook als anderen misschien tegen jou 
zeggen dat je niet leuk bent. Dat je maar een stom kind 
bent. Of dat je er niet bij hoort. Andere mensen kunnen 
heel veel over je zeggen. En natuurlijk is het belangrijk om 
je af te vragen: ‘Hebben ze gelijk? Moet ik wat veranderen 
in mijn leven?’ Het is altijd goed om eerlijk in de spiegel te 
kijken. 
Maar in je leven zullen er altijd stemmen zijn, die je grond 
in praten. ‘Jij bent niet goed! Jij deugt niet!’ Er is ook altijd 
wel een stem in je eigen hart, die je aanvalt, en die je 
aanklaagt: ‘Denk jij dat je bij God mag horen? Denk je dat 
écht? Nou, dat is dan één grote vergissing! Want kijk nou 
eens naar jezelf! Je bent slecht! Je bent vuil! God wil vast 
niks met jou te maken hebben!’ 
Al die stemmen, die kunnen je aanvallen, als bloedhonden! 
Ze kunnen je naar de keel vliegen! ‘Ik ben niet goed! Ik ben 
helemaal niks!’
Maar als dat nu gebeurt, denk dan aan het water van de 
doop! Wij zijn niet goed, inderdaad! Maar Jezus Christus 
máákt ons goed, helemaal schoon! 

5. Jezus wast ons leven schoon, en we zijn veilig voor 
alle aanklachten!
Lang geleden, in de 14e eeuw, was er een man in 
Schotland, die Robert Bruce heette. De Engelsen hadden 
Schotland veroverd, maar de Schotten wilden zelf hun 
eigen land besturen. En die man, Robert Bruce, gaf leiding 
aan de Schotse troepen. Op een dag wisten de Engelsen 
dat Robert Bruce in de buurt was, en ze kwamen met 
bloedhonden, die het spoor van Robert Bruce volgden. 
Robert Bruce was samen met een vriend, en die vriend zei: 
‘Robert, dit is het einde. Ze hebben je ontdekt. Hoor je die 
honden blaffen? Die honden volgen je spoor, straks word je 
opgepakt.’ 
Maar wat deed Robert Bruce? Die zei: ‘Nee! Kom mee!’ Hij 

liep snel naar een 
riviertje, en hij liep 
erdoorheen, door het 
water, en aan de andere 
kant gingen hij en zijn 
vriend weer de wal op, 
een bos in. En de 
honden? Toen ze bij de 
rivier kwamen, toen 
waren ze het spoor 
kwijt! Robert Bruce was 
gered, en inderdaad! Hij 
is koning van Schotland 
geworden! 
Weet u, de doop is net 
zo’n soort rivier. Ons 
leven laat altijd een 
spoor na, en dat is geen 
goed spoor. De duivel is 
altijd als de kippen bij 
om ons aan te klagen. 
‘Je bent niet goed! Kijk 
eens wat een zonde in 
jouw leven!’ En soms 
zijn het andere mensen, 
die van álles over je 

vinden en je zo de grond in trappen. Maar vooral van 
binnen is er heel vaak die stem die je aanklaagt. Dat zijn 
die bloedhonden. En Jezus zegt: ‘Kom maar! Kom maar de 
rivier in van de doop. De rivier van de genade. Daar mag je 
doorheen, en al je schuld is weggewassen. Jij mag verder, 
en Ik zet jou een kroon op je hoofd! Jij bent een 
Koningskind!’

6. Als je zo leeft, wil je graag leven zoals Hij het wil!
En als je dát nou meemaakt, wat zou je dan liever willen 
dan hélemaal leven voor de Here Jezus? Dan wil je toch 
álles doen voor Hem? Je bent schoongewassen, toch niet 
om jezelf maar weer lekker vuil te maken? Nee, natuurlijk 
niet! Als je gelooft in de Here Jezus, dan heb je nog maar 
één gebed: ‘Heer, laat mij leven voor U! Zoals U het graag 
wilt! Gebruik mij maar waar U mij hebben wilt!’ Dan leef je 
dicht bij Hem! En dan houd je steeds meer van Hem! 
Steeds meer! 

Vertrouwt u op de Here Jezus? Geloof jij in Hem? Doe het 
maar! Je bent welkom bij Hem! Hij zal je zegenen. Bij Hem 
ben je veilig, voor dit leven en voor het leven hierna. Bij 
Hem ben je veilig, net als die lammetjes in die schuur. Hoe 
jong je ook bent, je hoort er helemaal bij!
Amen. 
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