
Ook in Jeruzalem wordt vandaag Palmzondag gevierd. Deze 
pelgrims lopen de Olijfberg af, in de richting van de stad.

Preek in de belijdenisdienst op 5 april 2009, Ontmoetingskerk, Capelle-Schollevaar, 9.15 uur
Thema: ‘De stukjes vallen op hun plaats...’ naar aanleiding van Johannes 12: 12-19 (kern: vers 16)

1. Hoe komt Jezus naar Jeruzalem? 
‘En?’ vroeg ik aan een goede kennis van me. ‘Heb je het 
nog druk gehad, dinsdag?’ Ja, weet u, die kennis, die heeft 
een beveiligingsbedrijf. Hij heeft verschillende gepantserde 
auto’s. Dus ik dacht: ‘Nou, die Afghanistan-top in Den 
Haag, daar heeft hij vast en zeker werk aan!’ En dat klopte 
ook. Hoe komt een belangrijke minister naar Den Haag? 
Hoe komt Hillary Clinton naar de hoofdstad van Nederland? 
Ze komt aan op Schiphol, en dan wordt er een complete 
rijstrook van de A4 afgezet. En daar rijdt ze, in een 
gepantserde auto. Misschien wel van mijn kennis, maar wie 
hij precies vervoert, dat houdt hij zorgvuldig geheim. Hoe 
komt Jezus Christus naar de hoofdstad van Israël? Niet in 
een gepantserde auto. Niet in een draagstoel. Niet op een 
groot wit paard. Nee, heel eenvoudig, op een jong ezeltje. 
En de mensen? De mensen, die worden niet op afstand 
gehouden, nee, de mensen drommen om Hem heen! 
Mensen! Overal mensen, een enorme menigte! Zwaaiend 
met palmtakken, en vol blijdschap! 

2. Jezus komt met veel mensen om Zich heen. 
Waarom?
Waarom eigenlijk? Wat gebeurt hier? Waar komen al die 
mensen vandaan? Weet u, het is bijna Pesach, het Joodse 
Paasfeest. Zo is dat nú ook: komende woensdagavond, na 
zonsondergang, begint het Joodse Pesachfeest. En 
komende zondag is ons christelijke Paasfeest. Hier, in 
Johannes 12, is het ook net voor Pesach. Van heinde en 
ver zijn mensen toegestroomd naar Jeruzalem, duizenden 
en nog eens duizenden mensen. Joden vanuit vele landen. 
Maar ook: mensen uit andere volken die zijn gaan geloven 
in de God van Israël. Tijdens zo’n feest is het dan óvervol in 
Jeruzalem. Zo was het toen, zo is het nog steeds. En in die 
groepen pelgrims wordt er volop gesproken over Jezus, dat 
heeft Johannes eerder al verteld in zijn Evangelie. De 
afgelopen drie jaar is er zóveel gebeurd! Jezus heeft zóveel 
losgemaakt, aan hoop, aan liefde, aan geloof, aan 
verwachting. Overal zijn mensen ermee bezig. ‘Wie is Hij 
toch? Zou Hij de beloofde Verlosser zijn, de Messias?’ Dat 
gonst in Jeruzalem. 
En nu is er pas geleden nog weer iets gebeurd. En dat 
wordt doorverteld van de één naar de ander: Jezus heeft 
iemand uit de dood opgewekt. Lazarus! Hij lag al vier 
dagen in zo’n rotsgraf. Vier dagen! Achter een dikke 
steen... Maar Jezus heeft bevel gegeven: ‘Haal de steen 
weg!’ En Zijn stem klonk rustig en machtig, vol gezag: 
‘Lazarus, kom naar buiten!’ En terwijl iedereen als aan de 
grond genageld stond, kwam daar naar buiten strompelen, 
in zijn grafdoeken: Lazarus! Overal wordt het verteld, in 
heel Jeruzalem.
En dan, opeens, gaat het gerucht: ‘Hij komt eraan! Heb je 
het al gehoord? Vanuit Bethanië, vanaf het oosten, van de 
andere kant van de Olijfberg!’ Hele drommen mensen 
stromen Jeruzalem uit, naar het oosten, door het Kidrondal, 
de Olijfberg op. Het wordt één groot feest! 

Waarom ga je eigenlijk naar Jezus toe? Die vraag zou je 
toen aan die mensen dáár hebben kunnen stellen. Maar die 
vraag kun je nog steeds stellen, bijvoorbeeld: aan jullie, die 
belijdenis doen. Hoe ben je ertoe gekomen om naar Jezus 
toe te gaan? Om over Hem te willen horen, op een 
Oriëntatiecursus, of in de kerk? Waarom zocht je contact? 
In feite is dat ook nu, vandaag de dag: omdat je over Hem 
hoort, omdat je geboeid raakt door wat mensen over Hem 
vertellen. Misschien heb je altijd al, van binnenuit een soort 

verlangen gehad om Hem beter te leren kennen. Misschien 
is dat pas later gegroeid. Mensen kunnen daarbij een heel 
belangrijke rol gespeeld hebben. Je ouders misschien, of 
een goede vriend of vriendin. Of één van je kinderen. Maar 
je bent naar Hem toegetrokken. En de Bijbel zegt: ‘Dat is nu 
het werk van de Heilige Geest.’ God die in mensenharten 
werkt, die interesse opwekt, verlangen, om dichter bij de 
Here Jezus te komen. 

3. Dichter bij Jezus komen betekent: blijdschap!
Deze mensen, in Jeruzalem, ze horen over Jezus, ze 
nemen palmtakken mee en ze gaan de stad uit, Hem 
tegemoet, vol blijdschap! Zó heb ik ook het afgelopen 
seizoen ervaren, de gesprekken in de verschillende 
belijdenisgroepen: dichter bij Jezus komen, dat betekent: 
blijdschap! Vreugde! 
Misschien bent u hier vanmorgen voor het eerst, misschien 

voelt u zich hier heel onwennig, maar u kent één van deze 
twaalf mensen. Geweldig dat u gekomen bent, echt heel 
bijzonder dat u die stap gezet heeft. Als u één van die 
twaalf kent, of misschien wel meer dan één, herkent u dat 
dan bij hem of bij haar? Blijdschap! Geloof in Jezus 
Christus, Hem tegemoet gaan, dat geeft vreugde! Diepe, 
intense verwondering! En ik hoop dat u dat ook in deze 
dienst proeft: vreugde! Dat het voor u, voor jou, als gast, 
niet alleen een mooi schouwspel is, vanmorgen, maar dat 
ook in uw ziel, in jouw ziel, een snaar gaat trillen. 
Die mensen daar in Jeruzalem, die hebben over Jezus 
gehoord. En ze gaan Hem tegemoet! Geweldig!
En wat zien ze dan? Ze zien geen beveiligers, met zwarte 
zonnebrillen. Geen zwaarden, geen ordedienst. Geen 
paarden, geen krachtpatserij. Maar... een man op een 
ezeltje. Dé Man waar alles om draait. Die Man die een 
dode heeft opgewekt. Die Man die blinden weer heeft laten 
zien, die doven weer heeft laten horen! Die Man die 
mensen uit hun isolement gehaald heeft, mensen, helemaal 
verstrikt in hun eigen fouten en hun eigen zonden. Die Man 
die woorden spreekt van leven, eeuwig leven! Daar is Hij! 
Zomaar, op een ezeltje! 

4. Jezus is de Koning die de echte vrede geeft!
‘Hij is onze Koning!’ Dat roepen ze. ‘De Koning van Israël! 
Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam van de 
HERE!’ Dat is een regel uit een oude Psalm, een lied van 
Israël, Psalm 118, we hebben het gezongen aan het begin 
van de dienst, een lied dat op dat moment al honderden 
jaren oud is. Maar ze zingen het, met elkaar: ‘Gezegend 
Hij, die komt in de naam des Heren! Hosanna!’ En ze 



zwaaien met palmtakken, dat is een teken van victorie, 
overwinning!

Deze man heeft zóveel gezag, Hij is Koning! Zijn woorden, 
Zijn daden, het zijn goddelijke woorden! Het zijn goddelijke 
daden! Hij komt in de naam van de HERE, van de 
Schepper van hemel en aarde! Hij is Gods gezant! Maar 
alles om Hem heen straalt vrede uit. Geen geweld. Geen 
haat. Geen dood en verderf. Geen angst. Geen 
afschrikking. Johannes schrijft in vers 14: ‘Jezus vond een 
jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk geschreven is door 
de profeet Zacharia, in Zacharia 9: 9: ‘Wees niet bevreesd, 
dochter van Sion (dat wil zeggen: stad Jeruzalem, gelegen 
op de berg Sion), zie, uw Koning komt, gezeten op het 
veulen van een ezel.’ Voor deze Koning hoef je niet bang te 
zijn. ‘Wees niet bevreesd!’ Hij komt op een ezel, een heel 
gewoon diertje, een lastdier, dat gebruikt wordt door het 
gewone volk. Deze Koning is een Vredevorst. Koning van 
de vrede. Koning van de rust, van die diepe vrede van 
binnen. 
Deze Koning heeft geen beveiliging nodig. Geen 
pantservoertuig. Weet u waarom niet? Omdat Hij weet dat 
Hij in Jeruzalem zal gaan sterven. Precies dáárvoor gaat 
Hij ernaar toe, héél bewust. Een paar dagen later zal Hij 
opgepakt worden, als een zware crimineel. Terwijl Hij niets 
gedaan heeft, niets! Hij zal verhoord worden. Pontius 
Pilatus, de hoogste Romeinse rechter in Jeruzalem, zal het 
zelf uitspreken: ‘Ik vind géén schuld in Hem!’ Volstrekt 
onschuldig! En tóch moet Hij sterven. Want Pilatus is bang 
voor oproer. Bang voor zijn eigen hachje. 
Jezus zal hangen, aan het hout van het kruis. En pas later 
wordt het duidelijk, voor die leerlingen van Jezus, waarom 
dat zo móést zijn. Jezus ging bewust de weg naar het kruis, 
omdat Hij aan het kruis de straf droeg voor ónze zonden. 
Hij hing daar in ónze plaats! Al onze onbetaalde rekeningen 
bij God kwam Hij aflossen. Hij is voor ons de dood 
ingegaan. En dóór die dood heen heeft Hij de weg gebaand 
naar God, Hij heeft de tunnel geboord naar het eeuwige 
leven. Waarom? Omdat Hij ons in de vrede wilde brengen, 
de vrede met God! Als alles wat er instaat tussen God en 
ons wég is, en de lucht is geklaard, dan is er vrede! Een 
open hemel!
En wat is daar nu voor nodig, om die vrede te vinden? Daar 
is maar één ding voor nodig: geloof! Geloof! Vertrouwen op 
Jezus Christus! Knielen voor Jezus: ‘Here Jezus, u kwam 
op aarde, ook voor mij. Maak ook mijn leven nieuw, was 
ook mij helemaal schoon, vergeef mij al mijn zonden, en 
geef ook mij eeuwig leven! Vrede, vrijheid!’ 

5. In het licht van de Bijbel vallen de stukjes in je leven 
op hun plaats
Pas láter hebben de discipelen begrepen wat er gebeurde, 
toen Jezus daar reed, op die ezel. Vers 16: ‘Dit begrepen 
zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus 
verheerlijkt was (toen Hij was gestorven aan het kruis, én 
ook weer opgestaan op de derde dag, op Pasen), toen 
herinnerden zij zich, dat dit met het oog op Hem 
geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.’    
Achteraf vielen alle stukjes op hun plaats. ‘Wacht eens 
even,’ hebben ze gezegd, tegen elkaar, ‘wacht eens even, 
weet je nog dat Jezus naar Jeruzalem toe reed, op die ezel, 
en dat de mensen juichten: “De Koning van Israël”? Dat 
staat er toch al, in Zacharia 9, geschreven méér dan 500 
jaar geleden? Kijk maar! “Wees niet bevreesd, dochter 
Sions, zie, uw Koning komt, gezeten op het veulen van een 

ezel.” We hadden het kunnen weten! Maar we zien het nú 
pas!’ 
Herkent u dat? De dingen gebeuren niet toevallig! Soms zie 
je het pas achteraf: dat hele patroon. Gód is bezig! Gód is 
aan het werk! En hoe krijgen de discipelen zicht op dat 
werk van God? Ze krijgen dat zicht door de Bijbel te lezen! 
Zacharia 9! Want daar gaat het over die Vredeskoning! 
Weet u hoe het verder gaat, in Zacharia 9? Ik zal het u 
voorlezen. God zegt daar: ‘Dan zal Ik de wagens uit Efraïm 
en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de strijdboog 
wordt tenietgedaan; en hij (de Verlosser, die op die ezel 
rijdt, hij) zal de volken vrede verkondigen, en zijn 
heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de 
Rivier tot de einden der aarde.’ Dat is het visioen! 
Die leerlingen zien pas goed wat God aan het doen is door 
de Bijbel te lezen. En zó is het ook in ons leven. Als je de 
Bijbel gaat lezen, als je de Bijbel hoort uitleggen in de kerk, 
of op een bijbelkring, dan ga je steeds meer ontdekken: 
‘Wacht eens even, de dingen zijn niet toevallig! Hier is God 
aan het werk!’ En als je dan terug gaat kijken in je eigen 
leven, dan, opeens, ga je sporen ontdekken: ‘Hé, daar was 
God al met mij bezig, en daar! En daar!’ Er blijven ook 
raadsels, dingen die je niet kunt plaatsen. Verbijsterende 
dingen. Dingen waar je mee naar God gaat: ‘Here God, ik 
begrijp dat niet! Waarom moest dat gebeuren?! Toen? En 
nu, waarom moet dit nu gebeuren?’ Dat zijn de raadsels... 
en die blijven ook. 

Maar als je de Bijbel gaat lezen, met een open hart, dan 
vallen de centrale stukjes op hun plaats. En die centrale 
stukjes, die tonen het gezicht van Jezus Christus, de 
Vredeskoning. Die centrale stukjes geven houvast, 
voldoende houvast om ‘Ja’ te zeggen, ‘Ja’ tegen God. Want 
in die stukjes zie je dat God, 2000 jaar geleden, ‘Ja’ zei 
tegen jou! 

Er was een kokkin, die heerlijke koekjes kon bakken. 
Iemand maakte haar een compliment: ‘Wat zijn uw koekjes 
toch heerlijk!’ 
‘Ja’, zei ze, ‘maar het gekke is: de ingrediënten zijn op 
zichzelf genomen helemaal niet lekker. Een hap meel, die 
eet je niet met plezier. En een paar eetlepels vet, krijg die 
maar eens weg. En wat zout op je tong, dat smaakt niet. 
Trouwens, pure suiker eten is ook echt niet het einde. Maar 
als je het samen brengt, je maakt deeg, je bakt het, dan zijn 
het heerlijke koekjes.’ 
Al die dingen in ons leven, die misschien op zichzelf 
genomen helemaal niet prettig waren, helemaal niet mooi 
of goed, God neemt ze in Zijn hand. En als de grote 
Regisseur, net als die kokkin, als de grote Koning, doet Hij 
er Zijn machtige werk mee, en jouw leven gaat stralen als 
een diamant in Zijn licht. Dat is nou genade. Zó legt Hij de 
stukjes op hun plaats. Wonderlijk! Wonderlijk...

6. Vandaag zeggen twaalf mensen ‘Ja’ tegen God. 
Wanneer u? Jij? 
Vandaag zijn we hier, in de Ontmoetingskerk. Of misschien 
luistert u mee, nu of later. En dat u hier bent, of meeluistert, 
dat jij hier bent, dat is niet voor niets! Vandaag hoort u over 
Jezus, en ook u, ook jij, kunt naar Hem toegaan! Je kunt 
Hem leren kennen, als je Hem nog niet hebt leren kennen. 
Je zult Hem ontdekken, als de Koning van de vrede, die je 
de diepste vrede geeft, vreugde, rust, blijdschap, die een 
mens kan vinden. En in het licht van de Bijbel gaan dan ook 
in jouw leven de stukjes op hun plaats vallen. Ook bij u!
Vandaag zeggen zij ‘Ja’. En u? Jij? Wanneer? Amen. 
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