Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 19 april 2009, 9.15 uur
Thema: ‘Heb je Mij lief?’ naar aanleiding van Jesaja 40: 1-11 en Johannes 21: 15-23 (kern: vers 15)
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Gedane zaken nemen geen keer...

Sommige stukjes uit je leven zou je graag uitwissen, maar het kan niet. Je schaamt je ervoor. Zo schaamt Petrus
zich ervoor, dat hij drie keer glashard heeft ontkend, dat hij Jezus kende. En wel terwijl Jezus op dat moment
werd bespot en gemarteld. Een paar uur eerder had hij nog gezegd: ‘Al zouden ze U allemaal in de steek laten, ik
niet!” (Matthels 26: 33, Lukas 22: 33). Maar toen het erop aankwam, liet hij het afweten. Daarop draaide Jezus
Zich om en keer Petrus aan (Lukas 22: 61). Die éne blik van Jezus sneed een diepe kerf in zijn ziel.

Nu is Jezus uit de dood opgestaan. Petrus heeft Hem al mogen ontmoeten (Lukas 24: 34). De discipelen zijn
naar Galilea gegaan, zoals Jezus hen heeft opgedragen (Matthels 28: 10). Zeven van hen zijn gaan vissen, een
hele nacht. Maar ze hebben niets gevangen. Totdat een Man vanaf de oever roept: ‘Werp het net aan de andere
kant uit!’ dat doen ze, en het net zit vdl vissen! Als Petrus hoort, dat die Man Jezus is, zwemt hij naar Jezus toe.
En als Jezus vraagt om wat vissen, is het Petrus die het net aan land sleept. Petrus slé6ft zich uit...

Zonde heeft verzoening nodig!

Maar hoe moet dat nou met die herinnering aan de verloochening? Petrus weet er geen raad mee. Zoals wij er
misschien ook vaak geen raad mee weten. Voor God, in je gebed, kun je erom heen draaien, het alleen in
algemene bewoordingen noemen, nooit concreet. Je hoopt dat het schuldgevoel minder wordt met de tijd. Maar
schuld laat zich niet bedekken door het stof van de tijd, maar alleen door bloed. Er is maar één remedie voor:
vergeving door het offer van Christus. Verzoening! Vergeving door God, en vergeving door en van elkaar.

Jezus Zelf neemt het initiatief voor die verzoening

Petrus komt niet zelf. De maaltijd is al afgelopen, als Jézus erover begint. Met alle anderen erbij. Want het moet
voor iedereen duidelijk worden dat het goed komt tussen Jezus en Petrus! Zodat niemand Petrus met argusogen
blijft bekijken. Jezus vraagt: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij werkelijk lief, meer dan dezen?’ Dat laatste
had hij immers zelf gezegd: ‘Ook al zou iedereen U laten vallen, Ik niet!’

Het initiatief voor de breuk, de zonde, ligt altijd bij ons. Het initiatief voor de brug, ligt bij Hem! Zo zien we dat ook
in Jesaja 40. Na een periode van vreselijke afgoderij en afschuwelijk onrecht is het volk van Juda in ballingschap
weggevoerd naar Babylon. Maar er komt een dag, dat het genoeg geweest is! God zegt: ‘Troost, bied troost aan
Mijn volk!” Een (denkbeeldige) veugdebode moet één van de bergen bij Jeruzalem beklimmen en naar het oosten
kijken. Dan zal hij God zien, die temidden van Zijn volk terugkeert, als een herder, vol liefde voor alle schapen en
lammetjes. ‘Zijn loon is bij Hem’; Het loon van een herder bestond uit lammetjes (zie Genesis 30: 32).

Genade wil zeggen: God geeft vergeving, eeuwig leven, maar vooral: vertrouwen! En een taak!

God neemt Zijn vredesinitiatief, Jezus stelt Zijn vraag aan Petrus: ‘Heb je Mij werkelijk lief?’ Drie keer stelt Jezus
bij het kolenvuur die vraag, en drie keer antwoordt Petrus: ‘Ja, Heer, U weet het toch?’ Drie keer, zoals hij eerder
bij een kolenvuur drie keer Jezus verloochende. En na elk antwoord van Petrus geeft Jezus een opdracht: ‘Weid
Mijn lammeren.’ ‘Hoed Mijn schapen.’ ‘Weid Mijn schapen.’ Het gaat om lammetjes én schapen, de héle kudde.
Wat is de meest essentiéle notie van genade? Niet alleen dat je vergeving ontvangt, en dat je eeuwig leven mag
krijgen. Maar vooral, dat God je weer vertrouwen geeft! Dat Hij je verantwoordelijkheid geeft! Hij vertrouwt ons
mensen toe! Zijn schapen, Zijn lammetjes, die Hij zo liefdevol verzorgt (Jesaja 40: 11!). dat geldt niet alleen voor
predikanten, ouderlingen enz. ledereen krijgt mensen aan zijn of haar zorgen toevertrouwd: familie, collega’s,
vrienden, klasgenoten... Om voor hen te bidden en te zorgen, mee te leven, hun Gods liefde te laten zien.

Toen Thomas Edison en zijn team het eerste prototype van de gloeilamp hadden gemaakt, waren ze daar 24 uur
mee bezig geweest. Een jongen moest de lamp een trap op dragen, maar hij struikelde, viel en liet de lamp
stukvallen... Het team was doodop, maar ging toch weer aan de slag. na Uren was er een tweede prototype.
Edison riep de jongen en zei: ‘Ik wil graag dat jij hem de trap op draagt.’ Dat is genade! Dat je vertrouwen krijgt,
dat je een taak krijgt in dienst van God!

Wat vraagt Jezus van ons? Bovenal: liefde!!!

Wat vraagt Jezus dan aan ons? Geloof! Dat is zeker! ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie!’ is Jezus’ eerste
boodschap (Markus 1: 15). En ook: hoop. ‘Hoop op God, mijn ziel” (Psalm 42: 6). Maar vooral: liefde! ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je Mij werkelijk lief?’ Drie keer stelt Jezus die vraag!

Die vraag stelt Hij ook ons: ‘Heb je Mij lief?’ Die vraag overstijgt alles. Door het geloof in Jezus word je gered,
krijg je eeuwig leven. Door de liefde voor Jezus word je in beweging gezet. Net als Petrus. Want Jezus zegt: ‘Volg
Mij" (Johannes 21: 19). De zwarte stukjes uit ons leven zijn niet terug te draaien. Maar God gebruikt ze als
proloog van een machtig hoofdstuk over Zijn genade, Zijn liefde!

Heeft u, heb jij Jezus lief? Houdt u, doér Hem, van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Laat de liefde
groeien, door dichter bij het Vuur, dichter bij God te komen! Voed de liefde! Hoe meer je van Jezus meemaakt,
hoe meer je van Hem houdt! Zodat je het zingt: ‘Ik heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Vindt u het moeilijk om heel concreet uw zonde te noemen en te belijden? Waarom wel of niet?
Genade wil zeggen: een taak krijgen, verantwoordelijkheid! Heeft u dat weleens beseft? (Verg. Luk 19: 17, 19.)
Houdt u van de Here Jezus?
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