
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 23 augustus 2009, 9.15 uur
Thema: ‘De goede keus!’ naar aanleiding van 2 Koningen 18: 1-8 (kern: vers 3) en 1 Timotheüs 6: 12

0. Heb je een doel gekozen? 
* Volgens het Duitse Max Planck-Instituut lopen verdwaalde mensen die geen richtpunt hebben altijd in rondjes en 

komen ze meestal niet verder dan 100 meter van hun startpunt. Zo is het ook in ons leven: het is nodig dat we 
een keuze maken voor een doel. Hizkia had zo’n duidelijk doel: God in alles dienen, dicht bij Hem blijven. Vers 6: 
‘Hij hing de HERE aan’, Statenvertaling: ‘Hij kleefde de HERE aan’. Hij maakte de goede keus, door te doen ‘wat 
recht is in de ogen van de HERE’ (vers 3). Hij maakte die keuze (1) jong, (2) radicaal, en (3) er rustte zegen op.

1. Hizkia maakt al jong de goede keus
* Toen hij 25 was, werd Hizkia koning van Juda, en meteen begon hij de dienst van God te bevorderen. Hij had zijn 

keuze dus al veel eerder gemaakt, waarschijnlijk als kind of tiener al. Juda was het zuidelijke tweestammendrijk, 
Israël het noordelijke tienstammenrijk.

* Die keuze was niet vanzelfsprekend. Koning Achaz, Hizkia’s vader, was een goddeloos monster. Hij vereerde 
allerlei afgoden, en liet Gods tempel plunderen, ontheiligen en uiteindelijk dichtspijkeren. Als hij wordt bedreigd 
door Syrië en Israël, roept Achaz de hulp in van het opkomende wereldrijk Assyrië. Dat wil Juda wel helpen, maar 
er moeten voortaan enorme bedragen betaald worden. Het land raakt verzwakt en uitgeput. De Filistijnen 
veroveren allerlei steden in het zuidwesten. Het ergste is dat Achaz zijn eigen zonen offert aan de afgod Moloch 
(2 Kronieken 28: 3). Dat moet Hizkia met afgrijzen vervuld hebben: zijn eigen broertjes...

* Hizkia maakt al jong de goede keus. Heel veel belangrijke beslissingen vallen als je jong bent: wat betreft je 
opleiding, de dingen waar je warm voor loopt, welke vrienden je hebt. In de samenleving stellen mensen steeds 
langer hun keuzes uit. Maar God roept je als je jong bent, om te kiezen voor Hem! Hij wil je gebruiken om 
anderen van Hem te vertellen, en om actief te zijn voor Hem, bijvoorbeeld in de kerk. Veel jongeren gaan een 
poosje zendingswerk doen, dat kan beter als je jong bent dan later met een gezin. 

* Hizkia kiest al jong voor God, maar de Here heet je ook hartelijk welkom als je ouder bent! Hij staat altijd klaar! 
* Als Juda van God afdrijft, is er opeens een jonge koning, vol van de Heilige Geest. Dat is een hoopvol teken! Zeg 

nooit dat het christelijk geloof een aflopende zaak is! Het is niet waar: nooit eerder waren er zoveel christenen op 
aarde. Het doet ook geen recht aan Gods macht: via Hizkia komt een opwekking tot stand. 

2. Hizkia maakt de goede keus radicaal
* Mensen die verder van de tempel Jeruzalem leefden, richtten vaak een ‘offerhoogte’ in vlakbij hun woonplaats. Er 

kwam een ‘gewijde steen’ als altaar, en vaak een ‘gewijde paal’. Zo ging de dienst aan God vaak héél vloeiend 
over in afgodendienst. Hizkia laat het allemaal radicaal afbreken. Er is voor hem geen grijs gebied. Je ziel is te 
kostbaar om in de gevarenzone te komen!

* Hizkia slaat ook de koperen slang kapot. Mozes had die gemaakt, op bevel van God, zo’n zeven eeuwen eerder. 
Toen de Israëlieten op weg waren naar het beloofde land, mopperden ze tegen Mozes. Toen stuurde God als 
straf vurige slangen naar hen toe. De Israëlieten kregen berouw, en Mozes smeekte om vergeving. Daarop moest 
hij de koperen slang maken: ieder die ernaar keek, werd genezen. Jezus vergelijkt Zichzelf later met die koperen 
slang: ook Hij moet worden ‘verhoogd’, aan het kruis, zodat ieder die in geloof naar Hem opziet, gered wordt 
(Johannes 3: 14). Maar de koperen slang zelf werd in Hizkia’s tijd vereerd, er werden offers voor gebracht. Het 
middel werd ene doel. Als een middel een doel wordt, neemt het de plaats van God in en wordt het een afgod. Zo 
kan sport van een geweldig mooi middel om in conditie te blijven een doel op zich worden en de trekken van een 
afgod krijgen. Een auto kan van een vervoer-middel een afgod worden. Zélfs de kerk kan van een middel een 
doel worden, ons eigen koninkrijkje, ter meerdere eer en glorie van onszelf. 

* Vers 4 zegt: ‘En men noemde haar Nehustan.’ Beter is de Statenvertaling: ‘En hij noemde haar Nehustan’, Hizkia 
dus! ‘Nehustan’ betekent: ‘koperen ding’. Hizkia zei dus: ‘Waar zijn jullie mee bezig? Je offert aan een koperen 
ding!’ Soms moet je wakker geschud worden! Waar zit je aan vast, waar ‘kleef’ je aan? Wat is je afgod? Het moet 
weg, je dreigt anders het eeuwige leven te verspelen. Is het dat waard?!? Benoem het, net als Hizkia. Die auto is 
gewoon een ‘blikken ding’. En sommige ‘romantische gedachten’ zijn gewoon klinkklaar overspel! 

3. Op de goede keuze van Hizkia rust zegen!
* Hizkia wil héél dicht bij God blijven, daarom blijft God héél dicht bij hem. ‘De HERE was met hem; overal, waar-

heen hij uittrok, was hij voorspoedig’ (vers 7). Hizkia had veel moed, want hij vertrouwde vast op God (vers 5). 
* Je kunt op twee manieren geloven: (a) als mini-risico-christen, zo kun je misschien wel gered worden, maar het is 

allemaal mondjesmaat; (b) als maxi-risico-christen, radicaal kiezend voor God. Daar wordt je leven spannend 
door, en verrassend! Zoals Carmi uit de Shelter in Amsterdam merkte. Toen zij een krasje maakte op een auto, 
deed ze een briefje onder de ruitenwisser. De eigenaar was geroerd door haar eerlijkheid, kwam in de Shelter en 
is God gaan zoeken. 

* Als je kiest voor God en vertrouwt op Hem, loop je niet meer in cirkels, maar rechtuit! Je gaat wonderen zien! 
Evangelische Liedbundel 372: ‘Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U’. 

Om (samen?) over na te denken:
1. Hoe kun je elkaar stimuleren om de goede keus te maken? 
2. Wat houdt u of jou tegen om die keuze te maken?
3. Waarom is het zo goed om het al jong te doen? Wat betekent dat in de praktijk?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


