Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 20 september 2009, 9.15 uur (opening winterwerk)
Thema: ‘Een hoopvolle toekomst’ n.a.v. 2 Kronieken 32: 1-8 (kern: vers 7-8a) en Romeinen 8: 31-39

1.

*

*

De dreiging voor Hizkia en voor ons

De troepen van de Assyrische koning Sanherib rukken op, veroveren Juda en bedreigen Jeruzalem. De Assyriérs
stonden bekend om hun wreedheid. Hoe is dit zo gekomen? Hizkia’s vader Achaz had Assyrié trouw beloofd,
maar Hizkia is in opstand gekomen. Dat was onvermijdelijk, want Achaz had zich niet alleen politiek
ondergeschikt gemaakt aan Assyrié, maar ook godsdienstig (vergelijk 2 Koningen 16: 18). Nu Hizkia de
godsdienst van Israéls God heeft hersteld, brengt hem dat onvermijdelijk in conflict met Assyrié.

Als Sanherib met zijn leger vernietigend door Juda trekt, slaat bij Hizkia de wanhopige twijfel en spijt toe. Hij biedt
Sanherib geld aan om de aanval af te kopen (2 Koningen 18: 14-16). Sanherib gaat hierop in, en vraagt 300
talenten (10.200 kg) zilver en 30 talenten (1.020 kg) goud. Hizkia schraapt het goed zelfs van de deuren in de
tempel. Hij geeft het geld, maar... Sanherib zet de aanval vervolgens gewoon door.

Je kunt de indruk krijgen, dat als je God trouw dient, alles voorspoedig gaat. Zo is het niet. God is wel degelijk bij
je, maar op je weg kun je veel strijd en aanvechting tegenkomen. De Bijbel is heel eerlijk: niet iedereen blijft
staande. We zien hier Hizkia twijfelen en vallen, en toch laat God hem niet los. Ook moedige mensen in de oorlog
bezweken soms onder de druk die op hen werd uitgeoefend, net als vervolgde christenen nu. God laat ons niet
vallen, ook als we fouten hebben gemaakt. Alleen: een daad van ontrouw aan God brengt ons nooit verder:
Hizkia heeft geen voordeel van de ‘deal’ die hij probeerde te sluiten.

Hizkia trekt de conclusie: ‘We moeten ons in Jeruzalem voorbereiden op een aanval.’ Hoe reageert hij op de
dreiging? En hoe reageren wij op dreiging?

Is er in ons leven eigenlijk wel sprake van dreiging? Vergeleken bij de droogte in Kenia vallen de zorgen
waarover het in de troonrede ging in het niet. Maar in je persoonlijk leven kan er wel degelijk sprake zijn van
dreiging: je gezondheid, de weg die je kinderen gaan, je baan of je zaak... Daarnaast is er nog een heel ander
soort dreiging. In West-Europa leven méér mensen buiten God om dan waar ook ter wereld. Als de relatie met de
Levensbron verdwijnt, blijft er niets anders over dan doodsheid. Buiten God om ben je verloren! Wij hebben wel
degelijk een dreigdende tegenstander: dat is de satan, die als een echte killer de zuurstoftoevoer naar ons leven
probeert af te snijden door ons bij God vandaan te trekken.

Temidden van de dreiging: toch een hoopvolle toekomst!

Terwijl we met die dreigende tegenstander te maken hebben, starten we het seizoen met als thema: ‘Een
hoopvolle toekomst’. Kan dat wel? Wat doet Hizkia? Als hij zijn twijfel weer heeft overwonnen, neemt hij
maatregelen op het natuurlijke niveau en wijst hij op het bovennatuurlijke niveau.

Het natuurlijke niveau

Ook als je vertrouwt op God, is nog steeds altijd de eerste vraag: wat kun je zélf doen? Wat ligt in jouw natuurlijke
vermogen als mens? Ook al bid je om genezing, dan nog moet je wél je medicijnen nemen.

Hizkia ‘overlegt’ (vers 2): samen sta je sterker! Wij hebben elkaar nodig, daarvoor zijn we gemeente! Het is niet
altijd eenvoudig om christen te zijn in deze tijd. We mogen elkaar helpen, met elkaar meedenken! In kringen,
cursussen, diensten, persoonlijke contacten.

Er wordt veel aangepakt: muren worden versterkt, wapens gemaakt, de waterbronnen buiten de stad worden
dichtgestopt om het belegerende leger te dwarsbomen, en bij dat alles is er ‘veel volk’ dat komt helpen (vers 4).
Samen pakken ze aan! Ook dat is voor ons van belang. Het is niet de tijd om af te wachten wat ‘ze’ in de kerk
zullen gaan doen. De vraag is: wat kunnen ‘we’(!) doen! Hoe kan ik meebouwen aan de gemeente van Christus?
Hoe kun je zelf weer anderen erbij betrekken?

Het bovennatuurlijke niveau

Er is nog een ander niveau: het bovennatuurlijke niveau, de wereld van God, die we niet kunnen zien, maar die er
wel is! Hizkia verzamelt alle leidinggevenden en hij spreekt hen toe: ‘Wees sterk en moedig! Met ons is méér dan
met hem. Met hem is een vleselijke arm (dat wil zeggen: menselijk geweld), maar met ons is de HERE, onze
God, die ons helpt en onze oorlogen voert’ (vers 7-8). Uiteindelijk komen we daarvoor in de kerk, om steeds weer
elkaar te bemoedigen, om de blik op God gericht te houden. De dingen liggen héél anders dan ze lijken!
Misschien lijkt het, dat de kerk in West-Europa alleen nog een achterhoedegevecht levert, maar Gods macht is
onbeperkt! Hij leidt de dingen naar Zijn wil. Er gebeuren wonderen, ook heel dichtbij: mensen die tot geloof
komen, mensen die op wonderlijke wijze geholpen worden. Romeinen 8: 31: ‘Als God vo6r ons is, wie zal tegen
ons zijn?’ Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons gegeven! Zou Hij dan niet alles geven wat
wij nodig hebben?

De toekomst is inderdaad hoopvol! En nu komt het erop aan, dat wij met die macht van God leren rekenen. Dat
we die niet wegzetten als een ‘pro memorie’-post, maar er vanuit gaan! Zoals de knecht van Alexander de Grote,
die Alexander een dienst had bewezen. Als beloning mocht hij een geldbedrag gaan vragen aan de koninklijke
schatbewaarder, zoveel hij wilde. Hij vroeg een enorm bedrag. De schatbewaarder schrok en ging naar de
koning, maar die zei: ‘Deze knacht laat zien dat hij mij als een koning beschouwt, door me te vertrouwen op mijn
woord. Geef hem wat hij vroeg!” Wij eren God niet door te klein van Hem te denken. Wij eren Hem door veel van
Hem te verwachten! Wij gaan een nieuw seizoen in, steunend op de belofte van Jezus: ‘Mij is gegeven alle macht
in hemel en op aarde. ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen... En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot
aan de voleinding der wereld’ (Matthels 28: 18-20). Als dat geen hoopvolle toekomst is!

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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