Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 4 oktober 2009, 9.15 uur (Israélzondag)
Thema: De éne God is de andere niet!’ naar aanleiding van Jesaja 36 (kern: vers 18) en 37: 1-7
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Op wie vertrouw je?

Wie of wat kun je in je leven écht vertrouwen? Dat is de vraag van de Assyrische maarschalk. Met een groot
leger belegert hij Jeruzalem. Hizkia heeft zich voorbereid, maar nu wordt het pas echt spannend!

De maarschalk stelt drie vragen: ‘Vertrouwen jullie op de buitenwereld? Of op jezelf? Of op jullie God?’

Vertrouw je op de buitenwereld?

‘Vertrouwen jullie soms op Egypte?’ vraagt de maarschalk (vers 6, 9). ‘Egypte laat je vallen!’ Inderdaad rekenden
veel mensen in Juda erop, dat Egypte hen wel te hulp zou schieten. Assyrié was de vijand van Egypte. Nu Juda
tegen Assyrié in opstand was gekomen, was het een mooie ‘buffer’ voor Egypte. Maar Jesaja had al
gewaarschuwd dat Egypte onbetrouwbaar was (Jesaja 20).

Op deze Israélzondag staan we stil bij onze verbondenheid met Israél. Dat volk is niet beter of minder dan andere
volken, maar het is het volk dat God Zelf koos om Zijn verbond mee op te richten. Juist daarom raakte Israél z6
vaak teleurgesteld in de buitenwereld. De satan haat God, en dus ook Zijn volk. Alle eeuwen door zijn de Joden
gediscrimineerd, vervolgd en vermoord. Sommige volken léken de Joden welgezind, zoals Nederland, dat veel
Portugese en Spaanse Joden opving. Maar in 1940-1945 werden juist hier heel gezagsgetrouw massaal Joden
op transport gezet. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Groot-Brittannié het mandaat over Palestina. Het beloofde
de Joden een ‘eigen nationaal tehuis’ (Balfour-declaratie). Maar toen de Arabieren dreigden de oliekraan dicht te
draaien, hielden de Britten de Joodse immigratie in Palestina met strakke hand tegen. Schepen met viuchtelingen
werden tegengehouden, zelfs werden Joden na de oorlog terug naar Duitsland gestuurd, waar ze opnieuw naar
kamp Dachau moesten! De stichting van de staat Israél in 1948 is een vervulling van veel bijbelse beloften, zoals
in Deuteronomium 30: 4 en 5. Het is een wonder van God. Juist daarom doet het pijn, dat er vanwege de staat
zoveel ellende is. We weten dat de gewone Palestijnse bevolking het vaak erg moeilijk heeft in de afgesloten
gebiedjes. Daarom mogen we blijven bidden om vrede en recht voor Joden én Palestijnen, Joden én Arabieren.
Vertrouw je op de buitenwereld? Op mensen? God zij dank zijn er mensen, die je kunt vertrouwen. Maar hoeveel
mensen zijn niet geknakt, doordat een ander niet betrouwbaar bleek? Gelukkig mégen we mensen vertrouwen.
Maar je ultieme vertrouwen stellen op mensen, dat is gevaarlijk. We hebben een ander houvast nodig.

Vertrouw je op jezelf?

De maarschalk vraagt:’Kunnen jullie ruiters leveren voor 2000 paarden?’ (Jesaja 36: 8). Oftewel: ‘Jullie leger stelt
niets voor!’” Als je niet kunt steunen op de buitenwereld, kun je dan steunen op jezelf?

Veel mensen zeggen: ‘lIk geloof niet in God, ik geloof in mezelf.” Op zichzelf is een dosis zelfvertrouwen gezond.
Maar niet als we daardoor God niet meer nodig denken te hebben. Ook als christen kun je leven alsof je Hem niet
nodig hebt, als je belangrijke keuzes neemt (studie, baan, relatie, verhuizing) zonder Hem daarbij te betrekken
door ervoor te bidden.

Israél had na de overwinning in 1967 heel veel zelfvertrouwen. Daardoor namen de leiders waarschuwingen dat
er een nieuwe aanval op handen was niet serieus. Pas één dag voor de volgende oorlog (Jom Kippoer-oorlog, 6
oktober 1973) werd het leger gemobiliseerd. Als je denkt dat je het zelf wel redt, is dat levensgevaarlijk!

Vertrouw je op de HERE?

‘Vertrouwen jullie soms op de HERE?’ vraagt de maarschalk. Dan gaat hij verwarring zaaien. ‘Hizkia heeft toch
Zijn altaren omver gehaald?’ (Jesaja 36: 7). Hizkia had inderdaad de hoogten weggehaald, waar het volk de
HERE aanbad, omdat volgens de geboden alleen in Jeruzalem offers mochten worden gebracht. De maarschalk
gaat twijfel zaaien: ‘Was dit wel goed?’ Zou God niet boos zijn? ‘De HERE Zelf heeft ons geroepen dit land te
verwoesten!’ (36: 10). Satan zaait graag twijfel. Ook in onze tijd! ‘Kan God ook niet via anderen spreken? Hoe
weet je nu zo zeker dat Jezus de enige weg is naar God? Zou God niet via Mohammed of Boeddha spreken?’
Dan komt de meest grievende opmerking: ‘Alle andere goden hebben hun landen ook niet kunnen redden,
waarom zou de HERE dat dan wel kunnen?’ (36: 18-20).

Het is lang niet altijd eenvoudig om op God te vertrouwen. Je geloof gaat soms door het vuur van de beproeving.
Het volk Israél heeft het vaak uitgeschreeuwd: ‘God, waar bent U!?’ Hizkia trekt een rouwgewaad aan...

Toch gaat hij de tempel binnen! Toch laat hij geen boodschapper naar de generaals gaan voor advies, maar naar
de profeet Jesaja om te vragen om gebed. En het antwoord luidt kort en goed: ‘Wees niet bang! Ik zal redding
geven en de Assyrische koning treffen’ (37: 6-7).

De HERE is betrouwbaar! Tijdens de Jom Kippoer-oorlog kwam de razendsnelle Syrische opmars, met een
overmacht aan soldaten en tanks, plotseling tot stilstand. Getuigen melden dat er een grote grijs-witte hand
zichtbaar werd tussen het Syrische en Israélische leger. De Syriérs werden tot ver in Syrié teruggedreven.

De maarschalk in 701 voor Christus en de Syriérs in 1973 zagen één ding over het hoofd: de éne God is de
andere niet. Er is één ware God, de God van Israél, Vader van Jezus Christus. Alléén in Hem is leven te vinden.
Leg de basis van je vertrouwen alléén in Hem, dan kom je nooit bedrogen uit.

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Wat doet de geschiedenis van het volk Israél met u?
Hoe kun je testen waar je zelf je vertrouwen op stelt?
Hoe kun je groeien in vertrouwen op de HERE?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



