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Thema: ‘Niemand is zoals jij!’, we lezen Lukas 19: 1-10

Zacheüs heeft héél veel grijze stippen...
Als er nou één is, die héél veel stippen heeft, dan is het 
wel Zacheüs! Tjonge, jonge, wat hebben de mensen een 
hekel aan hem! Ja, want weet je, Zacheüs is een 
tollenaar, de mensen moeten aan Zacheüs tol betalen, 
belasting. Nou, dat vindt niemand leuk natuurlijk, geld 
betalen. Maar goed, belasting betalen, dat moet nu 
eenmaal, dat weet iedereen. Alleen... Zacheüs en die 
andere tollenaars, die vragen altijd méér geld dan wat ze 
eigenlijk mógen vragen. En alles wat ze méér krijgen, dat 
steken ze - hup! – in hun eigen zak. Even voor de grote 
mensen: het lijkt de DSB-bank 
wel. Méér geld vragen dan je 
mag vragen, dat is niet eerlijk! 
En Zacheüs, weet je, die is 
óók nog eens de baas van al 
die tollenaars. Dus die zorgt 
natuurlijk wel dat hij nóg meer 
krijgt. 
Ja, dus iedereen denkt: ‘Hup, 
die Zacheüs: een grijze stip!’ 
Nu hebben we net dat verhaal 
gehoord van Wout. Wout had 
ook heel veel grijze stippen. 
Maar weet je wat het verschil 
is tussen Wout en Zacheüs? 
Wout, die kon er niks aan 
doen dat hij grijze stippen 
kreeg. Hij zag er gewoon een 
beetje apart uit. Maar 
Zacheüs, die kan er wél wat 
aan doen. Zacheüs heeft 
grijze stippen, omdat hij 
tollenaar is, en omdat hij meer 
geld vraagt dan hij mag. Het 
is bij Zacheüs dus vooral 
eigen schuld. 
En nu heb ik een vraag aan 
jou. Misschien heb jij ook weleens dat gevoel dat 
anderen jou grijze stippen geven. Ik denk dat we dat 
állemaal weleens hebben, dat je denkt: ‘De anderen 
vinden mij nu niet zo leuk.’ En hoe komt dat dan? Kun je 
daar iets aan doen, net als Zacheüs? Of kun je daar niks 
aan doen, net als Wout?
Weet je wat ik denk? Dat het vaak allebei is! Soms geven 
mensen zómaar grijze stippen. Misschien bij Zacheús 
óók wel, omdat het maar een klein mannetje was. ‘Hé, 
Calimero!’ Dat is niet leuk. En omdát je dat niet leuk 
vindt, ga je zelf soms ook vervelend doen. Dan wil je 
iemand terugpakken. Of je doet helemaal niet leuk mee 
in de klas, maar je gaat zitten klieren. En dan geeft de juf 
je een grijze stip, en andere kinderen vaak ook. 
Vaak is het allebei! En soms krijg je ook weleens sterren! 
‘Zo, hé!’ zeggen ze dan. ‘Wat kun jij goed keepen!’ Of: ‘Ik 
wil bij jou in het team!’ Sterren! Deze week was er 
iemand, die kreeg een héle grote ster, dat was president 
Obama. Wat was dat voor ster, wie weet dat? Wat kreeg 
president Obama vrijdag? De Nobelprijs voor de Vrede! 
Nou, Zacheüs krijgt geen sterren, hoor. Misschien dat hij 
stiekem zichzelf soms weleens een ster opplakt. Dan 
denkt hij: ‘Ze hebben allemaal een hekel aan me, maar ik 

ben wel lekker rijk. Al dat geld, dat heb ik toch maar!’ 
Alleen, dat geld, daar wordt Zacheüs niet gelukkig van. 
Eigenlijk is Zacheüs alleen.
Heb je dat ook weleens, dat gevoel, dat je alleen bent? 
Zacheüs voelt zich alleen. De baas van de tollenaars! 
Met ál dat geld. Toch: alleen.

Zacheüs wil Jezus zien!
En dan hoort hij over Jezus. Net als Wout, die hoorde 
over Eli. Weet je nog? Van wie hoorde Wout over Eli? 
Juist: van Lucia! Zacheüs hoort over Jezus. En de 

mensen zeggen: ‘Jezus is anders! 
Heel anders dan andere mensen. 
Als je Jezus tegenkomt, dan lijkt het 
wel of je God tegenkomt.’ 
Zacheüs heeft dat goed in zijn oren 
geknoopt. En nú, nu komt Jezus 
door zijn stad, door Jericho! 
Zacheüs denkt: ‘Ik móét Hem zien! 
Wie zou dat nou toch zijn, Jezus? Ik 
ben zó benieuwd!’ 
Maar ja, Zacheüs is maar klein, en 
al die grote mensen staan allemaal 
in de weg. Hij kan niks zien! Dus hij 
denkt: ‘Weet je wat? Ik ren vlug 
vooruit, en dan klim ik ene boom, 
een vijgenboom, met grote 
bladeren. Daar zien ze mij vast niet, 
en ik kan zelf door de bladeren 
kijken en Jezus zien.’ 
Wout, die ging naar Eli toe, weet je 
nog? En Zacheüs, die wil Jezus 
zien. En opeens... ja, daar komt Hij! 
Daar komt Hij! Met Zijn discipelen, 
de leerlingen, om Hem heen, en 
allemaal mensen voor Hem uit en 
achter Hem aan. Een hele optocht! 
Ja hoor, ze komen precies zijn kant 

op, ze lopen récht onder zijn boom door. 
Maar dan... oh!... Zacheüs schrikt! Jezus kijkt omhoog. 
En tussen de bladeren ziet Jezus het gezicht van 
Zacheüs. Zacheüs wordt helemaal bleek. Wat zal Jezus 
zeggen? Zal Hij hem uitlachen? ‘Hé, wat doe jij daar in 
die boom!?’ Nee, hè, straks gaan de mensen aan Jezus 
vertellen wie hij is! ‘Here Jezus, let maar niet op die man, 
hoor! Dat is een tollenaar, we hebben allemaal een hekel 
aan hem.’
Maar wat gebeurt er? Jezus lacht Zacheüs helemaal niet 
uit! Jezus kijkt vriendelijk. ‘Zacheüs,’ zegt Hij. 
‘Wat?!’ denkt Zacheüs. ‘Hoe kent Jezus mijn naam?! Zie 
je wel, ze hebben natuurlijk allemaal verteld hoe slecht ik 
ben!’
‘Zacheüs, kom vlug uit die boom. Ik moet vandaag in 
jouw huis zijn!’ En dán begrijpt Zacheüs er hélemaal niks 
meer van. Jezus, die bij hém op visite komt??!! Jezus 
gaat dus niet naar de burgemeester? En niet naar de 
dokter? En niet naar de notaris? En niet naar een 
beroemde zanger in Jericho?’ 
‘Ik wil graag bij jou op visite komen, Zacheüs!’ 
Als Zacheüs dát hoort, dan wordt opeens álles anders. 
Alle mensen geven hem grijze stippen, maar Jezus niet. 



Jezus is écht anders. Zacheüs kijkt Jezus aan, en weet je 
wat hij ziet? In de ogen van Jezus ziet hij: liefde. Liefde 
voor hem, voor Zacheüs, met al zijn fouten. Met al zijn 
grijze stippen, eigen schuld dikke bult. Jezus lét er niet 
op. Voor Hém is Zacheüs een mens, een mens met een 
hart. Jezus kijkt vérder dan alleen de buitenkant. Jezus 
weet dat iedereen verlangt naar iemand, die aardig is. 
Iemand die liefde geeft. 
Meteen gaat Zacheüs naar huis, hij maakt heerlijk eten 
klaar, en als ze eten, dan zegt hij: ‘Heer, ik heb heel veel 
geld, maar ik ga de helft weggeven! En alles wat ik 
oneerlijk gekregen heb, dat ga ik teruggeven, en dan vier 
keer zoveel!’

Ga elke dag even naar God, door te bidden!
Zacheüs wordt een ander mens. En al die grijze stippen, 
die vallen van hem af! Hoe komt dat? Omdat Jezus in zijn 
leven gekomen is. De mensen buiten, die vinden het 
niks! ‘Hoe kán Jezus dat nou doen?! Op visite gaan bij 
zo’n slechte man?!’ Maar weet je, dat is nou precies waar 
Jezus voor gekomen is: om mensen vergeving te geven. 
Want jij en ik, wij maken allemaal fouten, net als 
Zacheüs. En als wij fouten maken, dan komen de 
mensen met hun stippen. Natuurlijk, logisch! Als je 
brutaal bent of als je gemeen bent, of als je liegt, dat is 
niet leuk! En het is niet goed! 
Maar vandaag zegt Jezus: ‘Tóch houd Ik van jou! Ik wil je 
vergeven! Daarvoor kwam Ik naar deze wereld, daarvoor 
ben Ik naar het kruis gegaan! De straf die jij verdiende, 
die heb Ik al gedragen, aan het kruis. Ik geef je 
vergeving, je mag opnieuw beginnen! 
Zonder stippen, zonder strepen, gewoon 
helemaal nieuw! Maar maak jij het dan 
ook weer goed met de anderen, net als 
Zacheüs!’ 

Weet je nog, van Lucia? Die had geen 
sterren en geen stippen. Ze vielen 
gewoon van haar af! En wat zei ze? ‘Ik 
ga elke dag naar Eli!’ Zo mogen jij en u 
en ik elke dag bidden tot God. God die 
in Jezus naar ons toe gekomen is, zó 
dichtbij. En als wij bidden, dan voelen 
we Zijn liefde. En eigenlijk maakt het 
dan niet meer uit, wat alle anderen over ons zeggen. 
Eigenlijk is het dan niet meer belangrijk, al die stippen die 
ze je willen geven. Ze vallen gewoon van je af! 

Doe het maar, elke dag, als je ‘s morgens wakker wordt, 
en ‘s avonds als je naar bed gaat. Bidden. Zeg maar alles 
waar je aan denkt, waar je mee bezig bent. Zeg maar 

hoeveel je van Hem houdt. Vraag maar om vergeving. 
Dan is God ook heel dicht bij jou, als een grote Vriend, 
die altijd met je meegaat. 

Zeven woorden veranderden het leven van Mary Ann
Ik vertel je nog één verhaal, dat is echt gebeurd. Een 
bijzonder verhaal. Het gaat over Mary Ann Bird. Toen 
Mary Ann werd geboren, toen zagen de mensen meteen 
dat er iets met haar was. Ze had een open verhemelte, 
dan is het hier, boven je mond, niet goed dichtgegroeid. 
Nu kan dat heel goed in een ziekenhuis worden 
verholpen, maar vroeger niet. Dus toen Mary Ann 
opgroeide en naar school ging, vonden de andere 
kinderen haar allemaal eng. Daar kwam nog wat bij. Ze 
was ook nog doof aan één oor, en haar voeten waren 
ook vreemd gegroeid. Mary Ann had op school geen 
vriendinnen, geen vrienden, ze werd heel erg gepest. 
Nu werd in de klas elk jaar getest of de kinderen goed 
konden horen. Dan moest je naar voren komen, je moest 
één oor dicht houden, en dan fluisterde de meester of de 
juffrouw iets wat je met je andere oor moest horen, en dat 
moest je dan hardop nazeggen. Bijvoorbeeld: ‘De lucht is 
blauw’, of ‘Je hebt nieuwe schoenen.’ Voor Mary Ann 
was die test natuurlijk heel naar, want ze kón niet goed 
horen.   
Eén jaar zat Mary Ann in de klas bij Juf Leonard, dat was 
zó’n leuke juf, echt de leukste van de school. Iedereen 
wilde graag bij Juf Leonard in de klas zitten. Op een dag 
kwam die verschrikkelijke hoortest. Mary Ann moest naar 
voren, ze legde één hand op haar oor, en ze luisterde. En 

weet je wat Juf Leonard zei? Ze zei 
niet: ‘De lucht is blauw’ of ‘Je hebt 
nieuwe schoenen.’ Nee, Juf Leonard, 
die populaire juf, fluisterde tegen Mary 
Ann: ‘Ik wou dat jij mijn dochter was.’ 
Die zeven woorden, ‘Ik wou dat jij mijn 
dochter was’, ‘I wish you were my little 
girl’, die hebben het leven van Mary 
Ann veranderd. Later is ze zelf juf 
geworden en ook een beroemd 
schrijfster van boeken. En ze schreef: 
‘Die woorden, die moet bij Juf 
Leonard in haar hoofd gegeven 
hebben.’ Toen Mary Ann die woorden 

hoorde, je zou kunnen zeggen: toen vielen de stippen 
van haar af. Vandaag zegt God het tegen jou, en tegen u 
en mij: ‘Jij bent Mijn kind! Wat ze ook zeggen, Ik houd 
van jou!’ En als God Zelf dat zegt, dan vallen alle stippen 
van je af! 
Amen.

 
René van Loon, dominee in de Ontmoetingskerk

Als u of jij me wilt bellen of mailen over deze kerkdienst, of als u of jij meer wilt weten over de Ontmoetingskerk, dan 
kan dat!
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Het boek ‘Niemand is zoals jij’ van Max Lucado kun je kopen in de winkel voor 9,95 (kleine uitgave) of 12,95 (groot  
prentenboek)
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