
Preek in de jongerendienst, Capelle-Schollevaar, 15 november 2009, 9.15 uur
Thema: ‘Look at me!’ naar aanleiding van Jesaja 39 en Lukas 18: 9-14

1. ‘t Is moelijk bescheiden te blijven...
Toen ik zelf jongere was (heel lang geleden dus) was er 
een hit van Peter Blanker:

't Is moeilijk bescheiden te blijven 
Wanneer je zo goed bent als ik 
Zo stoer, zo charmant en zo aardig 
Dat zie je in één ogenblik 
Ik denk als ik kijk in de spiegel 
Daar staat een geweldige vent 
't Is moeilijk bescheiden te blijven 
Voor een kerel met zoveel talent (jaja)

Aan dat liedje moest ik denken bij dit stukje over koning 
Hizkia. We hebben het de laatste maanden al heel wat 
keren over koning Hizkia gehad, en het wás ook een 
fantastische koning. Hij heeft de dienst van God weer 
helemaal in ere hersteld, Hij heeft de tempel in Jeruzalem 
helemaal gezuiverd van afgoderij, hij heeft Jeruzalem 
opgebouwd, hij vertrouwde helemaal op de Here God, en 
durfde het aan om te breken met de Assyriërs, die het land 
onderdrukten. Hij heeft een watertunnel in Jeruzalem laten 
aanleggen van ruim een halve kilometer lang, waar je 
vandaag de dag nog doorheen kunt lopen. En toen die 
gigantische troepenmacht van Assyrië kwam opzetten om 
Jeruzalem te belegeren, ging Hizkia niet door de knieën. Hij 
bleef op God vertrouwen, en hij werd ook gered. En 
tenslotte: toen hij ernstig ziek werd, bad hij vurig tot God, 
en inderdaad: hij werd genezen! Een man van geloof, een 
man met lef, een man met inzicht, Hizkia is echt een held. 
Maar dan... dit. Dit hoofdstuk, Jesaja 39. Hier, in dit 
hoofdstuk, gaat Hizkia op een gigantische manier onderuit. 
Wat gebeurt er? Hij is genezen van zijn ziekte, de aanval 
van Assyrië is afgeslagen, dat is puur en alleen Gods werk 
geweest, God heeft 185.000 van die Assyrische 
belegeraars gedood (waarschijnlijk door een pestepidemie), 
en dan komen er voorname gezanten uit een ver land, 
Babylonië. Ze komen, zeggen ze, om Hizkia te feliciteren. 
De koning van Babylon heeft gehoord dat hij genezen is. 
En hij heeft ook gehorod over dat wonderlijke teken, dat de 
schaduw van de zon op de zonnewijzer tien treden 
teruggegaan is. Daar hebben we het vorige week over 
gehad, dat had waarschijnlijk te maken met een 
zonsverduistering. 
Als die gezanten komen, dan voelt Hizkia zich helemaal 
gevleid. Kijk, Juda was maar zó’n piepklein landje op de 
wereldkaart. Maar Babylonië was een macht in opkomst. 
Babylonië was de belangrijkste vijand van Assyrië. En 
daarom staan deze gezanten meteen op de stoep, als de 
Assyrische aanval is afgeslagen. Babylonië wil Juda wel als 
bondgenoot. Maar natuurlijk speelt er méér mee. Al die 
grootmachten zijn ook altijd uit op rijkdom. 

Daarom is het zó ontzettend dom, wat Hizkia nu doet. Hij 
voelt zich héél wat! ‘Moet je kijken, zelfs uit Babylon komen 
ze mij feliciteren! Ze komen mij geschenken brengen!’ 
Hizkia gaat naast zijn schoenen lopen. En hij zegt: ‘Willen 
jullie zien wat ik allemaal heb?’ Ja, natuurlijk, dat willen ze 
wel! Dat kunnen ze dan mooi doorgeven aan de 
Babylonische koning. Die weet dan ook wat er in Juda te 
halen valt. 
De trots stijgt Hizkia naar het hoofd en hij laat alles zien: de 
voorraden goud en zilver en het kostbare reukwerk, de 
kostabre oliën, maar ook zijn wapens en zijn magazijnen. 

‘Look at me!’ ‘Kijk mij eens!’ Hizkia is in de greep van zijn 
eigen succes. In de roes laat hij zich helemaal meeslepen. 

2. Indruk maken, hoe doe je dat?
En nu even héél eerlijk, goudeerlijk naar binnen kijken, in je 
eigen hart. Jij en ik, u en ik, zijn wij anders? Een beetje 
indruk willen maken, imponeren, interessant doen, zit dat 
niet in je hart? Je net wat groter voordoen dan je bent. Net 
als Norton Antivirus. Je koopt een grote doos. ‘Zóhó!’ denk 
je, ‘dat is een heel pakket!’ Maar wat zit er in? Eén flodder 
van een handleiding en één CDtje. Dat kan ook in een 
envelopje. Maar nee, het moet in zó’n doos! Indruk maken! 
Imponeren! 

Hoe doen jongens dat? 
Jongens doen dat met 
stoerheid. Een grote brommer. 
Stoer jack. Ruige taal. Of op 
een andere manier, een beetje 
subtieler, met humor, met gein. 
Je moet nét iets leuker zijn dan 
die ander. Je moet ‘m wel éven 
overtroeven, en als jíj een keer 

een opmerking maakt, waar de hele klas dubbel om ligt, 
dan loop je de hele dag te zweven. 
En als meisje? Als meisje kun je indruk maken door te laten 
zien hoe je jongens om je vinger kunt winden. Dat je alles 
gedaan kunt krijgen. En je kunt imponeren door sexy 
kleren. 
Hoe probeer jij indruk te maken op een ander? Met het 
allernieuwste mobieltje? Hoe lang sta je voor de spiegel? 
Zal ik je eens wat zeggen? Als je elke dag een half uur voor 
de spiegel doorbrengt, dan betekent dat in een gemiddels 
mensenleven ruim anderhalf jaar! Nonstop anderhalf jaar 
voor de spiegel staan. Als je haar maar goed zit. Als je 
maar leuk bent. 
‘Look at me!’ ‘Kijk mij eens!’

Eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ieder mens. Waar 
imponeert u nou anderen mee? Met een schitterend huis? 
Of een nieuwe auto? Of met zakelijk succes? Of met 
kennis? ‘Zo, die weet er een hoop van...’ Of misschien zélfs 
wel met allerlei ellende, zodat iedereen zegt: ‘Tjonge jonge 
jonge, zeg, Jij maakt veel mee!’ Zelfs dát kan! Je hart is zó 
ontzettend slim. Je kunt indruk willen maken, zelfs door je 
bescheidenheid. Door je geloof. Door je dienstbaarheid aan 
mensen. Door je werk voor God. ‘Look at me!’

En zo zie je die Farizeeër daar staan, voor in de tempel: 
‘Heer, dank U wel dat ik niet ben zoals de andere mensen, 
die roofzuchtig zijn, of onrechtvaardig, of overspelig. Ik 
dank U dat ik niet ben zoals die tollenaar. Ik vast twee keer 
per week. Ik geef tien procent weg van alles wat ik verdien. 
Ooooh, Here God, wat heeft U het toch met mij getroffen. 
Look at me!’

3. Waarom wil je indruk maken?
Hoe komt dat nou eigenlijk? Waar komt dat nou vandaan, 
die trots? Die hoogmoed? Die behoefte om te willen 
scoren, te willen imponeren? Wat zit daar nou achter? 
Psychologen, die zeggen: ‘Heel vaak heeft dat te maken 
met onzekerheid. Eigenlijk ben je heel onzeker over jezelf. 
En daarom probeer je júíst anderen te gaan overtroeven, je 
gaat jezelf overschreeuwen. Voortdurend ben je op zoek 
naar bevestiging, naar mensen die je leuk vinden, en 
aardig, en mooi en indrukwekkend.’ 



Ik denk dat die psychologen heel vaak gelijk hebben. Hoe 
meer je op je tenen loopt om maar goed over te komen, 
hoe meer angst je hebt om af te gaan. 
Hoe zit dat bij Hizkia? Weet je, in 2 Kronieken 32 krijgen we 
een kijkje achter de schermen. Als je een bijbel bij je hebt 
kun je meelezen. Wat staat er, in vers 24-25? ‘Omstreeks 
dezelfde tijd werd Jechizkia (of Hizkia)  dodelijk ziek. Hij 
bad tot de HEER, en deze antwoordde hem en gaf hem 
een teken. Jechizkia was echter zo hoogmoedig geworden 
dat hij zich niet dankbaar toonde voor de weldaad die hem 
was bewezen. Zo riep hij Gods toorn over zich af, en ook 
over heel Juda en Jeruzalem. Maar omdat Jechizkia het 
hoofd boog en zijn trots liet varen, en de inwoners van 
Jeruzalem met hem, heeft de toorn van de HEER hen niet 
getroffen zolang Jechizkia leefde.’ 
Dat hebben we net gelezen: de profeet Jesaja komt bij 
Hizkia, hij geeft hem een uitbrander, en inderdaad, dan 
beseft Hizkia dat hij niet goed zat. Maar de kern van wat er 
misging, dat is dus dit: Hizkia toonde zich niet dankbaar. In 
de vertaling van 1951 staat: ‘Hizkia 
schoot tekort in dankbaarheid.’ Nog 
maar pas geleden lag Hizkia doodziek 
op zijn bed te kermen: ‘O God, help 
me! HERE, alstublieft, wees mij 
genadig! Geef me genezing!’ En dan 
krijgt hij genezing en vervolgens zegt 
hij tegen die mannen uit Babel: ‘Kijk 
eens! Allemaal van mij!’ Dat voel je 
wel aan: dat kán niet! 
Als God je heeft gered, als Hij een 
wonder heeft gedaan in je leven, dan 
kun je nog maar één ding, en dat is: 
God danken! En zeggen: ‘Heer, het 
draait nu állemaal om U!’ Dan gáát het 
helemaal niet meer die vragen, of je 
wel goed overkomt, en of je wel knap 
genoeg bent, of stoer genoeg, en of je 
grappen wel goed genoeg zijn, en of 
je anderen kunt imponeren met je 
rijkdom, of met je indrukwekkende contacten. 
Dankbaarheid aan God, die zet je met twee benen op de 
grond. 
Als je beseft wie jij bent voor God, een klein en nietig 
mensje, een mens met fouten en zonden en gebreken, dan 
word je net als die tollenaar in de tempel. Hij komt niet 
verder dan de deur. Hij durft niet naar binnen. En naar de 
hemel kijken, dat durft hij ook niet. Hij zegt alleen maar: ‘O 
God, wees mij, zondaar, genadig.’ 
Jij en ik, u en ik, wij hebben het nodig dat we dát gaan 
ontdekken, en dat we dat steeds weer opnieuw ontdekken, 
dat je als mens voor God niet kunt bestaan! Met al die troep 
in je leven, in je hart! Met al die woorden waar je spijt van 
hebt, met al die gedachten in je hoofd, waarvoor je je wel 
door de grond kunt schamen. 
‘O God, wees mij, zondaar, genadig!’ ‘O Here, zie mij aan, 
in genade, look at mee...’ 

4. Eerlijk worden betekent: bevrijd worden! 
Als je zó bij God komt, dan word je een ander mens. Want 
dan kan God bij je hart komen. Zolang jij je stand ophoudt, 
zolang jij in die grote verpakking kruipt, blijf je een eenzaam 
mens. Want je laat God niet toe in je hart, in je diepste 
wezen. En je laat ook mensen niet toe. Je wilt je zwakheid 
niet laten zien. Je blijft maar op je tenen lopen, maar op 
den duur is dat doodvermoeiend. Wij allemaal, wij hebben 
het nodig dat we door de knieën gaan, en dat we het 

zeggen: ‘O God, wees mij, zondaar, genadig!’ En dan weg 
met al die stompzinnige buitenkantjes, dan is het afgelopen 
met al die schijn. Wat er mis zit in je leven, breng het in het 
licht, het licht van God en het licht van mensen. Laat je 
masker vallen, en word gewoon eerlijk! Naar God toe, naar 
mensen toe. 
Dán kan God je hart bereiken. Dan kan Hij vergeving 
schenken. Dan kan Hij je laten zien: ‘Ook voor jou stierf 
Mijn Zoon aan het kruis. Ook voor jou droeg Hij de straf. De 
straf die jij verdiende. Ook voor jou liet Hij Zich martelen. 
Ook voor jou ging Hij de dood in. En voor jou ging Hij dwars 
door de dood heen naar het leven!’

Als je door de knieën gaat voor God, dan ga je pas 
ontdekken wat genade is. Genade. Dat wil zeggen: jij staat 
schuldig, en tóch krijg je vergeving! Jij bent onrein, maar 
God verklaart jou rein! Jij hebt het verprutst, maar toch zet 
God jou op het erepodium. Dat is genade! 
Leren leven van genade, dat is de grootste bevrijding uit je 

leven. Je hóéft niet meer op je tenen te 
lopen! Je bent niet meer afhankelijk van 
wat de ánderen allemaal van jou vinden. 
Je bent alléén afhankleijk van wat God 
vindt! Hij verklaart jou rein! Als je je schuld 
belijdt, en als je gaat strijden tegen de 
zonde. Als je dat gevecht keihard 
aangaat, samen met God! En als het 
nodig is zoek je hulp bij mensen die je 
kunnen helpen. 

Eerlijk worden. Nederig worden. Dankbaar 
worden. Daar draait het om. Niet meer: 
‘Look at me!’ maar: ‘O Heer, please... look 
at me...’ 
Koning Frederik de Grote, koning van 
Pruissen in de 18e eeuw, ging een keer op 
bezoek in een gevangenis. Hij sprak daar 
met de gevangenen. En wat deden die 
gevangenen? Ze wilden allemaal graag 

met de koning praten. En ze vertelden allemaal hun 
verhaal: ‘Koning! Ik ben onschuldig!’ ‘Koning, ze hebben 
helemaal niet goed naar mijn verhaal geluisterd!’ ‘Koning, ik 
bedoelde het zo goed, en nu zit ik hier!’ ‘Koning, mag ik u 
vertellen hoe zwaar ik werd uitgebuit?’ De koning werd 
bedolven onder de verhalen. Aan het eind van de gang 
stopte de koning bij een cel, waarin ook een gevangene 
zat. Die gevangene zei helemaal niets. 
‘Wel?’ zei koning Frederik, ‘u zit hier zeker ook onschuldig 
gevangen?’ 
‘Majesteit, helaas, ik niet,’ antwoordde de man. ‘Ik ben 
schuldig, en ik krijg hier mijn verdiende straf.’
Toen zei de koning: ‘Cipier, kom eens! Laat deze 
gevangene snel uit de gevangenis, want straks bederft hij 
nog al die onschuldige mensen die daar zitten!’

5. ‘Uw genade is mij genoeg!’
Als je eerlijk wordt, eerlijk voor God, dan is er genade. En 
die genade betekent de grootste vrijheid die er is! Als je dat 
ontdekt, dan word je zo dankbaar! Intens dankbaar! Niet 
meer afhankelijk van je buitenkant. Niet meer afhankelijk 
van wat ze in de klas van je vinden, of op je werk. Niet 
meer constant op je tenen lopen om leuk gevonden te 
worden, om geaccepteerd te worden. Want er is er één die 
je accepteert: dat is je hemelse Vader. Er is er één die je 
draagt. Die je op handen draagt. Er is er één die je genade 
geeft. En Zijn genade is voor jou genoeg! Amen.
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