
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 3 januari 2010, 9.15 uur
Thema: ‘Gods keuze, ook onze keuze?’ naar aanleidng van Jesaja 53: 1-5 en Mattheüs 2: 19-23 (kern: vers 23)

1. God regeert! Hij heeft alle macht!
* Op drie manieren laat God in Mattheüs 2: 19-23 zien dat Hij regeert en alle macht heeft.
a. Hij geeft leiding via dromen. In Mattheüs 1 en 2 geeft God vijf keer een bijzondere droom: vier keer aan Jozef, 

één keer aan de wijzen. Als wij zoeken naar Gods leiding, is dat een geruststellende gedachte. We worden 
geroepen om trouw te zijn aan de Bijbel en om biddend onze weg te gaan. Vervolgens mogen we bidden of God 
Zijn verlangen ook ons verlangen laat zijn. Als Hij ons dan toch écht op een weg roept die wij zelf niet willen 
(zoals Hij bij Jona deed), dan zal Hij dat héél duidelijk laten merken.

b. Hij overleeft alle tirannen. Hoezeer mensen ook tekeer gaan, eens zullen ze sterven, ook dictators als Herodes, 
Mugabe, Kim Jong-Il. Mensen zijn tijdelijk, God is eeuwig. En wie bij God hoort, is ook eeuwig! Jezus zegt: ‘Wees 
niet bang! De mensen kunnen wel je lichaam doden, maar daarna kunnen ze je niets meer doen’ (Lukas 12: 4). 

c. Hij, de God van Israël, bepaalt het doel van de reis: het land Israël. God blijft altijd trouw. Israël is Zijn volk, ook al 
is het volk even zondig als alle andere mensen. Wie de God van Israël liefheeft, kan niet anders dan ook Israël 
een warm hart toedragen. 

2. Heel bewust kiest de almachtige God een plaats waar Zijn Zoon opgroeit: Nazareth!
* Jozef en Maria willen als vanzelfsprekend terugkeren naar Judea, waarin Bethlehem en Jeruzalem liggen. De 

Zoon van God moet toch opgroeien in de nabijheid van de tempel van God?! De profeet Micha had al voorspeld 
dat Hij in Bethlehem geboren zou worden, dan moest Hij toch ook in die streken opgroeien? 

* Maar God kiest anders! Opnieuw via een droom krijgt Jozef de opdracht om niet naar Judea te gaan, maar naar 
Galilea. Jozef aarzelfde inderdaad al, omdat in Judea de wrede Archelaüs aan de macht was gekomen. In Galilea 
regeerde nu diens broer, dandere zoon van Herodes: Herodes Antipas. Die was iets minder erg. 

* God kiest wonderlijk! Galilea was een verachte provincie, en werd vaak ‘Galilea der heidenen’ genoemd. Men 
nam het daar minder nauw met Gods wet. Nazareth was bovendien een stadje van niks, wordt nergens genoemd 
in het Oude Testament. Er is geen enkele belofte aan verbonden. 

* Mattheüs schrijft, dat op deze manier vervuld wordt, wat de profeten hadden geschreven, ‘dat Hij Nazoreeër zou 
heten’ (vers 23). In het Oude Testament komen we nergens letterlijk deze profetie tegen. Wat bedoelt Mattheüs? 
‘Nazoreeër’ is een soort scheldnaam, vergelijk ‘Boertje van buut’n’. Het is Galilees dialect voor ‘Nazarener’, 
inwoner van Nazareth. Als je een ‘Nazarener’ was, dan stelde je al niks voor (zie Johannes 1: 47), maar als het 
dan ook nog verachtelijk, op z’n Galilees, werd uitgesproken (‘Nazoreeër’), dan was het echt een spotnaam. Dat 
de Messias op die manier veracht zou worden, dat staat wél in de profetieën, zie bijvoorbeeld Jesaja 53! 
Mattheüs bedoelt: de profeten voorspelden al, dat de Messias een spotnaam zou dragen, veracht zou worden. 

* Deze spotnaam zal later ook geschreven staan boven Jezus hoofd aan het kruis (Johannes 19: 19). 
* Waarom kiest God Nazareth uit om daar Zijn Zoon te laten opgroeien? Omdat Jezus gekomen is voor de minste 

mensen! Niet voor hen die het met zichzelf getroffen hebben, maar voor zondaars en mensen die door anderen 
geminacht worden. Hij kwam als arts van zielen, niet om gezonden te helpen, maar zieken (Lukas 5: 31-32)!

3. Wie deze keuze van God volgt, schaart zich bij de ‘secte van de Nazoreeërs’
* In Handelingen 24 wordt Paulus, één van de leiders van de eerste christelijke gemeenten, aangeklaagd wegens 

het verbreiden van het Evangelie. In de aanklacht wordt hij een leider genoemd ‘van de secte van de Nazoreeërs’ 
(vers 5). Daar horen wij dus ook bij! Paulus deelt in de verachting waarmee Jezus veracht werd. En wij ook!

* Hoe kijk je naar de samenleving? Sommige christelijke commentatoren zijn heel somber: in toenemende mate is 
er intolerantie tegenover christenen. Een taxichauffeur mag geen kruisje meer dragen, subsidies aan christelijke 
organisaties worden ingetrokken enzovoorts. En inderdaad: het zal zeker moeilijker worden voor christenen. 

* Maar is dat erg? Is het erg om achtergesteld te worden omdat je Jezus volgt? Of brengt je dat alleen maar dichter 
bij de ‘Nazoreeër’? Wij zullen als christenen ongetwijfeld allerlei voorrechten uit het verleden verliezen. En het is 
goed dat christenpolitici proberen dat zo lang mogelijk tegen te houden. Maar we hoeven niet bang te zijn voor de 
toekomst! Een verachte positie in de marge van de samenleving is niet verkeerd voor christenen. Miljoenen 
christenen zijn daar al vele jaren of eeuwen aan gewend. Er zitten minimaal vier voordelen aan. 

(1) Het brengt je dichter bij God. Je wordt op Hem teruggeworpen, je vlucht naar Hem toe!
(2) Het bindt christenen samen. Je hebt elkaar harder nodig, zo vallen kerkmuren weg.
(3) Als je geen machtspositie (meer) hebt als christenen, ben je ook minder bedreigend. Juist waar christenen (nog) 

machtsposities bekleden, is vaak de weerstand groter. Als je vanuit de marge opereert, ben je niet bedreigend.
(4) Als mensen zien dat je offers brengt vanwege je geloof, wekt dat interesse. Soon Ok Lee beschrijft in haar boek 

Zij mogen de hemel niet zien hoe verbluft zij in het Noord-Koreaanse concentratiekamp stond over het gedrag 
van de christenen. Zij hoefden slechts Jezus te verloochenen om vrij te komen, maar deden dat niet! In plaats 
daarvan hielpen ze andere gevangenen, vaak ten koste van zichzelf! Het bracht haar ertoe christen te worden. 

* Gods keuze was niet Jeruzalem, maar Nazareth! Wat is onze keus? Als we ervoor kiezen om de ‘Nazoreeër’ te 
volgen, hoeven we niet bang te zijn! Dan ben je een mens van de eeuwigheid. Het is reden tot blijdschap!

Om (samen?) over na te denken:
1. Hoe kun je in onze tijd zien dat God regeert?  
2. Die keuze van God voor het verachte Nazareth, wat betekent die keuze voor uw leven?
3. Vindt u dat christenen het moeilijker krijgen in ons land? Zo ja, vindt u dit een goede ontwikkeling, of niet?
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