
Preek in de Jongerenpraikdienst, Capelle-Schollevaar, 10 januari 2009, 16.00 uur
Thema: ‘Op zoek naar de smalle weg’, naar aanleiding van Mattheüs 7: 7-10 (kernverzen: 13-14)

1. Jezus vraagt om een radicale keus!
In die paar zinnen, Mattheüs 7 vers 13 en 14, zitten een 
heel aantal tegenstellingen. Welke tegenstellingen zitten 
erin? 
a. De ruime poort en de nauwe poort.
b. De brede weg en de smalle weg.
c. Velen en weinigen.
d. De ondergang en het leven. 
Als je die vier tegenstellingen op je laat inwerken, dan zie je 
dat de Here Jezus hier héél zwart-wit is. Het zijn twee heel 
verschillende wegen, en je kunt onmogelijk op allebei die 
wegen lopen. Je zult moeten kiezen, radicaal. Zoals 
vroeger het volk Israël ook moest kiezen. We hoorden dat 
aan het begin van de dienst. Elia zei: ‘Je kunt niet op twee 
gedachten hinken. Kies! Maak een keuze: De Here God of 
Baäl.’ Als je niet weet hoe het 
verhaal afloopt: pak thuis je 
Bijbel en lees het na!  

2. Het valt niet mee om deze 
weg te vínden, maar wie 
zoekt, zál vinden!
Kiezen! Die keuze, die wordt 
afgebeeld op die oude plaat, 
die je kunt vinden achterop 
het liturgieboekje. Die plaat is 
erg beroemd, je kunt ‘m nog 
steeds kopen als poster. Het 
is een schilderij uit de 19e 
eeuw. En wat zie je nou op 
die plaat? Een paar dingen 
vallen erg op. Die brede weg, 
die heeft een heel duidelijke 
ingang. Zie je dat? Links. Heel 
groot staat boven de poort: 
‘WELKOM’. Als je gewoon 
een beetje met elkaar 
meeloopt, en je let niet echt 
op of zo, dan zou je zomaar, 
ongemerkt, door die ruime 
poort heengaan, de brede 
weg op. Het deed mij even 
denken aan de 
Avondvierdaagse. Bij de 
Avondvierdaagse heb je altijd 
ergens een punt, waar de 
route van de vijf kilometer de éne kant op gaat, en de route 
van de tien kilometer de andere kant op. Nou, verreweg de 
meeste mensen doen de vijf kilometer. Dus wat krijg je 
nou? Als je de tien kilometer wilt doen, dan moet je goed 
opletten! Je zou zómaar met de massa meelopen. Het is 
mij weleens overkomen! Toen moest ik terug, de route van 
de tien kilometer opzoeken. 
Jezus volgen, dat vraagt om een keuze. Een heel bewuste 
keuze. Het vraagt oplettendheid. En je moet lef hebben, 
tegen de stroom in durven gaan. Dat kleine poortje, dat zie 
je bijna niet op die plaat. Je moet er echt naar zoeken. Dat 
is nóg een tegenstelling, de vijfde! De brede poort, daar 
gaat de massa heen. Maar de nauwe poort, wat zegt Jezus 
daarover in vers 14? ‘Slechts weinigen weten die te 
vinden.’ Je moet dus goed zoeken! Eigenlijk is dat kleine 
poortje op die plaat nog veel te duidelijk. Er gaat een weg 
heen, en er staat een soort evangelist te spreken. Maar het 
is vaak zóéken! Hoe vind je God? Hoe moet dat? Sommige 

mensen zeggen tegen me: ‘Ik zou het graag wíllen geloven, 
maar het lukt me niet. Ik kan dat niet.’
Het is soms echt zoeken naar dat kleine poortje. 

En toch kan het. Je kúnt ‘m vinden. Kijk maar in vers 7: 
‘Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult 
vinden.’ Eigenlijk is dat al de eerste test van God. Ben je 
écht op zoek? Wil je Hem vinden? Of geef je het al gauw 
op? Vind je andere dingen belangrijker? 

3. De brede weg: leuk begin, ellendig eind
Als je de goede keus maakt, en je gaat door die nauwe 
poort heen, dan kom je op de smalle weg. En weet je wat ik 
nu zo mooi vind aan die oude plaat? Daar zit een stuk 
levenswijsheid in. Want die brede weg, die begint heel erg 

leuk. Met amusement, en 
een hoop lol. En wij 
kunnen daar dan wel om 
lachen: ‘Het theater, is dat 
nou zo erg? En de 
danszaal, is dat nou het 
toppunt van zonde?’ Maar 
in wezen is er niet zo veel 
veranderd. Want ook voor 
jongeren nu, en trouwens 
ook voor ouderen, kan het 
in het leven hélemaal 
draaien om de lol, om 
uitgaan, om de kick, om 
erbij horen, meedoen, 
meetellen. Die brede weg, 
die begint héél gezellig. 
Hoewel... er zijn ook twee 
mensen aan het vechten. 
En er staat ook iemand z’n 
ezel af te ranselen. God 
houdt van dieren, maar 
mensen niet altijd. 
Maar hoe gaat het verder? 
Die brede weg, die wordt 
steeds grimmiger. 
Verderop wordt iemand 
doodgeschoten. Anderen 
worden als slaven 
voortgejaagd. En weer 
anderen worden ingezet in 

de oorlog. Geweld, haat, ellende, pijn, dat is de vrucht van 
een leven zonder God. 

4. De smalle weg: niet alleen een geweldig eind, maar 
ook een weg van echt geluk!
Die smalle weg, die is niet gemakkelijk. Laten we maar 
eerlijk zijn. Maar aan het begin van die smalle weg, daar zie 
aan de linkerkant: Jezus. Jezus aan het kruis. Er is Iemand, 
die voor jou uit de hemelse heerlijkheid kwam. Er is 
Iemand, die voor jou de spijkers door Zijn polsen liet jagen. 
Er is Iemand, die Zichzelf voor jou liet geselen. Er is 
Iemand, die voor jou Zijn leven heeft gegeven. Er is 
Iemand, die jou liefheeft. 
Echte liefde, die vind je alleen op die smalle weg. Echte, 
hartelijke, zelfopofferende liefde. Reddende liefde. 

Misschien lijkt het weleens, alsof de brede weg alleen maar 
fantastisch is. Het lijkt dan, alsof de smalle weg alleen maar 
afzien is, ellende. En voor een deel is dat ook zo. Het is niet 



leuk om alleen te staan. Het is niet leuk, om op je werk de 
enige te zijn die bidt voor z’n eten. Het is niet leuk om in je 
sportteam de enige te zijn die bijvoorbeeld niet op zondag 
wil sporten. Het is niet leuk om te horen dat je klasgenoten 
racistische moppen tappen, of gewoon gore grappen, en je 
wilt niet meelachen. Of als mensen om je heen vloeken en 
je weet je geen houding te geven. Voor ieder christen zijn 
er momenten dat het pijn doet om christen te zijn. Au! 
Trouwens, vergeleken met wat christenen doormaken in 
Noord-Korea of in veel moslimlanden, is het helemaal niks 
wat wij meemaken. Peanuts! 

Maar inderdaad: soms doet het pijn. En tóch is die smalle 
weg vele malen mooier om te lopen dan die brede weg. Dat 
komt bovenal door het einddoel. De hemel is veel mooier 
dan de hel. Want we moeten wel heel eerlijk zijn 
vanmiddag. Jezus waarschuwt heel duidelijk: je kunt 
verloren gaan! Je kunt op weg zijn naar je ondergang. Je 
kunt op weg zijn naar de hel. En dat is een gruwelijke 
realiteit. Als je God maar laat praten, als je je Schepper op 
Zijn hart trapt en Hem links laat liggen, dan zal Hij je 
uiteindelijk verstoten, en zeggen: ‘Ik heb je nooit gekend.’ 
En dat terwijl je zo onvoorstelbaar gelukkig zou kunnen zijn 
in de hemel. Eeuwig leven! Daar gaat niets, maar dan ook 
niets boven! Eeuwig leven, dat is een leven waarin je nou 
werkelijk wordt zoals God je bedoeld heeft. Waarin je al je 
talenten tot ontplooiing kunt brengen, tot eer van God, en 
dienstbaar aan mensen, in een oneindige creativiteit. Dat is 
eeuwig leven! 
Sommige mensen zeggen: ‘Ik vind het zo moeilijk om me 
daar iets bij voor te stellen: eeuwig leven. Zullen we dan 
altijd aan het zingen zijn?’ Nou, gezongen wordt er zéker, 
dat staat wel vast. Maar het eeuwige leven, dat is veel 
méér. In het eeuwige leven word je zoals je ooit bedoeld 
bent. Je zou kunnen zeggen: alle remmen los. Maar dan 
niet op een zondige manier, maar op een zalige manier. 
Alles wat je hier tegenhoudt, wat je hier belemmert, dat je 
jezelf zo vaak tegenvalt, of dat mensen je tegenvallen, of 
dat je moe bent, of in een dip zit, of dat je het vaak gewoon 
allemaal niet weet, al die remmen, die zijn daar wég. 
Eeuwig leven, dat is vóluit leven, tot eer van je Schepper, in 
een hel intense, diepe verbondenheid met andere mensen, 
en trouwens ook met de engelen. 

Ja, het verschil tussen de hel en de hemel, dat is niet een 
verschil van dag en nacht. Het is nog een véél groter 
verschil, onbeschrijfelijk! En tóch, toch is die smalle weg 
niet pas helemaal aan het éinde, in de hemel, de beste 
keus. Jazeker, dat einddoel, dat is wel doorslaggevend 
voor je keuze. Maar hoe moeilijk de weg daarhéén ook is, 
die smalle weg, die weg zelf is toch ook heerlijk om te 
gaan, véél beter dan die brede weg. Natuurlijk, je kunt met 
de één naar bed en dan met de volgende naar bed, je kunt 
je stomdronken drinken in een discotheek, maar word je 
daar gelukkig van? Weet je waar je gelukkig van word? Als 
je merkt dat God leeft! dat zijn momenten waar je kippenvel 
van krijgt.
Die smalle weg is een weg met heel indrukwekkende 
ervaringen. Misschien was jij erbij, op 12 december, bij de 
evangelisatie-actie in de wijk. Als je dan vooraf zit te 
bidden, heel zenuwachtig, en je krijgt zulke prachtige, 
kostbare gesprekken met mensen. En je merkt dat God 
leeft! Dat is pas écht geluk! 
Gisteren belde ik iemand op, en die persoon nam op, en ze 
wist niet hoe ze het had! Ze zei: ‘Precies op dit moment ben 

ik een mail naar je aan het sturen, want ik heb het heel erg 
moeilijk op het moment.’ Kon ik dat weten? Nee! Maar het 
was Gods regie. Hij leeft! Echt waar, daar krijg je kippenvel 
van. 
Een mevrouw zei het laatst nog tegen me: ‘Ik ben heel ziek 
geweest, en ik was in de hemel. Het is er zó mooi, 
onvoorstelbaar mooi. Ik twijfel nooit meer, en ik ben zó 
gelukkig, want ik weet dat God er is, en dat ik naar Hem toe 
ga.’ Dat is pas geluk! 
Onderweg, op die smalle weg, mag je leven met God. En 
ook al is het soms echt balen, dat je anders bent dan 
anderen, ook al valt het vaak niet mee om tegen de stroom 
in te gaan, het leven met God is zó de moeite waard! 

5. Stel het niet uit! Je bent nooit te jong om te kiezen!
Wat zegt Jezus? ‘Ga door de nauwe poort naar binnen!’ 
Doe het! Blijf niet treuzelen! Blijf niet aarzelen! Doe het! 
Maak die keus! Hoe radicaler je kiest voor Jezus, hoe meer 
je de vreugde zult proeven. Als je een beetje half-half kiest, 
dan heb je er niks aan, dan voel je er niks bij, en dan ervaar 
je ook niks. ‘Ga naar binnen!’ Doe het! Honderd procent! 
Jezus gaf Zich ook honderd procent voor jou. 

Er was een meisje, heel jong, die lid wilde worden van een 
kerk. Dat was ze niet, van huis uit. Maar ja, ze was zo jong. 
In die kerk zeiden ze: ‘Ja.... dat is wel heel mooi, heel 
aandoenlijk, maar ja, dat kan nu nog niet. Zo jong kun je 
dat nog niet beslissen.’ 
Er was een jongen, die kende ze goed, die was wat ouder, 
en de mensen van de kerkenraad vroegn aan hem: ‘Wil jij 
dat meisje overtuigen, dat dit gewoon nog niet kan?’ En dat 
probeerde hij ook.
En toen... toen gaf dat meisje haar laatste argument, 
gewoon kinderlijk eenvoudig. ‘Te jong? Ik ben toch ook niet 
te jong om te sterven?’ 
De kerkenraad ging door de knieën, en ze mocht lid 
worden. Er ging een tijdje voorbij. Toen kwamen de 
engelen, en die droegen haar mee, van deze donkere 
aarde de lichte hemel in. God had haar geroepen. 

Ergens in de staat Kentucky, op een mooie begraafplaats, 
kun je haar graf bezoeken. Er staat op te steen: ‘I am not 
too young to die’. ‘Ik ben niet te jong om te sterven.’ 
‘Ga naar binnen’, zegt Jezus. En wacht niet te lang!
Amen.
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